1227 na Christus, Slag bij Ane.

¢ 4 Middeleeuwen. / :

We schrijven het jaar 1227. Op de lage zandrug tussen de beekdalen van het Loodiep en het
Drostendiep ligt de boerschap De Loo. Een ideale plaats voor bewoning met voldoende water,
landbouw- en veeteeltmogelijkheden en met veel bos. De Loo betekent immers bosgebied.
Een vijftal met rietgedekte Saksische boerderijen staan er bij elkaar, gescheiden door
omheinde erven en bosjes voor “geriefhout”. Forse eiken staan overal om mens en dier
schaduw te geven. Ze staan ook langs de weg, die enerzijds naar het kasteel van Coevorden en
anderzijds naar het dorp Dalen voert. Die weg is eigenlijk niets anders dan een karrenspoor
met tweemaal twee sporen, zodat wagens elkaar gemakkelijk passeren kunnen. Via de zich
ontwikkelende nederzetting Coevorden bij het kasteel voert de weg door de ondiepte in de
Kleine Vecht, de Koevoorde, naar Ane en de Herderenberg, naar het graafschap Bentheim en
nog verder naar onbekende verten.

Jan Berendsen bewoont met zijn familie een van de vijf boerderijen. Zijn familie, dat zijn zijn
vrouw Geerte en zijn zes kinderen, zijn vader en moeder en zijn nog op de boerderij wonende
drie jongere broers en drie zusters. Van hen krijgen er wellicht nog enkelen na een huwelijk
elders onderdak. Gebeurt dat niet, dan zullen ze hun hele verdere leven bij de familie moeten
blijven. Ze hebben allemaal genoeg werk op de boerderij. In het voorjaar moeten de akkers op
de es bewerkt worden, er moet gemaaid en gepoot worden en nu, nu het zomer is, geoogst.
Alles met de hand, met de schop en de zeis. De koeien door de jongeren geweid en gehoed op
de grazige velden van de beekdalen, moeten worden gemolken. Niet zelden breken er ruzies
uit tussen de koeherders, want het grasland behoort tot de marke en is dus algemeen bezit.
Hetzelfde geldt voor de uitgestrekte veengebieden in het westen, waar naar hartelust plaggen
gestoken mogen worden. Maar ook worden er de schapen gehoed en er wordt ook al turf
gewonnen. De geiten verblijven in omheinde ruimten en moeten dus elke dag gevoerd
worden. En dan is er nog het onderhoud aan de hekken, de lemen wanden van de boerderij,
het rieten dak..enz.

De vrouwen hebben het het zwaarst. Zij baren de kinderen en verzorgen hen, ze maken en
herstellen de kledingstukken, verzorgen het vee, bereiden de maaltijden en werken vaak ook
nog op het land. Jan Berendsen, zijn vader en zijn broers gaan vaak op jacht. Zij beperken het
aantal roofdieren, wolven, vossen, dassen en wezels met pijl en boog en met vallen en jagen
op reeén, herten, wilde zwijnen, hazen, konijnen en patrijzen. De talrijke bosschages en
bossen op de hogere markegronden en ook hier en daar de beekdalen wemelen van het wild
en er valt dus genoeg te schieten. En te vissen, want de beide stromen herbergen bijna alle
inlandse zoetwatervissoorten, van snoek tot paling.

De bewoners van De Loo zijn zoals iedereen in de Nederlanden katholiek en zij verkeren ook
nog in de gelukkige omstandigheid, dat ze even buiten de boerschap aan de weg naar Dalen
de Heilige Mis kunnen bijwonen. Hier staat immers de kapel Hulsforde, vlakbij een voorde in
het Drostendiep. Een priester doet hier dagelijks dienst; hij doopt de jonggeborenen en geeft
de stervenden de laatste genademiddelen van de heilige kerk. Zijn aanwezigheid hier heeft
ook nog een andere reden. Vlakbij de kapel staat de galg, waaraan ter dood veroordeelden hun
leven be€indigen. Voor het vonnis voltrokken wordt, bidt de priester met hen en verstrekt ook
hen het laatste oliesel.

De kapel Hulsforde is ook de plaats, waar eenmaal in de vier jaar de machtigste heer van
Drenthe, de bisschop van Utrecht, door zijn onderdanen wordt verwelkomd en gehuldigd. Als
de kerkvorst én graaf van Drenthe is, zijn graafschap bezoekt, wordt hij eerst in Coevorden
onthaald. Hij logeert dan in zijn woning in de nederzetting in het bisschoppelijke hof en wordt
door de Heer van Coevorden, die op het kasteel woont, met alle hoogachting bejegend.



Doorreizend betreedt hij de grens van de heerlijkheid Coevorden, in De Loo bij de kapel
Hulsforde, zijn graafschap Drenthe. Hier wachten de vertegenwoordigers van de Drentse
kerspelen, de volmachten en de pastoors namens de parochies om hem geschenken aan te
bieden. Hierna reist hij verder, van kerspel naar kerspel. Altijd zijn de inwoners van De Loo
bij deze huldigingplechtigheid aanwezig geweest en steeds weer zijn ze onder de indruk en
met eerbied vervuld voor de geheiligde kerkvorst.

Die eerbied is echter de laatste jaren ver te zoeken. De in 1215 gewijde bisschop Otto I is
partijdig en hij bevoordeelt door hem benoemde dienaren zoals de prefect van Groningen. Hij
benoemt belastingmeiers, die bij de boeren bijdragen in natura innen en hij wil die afdrachten
zelfs verhogen tot jaarlijkse tienden (tiende deel van de opbrengsten). Heer Rudolf II van
Coevorden verzet zich tegen hem en spant samen met de vijanden van de bisschop in
Groningen, de Gelkingen. Hij weigert opgelegde lasten af te dragen en gebruikt zelfs geweld
en ook nog met succes. Zijn boeren in de omgeving van Coevorden steunen hem, ook die van
De Loo. Een opstand breekt uit, als Otto II zijn kasteelheer daadwerkelijk wil afstraffen en
ridders oproept tot de kruistocht tegen de heidense Drenten. We schri jven 1227 en veel
ridders, niet afkerig van een gewelddadige plundertocht in het weerloze Drentse boerenland,
melden zich aan. Is het een wonder, dat de boeren zich nu aansluiten bij heer Rudolf en mét
hem willen vechten om het onheil te keren. En... zij mogen in de ogen van de bisschop dan
wel opstandige heidenen zijn, ze zijn allemaal trouw katholiek

Het is juli 1227 en het is prachtig zomerweer, maar °t zal weinig goeds brengen. Heer Rudolf
van Coevorden heeft zijn soldeniersbenden bijeen- en zijn boeren opgeroepen om het
ridderleger van bisschop Otto II van Utrecht te weerstaan. De kerkvorst heeft maar liefst
vierhonderd ridders bereid gevonden deel te nemen aan zijn kruistocht en hij is met hen en
een groot aantal dienaren vanaf Zwolle langs de Vecht naar het oosten opgerukt. Als dit
machtige leger op 26 juli 1227 de boerschap Ane bij Gramsbergen bereikt en daar zijn tenten
opslaat , zijn het kasteel en de nederzetting Coevorden en de dorpen in de omgeving in rep en
roer. Rudolf heeft dezelfde middag nog op zijn burgers en boeren een beroep gedaan hem te
helpen in de komende strijd en zij laten zich niet onbetuigd. Uit Dalen, Wachtum en
Oosterhesselen, uit Schoonebeek en ook uit De Loo zijn ze gekomen, gewapend met speren,
zeisen, hooivorken en soms ook met zwaarden. Zelfs de vrouwen hebben zich aan gesloten,
want zij weten heel goed wat de ridders en hun knechten hen aandoen, als ze zich willoos
overgeven..Ook Jan en Geerte en zijn broers en zusters zijn gekomen. Ze zullen vechten, hun
vrijheid, hun bestaan verdedigen!

Ze kijken echter vreemd op, als heer Rudolf hen zijn krijgsplan ontvouwt. Ze zullen no g
vannacht de veilige omwalling van het kasteel verlaten en zich door de Koevoorde naar de
oevers van de Kleine Vecht begeven. Daar zullen ze aan de rand van het drassige
oerstroomdal de vijandelijke ridders opwachten en hen in een dodelijke modderhinderlaag
lokken. Opgewonden uitroepen, luid uitgesproken bezwaren klinken op, maar als het aantal
weifelaars toeneemt, roept heer Rudolf op tot vastberadenheid. Het is hun eni ge kans het er
levend af te brengen, zegt hij en hij vraagt zijn boeren- en burgervrijwilligers hem te
vertrouwen. Als ze zijn aanwijzingen opvolgen, zullen ze met Gods hulp overwinnen.De rust
keert weer, mannen en vrouwen leggen zich neer om nog een paar uur slaap te krijgen.
Morgen zal alles beslist worden.

Midden in de nacht breken ze op en volgen de weg door de Koevoorde en daarna langs de
Kleine Vecht. Bij 't krieken van de dag stellen ze zich op, op de wat hoger gelegen zuidoever
van het riviertje met achter zich enkele door Rudolf aangelegde bruggetjes, waarover ze
eventueel terug kunnen trekken. Voor het ligt het met gras, riet en ruigte begroeide
oerstroomdal, in feite een goed verborgen moeras. Aan ’t eind daarvan verheft zich de licht
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glooiende helling van een lage zandheuvel, waarover de weg langs de Kleine Vecht loopt.
Hierover zal het bisschoppelijke leger straks naderen.

Heer Rudolf bevindt zich met zijn vaandeldrager achter zich hoo g te paard temidden van zijn |
getrouwen. Links en rechts van hem staan zijn soldeniers met mal iénkolders, zwaarden en
speren en daarnaast aan weerszijden zijn primitief bewapende burgers en boeren met hun
vrouwen. Een enkeling heeft een zwaard, het merendeel draagt hooivorken, speren of zelfs
dorsvlegels met zich mee. Ook Jan en Geerte staan klaar, Jan met een klein zwaard en Geerte
met een speer.

Het wachten begint, vol spanning. Er wordt hier en daar wat gemompeld, men “vertreedt”zich
wat, beweegt armen en hoofden en dan... plotseling, daar komen ze. Stampende hoeven,
briesende paarden, een aanzwellend angstaanjagend geluid vervult de lucht. De eerste ridders
komen in zicht en meer en nog meer; een oppermachtig geharnast en tot de tanden gewapend
ruiterleger volgt de weg, de heuvel op. Bij het zien van de ordeloze troep soldeniers en
gebrekkig bewapende mannen en vrouwen stelt het ridderleger zich op één lijn op de heuvel
op. In gelederen achter elkaar met voorop de belangrijkste edelen en in het midden met de
Utrechtse banier de bisschop zelf. Zo staan ze tegen over elkaar, de ridders en de Drenten,
Otto I en Rudolf II. Dan laat de heer van Coevorden zijn banier omhoogheffen. Het is een
uitdaging: “Kom op dappere ridders, val ons aan!”

De bisschop is als met stomheid geslagen. Rudolf, de rebel, heeft zijn kasteel verlaten en wil
slag leveren, hier in het open veld. De dwaas, dat is pure zelfmoord. Maar goed, des te beter;
hij zal zijn zin krijgen. Zo zullen de beledigingen de bisschop aangedaan in één keer
gewroken worden. Bisschop Otto spreekt een gebed voor de overwinning uit en geeft het
bevel tot de aanval. Het eerste gelid ridders stormt dreunend voorwaarts de helling af, gevolgd
door het tweede, het derde, het vierde. De bisschop en zijn edelen zakken eerst het moeras in
en worden onmiddellijk gevolgd door de andere geharnaste ridders op hun zware paarden. Het
zo groen gelijkende oerstroomdal wordt één grote moddervlakte, een paarden binnenzuigende
val, waarin de slachtoffers elkaar verdringen en hulpeloos spartelend hun lot ondergaan.

Dat lot wordt nu bepaald door de lichtbewapende Drenten, die her en der hun zo machti g
geachte vijanden aanvallen. “Daer gaet het vleijsch-houwen aen”, zal later dr. Johan Picardt
schrijven en beter kan het niet uitgedrukt worden. De Drenten geven geen kwartier en doden
ze allemaal, de wegzakkende ridders. Ook Jan en Geerte moorden erop los. Zelfs de heilige
bisschop laat het leven; hij wordt gescalpeerd (“zijn hooft met flach-swaerden gelijck als
gevilt”) teruggevonden. De achterste ridders en zij, die nog met een uiterste krachtsinspanning
uit de modderbrij kunnen ontkomen, wenden de teugel en vluchten. Enkele van de
voornaamste edelen, waaronder de graaf van Gelre, worden gevangengenomen om later tegen
betaling van losgeld weer vrijgelaten te worden. De Coevordenaren, de Drenten hebben de
Slag bij Ane overtuigend gewonnen. Zij hebben het machtige ridderleger totaal verslagen en
keren met roem en buit beladen terug. Ook Geerte en Jan en hun familieleden worden “op De
Loo™als overwinnaars begroet.. De strijd om de vrijheid is gestreden!



