1684 Katholieken in Coevorden
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O .De zeventiende eecuw

‘t Was niet eenvoudig katholiek te zijn in het Coevorden van 1684. Of roomsch of paapsch
zoals de Coevordenaren altijd zeiden. Vooral als je nog naar school ging, moest je ’t wel eens
weten, Klaas had dat aan den lijve ondervonden, nog vorig jaar. Natuurlijk, ze sarden hem
altijd wel, zijn hervormde kornuiten en hij was dus wel wat gewend. ’t Ging van roomsche
boon tot paapsche drol, maar schelden kon hij ook en hij wist altijd wel wat teru g te zeggen.
En och, de meesten waren zo kwaad nog niet en bovendien werden anderen ook wel eens voor
rooie stier of schele karper uitgemaakt.

Maar vorig jaar, hij zou van school af, want hij was al twaalf jaar, hadden drie jongens van
Klooster hem willen “betrekken”. Ze hadden hem opgewacht in de Bakkerssteeg, vlak bi j de
school. Daar ging hij altijd langs, want dan kon hij mooi aan de achterkant het huis
binnenkomen. Dreigend hadden ze om he n heen gestaan en hij had direct de vuisten gebald
gehouden, want hij was niet bang. Toen viel de eerste klap en toen nog een en nog een. Over
en weer en hij zou vast het onderspit gedolven hebben, als meester Hovemeester niet langs
gekomen was. Die had hen uit elkaar gehaald en het drietal meegenomen naar school. Een van
hen had een bloedneus, maar hijzelf had een blauw oog en een tand door zijn lip. Vader had
hem geprezen, maar moeder had alleen maar haar hoofd geschud. Die jongens toch altijd! ’s
Avonds was de meester nog even langs geweest en de vol gende morgen hadden ze weer vrede
gesloten op school. Maar er was wel wat blijven hangen natuurlijk. Hij bleef tenslotte een
paap.

“Waarom hebben ze toch zo’n hekel aan ons?”, had hij zijn vader gevraagd en die had hem
verteld, dat het van twaalf jaar gelden was. Natuurlijk, toen waren de Blaauwgeersen ook al
katholiek en ook toen al waren ze anders behandeld tussen al die hervormden, maar ja ze
waren natuurlijk ook anders. Twaalf jaar geleden echter, in 1672, had Bommen Berend, de
bisschop van Munster, Coevorden veroverd. Die was natuurlijk van hun geloof en
verschillende katholieken hadden gedacht, dat iedereen nu weer tot het oude geloof zou
terugkeren. Er waren er zelfs, die met de bisschoppelijken gingen samenwerken, maar daar
waren ze gauw van teruggekomen. °t Wz zn rabauwen, die je alleen maar wilden gebruiken
en je slecht behandelden. Ze hadden die arme Jan Warmolts Scheerhoorn zelfs verplicht
burgemeester te worden. Drie maanden lang had hij zich moeten laten koeioneren door de
Munstersen en toen had de huidige burgemeester Mijndert van der Thijnen Coevorden weer
bevrijd. Scheerhoorn had men ongemoeid gelaten, want iedereen wist, dat men hem had
gedwongen, maar zijn zaken waren sindsdien slecht gegaan. Vier jaar later was hij gestorven,
zijn weduwe in kommervolle omstandi gheden achterlatend.

Nee, dan hadden de Blaauwgeersen, de Assens, de Stroeves en de anderen zich beter
gedragen. Ze hadden eerst maar eens afgewacht hoe de zaken zich ontwikkelden en zich niet
laten voorstaan op hun katholieke achtergrond. Eigenlijk hadden ze zich gedragen, zoals ze
altijd al deden. Je afzijdig houden, alleen over zaken praten en e op de vlakte houden. Daarom
bezochten ze de misvieringen van de Munsterse priesters in de hervormde kerk met mate en
stuurden ze de kinderen alleen maar af en toe naar de nieuw aangestelde katholieke
schoolmeester. Na de herovering van de stad viel hen dus niets te verwijten.

Maar ’t was toch moeilijk geweest, de eerste jaren na 1672. De katholieke bisschop was
immers de grote vijand geworden en de katholieke medeburgers waren natuurlijk geen haar
beter, beweerden veel hervormden. Ze w._rden hierin gesterkt door de mening van Mijndert
van der Thijnen, die voor de bezetting schoolmeester was geweest en door Bommen Berend
was ontslagen. Eerst langzamerhand kwam het vertrouwen terug en ook Van der Thijnen,
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eenmaal burgemeester geworden, had zijn afwijzende houding laten varen. Nu, in 1684,
werden de katholieken weer geaccepteerd. Maar wel als tweederangs burgers natuurli jk.

Munsterse officieren voor hun leger. Dan kwamen ze niet meer terug. Soms, als de priester
lang wegbleef, ging de familie Blaauwgeers ook wel in het Laar ter kerke.

Klaas was na de school in de leer gegaar oij Mans Ambergen, de smid. Dat was een zwaar
beroep, maar het trok hem we] aan, want hij was sterk en wilde graag zijn krachten

was Berend Slingenberg, de zoon van de bierbrouwer. Ej genlijk wel een trapje te hoo g voor
Klaas, want de Slingenbergs behoorden tot de voorname stand in Coevorden met een
eeuwenoude traditie. Maar dat kon de jongens niet veel schelen, de brouwerszoon niet en de
bakkerszoon evenmin, En dat Klaas katholiek was en Berend hervormd, speelde al helemaal
geen rol. Ze mochten elkaar graag, sloegen om beurten op de Kop van Jut, zaten in de door
een paard voortbewogen draaimolen en hadden het plezierig samen.

Na de kermis bleven ze elkaar opzoeker -In de smederij, de brouwerij en de bakkerij en bij
allebei thuis. En ja, er waren verschillen in stand en levensgewoonten, maar dat vonden ze

uit de Rijnsestraat zo’n acht, negen “jongens van buiten” aanlopen. Twee van hen riepen, op
Klaas wijzend: “Ah, daar hebben we die paap weer van de Bakkersstreeg, weet je nog. Zullen
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we hem nu eens goed onderhanden neme.? “In geen tijd hadden ze Klaas omsingeld en ’t zag
er rampzalig voor hem uit. Toen klonk Berends stem, verontwaardigd schreeuwend:
“Jongens, laten we dat op ons zitten? Een Coevorder jongen laten aftui gen door een stelletje
boerenpummels uit Klooster en De Loo? Kom op, peper het ze in! Dan doen ze het nooit
weer!”,

En... er vond weer een wonder plaats. Ze luisterden! De hervormde stadsjongens kwamen
hun katholieke vriend te hulp. Er ontstond een enorme vechtpartij, waarbij Berend en Klaas
zich bovenmatig weerden, hierbij aangemoedigd door de omstanders. Tenslotte dropen de
“jongens van buiten” al scheldend af, verslagen door die stadsen. Klaas voelde zich bevrijd.
Hij, de paap, hoorde erbij! Ze hadden hem gesteund, de hervormden, want hij was een
Coevordenaar, net als zij, Hij zou het zijn leven lang niet meer vergeten. We zijn
Coevordenaren, verdeeld en toch een!

Klaas en Berend groeiden Op en werden achtenswaardige burgers. Ze bleven vrienden, ze
bleven katholiek en hervormd, hoe verschillend ook. Zij en de generaties na hen zouden
weten, dat in moeilijke tijden Coevordenaren op elkaar moesten kunnen rekenen. Ongeacht
godsdienst of stand. Daarin zou deze klei -e stad de eeuwen door toch groot blijven



