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DE HERVORMDE KERK
TE COEVORDEN

“Alsoo door 't opbouwen van die
nieuwe kercke tot Covorden die oude
kercke heeft moeten weghgebroken
worden ende doordien ons Goedes-
dienst niet bequaemlijk kan geexerceert
werden, soo ist dat Borgemeester ende
Raath van den‘Commandeur Andringa
versocht hebben ter tijt die nieuwe
kercke sall opgebouwet wesen, een deel
van den getimmerden peerdenstallen in
plaetz van die kercke te gebruicken ende
nehmen so haest die kercke sal vultrocken
offte bequaam wesen om dienst daerinne
te doen, den gemelten peerdenstall weder-
omme te quiteren ende leveren in forma
als hij tegenwoordig bevonden wordt.

Ter oorkonden desen met onse stadtsegell
bevestigt. Actum den 26 Juni 1641.”

Aldus een besluit van het stadsbestuur
van Coevorden van bovenvermelde datum.
Er wordt een nieuwe kerk gebouwd op de
plaats van de oude en waar moet de gemeente dan zo lang onderdak vinden? In de garni-
zoenspaardestal, beslissen de vroede vaderen van Coevorden.

Een onmogelijke plaats zouden we nu denken, maar de nieuwbakken Protestanten in de
vestingstad waren zo langzamerhand wel het een en ander gewend. De oude, eertijds
rooms-katholieke kerk was namelijk zo bouwvallig geworden, dat de kerkgangers al sinds
1628 “met vreze ende peryckel” de godsdienstoefeningen hadden mocten bijwonen. Dat
blijkt tenminste uit een schrijven van het stadsbestuur van dat jaar, waarin het college de
Raad van State dringend verzoekt om medewerking te verlenen tot het bouwen van een
geheel nieuwe kerk.

Medewerking op verschillend gebied, want het gebouw moest natuurlijk Coevorden, Dren-
thes enige stad, wel de nodige eer aan doen. Geld, veel geld was er nodig en dus werd er
gesubsidieerd, geofferd én belast! De overheid, sinds ruim veertig jaar de nicuwe leer van
harte toegedaan, hielp een stevig handje mee om de benodigde sommen op tafel te krijgen.
Het landschapsbestuur gaf in 1628 een subsidie van f 1000,—, in 1639 werd verlof gegeven
een collecte te houden en twee jaar daarvoor stemden de Staten-Generaal er in toe in Coe-
vorden een speciale belasting ten behoeve van de kerkbouw te heffen. Zes stuivers op
“elcke tonne biers, die binnen Coevorden sal worden geconsumeert!” Bier was volksdrank,
vandaar!

In 1641 was er cindelijk zoveel geld beschikbaar, dat met de bouw begonnen kon worden.
Behalve de bekende Bentheimer zandsteen moest er ook baksteen gebruikt worden en om
het laatstgenoemde bouwmateriaal te verkrijgen besloot het stadsbestuur een ““tychellwarck”,
een stecenbakkerij, op Daler grondgebied in te richten. Daar was n.l. cen plaats waar goede
klei aanwezig was.

“Die van Dalen”, vaak niet ten onrechte de eeuwen door bevreesd voor annexatie door de
grote buurman, gaven hun toestemming. Echter alleen op voorwaarde dat “*het voorschre-
ven tycellwarck, mitsgaeders het cleygraeven ende anders dartho dicnende, int minste nieth
en sall strecken tott nacdeell ofte pracjudicie van die van Daelen.” Bovendien zou Dalen
ook stenen mogen betrekken voor reparatie van de kerktoren aldaar, mits cr cen “goede
quantiteyt van turf’’ geleverd zou worden.
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Zo waren dan alle dingen gereed. De architectuur berustte bij Coevorder notabelen, die
de bouwplannen van twee reeds eerder verrezen Protestantse kerken, namelijk de Noorder-
kerk in Amsterdam en de Nieuwe Kerk in Groningen gebruikten. Als grondvorm voor deze
kerken was het Grieks-orthodoxe kruis gekozen; een breuk dus met de tot nu toe gebezigde
rooms-katholieke kerkbouw.

Zoals gezegd, in 1641 begon men met de bouw. De fundamenten werden gelegd: zeven
voet diep en zestien stenen breed. Toen de muren echter een hoogte van zeven voet bereikt
hadden, was het geld op en lag het werk stil! Weer moest er gebedeld en geschraapt worden,
Gebedeld bij de classicale kerkvergaderingen, bij de gewestelijke overheden en bij de stads-
besturen; geschraapt bij de Coevorder burgers! De Staten van Groningen gaven f 400,—,

de Staten van Utrecht f 200,—, de Ridderschap en Eigenerfden f 500,—, de Overijsselse
steden f 3000,— en de stad Haarlem f 200,—. De Coevordenaren betaalden als hoofdelijke
omslag: “voor ieder huis drie daalders, voor ieder persoon ouder dan zeven jaar tien stuivers,
voor ieder dagwerk hooi en elke mudde bouwland een gulden, voor ieder zandveen twee
gulden”. Met recht “‘een heilig moeten”, al zal 't wel door weinig burgers zo ervaren zijn.
Nog waren de geldmiddelen niet toereikend! Het stadsbestuur verstrekte daarom tenslotte
nog grootmoedig een lening, waarover later in verband met de aflossing nog heel wat te
doen is geweest.

Omstreeks 1645 kwam de kerk klaar. Bekroond door een sierlijk, spits torentje rees het
massieve gebouw boven de huizen en boerderijen uit. Wat zullen de Coevordenaren zich
vergaapt hebben aan hun kerk! Wat zullen ze opgekeken hebben naar het hemelhoge ge-
welf, geschraagd door de vier machtige pilaren van Bentheimer zandsteen!

Tegen één van die pilaren werd in 1647 de nu nog aanwezige eikenhouten preekstoel
geplaatst; op het baldakijn voorzien van het onverzettelijke Geuzenteken. De halve maan:
““Liever Turks dan Paaps!”.

Tien jaar later werd het eerste orgel in de kerk geplaatst; het geld ervoor werd bijeengebracht
door een groots opgezette verloting. “‘Ten profijtt van die kercke ende specialycgen tot op-
bouwinghe van een neu orgell”’! Onze voorouders hielden kennelijk wel van een gokje voor
cen goed doel, want de verloting bracht maar liefst 4832 Carolusguldens (+/ f 12.000,—) op.

Zo kwam een historische kerk tot stand, bekend om haar uiterlijk, bekend ook om be-
langwekkende personen, die in de loop der eeuwen met haar te maken hadden. In deze
kerk preekte dominee Joh. Picardt, die in 1648 hier voor het eerst de kansel beklom. Pre-
dikant, historieschrijver, archeoloog en landontginner. in 1670 werd hij in zijn kerk begra-
VEN.

Gelukkig werd hij niet meer geconfronteerd met de ontredderde toestand, waarin het ge-
bouw zich ruim twee jaar later bevond. Toen diende de kerk namelijk als voorlopige ver-
blijfplaats voor enkele honderden Munsterse soldaten, die als krijgsgevangenen hier opge-
sloten waren. Ze richtten een enorme ravage aan en dat was zeker niet de bedoeling geweest
van de man, dic er aan meegewerkt had dat ze er terecht gekomen waren.
Schoolmeester-koster Mijndert van der Thijnen had immers het “plan van aanval’’ ontwor-
pen, volgens hetwelk generaal Rabenhaupt in enkele uren tijds Coevorden van de Munsterse
overheersing wist te bevrijden. Als dank ontving Mijndert een zilveren “‘verenigingsbeker”,
die eeuwenlang bij het Heilig Avondmaal gebruikt zou worden. De schoolmeester-koster
werd een verdicnstelijk burgemeester, stierf in 1707 en werd in de kerk begraven.
Rabenhaupt werd drost van Coevorden en Drenthe en de enige die als zodanig Coevorden
als woonplaats verkoos. Ook hij vond zijn-laatste rustplaats in de kerk; zijn helm, jarenlang
in de kerk tentoongesteld, is tot ergernis van historieminnend Coevorden in het Asser
museum te bezichtigen.

In 1745 werd de kerk verrijkt met enkele waardevolle voorwerpen uit de garnizoenskerk
van Lehrort. Onder druk van 't opkomende Pruisen hadden de Staten-Generaal namelijk
besloten de Nederlandse bezetting van dit vestingstadje op te heffen en de Raad van State
verdeclde de kerkelijke bezittingen onder Coevorden en Bourtange. De kerk van Coevorden
ontving hierdoor: 322 guldens en 4 stuivers uitdic penninghe van de Diaconie, een silveren
beker met sijn deksel, cen silver bord, cen koperen leesenaar van de predikstoel met sijne
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koperen sandloper en kanselblaker, een ijsere setter met een koperen doopbekken en sand-
loper”. Helaas is van deze gift weinig meer over. Alleen het doopbekken, thans met een ge-
draaide houten voet, wordt nog regelmatig gebruikt.

Op 10 februari 1795 vindt een gedenkwaardige gebeurtenis in de Coevorder kerk plaats.
Een viuchtende Hannoveraans — Engelse legerafdeling heeft acht dagen lang de vesting bezet
gehouden en is afgetrokken. De Fransen zijn in aantocht! In de kerk vergaderen 's avonds
de vrije burgersen zij kiezen voor het eerst hun eigen vertegenwoordigers in het “Committee
Revolutionair”. Eén van de gekozenen heet Berend Slingenberg, een vurig Patriot, die de
volgende dag al, namens het genoemde comité, de zittende regenten van de magistraat van
hun posten vervallen verklaart. “Omdat zij niet door de stem des volks en dus op onwettige
wijze tot hunnen regeringsposten gekomen waren!” Op 12 februari, de Fransen zijn dan al
in de stad, wordt de burgerij weer in de kerk bijeengeroepen en onder leiding van Slingen-
berg wordt dan eerst de schulte van Coevorden (en Dalen), J.R.W. Kymmel — “een grote
Orange schreeuwer’ — afgezet en vervolgens een comité van 12 representanten gekozen.
Secretaris van het nieuwe college wordt: Berend Slingenberg.
Het is deze Slingenberg, die in 1810 door keizer Napoleon tot Maire van Coevorden wordt
benoemd en die in 1814 de eerste zelfstandig besturende burgemeester van de stad wordt.
Tot 1842 zal hij deze functie bekleden — de Patriot is op zijn beurt regent geworden,

Ongetwijfeld zal Slingenberg ook in de kerk meerdere malen drie andere bekende
Coevordenaren ontmoet hebben. De drie Podagristen: Dubbeld Hemsing van der Scheer —
uitgever en een zeer verdienstelijk burger, Harm Boom — koopman en later journalist en
schoolopziener, Alexander Lodewijk Lesturgeon — de aankomende predikant. Ook zij
hebben veel voor Coevorden en zijn oude kerk betekend.

Beroemde en bekende mensen! Van hen is niets meer over dan wat herinneringen.
Herinneringsplaten in de kerk, enkele monumenten er buiten. In het stadscentrum van Coe-
vorden verrijst echter nog steeds de oude Hervormde kerk. Het kleine torentje is verdwenen;
getroffen door blikseminslag in 1890, werd het vervangen door een wat groter exemplaar.
Het oorspronkelijke orgel werd in 1897 vervangen door een ander, waarvoor de gelden wer-
den geschonken door Aleida Kramer, een bemiddelde Coevorder burgeres. In 1973 werd
een nieuw orgel geplaatst.

Nadat in de vijftiger jaren een restauratie had plaatsgevonden, doet zich thans de noodzaak
tot een dergelijke algehele opknapbeurt al weer gevoelen. Is het misschien de “verbeterde”
verwarmingstechniek, die oude gebouwen zo snel doet slijten?

Hoe het ook zij, een enthousiaste restauratiecommissie tracht op velerlei manieren het
benodigde kapitaal bijeen te brengen. Bazars, verkopingen van zelf gemaakte producten en
op de kerk geénte artikelen worden gehouden. Zelfs is een Coevordens Ganzenspel uitge-
bracht, waarbij u via een wandeling langs dec oude vestingwallen tenslotte op de markt
belandt.

Zo tracht men in Coevorden een monument voor het nageslacht te behouden. Een monu-
ment dat eigenlijk niet alleen voor de stad, maar als eerste Protestantse kerk ook voor
Drenthe van grote betekenis is.

H.D. Minderhoud
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N.B.
De Coevordense Ganzespelen zijn tegen betaling van f 17,50 te verkrijgen bij de V.V.V.,
Kasteel, Coevorden.




