HUIB D. MINDERHOUD

taande voor 't Olde Schippershuus

aan de Schutstraat zie ik hoe

onherstelbaar Hoogeveen veran-
derd is. Eens kabbelde hier het water van
de Hoogeveense Vaart en voor mij verhief
zich een ophaalbrug. Daarachter lag de
wijk naar Alteveer, waaroverheen nu de
Alteveerstraat loopt. Links, aan de over-
kant van de brede kruising, staat nog het
zeventiende-eeuwse “eethuis” met een
aantal gaten in de voorgevel. “Het huis
met de duivegaten” wordt het in Hooge-
veen genoemd en om te laten zien, dat de
gaten inderdaad deze bestemming had-
den, heeft men er houten duiven voor ge-
zel.

Rechts van mij, even voorbij Makelaardij Cis-
ka Klein, bevindt zich de oude gevel van Dro-
gisterij Donker met boven de ingang een steen
met het opschrift: “So Godt voor ons is wie sal
tegen ons sijn” en het jaartal 1703. In de
Hoofdstraat links zie ik nog een oud pakhuis
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met op elke verdieping een goederendeur met
aan weerskanten een raam. Op de begane
grond daaronder een modern winkelpand.
Wat een tegenstelling!

Tegenstellingen, die vind je hier. Oude gebou-
wen en moderne winkels, vaak in ’t zelfde
pand. Tegenstellingen met vroeger tijden.
Gladde asfaltstraten in plaats van rimpelende
vaarten, parkeermeters in plaats van bomen,
de haast van nu in plaats van de rust van’t
verleden. Het Schippershuus oogt negentien-
de-eeuws met zijn hoge ramen in houten sie-
romlijstingen, maar ’t is zeventiende-eeuws.
Het is het oudste huis van Hoogeveen en 't
werd voor het eerst genoemd in 1645. Toen
was het het rentmeestershuis van de Compag-
nie van Vijfduizend Morgen. Hier woonde de
administrateur, die op de binnenkomende gel-
den paste en die de boeken bijhield. In de oor-
spronkelijke gevel bevond zich een opvallend
smalle deur, zodat de toegang gemakkelijk te
versperren was. Vanuit dit rentmeestershuis
werden de kavels voor de eerste Hoogeveners
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uitgegeven, loodrecht op de vaart gelegen.
Hierop werden de huizen gebouwd, van elkaar
gescheiden door smalle stegen.

Dit alles vertelt mij Leo van Dam, kunstschil-
der te Hoogeveen en ontdekker van de oor-
spronkelijke bestemming van het Schippers-
huus. Hij bewoont de vroegere meelzolder van
de oude bakkerij (nu kapsalon) erachter. Leo
(63) is teruggekeerd naar zijn “roots”. Hij
groeide op in Hoogeveen en speelde als jonge-
tje rond zijn huidige woning. Tekenen en schil-
deren waren zijn meest geliefde bezigheden en
hij sloot zich al vroeg aan bij de Hoogeveense
Schilderskring. Zijn eerste kunstwerk was
een voorstelling van het steegje naast het
Schippershuus, olieverf op karton. Toen hij
het exposeerde op een Hoogeveense tentoon-
stelling, noemde hij het : “Steegje in Gronin-
gen”, bang als hij was dat het publiek het niet
gelijkend zou vinden.

Na zijn studie kreeg hij een drukke baan bij
Uitgeverij Het Spectrum in Utrecht en hij had
daarbij geen tijd meer om te schilderen. Pas
toen hij in 1985 zijn werkkring vaarwel zei en
naar Hoogeveen terugkeerde, kwam de oude
scheppingsdrang terug. Hier, waar hij zijn
eerste schilderij maakte, in zijn oude woon-
plaats met het rentmeestershuis, met de vroe-
gere bakkerij, met het steegje! Want het steeg-
je heeft iets; het heeft Leo van Dam weer he-
lemaal te pakken.

Het heeft iets! Een hofje aan ’t eind ervan; een
klein pleintje, omsloten door hoge oude mu-
ren. Vanaf Leo’s balkon kijken we er op neer.
Er staat een wit geschilderde bank; tegen een
eveneens wit geschilderde muur groeit een
wingerd; met stenen begrensde bloemperken
omzomen de muren; achter een muur in een
hoek groeit een eenzame wilgeboom. Tegen-
over ons, in een oud pakhuis, heeft Leo zijn
atelier. Hier werkt hij en geeft hij les aan cur-
sisten.

Het hofje is een bron van inspiratie voor hem.
Hij schildert er ook wel eens, de ezel voor hem
staand op de stenen. Hier zit hij op de bank,
lezend of mijmerend of pratend met vrienden
en bekenden, die even langs komen. Of hij
trekt zich terug op zijn balkon en kijkt neer op
zijn hofje. Op zijn paradijsje, dat eigenlijk he-
lemaal niet van hem is.

De geschiedenisliefhebber in hem wordt wak-
ker. Hij vertelt dat het hofje vroeger eigenlijk
niets anders was dan een brede steeg. Tegen
de witte muur stond een gebouw. Kijk maar,
je kunt tussen de stenen de uiteinden van de
zware balken nog zien! Dwars door de oude
bakkerij liep nog een smalle steeg; die is dicht-
gemetseld, de gebogen bovenrand is nog zicht-
baar. Die steeg liep door achter de panden
langs en tussen de bakkerij en het daarnaast
gebouwde huis was weer een steeg. 't Was een
wirwar van smalle gangetjes hier. Ze behoef-

den ook niet breed te zijn; als er maar iemand
met een kruiwagen door kon!

In de loop der jaren verdwenen de meeste ste-
gen en toen het gebouw tegen de muur zo om-
streeks 1920 gesloopt werd, ontstond het hof-
je. Het laatste hofje, dat Hoogeveen nog rijk
is. Slechts bereikbaar door de steeg van Leo’s
eerste schilderij; tussen ’t Olde Schippershuus
en Makelaardij Ciska Klein.

Leo van Dam voelt zich weer thuis in Hooge-
veen. Hij is aan een tweede loopbaan begon-
nen. Als kunstschilder! Hij richtte de Hooge-
veense Schilderskring weer op en die telt nu
alweer zeven leden. Zelf maakt hij veel expres-
sionistische landschapsschilderingen en
schrijft daar historisch getinte artikelen over
in de Hoogeveensche Courant. “Mijn kracht
zit in ’t landschap!”, zegt hij en wie zijn werk
ziet moet hem gelijk geven.

Maar het hofje is een onmisbaar deel van zijn
leven geworden. Om erin te mijmeren, om erin
te werken, om erin te leven. “’t Is een ouwe
troep!”. merkt hij op, naar de geschonden mu-
ren kijkend. In die wat neerbuigende uit-
spraak zit echter een diep gevoel van aanhan-
kelijkheid, waarop menig ander monument ja-
loers zou kunnen zijn. Want een monument is
het, het hofje! Alleen al door de verbazing die
iedereen bevangt, die hier voor 't eerst ver-
toeft. Tussen de hoge oude muren met zoveel
herinneringen aan verbouwing en verande-
ring; herinneringen aan historisch Hooge-
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