100 jaar voor Christus. Het feest van het licht in het land van Bjernd.

Z . TJzertijd.

Het is koud in het land van Bjernd, want het is winter. De sneeuw li gt opgestoven tussen de
hoog overkapte boerderij en de bijgebouwen, die de nederzetting vormen, waarin hij thuis is.
Een smal paadje voert naar de voorraadschuren, de spiekers, die op palen staan om
vraatzuchtig ongedierte te weren. Dagelijks lopen de vrouwen erheen om gerst, peulvruchten
of stijf bevroren stukken vlees te halen. Ze haasten zich daarna terug naar de beschuttende
ruimte onder het rieten dak. Daaronder is het warm; daar brandt het open grondvuur dag en
nacht; daar lopen achter de hekken van gepunte stokken enkele koeien en schapen en delen
hun lichaamswarmte met de mensen.

Bjernd is het liefst maar binnen, als het zo koud is. In het schemerdonker bij het vuur voelt hij
zich het meest op zijn gemak, kijkend naar zijn moeder en de andere vrouwen, die de
maaltijden klaarmaken. Ze malen de gerstekorrels, vermengen het meel met melk en water en
verwarmen het mengsel tot een brei in een aarden kruik boven het vuur.

Ze koken erwten en bonen in water en ontdooien het vlees. Vaak ook scharrelt hij naar achter
en kijkt naar de koeien met hun vochtige ogen in het halfdonker of krieuwelt een schaap in de
vettige krullende vacht. De dieren zijn aan zijn zorg toevertrouwd. Hij haalt kruiken sneeuw
van buiten en zet ze bij het vuur, zodat er vers water in de uitgeholde boomstammen gegoten
kan worden, die als drinkbakken dienst doen. Hij geeft de beesten hooi van de hoop, die tegen
de wand ligt. Niet te veel, want de winter kan lang duren.

De rest van het voer moet verzameld worden op het veld, een steenkoud karwei. Elke morgen
trekt hij er met enkele jongere jongens op uit om bentegras te plukken, nadat de sneeuw met
houten harken is weggekrabd. Hij is de oudste, dus hij heeft de leiding en hij zorgt ervoor, dat
na afloop de bundels gras naar de boerderij gedragen worden. Ja, hij is de oudste. Nog niet
oud genoeg om met zijn vader en de andere mannen op jacht te gaan, maar dat zal nu niet lang
meer duren. Hij zal morgen al twaalf zonnewenden tellen, heeft zijn moeder gezegd. Elf keer
heeft hij het zonnewendefeest meegemaakt, het feest, dat het begin van de zonnestijging
aangeeft. Dan zal het weer lichter worden, elke dag een stukje meer en de sneeuw zal
verdwijnen. De koude zal verjaagd worden en de heilige zonnegod zal weer warmte schenken.
Heel langzaam, heel geleidelijk; de zonnewende is pas het begin.

De mensen wachten er op, verwachten de komst van het nieuwe seizoen, van het nieuwe
leven. Morgen zal het gebeuren; dan is het feest! Dan zal hij twaalf zonnewenden tellen en
dan nog een en dan zal hij tot de mannen gerekend worden. Als de avond valt, komen de
mannen, vader, de oudere broers, de ooms en de neven thuis. Ze hebben een hert gedood, dat
ze direct gaan villen. Ze snijden het kadaver met stenen messen aan stukken. Moeder, de
zusters, tantes en nichtjes verwerken het verder, doen ingewanden en organen in potten,
schrapen de huid schoon en brengen een klein deel van het viees we g. Het grootste deel wordt
opgehangen aan de lage dakbalken, de gebinten. Dat is voor morgen, voor het
zonnewendefeest. Het is weer gelukt vers vlees te bemachtigen op deze dag; de zonnegod was
met de jagers. Ze kunnen tevreden zijn.

De volgende morgen, als Bjernd waker wordt en van onder zijn warme dierenhuid de ruimte
inkijkt, zijn de vrouwen van de familie al weer bezig. Ze maken koeken van gerstemeel,
koken stukken hertenvlees en proeven keurend van een bruin, licht schuimend vocht, dat in
aarden schalen gereed staat. Gegist gerstenat is het, een sterke drank, de feestdrank voor
vanavond. Bij het vuur ligt een boomstronk met verwrongen wortels; dat is de lichtstronk, die
vanavond rechtop in het vuur gezet zal worden en die de boerderijruimte feestelijk zal
verlichten.



De morgen verloopt als gewoonlijk, Bjernd voert de beesten en gaat naar het veld. De mannen
gaan naar de beek en hakken met hun stenen bijlen gaten in het ijs om vissen te vangen. De
vrouwen maken alles klaar voor het feest. Het is prachtig zonnewendeweer. De zonnegod
zendt zijn stralen over velden, bossen en de boerderij. Ruim voor hij zijn hoogste stand heeft
bereikt, is iedereen weer terug. Bjernd geeft koeien en schapen no g een paar bundels
bentegras en nog eens water. De mannen hangen hun buit, enkele baarzen en wat witvis aan
de balken. Er heerst een opgewonden stemming. Ze zullen naar de offerhoogte gaan; daar
begint het feest, als de zonnegod zijn hoogste stand heeft bereikt.

Buiten stelt de stoet zich op. De mannen voorop, de vrouwen, de kinderen en dan de jongere
mannen. Bjernd loopt vlak achter zijn vader. Hij telt vandaag twaalf zonnewenden; hij is bijna
een man. Ze lopen over de hoger gelegen rand van het oerstroomdal naar het noorden. Even
later sluit zich een andere familiegroep aan, dan nog een en nog een. Daar is de hoogte,
omringd door eikenbomen. Daar staat de priester in zijn lange wollen gewaad vlak bij de
heilige offersteen. Ernaast, vastgebonden aan een boom, een schaap, beschikbaar gesteld door
het stamhoofd, dat boven de verschillende familiegroepen is gesteld.

De mensen nemen hun plaatsen in, in een halve cirkel voor de steen. Vrouwen en mannen
apart, de jonge kinderen en de meisjes bij de vrouwen, de oudere jongens bij de mannen. De
priester spreekt hen toe. Hij herdenkt de afgestorvenen, wier lichamen verbrand tot as bijgezet
zijn in de graftheuvels. Hij roept de zonnegod aan, die allengs zijn hoogtepunt bereikt en
vraagt om voorspoed en vruchtbaarheid. Dan is het ogenblik daar! Het stamhoofd leidt het
schaap naar de steen en dwingt het dier omlaag met de kop omhoog, de onbeschermde keel
blootgesteld. Dan snijdt de priester met de vlijmscherpe stenen offerkling de halsslagader
door.

Doodskrampen doorsidderen het geofferde dier, het bloed gutst op de steen. Dan ligt het stil,
dood! De priester snijdt met een snelle beweging de buik open en de ingewanden komen naar
buiten. Met een stok trekt hij ze naar de grond en verstart in aandachti g kijken naar de in
elkaar gekronkelde massa. Hij beschouwt de ligging en kan daarin de toekomst zien. De
mensen staan stil en wachten. Wat zal hij zeggen, wat zegt de zonnegod, die hoog aan de
hemel alles ziet en die zal spreken door zijn priester? Bjernd staat als vastgenageld, in
gespannen aandacht.

Dan spreekt de priester. De voortekenen in de ingewanden wijzen op een goed komend jaar;
de zonnegod heeft het offer aangenomen. Er zal warmte en licht komen voor mens en dier. De
akkers zullen hun vruchten geven, het vee zal gedijen, de bossen zullen vervuld zijn van
Jachtdieren en de wateren van vis. Er gaat een zucht van opluchting rond, gezichten plooien
zich in een lach; er is weer hoop op nieuw leven, op voortbestaan in een nieuwe toekomst. De
priester maant hen nu naar huis te gaan om het komende licht te genieten.

's Middags is er feest in de hoeve van Bjernd. Er wordt gegeten en gedronken naar hartelust
en ’s avonds als de duisternis weer invalt, plaatst vader de lichtstronk in het vuur. Vlammen
laaien op en verlichten de ruimte. Het licht verlicht de donkere wereld van de boerderij en
geeft weer hoop op nieuw leven. Ook in honderd jaar voor Christus, in het land van Bjernd en
bij de volgende zonnewende zal hij een man zijn, gereed om zijn plaats in te nemen in de
voortgaande ontwikkeling.



