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Eind maart 1945 overschrijden de geallieerden de Rijn bij Emmerich en rukken in snel tempo
op in noordelijke richting. Op 31 maart wordt Winterswijk bevrijd en op 3 april volgt
Hengelo. De Vierde Canadese Pantserdivisie davert vervolgens naar het noordoosten
- Duitsland in. De berichten over de opmars, opgevangen via Radio Oranje, brengen een
ongekende spanning teweeg bij de burgers van Coevorden. Wanneer zullen ze komen, de
bevrijders? Zal er gevochten worden of zullen de Duitsers zich terug gaan trekken? ‘t Zijn
vragen die niet beantwoord kunnen worden. Voor alle zekerheid worden kelders als tijdelijke
onderkomens ingericht en vluchtplannen beraamd.

Ook de Duitsers zijn op de
hoogte van de naderende
gebeurtenissen en met hen in
meerdere of mindere mate hun
Nederlandse handlangers:
N.S.K.K.ers en bewapende

landwachters. Ze worden
nerveus en steeds onbere-
kenbaarder, De - N.S.B.

gezinnen zoeken bescherming
bij elkaar. Wat zal hen boven
‘t hoofd hangen? De uit
Duitsland teruggekeerde
N.S.B.ers, de zogenaamde
Lunenburgers in het Sint-
Anthoniusgebouw, zijn hele-
maal op zichzelf terugge-
worpen. Gehaat door hun
omgeving en geminacht door
de Coevorder partijgenoten
komen ze zo weinig mogelijk
op straat. De bij- hen aan-
wezige geestverwante predi-
kant probeert nog op 4 april
een bidstond te beleggen in de
raadszaal. N.S.B.burgemeester
Cloosterhuis  heeft er geen
bezwaar tegen, maar de
toestand is al zo dreigend, dat
de samenkomst niet doorgaat.

Er is inmiddels al van alles
gebeurd. Op zondag 1 april
arriveert een afdeling van de
Todt, het Duitse legeronder-
deel, dat burgers dwingt om

verdedigings-werken aan te
leggen. Burgemeester
Cloosterhuis  wordt gesom-

meerd om mannen beschikbaar

te “sfellel "maar van® | dc
driehonderd opgeroepenen
komen er nmaar honderd

opdagen. Dus pakken de

Vakschool: "Lazaret" (ziekenhuis) voor Duitse gewonden.

Duitsers nog een aantal pas-
santen in het wilde weg op en
zo worden er in een tijds-
bestek van drie dagen toch nog

een kleine  achttienhonderd
eenmansgaten, schuttersputten,
gegraven.

De Duitsers gaan zich toch
terugtrekken, zo schijnt het.
Op maandag 2 april wordt de
eerste groep van de in de
lazaretten verpleegde gewon-
den afgevoerd.
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Nederlands Hervormde School: ook een Lazaret.

Met jachtgeweren gewapende
landwachters blazen per fiets
de aftocht. Hun commandant,
Gerard Weimar, die bij de
arrestatie van de Coevorder
verzetsgroep zo’n  Weerzin-
wekkende rol speelde, weet
naar Duitsland te ontkomen.
Een afdeling Wehrmachtsol-
daten blijft echter aanwezig en
dat voorspelt weinig goeds.
Zal Coevorden dan toch ver-
dedigd worden?

Maandagnacht, 2 op 3 april,
vliegt een geallieerd foto-
vliegtuig over Coevorden.
Plotseling een luide knal en
een lichtflits! Met behulp van
een magnesiumfakkel wordt de
stad gefotografeerd. De vol-
gende dag mitrailleren
jachtvliegtuigen Duitse Rode-
kruiswagens en andere voer-
tuigen, die onder de bomen
geparkeerd staan. Dank zij de
alles onthullende foto’s wor-

den bijna alle doelwitten ver-
nietigd.

Op woensdag 4 april ontruimt
de N.S.K.K., de Nederlandse
transportcompagnie in Duitse
dienst, de Paul Krugerschool
en de laatste Duitse gewonden
vertrekken. Nog diezelfde dag
roept Radio Oranje om, dat de
Duitse grensplaats Lingen
bezet is. Zo wordt het donder-

dag 5 april. De spanning is nu
te snijden. De straten liggen er
verlaten bij. ledereen blijft zo
veel mogelijk binnen. In de
schuilkelder onder de aard-
appelmeelfabriek zoeken zo’n
honderd mensen bescherming
tegen het dreigende oorlogs-
geweld. Buiten, in de mieze-
rige regen, patrouilleren zwaar
bewapende Duitse soldaten
door de stad.

Vanuit het Bentheimse gebied
nadert het Lake Superior
Regiment van de Vierde
Canadese Pantserdivisie via
Twist en Emlichheim de
Nederlandse grens bij
Coevorden.
Nieuw-Schoonebekers en
Schoonebekers horen aan de
andere kant van de “Stroom”
de rupsvoertuigen ratelen.
Sommigen wagen het erop
erheen te gaan voor een
kennismaking met de be-
vrijders. Ook voor de
Coevordenaren kan het nu niet
lang meer duren!

Paul Krugerschool:kazerne voor N.S.K.K.ers.




