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Het Hervormde Weeshuis, gebouwd in 1690, bood al vanaf het begin niet alleen onderdak aan wezen en sol-
datenkinderen, maar ook aan behoeftige ouderen. Bejaarde, kinderloze en onvermogende echtparen en alleen-
staanden, die voor hun verzorging geen beroep konden doen op familieleden, werden door de diakenen onder-
gebracht in het weeshuis. Vaak konden ze zich door allerlei werkijes te verrichten, nog erg nuttig maken. Hoewel
ze veelal ouder waren dan de weesouders, het leidinggevende echtpaar, noemden zij hen “vader”en “moeder”.

Het aantal ouderen in het weeshuis nam in de loop
der jaren steeds verder toe. Vooral voor de mannelij-
ke wezen, die geestelijk of lichamelijk wat gehandi-
capt waren, was geen zelfstandig bestaan wegge-
legd. Vaak waren er ook wel enkele vrouwen, die dit
lot beschoren was. Zo schreven de Podagristen in
1843 over het “Hervormd Weeshuis, welks toestand
en inrigting veel te wenschen overlaat en waarin een
aantal van omtrent vijfentwintig oude mannen, vrou-
wen en ouderlooze kinderen verzorgd worden”. Aan
’t eind van de negentiende eeuw en aan ’t begin van
de twintigste eeuw nam het aantal wezen voortdu-
rend af, omdat de gezondheidszorg veel beter werd
en steeds meer echtparen er toe overgingen kinderen
van overleden familieleden in het eigen
gezin op te nemen.

In 1915 kreeg het weeshuis, na een interne
verbouwing, dan ook officieel de naam
“Rusthuis voor Ouden van Dagen der
Ned. Hervormde Gemeente”. De tijd van
de wezen was voorgoed voorbij, maar het
bestuur bleef in handen van de diakenen
en de dagelijkse leiding in die van de wees-
vader en de weesmoeder. De bewoners
kenmerkten zich vaak door wat afwijkend
gedrag en namen als Hein Nietering,
Hendrik Holties, Noppert en kunstschilder
Frits Meppelink én hun verhalen zijn bij de
oudere Coevordenaren nog steeds bekend.
Ook het echtpaar Wesseling, de laatste
weesvader en weesmoeder, heeft nog
steeds een haast legendarische reputatie.
De woon- en leefomstandigheden waren
echter allerminst gunstig voor oudere

mensen. De kamertjes waren eigenlijk alleen
geschikt om er te slapen en het gemeenschapsleven
moest zich daarom afspelen in de veel te kleine zaal,
waar ook gegeten werd. Vandaar dat er al in 1954
plannen besproken werden tot modernisering van
het huis en tot uitbreiding met veertien- bejaarden-
woningen op de Weeshuisweide. Gelukkig, al weer,
dat dat laatste plan nooit doorgegaan is!

Het eerste ook niet, want de Provinciale Diakonale
Kamer en de Commissie voor de Bejaardenzorg
voelden niets voor modernisering van het eeuwen-
oude weeshuis. Op initiatief van burgemeester Feith
werd op 13 november 1954 besloten een geheel
nieuw bejaardenhuis te bouwen. Op het zogenaam-
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de Biestenveld, in het nieuw aan te leggen
park buiten de oude stadsgracht, werd een
ideale plaats gevonden. Hier zouden de
oudjes van een welverdiende rust kunnen
genieten, wandelend langs de gazons en
het water van de gracht.

Al op 1 april 1955 kreeg architect G.van
der Zee uit Bolsward de opdracht tot het
ontwerpen van een nieuw bejaardenhuis,
dat aan alle eisen zou voldoen. Een van de
verpleeghulpen in het weeshuis, Marie
Greupink, bedacht de naam “De Schutse”
naar Psalm 91: “De Allerhoogste hebt gij tot
uw schutse gesteld?” Voor het beheer van
het nieuwe huis werd de “Hervormde
Stichting Bejaardenzorg”in  het leven
geroepen. Op 26 juli 1956 werd het werk
voor f 860.647,- aanbesteed en tijdens de bouw
bood burgemeester Feith vijf geétste glazen platen
aan, voorstellende “De mens. en het leven” en voor-
zien van zijn familiewapen en de initialen van zijn
beide zoons.

Op zaterdag 31 mei 1958 werd De Schutse geopend
en niet door de eerste de beste. Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Beatrix had zich bereid verklaard
deze handeling te verrichten en omstreeks tien uur
’s morgens arriveerde zij bij, zoals de pers schreef,
“het prachtige en modern gebouwde bejaardencen-
trum’”. Vergezeld door de Commissaris
van de Koningin mr. J.Cramer, de burge-
meester en het College van B.enW. wan-
delde zij tussen een haag van padvinders
naar de hoofdingang, die ze bij wijze van
opening als eerste binnenging. In de
recreatiezaal werd de prinses toegesproken
door Schutse-voorzitter (én president-
kerkvoogd) Herman Scheffer, die zeer ver-
cerd was dit te mogen doen. Na afloop
bood hij haar een door de Koninklijke
Goud- en Zilverfabrieck Gerritsen en Van
Kempen vervaardigde sleutel aan, bestaan-
de uit koper, zilver en goud. Na een rond-
gang door het huis met bijzondere aan-
dacht voor het echtpaar Bruintjes, voor-
malig gemeentesecretaris en zijn echtgeno-
te als oudste bewoners, verliet de prinses
het nieuwe gebouw om een bezoek te
gaan brengen aan een ander modem

De Schutse in 1958. Uit: “Een terugblik”.
bejaardenhuis — Sint Franciscus.

Sint Franciscus was iets eerder, op 31 januari 1958,
feestelijk ingewijd. Het huis was eveneens ontstaan
uit de behoefte ouderen, in dit geval van de Rooms-
Katholieke kerk, een beschermde en aangename
levensavond te bezorgen. Daar het kerkbestuur oor-
spronkelijk niet beschikte over een voorziening voor
behoeftige ouden van dagen, besteedde het deze in
voorkomende gevallen uit bij gezinnen. Tegen een
kleine vergoeding weliswaar, maar 't was een goed

Bij de opening van Sint Franciscus. V.L.n.r. deken Veltman, bisschop

Nierman, minister Klompé en de heren Hemel en Groenendal
(op de rug gezien). Uit: “De Kerk van Willibrord tot Willibrordkerk”.
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werk, dat later zeker beloond zou worden.
Deze praktjk ging veranderen, toen op 3
november 1937 de zusters Franciscanessen
van Denekamp hun intrek in Coevorden
namen. Ze werden gehuisvest in een pand
aan de Sint Jansstraat, dat op de genoem-
de datum officieel ingewijd werd tot
Zusterhuis. De zusters begonnen met een
naai- en een kleuterschool en de eerwaar-
de Moeder-Overste Plechelma werd belast
met de algemene leiding. Zij was gediplo-
meerd verpleegster, startte een moedercu-
sus en ging zich in het huis bezighouden
met de verzorging van zieken. Eind 1938
werd de eerste hulpbehoevende bejaarde
hier blijvend opgenomen en ook geestelijk
en lichamelijk gehandicapte kinderen vonden er
onderdak. De toeloop werd snel groter en omdat
ook het aantal zusters toenam, werden er in 1941

nog twee panden aan de Sint Jansstraat in gebruik

genomen. Drie jaar later waren de drie zusterhuizen
uitgegroeid tot een volwaardig tehuis voor ouden
van dagen met veertig bewoners en tien zusters.

Geen wonder, dat er met zoveel mensen gewoekerd
moest worden met de beschikbare ruimte. Geen
wonder 00k, dat de Congregatie van de Zusters in
Denekamp ging aandringen op beschikbaarstelling
van een ander en vooral beter onderkomen. Onder
voorzitterschap van manufacturier en raadslid H.
Groenendal werd een commissie gevormd om te
komen tot een nieuw Rooms-Katholiek bejaarden-
huis. Samen met wethouder Hemel en de heren Van
de Dirift, Stroeve en Veldhuizen (Steenwijksmoer) en
met de toenmalige Moeder-Overste Eugenie, zette
Groenendal de schouders onder het karwei. Er wer-
den subsidies aangevraagd en verkregen, er werd
grond aangekocht aan de nieuw aangelegde
Burgemeester Feithsingel ten noorden van het sport-
park De Pampert en het Coevorder architectenbu-
reau Wierenga kreeg de opdracht het ontwerp te
maken. Het werd een prachtig ruim gebouwd huis
met drie vleugels, dat aan alle voorwaarden voldeed.
Op 31 januari 1958 werd het Rooms-Katholiek
Bejaardencentrum “Sint  Franciscus” feestelijk
geopend door Bisschop P.A. Nierman en onze eerste
vrouwelijke minister van C.R.M., M.A. Klompé. Sint
Franciscus, een betere naam, ook als herinnering aan
de pioniersarbeid van de zusters, was nauwelijks te

Rustig leven in Sint Franciscus. Uit: “Coevorden”, (brochure)

bedenken. Vier maanden na de opening zou, zoals
we al zagen, Prinses Beatrix het huis met een bezoek
VErerci.

“Mogen. de ouden van.dagen zich gelukkigprijzen de -
zorgen van deze zusters te genieten!”, schreef pastoor
Smits in zijn jaarverslag. En terecht, nog vele jaren
zouden de zusters Franciscanessen hun goede zor-
gen over het huis blijven uitstrekken. Bij de inge-
bruikname was de gemiddelde leeftijd van de bewo-
ners van Sint Franciscus vijfenzestig jaar en in de
Schutse zal die niet veel hoger geweest zijn.
Vijfenzestig jaar was de pensioenleeftijd en als men
die bereikt had, behoorde men een rustig leven te
gaan leiden. Bij voorkeur in een bejaardenhuis,
waarin men volledig verzorgd zou worden. Na een
leven vol arbeid diende men in alle rust zonder bij-
komende werkzaamheden van het resterende leven
te genieten. Dat was de heersende mentaliteit. Er is
veel veranderd!

Toch, De Schutse en Sint Franciscus bestaan nog
steeds, nu onder de naam woon- en zorgcentra. In
1958 waren het allebei toonbeelden van ouderen-
zorg en dat zijn ze nog. Bijzondere voorzieningen,
sinds 1958.
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