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Aflevering 30 van de historische reeks van Coevorden
Huib D. Minderhoud

Het oude stadhuis

Arend van Loo en zijn vrouw Gertrudt Surmons kochten op 13 september 1632 het burgerrecht van
de stad Coevorden voor tweemaal twaalf gulden. Arend, die timmerman-aannemer en koopman in
onroerend goed was, bracht het ver in zijn nieuwe woonplaats. Hij werd een aanzienlijk ingezetene,
die in 1641 burgemeester werd en die bovendien jarenlang het ambt van kerkvoogd bekleedde. Door
de combinatie van deze twee functies kan hij als bouwheer van de Hervormde kerk worden be-
schouwd. Doctor Johan Picardt noemde hem in zijn “Chronijcxken der Stadt en Heerlickheydt
Covorden”(1660) dan ook als cerste van de hierbij betrokken bestuurders. Als volgt: “De directeurs
of Bewint-hebbers, die de directic over dit werck gehadt hebben, zijn geweest den H.Burgermeester
Arnoldt van Loo, Werner ten Broecke, Jan Onias, Bernhard Bertelinck, Reynert Dirckson Brumpt en
Herman Mesmaker”. Arend van Loo werd inmiddels, toch aanzienlijk deftiger, Arnoldt van Loo ge-
noemd.

De echtclieden Van Loo lieten om-
streeks 1635 een aan hun welstand
aangepast huis in de Kerkstraat bou-
wen. Een hoog huis met een verdieping
en daarboven een dakkapel en twee
schoorstenen, hoge rechthoekige
ramen en een monumentale ingang
met een dubbele deur. Toen Arend in
1666 overleed, liet hij het huis na aan
zijn dochter Hendryna, die getrouwd
was met Matthias Idzinga, gedeputeer-
de van Friesland en secretaris van de
grietenij (kerspel) Barradeel. Daar dit
echtpaar niet van zins was in
Coevorden te gaan wonen, werd het
huis verkocht aan Roelof Camerlingh,
schulte van Coevorden en Schoone-

Het oude stadhuis wordt belegerd tijdens het ijzerkockenoproer!

beek, wicns grafsteen nog steeds in de
Hervormde kerk aanwezig is.

Op 20 december 1671 werd de stad
Coevorden eigenaar van het huis. Schulte
Camerlingh ruilde het eigenlijk tegen een ande-
re woning en het stadsbestuur betaalde hem
nog eens f 1015,- als aflossing van een jaren
daarvoor aangegane schuld. Zo kwam het
voorname huis aan de Kerkstraat in 1672 in

gebruik als stadhuis. In hetzelfde jaar op 11
juli werd de vesting Coevorden veroverd door
bisschop Bernhard van Galen van Munster,
ook wel Bommen Berend genoemd, die de stad
op 30 december van hetzelfde jaar mede door
het optreden van meester Mijndert van der
Thijnen weer kwijtraakte. Maar ’t krijgsge-
weld was nog niet afgelopen, want Bommen
Berend deed het jaar daarop nog een mislukte
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Het oude stadhuis na de restauratie in 1973.

poging de stad te heroveren.

Coevorden raakte door de opgelopen schade
in financiéle moeilijkheden en leende o.a. geld
uit het bezit van het voormalige Gasthuis, het
latere Gasthuisfonds. In 16835, toen de schuld
f 1411,- bedroeg, vereffende het stadsbestuur
deze door het stadhuis voor hetzelfde bedrag te
verkopen aan het Gasthuis en het vervolgens
voor f 56,- per jaar van deze instantie te
huren. In 1754 kon de stad het stadhuis weer
terugkopen en zestien jaar later vond hier het
zogenaamde ijzerkoekenoproer plaats.

Omdat het stadsbestuur op verzoek van de
kerkenraad het op nieuwjaarsdag uitdelen van
ijzerkoeken aan “straatlopers” in verband met
ergerlijk drankmisbruik verboden had, ont-
stond er op oudejaarsdag 1770 een volksop-
loop voor het stadhuis.

De ijzerkoekenbaksters, die ter uitdeling en op
bestelling grote hoeveelheden voor de notabe-
len bakten, voelden zich beroofd van extra in-
komsten en kwamen met mannen en
medestanders verhaal halen. De verontwaardi-
ging was zo groot, dat de bestuurders inbon-

den, waardoor het bakken van “knieperties”
alsnog doorgang vond. Gedurende de winter
van 1813/1814 maakte maire Slingenberg in
dit stadhuis de moeilijke tijd van de “Blokkade
van Coevorden” mee. De Franse troepen hiel-
den de vesting bezet en weigerden af te trek-
ken. Maar op 7 mei 1814 marcheerde het gar-
nizoen dan toch af, waarna het Daler Land-
weerkorps onder leiding van maire Cassa zijn
intocht in de weer bevrijde stad deed. Op het
stadhuis gaven de oud-patriot Slingenberg en
de oud-oranjeklant Cassa elkaar censgezind de
hand, een nieuwe toekomst inluidend. Berend
Slingenberg zou nog tot 1843 Coevordens eer-
ste alleen functionerende burgemeester zijn en
Cassa tot 1844 in Dalen.

In 1900 kocht het gemeentebestuur als nieuw
stadhuis het voormalige Gouvernement “op
het kasteel”, dat het laatst bewoond was door
de familie Rinsma. Het oude stadhuis aan de
Kerkstraat kwam nu in het bezit van de heren
Kramer van het meubelbedrijf “Modelhuis
Kramer” (nu boekhandel Kardol) er schuin te-
genover. Zij richtten het huis in als toonzaal en
in 1973 werd het door het Bureau Monumen-
tenzorg in Drenthe grondig gerestaureerd. Na
de teloorgang van de gerenommeerde meubel-
zaak kwam het oude stadhuis in andere han-
den. Nu is het in bezit van dames modezaak
BijMij Mode en restauratie is opnieuw drin-
gend nodig.

De Renaissancegevel — De gevel van Diek -
Stadscafé Vancouver

De gevel van Stadscafé Vancouver in de Friese-
straat is ongetwijfeld het mooiste monumenta-
le gebouw in Coevorden. Hij werd gebouwd in
de bloeitijd van de Noordelijke Renaissance
(eerste helft van de zeventiende eeuw), die in
de bouwkunst de starre gotiek verving door
het experimenteren met vormen en kleuren.
Eigenlijk bestaat hij uit twee gedeelten, het on-
derste oudste deel met de gevelsteen met het
streektaal-opschrift: “Ach Godt las dich bevo-
le sein, dit Haus und die da wonen in, auf das
Dein Almechtige Hant, dat selbe bewar voor
roef und brant” en het bovenste, de eigenlijke
pronkgevel. Dat onderste deel met nog twee
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De renaissancegevel omstreeks 1900.

engelenkopjes als versiering is de voorgevel
van het oorspronkelijke huis, bewoond door
Effert ther Schyerlo en zijn vrouw
Hyndrickyenn Reyners. Althans zo werden
hun namen geschreven bij het verkrijgen van
hun burgerrecht, maar ze waren beter bekend
als Evert ter Schyrle en Henderkien Reinders.
Evert was lakenkoopman en afkomstig uit de
stad Groningen. Hij behoorde tot die toonaan-
gevende families daar, die na de verovering
door Prins Maurits rooms-katholiek gebleven
waren. Zijn vrouw was van Joodse afkomst en
samen begonnen ze in Coevorden een nieuw
bestaan.

Evert en Henderkien waren zeer bemiddeld, ze
waren burgers van Coevorden en de zaken van
Evert brachten aanzien en rijkdom. Een be-
stuursfunctie, zoals Arend van Loo die bekleed-
de, was echter niet voor hem weggelegd, want
daarvoor moest hij de “nije”, de hervormde

leer zijn toegedaan. Zijn zaken floreerden zo
goed, dat hij in 1631 een verdieping met een
zolder op zijn huis liet bouwen. Hoewel grote-
re pakhuisruimte voor zijn kostbare waar het
hoofdmotief was, wilde hij met de overdadige
versiering van het bovenste nieuwe gevelgedeel-
te ook veel eer inleggen. Opvallend waren
daarbij de opschriften in “Statenbijbel-
Nederlands”, die op welhaast calvinistische
wijze de voorbijgangers wezen op hun sterfe-
lijkheid. Daarnaast verloochende Everts katho-
lieke achtergrond zich toch ook niet door de
afbecldingen van de Drie Koningen, compleet
met  gekroonde  hoofden. De  drie
Jakobsschelpen symboliseerden de handel, die
hij dreef. Behalve nog verschillende andere ver-
sieringselementen waren ook de beelden van
Prins Maurits op de eerste verdieping en die
van de wereldbol torsende Atlas op de nok zeer
bijzonder. Al met al een gevel, die ook in de ze-

De renaissancegevel na de restauratie in 1969,
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Daar stond Yvette!

ventiende eeuw veel opzien baarde.

Toch bewoonden Evert en Henderkien niet het
duurste huis van Coevorden. Het werd in 1642
getaxeerd voor de belasting op f 5.500,-, ter-
wijl het kostbaarste huis, het reeds lang ver-
dwenen zgn. Proviandhuis op de hoek van de
Sint Jansstraat/Sallandsestraat op f 6.000,- ge-
schat werd. Waarschijnlijk diende Everts huis
ook als schuilkerk, waar rooms-katholieke
geestelijken de Heilige Mis opdroegen en die
de kinderen, die verplicht hervormd gedoopt
waren, overdoopten. Dat gebeurde vaak door
de paters van het klooster in het zelfstandige
graafschap Megen in Noord-Brabant, die
Coevorden als missiegebied hadden aangeno-
men. Ze kwamen regelmatig onopvallend in de
stad en zo lang dat zo gebeurde, maakte nie-
mand zich er druk om. Overigens werd doch-
ter Geertruit ter Schyrle, getrouwd met de

hoge militaire ambtenaar Doctor Johannes
Bosch, met haar man hervormd. De grafzerk
van dit echtpaar is nog terug te vinden in de
Hervormde kerk. Evert ter Schyrle overleed in
1646 en Henderkien volgde hem zes jaar later.
Het huis aan de Friesestraat kwam in andere
aanzienlijke handen en tot de Franse tijd
woonden er verschillende burgemeesters. In
1901werd het gekocht door Albert Tijink, die
er cen bakkerij begon. Nadat zijn zoon Jan dit
bedrijf van 1921 tot 1964 had voortgezet,
kwam het pand in het laatstgenoemd jaar in
het bezit van Jan Diek uit Vroomshoop. Deze
verbouwde de winkel tot chocolaterie en vroeg
na enkele jaren een restauratie van de voorge-
vel aan. Die zag er ook niet uit!

Het Provinciale Bureau Monumentenzorg
onder leiding van directeur Corneille F. Jansen
voerde in 1969 de eerste restauratie uit. De
gevel werd in zijn oorspronkelijke staat terug-
gebracht; zo mooi, als hij sinds mensenheuge-
nis niet was geweest. Het vrouwenbeeld
bovenop, dat Atlas na een storm had vervan-
gen, werd verwijderd. Ervoor in de plaats
kwam een pinakel. Het borstbeeld van
Maurits op de sokkel bleek van gips te zijn en
werd voorlopig bij wat afvalmateriaal gezet.
Een paar dagen later was het verdwenen!
Toen in 1981 de gevel opnieuw en evenals in
1969 door de in Coevorden heel bekende huis-
schilder Wiebe Koelink in de verf werd gezet,
bleef de sokkel leeg. Dit nu verdroot Jan Diek
zeer. Toen in 1993 de derde restauratie zou
plaatsvinden, was Jan inmiddels in contact ge-
komen met de beeldhouwer Karoly Szekeres
uit Deventer. Die opperde het idee Dieks jong-
ste dochter Yvette in steen te vereeuwigen en
dat beeld op de sokkel te plaatsen. Iedereen
was enthousiast behalve Monumentenzorg,
maar er werd tenslotte toch toestemming ver-
kregen. Toen het beeld klaar was en geplaatst
zou worden, werd er in de Coevorder Courant
een artikel over gepubliceerd. Naar aanleiding
daarvan kreeg Jan een telefoontje, waarin een
zeker persoon meedeelde, dat hij indertijd de
Maurits had ontvreemd. Hij wilde hem nu
graag onder belofte van uiterste zwijgzaam-
heid teruggeven. Jan accepteerde het aanbod
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en zo kwam het borstbeeld weer terug.

Echter niet op de sokkel. Want daar stond
Yvette, op dinsdag 29 juni 1993 door haarzelf
en haar zuster onthuld. Jan Diek beéindigde in
1999 zijn chocolateriebedrijf en verhuurde het
pand aan het horeca-echtpaar Anton en Ria
Zwart. Zij verbouwden het inwendige tot een
sfeervol café-restaurant, dat onder de naam
Stadscafé Vancouver eind maart 2000 in ge-
bruik werd genomen. De naam verwees naar
de historische banden van de heren van
Coevorden in de persoon van George
Vancouver met de stad Vancouver. Zo kreeg
dit pand weer een zinvolle bestemming. En de
gevel? Die zou eigenlijk weer gerestaureerd
moeten worden. En Maurits? Die is door de
roerende zorg van Anton en Ria weer in oude
staat hersteld en heeft nu cen plaatsje gevon-
den op de lambrisering in het café. Daar kijkt
hij neer op de gasten evenals Yvette, die dage-
lijks uitkijkt op het publieck beneden haar.
Staande in een gevel, die zijn weerga niet kent!

Enkele gegevens uit dit artikel-onderdeel stammen uit
de lezing van Gerrit Kleis, gehouden op 27 april 2004
voor onze historische vereniging.

De synagoge

“De belijders der leer van Mozes” te
Coevorden, bestaande uit dertien Joodse ge-
zinnen kregen op 17 mei 1768 van drost Graaf
van Heiden toestemming een huis met tuin in
te richten tot kerk met begraafplaats. Ze koch-
ten hiertoe voor tweeduizend gulden van Jacob
Leeuw een woning aan de Kerkstraat.
Voorwaarden voor de toestemming waren
0.a., dat ze “aan anderen geenerhande klagte
gaven” en dat er jaarlijks aan de stad vier zil-
veren dukatons betaald moesten worden.
Vergeleken met de voorwaarden voor de
rooms-katholieken, die bij hoge uitzondering
in 1786 een eigen kerk in gebruik mochten
nemen, waren deze eisen heel gematigd. Van
de Joden was immers voor de heersende pro-
testantse kerk geen concurrentie te vrezen;
Jood was men niet alleen door geloofsovertui-
ging, maar ook door afstamming.

Synagoge met rabbihuis omstreeks 1910,

Zo ontstond aan de Kerkstraat het middelpunt
van het Joodse godsdienstige leven. Er werd
een parnassijn (een kerkmeester, voorzanger en
koster) benoemd en een schoolmeester voor de
Joodse school, die de kinderen les moest geven
in de Hebreeuwse taal en de Thora. Ook wer-
den diakenen voor de armenzorg aangesteld.
Het aantal Joodse ingezetenen groeide gestaag
en omdat succesvolle zakenlieden onder hen
naijver wekten bij de middenstanders, werd de
vestiging van Joodse nieuwkomers door de
magistraat aan banden gelegd. In 1795 echter,
het jaar van de godsdienstvrijheid, vervielen
alle beperkende bepalingen en een jaar later
werd de Joodse gemeenschap ook ontheven
van de verplichting jaarlijks vier dukatons te
betalen.

Nu brak een periode van groei aan. In 1809
woonden er vierennegentig Joden in de stad en
in 1815 werd voor het eerst in de persoon van
Marcus Levi een rabbi aangesteld. Bij de in-
voering van het Algemeen reglement voor het
Israélitisch kerkbestuur werd Coevorden aan-
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Ergerlijk verval van de synagoge in de jaren zestig.

gewezen als een van de drie ringen (hoofd-
plaatsen) in Drenthe, met als bijbehorende
dorpen: Schoonebeek, Dalen, Oosterhesselen,
Zweeloo, Sleen, Westerbork, Emmen, Odoorn,
Roswinkel en Borger. Alle Joodse inwoners
van genoemde plaatsen waren voortaan voor
hun geestelijke verzorging aangewezen op de
Coevorder synagoge en haar rabbi. Toen later
in Sleen en Emmen ook synagogen verrezen,
veranderde deze indeling uiteraard.

In 1840 werd de oude synagoge door een ge-
heel nieuw gebouw vervangen, dat werd inge-
wijd door de opperrabbijn Hertzveld.
Negenenderig jaar later vond er een ingrijpen-
de restauratie plaats. Het kerkbestuur, dat zorg
droeg voor de financiering en verwezenlijking,
bestond uit Coevorder mannen van naam als
M. P. Roos, L. Meijboom, L. van Coevorden,
B. Roos en C. Dannenboom. De emancipatie
van de Joodse bevolkingsgroep, de gelijkbe-
rechtiging, was inmiddels ook in de zin van
aanzien en respect voltooid.

Ruim honderdvijftig Joodse burgers woonden
er in 1879 in Coevorden. Omstreeks 1930 zou
hun aantal met drichonderdveertig zijn groot-
ste omvang bereiken. Daarna liep het snel
terug tot honderdzevenenvijftig in 1939. De
economische crisis deed velen naar Twente en
West-Nederland verhuizen.

Na de wegvoering in 1942 en de gruwelijke
moord op de Joodse medeburgers bleef de sy-
nagoge verweesd achter. Het gebouw werd
onder meer gebruikt als slachthuis (ook voor
varkens!), timmermanswerkplaats en opslag-

De synagoge na de restauratie in 1976.

ruimte. Toen men in 1973 overwoog het te slo-
pen, startte de student Bart Makken een actie
tot behoud. Dank zij het feit, dat men juist op
zoek was naar een nieuw onderkomen voor de
streekmuziekschool konden de synagoge en
het leraarshuis gered worden. In 1976 kregen
restauratie en aanbouw van een aantal bijpas-
sende lokalen hun beslag, nadat op uiterst
zorgvuldige wijze de oude Joodse begraaf-
plaats geruimd was. Zo werd opnieuw een ver-
vallen gebouw tot waardevol monument,
weliswaar helaas door een afschuwelijke ge-
beurtenis onttrokken aan zijn oorspronkelijke
bestemming. Omdat het kunstwerk van
Wouter van Rossum aan de zijgevel van het le-
raarshuis voortdurend herinnert aan deze ge-
beurtenis, krijgt dit monument nog een extra
betekenis. Die van herdenking en waakzaam-
heid, hopelijk tot in lengte van dagen.
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