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Aflevering 29 van de historische reeks van Coevorden

Huib D. Minderhoud

Het Molenblok

Aan de westzijde van de Molenstraat bevindt zich een langgerekt gebouw, dat met Café “Het Geveltje”
aan de Friesestraat grenst. Nu bestaat het uit een rij woningen, maar toen het na de aanleg van de vesting
(1605-1610) gebouwd werd, bestond het uit 27 soldatenverblijven, elk met een ¢igen ingang aan een van
de zijkanten. Er was dus geen verbindende gang in de lengterichting van het gebouw en de appartemen-
ten, “baraques” genoemd, waren dus ook aparte ruimten. De achterste drie waren wat groter en bestemd
voor officieren en onderofficieren. Aan de kant van de Friesestraat bevond zich het zgn. “Kapiteins-loge-
ment” voor de commandant van de compagnie, die in deze kazerne gelegerd was. Het bestond uit maar
liefst negen vertrekken, waaronder een voor-, een eet- en een slaapkamer, een grote keuken, een washuis
en een “turfplaets”. In 1667 verbleef in dit zo genoemde Molenblok, dat zijn naam ontleende aan de
stadsmolen op het bastion “Stadt en Lande™ er vlakbij, kapitein Alberda met zijn compagnie van “35
musquetiers en 19 pieckeniers”. Er waren toen al klachten over de toestand van de kazerne, maar ’t zou
nog wel honderd jaar duren voor een grootscheepse verbouwing plaats vond.

Dat gebeurde in 17635, zoals ook nog
steeds op de steen in de voorgevel
wordt vermeld. Er werd een verdieping
op het blok gebouwd met daarboven
een zolder. Er ontstonden nu 14 appar-
tementen op de begane grond en 14
daarboven, elk voor acht mannen,
zodat er nu 224 soldaten in het
Molenblok konden worden gelegerd.
Zij vormden twee compagnieén en er
werden dus ook twee kapiteins-loge-
menten aan weerszijden ingericht met
daarnaast twee kleinere logementen
voor het lagere kader. Omdat het aan-

Rechtsachter het Molenblok, nog zonder trapgevel.

tal ondergebrachte militairen in oorlogstijd mede
door het gebruik van de zolder uitgebreid zou
kunnen worden tot 364, besloot men de vier ka-
zerneblokken “op het kasteel” af te breken. Over
bleven nu altijd nog het Frieseblok tegenover het
vernieuwde Molenblok aan de andere kant van
de. » straaty: rhet'  Bentheimerbloks b1 de
Bentheimerpoort (nu op de hoek Bentheimer-
straat/Spoorhavenstraat) en daar tegenover het
Commandement (het nu pas afgebroken Hotel
Homan, toen een kazerne met de woning van de

commanderend garnizoensofficier). Verder was
er dan ook nog het kazerneblok “De Ses
Schoorstenen™ aan het eind van de Kerkstraat.

Al met al vijf kazerneblokken dus, waarvan al-
leen het Bentheimerblok nog herkenbaar is aan
de voorgevel. Het Molenblok is echter gelukkig
nog in zijn geheel aanwezig. Na de opheffing van
het garnizoen in 1854 werd het verbouwd tot
woningencomplex. Qok het kapiteins-logement
aan de voorzijde kreeg een burgerlijke bestem-
ming en de toenmalige eigenaar voorzag het aan
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het begin van de twintigste eeuw van grotere
ramen en een trapgevel. Winkelier “Samie” van
Coevorden liet er een nog groter etalageraam in
aanbrengen en na de Tweede Wereldoorlog
woonde hier kleermaker Herman Hamberg. Nu
vormt Café “Het Geveltje” de uitstekend onder-
houden voorzijde van het eens zo omvangrijke
kazernegebouw, herinnerend aan de vestingtijd.
Hoe fraai zou het kunnen zijn, schreef Herman
Brand in 1993 in zijn “Gebouwen in de vesting
Coevorden-no.1” als “het uiterlijk in de oor-
spronkelijke staat zou worden hersteld”. Dat is
tot nu toe een vrome wens gebleven.,

Het Arsenaal

Gerrit Croddebosch, aannemer van het
nieuw te bouwen Ammunitichuis te
Coevorden, had grote problemen. Hij
werd op 19 januari 1619 door de
Staten van Friesland gesommeerd naar
Leeuwarden te komen om daar tekst en
uitleg te geven over de vertraging van
de werkzaamheden. Gerrit weet zijn
verzuim aan 't gebrek aan water in de
Vecht, waardoor de materialen niet tij- #
dig konden worden aangevoerd.,
Gelukkig verbeterde de situatie hierna
aanzienlijk, want eind augustus al kon
het nieuwe gebouw worden opgeleverd.
Gereedgekomen was het later zo o
noemde affuitenmagazijn, dat inmid-
dels is afgebroken en dat zich ten
noorden van het huidige arsenaal be-
vond. Het gebouw werd, evenals een
groot deel van de vesting bekostigd door de pro-
vincie Friesland, die een goede verdediging van
onze oostgrens van het grootste belang voor de
eigen veiligheid achtte. Al vrij snel bleek, dat de
opslagruimte in het affuitenmagazijn veel te ge-
ring was en dus werd besloten tot het verwezen-
lijken van nieuwe gebouwen. De zaak werd
grootscheeps aangepakt en in 1626 konden in ge-
bruik worden genomen: het dubbele arsenaal
(met de twee voorgevels), het daarachter gelegen
haaks erop aansluitende musket- en kogelhuis en
in het verlengde daarvan het houtmagazijn.
Tussen het arsenaal en het affuitenmagazijn lag
de commieswoning, bestemd voor de beherende
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officier met zijn gezin. Een dergelijk huis stond
ook even ten zuiden van het arsenaal.

Het gebouwencomplex herbergde alles, wat voor
de vesting nodig was. Kruiwagens en houwelen,
laadgereedschappen voor het vestinggeschut, ka-
nonnen en kanonskogels, musketten, pieken en
andere wapens. Ook werden vaak levensmidde-
len opgeslagen als graan, kaas en stokvis, welk
laatste product volgens een bericht uit 1644
nodig moest worden verkocht, omdat het al
stonk! Aanvankelijk werd ook buskruit be-
waard, maar dat achtte men bij nader inzien toch
te gevaarlijk en dus werden elders aparte kruit-
magazijnen en ondergrondse opslagbunkers ge-
bouwd.
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Het Molenblok in 1960,

Het arsenaal was natuurlijk ideaal gelegen aan
een brede loswal aan de haven midden in de ves-
ting. Gemakkelijk bereikbaar was het echter niet.
De Overijsselse en de Kleine Vecht kampten vaak
met te weinig of juist te veel water en een schip
moest na het passeren van de vestingsluis (Fort
Vallaat) via een nauwe vaart de binnengracht en
door deze de haven bereiken.

Eeuwenlang bleven de gebouwen in gebruik en
het onderhoud liet nogal eens te wensen over. Zo
bleek in 1751 bij een bouwkundig onderzoek,
dat de muren vol scheuren zaten en al 85 cm.
“uit hare regtstand” (uit het lood) stonden. Ze
waren gelukkig provisorisch met steunberen ge-
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stut, anders zo werd er ge-
rapporteerd, zouden ze al
tot “een Puynhoop” ineen
gestort zijn. De heer Vonck,
directeur van “ ’s Landts
Fortificatién”, drong er op
aan met de meeste spoed
tot herstel over te gaan. Hij
kreeg zijn zin, want gedu-
rende de jaren 1752/1753
werden de gebouwen volle-
dig vernieuwd.

Ze zouden nog precies hon-
derd jaar als vestinggebou-
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wen dienst doen. In
verband met het naderende
vertrek van de laatste com-
pagnie garnizoensmilitairen
werden op 10 maart 1853 alle gebouwen van het
complex met de magazijnsmeesters- (commies-
Jwoning verkocht aan vervener-koffiehuishouder
B. Dommers. In deze woning liep de toen twee
jaar oude kleuter Johannes Benedictus van
Heutsz nog rond, die een jaar later met het ou-
derlijk gezin naar Terneuzen zou vertrekken.
Dommers verkocht de gebouwen omstreeks
1870 aan de firma Scholten, die ze eerst gebruik-
te als opslagplaats en er
later een lijnmeel- lijnolie-
en zaadkoekenfabrick in
begon. Aan de zuidkant
werd nu nog een pakhuis
aangebouwd, even hoog en
in dezelfde stijl, maar aan-
zienlijk korter. In 1907
nam graanhandelaar Levie
alle gebouwen over, maar
een jaar later verkocht hij
het affuitenmagazijn en het
huis al weer aan Winandus
Nijhuis, die er een hout-
handel in begon. Levie, ook
eigenaar van het nieuwe
pakhuis De Vlijt aan de
overkant van de haven, ge-
bruikte het arsenaal als
maalderij en opslagplaats.
In 1914 liet Nijhuis de ma-
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Tekening van het arsenaal met links de commieswoning (1755).

gazijnmeesterswoning en het affuitenmagazijn
afbreken en vervangen door een prachtig heren-
huis in Jugendstil. Ook grossier Bruun Feijen, die
in 1916 het aangebouwde pakhuis had gekocht,
bouwde een dergelijke grote woning. Drie jaar
later verkocht Levie het arsenaal met musket- en
kogelhuis en met houtmagazijn aan de Centrale
Handelsmaatschappij met als directeur J.
Kuipers.

o

Het arsenaal met aangebouwd pakhuis en herenhuizen en aan de achterkant
de fabricksschoorsteen van de firma Scholten (ca. 1930).
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Bij het bombardement
van 26 juni 1940 werd
het houtmagazijn zo
zwaar getroffen, dat
het niet meer werd her-
bouwd. Ook het mus-
ket- en kogelhuis werd
toen ernstig bescha-
digd. In 1973, nadat de
panden al enige tijd
niet meer gebruikt wer-
den, besloot de ge-
meente Coevorden tot
aankoop en restauratie.
Onder toezicht van het
Bureau Monumenten-
zorg werden ze in oude
staat teruggebracht en
op 27 januari 1977
nam men het arsenaal
feestelijk in gebruik, nu
als openbare biblio-
theek. Het pakhuis
werd eerst het domein
van het Sociaal
Cultureel Werk en later
van de ANWB/VVV Coevorden. In 1979 kwam
het musket- en kogelhuis ter beschikking van het
Stedelijk Museum “Drenthe’s Veste”, dat later
ook zeggenschap kreeg over een zolder van het
arsenaal. De Culturele Commissie Coevorden
mocht toen een andere zolder van het arsenaal en
die van het pakhuis als expositieruimte gaan ge-
bruiken,

Zo bleven waardevolle panden behouden. Dat
geldt helaas niet voor de beide grote
Jugendstilwoningen, die inmiddels vervangen
zijn door nieuwbouw.

Het Gouverneurshuis — Het Gouvernem ent

Luitenant-Generaal Carl Rabenhaupt, Baron van
Sucha, werd begin 1673 benoemd tot Drost van
Drenthe en Kastelein en Gouverneur van
Coevorden. Hij was de enige drost, die ooit in
Coevorden woonde en hij nam met zijn vrouw
zijn intrek in het Commandeurshuis “op het kas-
teel”, dat vanaf dat ogenblik het Gouverne-
mentshuis of het Gouvernement werd genoemd.

Het kasteel in 1802, maquette van Herman Brand.

Lang heeft Rabenhaupt hier niet gewoond. Na
een dienstreis naar Assen kwam hij ziek thuis en
stierf op 24 augustus 1675, bijgestaan door zijn
gemalin en dominee Michgerius. Hij kreeg een
grafmonument in de kerk, dat echter in 1795
door de Patriotten werd vernield. Nu herinnert
alleen nog een gedenksteen in een der pilaren aan
hem.

Het Commandeurshuis werd in 1635 voor het
cerst genoemd als de woning van de comman-
deur, de commandant van de vesting Coevorden
en zijn “buyten-gelegene Schansen”. Men vond
het echter al spoedig te klein en er kleefden ook
al allerlei gebreken aan, waardoor men in 1642
besloot het te vergroten. Het huis, dat eerst uit
drie kamers bestond, werd nu uitgebreid met een
kamer met kelder, met nog een kamer, een keu-
ken met provisiekamer, een koetshuis met stal en
een turfschuur. Verder kwam er nog een verdie-
ping op met vier slaapkamers. Het werd zo een
huis, een commandeur, in dit geval Heer Aepke
Tjarda van Starckenborg (1637- 1646), waardig.
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Zoals gezegd, na het over-
lijden van luitenant-gene-
raal Rabenhaupt bleef de
titel Gouverneur van
Coevorden bestaan en dus
werden alle opvolgers gou-
verneurs en hun woning
Gouverneurshuis ge-
noemd. Om de voorname
status nog meer te bena-
drukken, werd de woning
in de achttiende eeuw met
“kalkmortel” wit gepleis-
terd. In de Franse tijd
(1795-1814) kwam een
eind aan de gouverneurs-
functie, maar de laatste
gouverneur Friedrich
Drachstadt mocht er nog
wel tot zijn dood op 28
april 1806 blijven wonen.
“Het Gouvernement (15 vertrekken) met een
stal, Waschhuis en hofje” raakte daarna in ver-
vallen staat. Tijdens de Blokkade van Coevorden
(12 november 1813 tot 7 mei 1814) richtten de
ingesloten Franse militairen het Gouverneurshuis
in tot hospitaal om op alle eventualiteiten te zijn
voorbereid. Gelukkig viel er bij de schermutselin-
gen buiten de stad slechts een beperkt aantal ge-
wonden. Na het vertrek van de Fransen bleef het
Gouverneurshuis het militair hospitaal van de
vesting. 't Moest echter nodig speciaal hiervoor
ingericht worden en zo voerde in 1826 aannemer
Jan Schulenberg een grootscheepse verbouwing
uit, waarna het hospitaal voor f 4.220,50 ruim-
te bood aan 50 tot 60 zieken. Verder werden er
een apotheek en een “Doodekamer en een
Rookkamer” bijgebouwd. In 1844 volgde nog
een verbouwing, waarbij laatstgenoemde kamers
weer verdwenen en het Gouverneurshuis zijn
huidige vorm kreeg.

Toen in 1854 het garnizoen werd opgeheven,
kwam het Gouverneurshuis in handen van de fa-
milie Rinsema. Het werd verbouwd tot woning
en bleef dat tot 1900. Toen kocht het gemeente-
bestuur het huis en nam het na alweer een ver-
bouwing in gebruik als stadhuis.

Het Gouvernement als gemeentehuis, omstreeks 1915.

“Hopen we echter”, sprak burgemeester Van der
Lely op 8 november 1900 aan het begin van de
eerste raadsvergadering hier, “dat het kasteel het
centrum van de stad moge worden”. Zijn wens
ging in 1972 na de restauratie van het hoofdge-
bouw van het kasteel in vervulling. Ook aan zijn
wens hier samen te werken “tot den bloei der ge-
meente” werd voldaan. De wens echter tot het te-
rugbrengen van het Gouverneurshuis in zijn
zeventiende-eeuwse verschijningsvorm, al geuit
in 1972 en 1987, werd niet bewaarheid.

Wat zou het toch mooi zijn, als het kasteelplein
ook begrensd werd door een Gouverneurshuis
met bakstenen muren en kleine ruitjes in ramen
met houten luiken! Ach, wie weet, misschien ge-
beurt dat ooit nog eens!

Literatuur: Ir. Herman brand: Gebouwen in de
vesting Coevorden no’s 1, 2, 3 en 6.
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