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Naar aanleiding van contacten tussen de Coevorder burgemeester Wolters en zijn collega Liese van
Nordhorn kwam het in 1963 tot het aangaan van een “jumelage of partnerschap” tussen Coevorden
en Nordhorn. Doel was door bezoeken over en weer op velerlei gebied nader tot elkaar te komen.
Een prachtige gelegenheid voor een publiciteitsgericht startschot was de opening van de vernieuwde
grensweg in genoemd jaar. Aan weerszijden van de nog neergelaten grensboom ontmoetten de beide
tegenstanders van weleer, die van 1672, generaal Rabenhaupt en Fiirstbisschoff Bernhard von Galen
elkaar om na het wegnemen van de afscheiding elkaar de hand te schudden. Het was voor de aan-
wezige bestuurders en gemeenteraadsleden van beide steden de officiéle bekrachtiging van het voor-
nemen om van goede buren nu ook partners en vrienden worden.

Men begon met gemeenschappelijke bijeen-
komsten van volksvertegenwoordigers en
ambtenaren en met het organiseren van voet-
balwedstrijden tussen gemeente-elftallen. Al
gauw echter werd geprobeerd clubs en vereni-
gingen aan te zetten zelf initiatieven te ont-
plooien. Zo namen de Coevorder Tennis Club
en de Mixed Hockey Club deel aan onderlinge
toernooien en organiseerde de Filatelis-
tenvereniging “Coevorden en Omstre-
ken” met de Duitse zusterorganisatie
ruilbeurzen en tentoonstellingen in Coe-
vorden en Nordhorn.

Maar dit alles zette toch niet genoeg zo-
den aan de dijk en het College van B. en
W. zon op andere mogelijkheden. Na ge-
sprekken met de bestuurders in Nord-
horn kwam men op het idee de lagere
scholen eens te polsen over een jaarlijkse
ontmoetingsdag. Bij de jeugd beginnen,
dat sprak iedereen aan en als de stadsbe-
sturen de kosten voor hun rekening na-
men, moest dit toch lukken. Eerst moest
echter met de leerkrachten gepraat wor-
den!

Toen in het voorjaar van 1965 vertegen-
woordigers van alle Coevorder lagere
scholen uitgenodigd werden om eens te
praten over een uitwisselingsprogramma
met scholen in Nordhorn, bleken de heer

E.Lieuwes (Kon.Wilhelminaschool) en mijn
persoon (M.v.d.Thijnenschool) bereid de orga-
nisatie hiervan op zich te nemen. Samen met
gemeentelijk medewerker Hanewald, onder-
wijsambtenaar Russchen en gemeentesecreta-
ris Kuiper togen we naar Nordhorn, waar we
in het Parkhotel vorstelijk ontvangen werden.
Met burgemeester Liese en de rectoren (school-

Opening van de nieuwe grensweg. In aanwezigheid van

gedeputeerde en ex-wethouder Hemel ontmoeten

Rabenhaupt (links) en bisschop Bernard van Galen elkaar.




Scholenuitwisseling/ Partnerschafistreffen 1965-1984

hoofden) Henricks, Hensen en
Kamp kwamen we snel tot
overeenstemming. Coevorden
zou gastheer zijn, Kamp (Alten-
dorferschule) en ik zouden vra-
gen voorbereiden voor een
kennisquiz en er zou door Lieu-
wes en mij een programma op-
gesteld worden.

We gingen er van uit, dat sport
en spel én nadere kennismaking
hoofdonderdelen moesten zijn.
Dus ’s morgens de quiz, voetbal-
len voor de jongens, handballen
voor de meisjes, verschillende es-
tafettes en daarna alle Nordhor-
ner leerlingen en leerkrachten
onderbrengen bij de Coevorder
zesdeklassers en de collega’s.
Hier kon dan gezamenlijk gege-
ten worden en ’s middags zou
men met elkaar de voetbal- en
zwemwedstrijden van de verte-
genwoordigende gemeente-teams kunnen bezoe-
ken.

De mededeling, dat er kinderen uit Nordhorn
op bezoek zouden komen, die bij hen zouden
worden ondergebracht, veroorzaakte bij onze
leerlingen veel opwinding. Het idee, we leefden
nog met strenge grenscontroles, kennis te ma-
ken met Duitse leeftijdgenootjes, wekte vreug-
devolle verwachtingen. Nagenoeg alle ouders
stemden in met het verzoek gastvrijheid te ver-
lenen en ook de personeelsleden van de ver-
schillende scholen stelden zonder mankeren
hun vrije zaterdag beschikbaar..

Op zaterdag 28 augustus was het zover. Drie
herinneringen zijn mij in het bijzonder bijge-
bleven. De Duitse gasten arriveerden, stelden
zich na het verlaten van de bussen uiterst ge-
disciplineerd in rijen van drie op om met de
leerkrachten aan het hoofd af te marcheren
naar de hoofdtribune van De Pampert! De quiz
werd gehouden in de Feithhal, waar alle drie-
honderdzeventig leerlingen een zitplaatsje
moesten zien te vinden op de vloer. Dit gaf veel
geroezemoes, waar ik met behulp van een me-
gafoon bovenuit moest komen. Dat lukte tot

“Frau Hassel” met haar kerstorkest.

mijn ergernis niet helemaal! ’s Middags zaten
we met de Nordhorner collega’s op het terras
bij Arends. Wij voelden ons rijk, want wij be-
taalden met zilveren guldens, terwijl de Duitse
nikkelen marken maar f 0,90 waard waren!
Aan het eind van de middag vond de prijsuit-
reiking plaats en burgemeester Wolters over-
handigde de door hem beschikbaar gestelde
wisselbeker aan de pas in functie getreden
Nordhorner burgemeester Buddenberg. He-
laas, vonden wij, want ’t was niet onze schuld.
Wij hadden gewonnen, maar de middagwed-
strijden waren door de andere vertegenwoor-
digende Nederlandse ploegen alle verloren.
’t Was er geen gevolg van, maar 't was toch wel
prettig, dat we in het vervolg aparte schooluit-
wisselingen zouden gaan organiseren.

Het jaar daarna, op 24 september gingen we
naar Nordhorn en nu werd het programma
mede opgesteld door de heer N.Zwitsers
(Parkschool). In 1967, met de heer G. Baars
(Parkschool), wonnen we voor het eerst de
wisselbeker. In 1968 gingen we ter voorberei-
ding met de gemeentelijke auto en de heren
Hanewald en Baars naar het Sportterrein
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“Jahn Platz”. De nieuw aangelegde vel-
den vormden de trots van de Nordhorn-
se bevolking en toen we hier in
september onze wedstrijden hielden, was
het ook nog prachtig weer. Het werd een
gelijkspel, maar dankzij ons zwemover-
wicht in het overdekte “Hallenbad”
wonnen we toch.

Het jaar 1969 bracht ons de eerste lus-
trum-uitwisseling. De organisatie berust-
te weer bij Baars en ondergetekende.
Gemeentelijk medewerker Mertens, op-
volger van Hanewald, verzorgde de be-
stuurlijke voorbereidingen. 't Werd een
perfect feest. De Duitse gasten kwamen
dit keer met de trein en de leerlingen en
leerkrachten van de zestien Duitse en Ne-
derlandse scholen liepen achter elkaar in
optocht met muziek voorop dwars door
de stad naar De Pampert. ’t Was een
schitterend schouwspel, dat gevolgd
werd door de wedstrijden op de velden
en in 't zwembad. Voor de derde keer op
rij wonnen we de beker. s Middags ver-
zamelden alle kinderen zich op de markt
om vandaar in optocht naar het grasveld
voor het stadhuis te vertrekken. Hier

kreeg Coevorden het predikaat “Europe-  Opening van de Coevorderbriicke in 1973. Burgemeester Gemmeke

se Gemeente” en werd de burgemeester
officieel de Europese vlag aangeboden.

Na een spelprogramma, opnieuw op de
Pampert, ging men in optocht terug naar het
station, waar de Duitse vrienden en vriendin-
nen om zes uur vertrokken. De gemeente Coe-
vorden liet zich van zijn beste kant zien en
onthaalde alle medewerkers en eregasten op
een voortreffelijk diner in “De Sleeuwerik”.
Met het optreden van een Frans koor in de
Hervormde kerk werd deze glorieuze dag afge-
sloten.

Aan ’t eind van dit jaar vierden leerlingen en
personeelsleden van de Altendorfer-schule en
de Mijndert van der Thijnen-school voor het
eerst gezamenlijk kerstfeest in de schoolzaal
van “De Mijndert”. De gemeenschappelijk ge-
zongen kerstliederen werden zonder proble-
men in de eigen taal gezongen, want de
melodieén waren immers dezelfde. De Duitse

overhandigt de door hem beschikbaar gestelde wisselbeker.

kinderen brachten de nacht door in de Coevor-
der gastgezinnen en werden de volgende mor-
gen per bus opgehaald. Beladen met cadeautjes
vertrokken ze weer en het jaar daarop werd
het Kerstfeest in Nordhorn gevierd, met dit
verschil dat onze leerlingen per auto door de
ouders gebracht en gehaald werden. Het ge-
meentebestuur van Coevorden wilde, in tegen-
stelling tot dat van Nordhorn, niet voor én
school een bus bekostigen De drijvende kracht
achter deze kerstontmoetingen was aan Duitse
zijde Frau Hassel, die elk jaar weer zorgde
voor een eigen orkestje. De contacten tussen
beide scholen werden zo vriendschappelijk,
dat de personeelsleden ook jaarlijks een kegel-
avond organiseerden.

De grote uitwisseling met alle lagere scholen
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bleef jaar in jaar uit
plaats vinden. Na het
vertrek van de heer
Baars werd het organisa-
tiecomité uitgebreid tot
het driemanschap Groen
in ’t Woud (Panta Rhei-
school), Min-derhoud
(Mijndert van der Thij-
nenschool) en Van de
Water (Park-school).
Toen laatstgenoemde
vertrok werd diens
plaats ingenomen door
de heer Hoff (Buiten-
vreeschool). Het was een
ijzersterk trio, dat met
veel enthousiasme aan
het werk bleef en onder-
ling een goede band had.
1973 was weer bijzonder.
De vriendschapsband tus-
sen beide steden was tien
jaar oud en dit feit werd
extra luister bijgezet doordat men in Nordhorn
de Vechtbrug in de “Stadtring” de naam Coe-
vorderbriicke gaf. Na de onthulling van het
naambord overhandigde burgemeester Gem-
meke de nu door hem beschikbaar gestelde
wisselbeker aan de Coevordenaren. Ditmaal
hadden we deelgenomen met de vijfdeklassers,
die in 1974 als zesdeklassers weer mee zouden
doen. Kennismaking wederzijds in elkaars om-
geving lag aan deze nieuwe opzet ten grond-
slag. Een groot nadeel was wel, dat er steeds
één leerjaar van kennismaking moest worden
uitgesloten. De Nordhorner gastheren onthaal-
den ons in dit jubileumjaar met een grandioos
feest, ’s avonds na afloop van de activiteiten.
Er waren een keur aan spijzen en dranken, een
varken aan het spit en een orkestje met popu-
laire muziek, waarop naar hartelust gedanst
werd.

Hoewel het leek, dat de jaarlijkse uitwisse-
lingsbijeenkomsten traditioneel steeds voort-
gang zouden vinden, kwam er toch plotseling
een eind aan. Nadat in 1977 Nordhorn weer
als ontmoetingsplaats gediend had, bereikte

Gezamenlijke kerstviering. Het Mijndert van der Thijnenkoor treedt op.
Foto’s Huib D. Minderhoud.

ons in de loop van het volgende jaar het be-
richt, dat men van Duitse zijde niet meer kon
meewerken, omdat er een nieuw schoolsys-
teem werd ingevoerd. De zesklassige Volks-
schulen werden vierklassige Grundschulen en
de vijfde- en zesdeklasserss zouden worden on-
dergebracht in enkele grote Schulzentra. Jam-
mer, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat
er ook aan Nederlandse zijde wel wat opluch-
ting was hier en daar. Men werd wat uitwisse-
lingsmoe.

Niet echter bij de Mijndert van der Thijnen-
school. Hier besloot men het Kerstsamenzijn
met een zesde klas van het nieuw gevormde
Schulzentrum Deegfeld voort te zetten en bo-
vendien ook nog een sportief feest in juni/juli
te houden. De al eerder genoemde Frau Has-
sel en rector Gladfeldt waren hiervoor aan
Duitse zijde de grote promotors. Door deze
bijzondere positie kreeg de Mijndert van der
Thijnenschool de vererende uitnodiging in
verband met “Duizend jaar Nordhorn” aan
een gemeenschappelijke sportdag deel te nemen.
Met Duitse bussen werden tachtig kinderen
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naar Nordhorn heen en terug

vervoerd. Daar deze bussen
echter niet met Nederlandse
passagiers op Nederlands
grondgebied mochten rijden,
verzorgde de DVM geheel
gratis het vervoer van en
naar de grens!

Echter, ook hier kwamen de
gezamenlijke ontmoetingen
tot een eind. Toen in 1985
Frau Hassel overgeplaatst
werd, was de bereidheid tot
doorgaan bij de Nordhor-
ner collega’s zo gering, dat
in dat jaar de uitwisselings-
reeks stokte. Toch was het
aan deze voorgeschiedenis
te danken, dat de Mijndert
van der Thijnenschool in
1988 weer contact zocht en
kreeg met de Grundschule
in Emlichheim. Nu brengen
kinderen van beide scholen

In 1983 werden t.g.v. 20 jaar partnerschaft door de stad Nordhorn deze penningen
uitgereikt. Hierbij was ook de Franse stad Montevilliers betrokken,
waarmee Nordhorn ook een jumelage gesloten had.

jaarlijks bezoeken aan el-

kaars instellingen en gezien

de veel geringere afstand is ook het persoon-
lijke contact gemakkelijker en intensiever.
Alles overziend mag gesteld worden, dat de
contacten tussen de Coevorder en de Nordhor-
ner lagere scholen onze opgroeiende naoorlog-
se generatie voor een groot deel behoed hebben
voor gevoelens van afkeer en vooroordelen.
Verder dat er tussen toenmalige leerlingen en
soms ook hun ouders vriendschappen zijn ont-
staan, die tot op vandaag voortduren.
Persoonlijk bewaar ik de beste herinneringen
aan deze periode, waarin ik elk jaar opnieuw
de Coevorder scholenafvaardiging mocht ver-
tegenwoordigen. Ik hield er onder de Duitse
collega’s de bijnaam “Der Europamensch™ en
een erepenning aan over. Heel bijzonder was,
zeker in het licht van de huidige tijd, de bereid-
heid van de toenmalige leerkrachten steeds
maar weer hun vrije zaterdag beschikbaar te

Foto Berend Hoegen.

Ingang raadhuis Nordhorn.
stellen. Tekening Bernd Andreas Knoop.




