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aflevering 47 van de historische reeks over Coevorden

Huib D. Minderhoud

Het gaat goed in Coevorden tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek. In verband met de
oorlogsdreiging vanuit het oosten wordt het garnizoen uitgebreid en de toename van het aantal
militairen brengt heel wat leven in de brouwerij. Middenstanders, herbergiers en handwerkslieden
doen goede zaken. Ook de boeren gaat het voor de wind. De graan- en boekweitprijzen op de Coe-
vorder markten stijgen. Door de oorlog met Engeland (tot 1802!) is de invoer van broodkoren
praktisch stilgelegd en de legering van Franse troepen in ons land doet de vraag ook stijgen. De te-
genstelling tussen patriotten en prinsgezinden vervaagt langzamerhand. Het gaat iedereen goed,
dus waarom zou men elkaar nog langer in de haren vliegen? Bovendien, de gevluchte stadhouder
Willem V, inmiddels verblijvend op het kasteel Oraniénstein in het Duitse Nassau, ontslaat in 1801
al zijn oude dienaren van hun eed van trouw. Ze zijn dus weer vrij in overheidsdienst te treden.

Een van hen, mr. Petrus Hofstede, voormalig se-
cretaris van de Landdag, neemt desgevraagd een
benoeming aan als secretaris van de Etstoel (het

mr. Petrus Hofstede

hoogste Drentse rechtscollege). Hij maakt zich
ernstig zorgen over het verloren gaan van de
Drentse zelfstandigheid als provincie en hij roept
op 17 oktober 1804 tweeénveertig vooraan-
staande Drenten bijeen om hierover met elkaar
van gedachten te wisselen. Op het politieke ver-
leden wordt niet gelet en zo wordt het een bont
gezelschap, dat in de Hervormde kerk van Assen
aanwezig is. Felle patriotten en verbitterde prins-
gezinden, afgedankte regenten en nieuwe be-
stuurders ontmoeten elkaar. Maar...de druk is
van de ketel en de heren ondertekenen een re-
kest, waarin “onverwijld herstel van Drenthe tot
een afzonderlik in zich zelve souverein en zelf-
besturend gewest” wordt gevraagd. Onder het
stuk prijken ook de handtekeningen van Berend
Slingenberg en Georg Rudolf Wolter Kymmel.
De tegenstanders zijn medestanders geworden.

Berend Slingenberg is inmiddels ook schulte van
Schoonebeek. In 1802 is laatstgenoemd dorp als
zelfstandig schultambt opgeheven en Albert Ellen
is weer een gehoorzaam landbouwer geworden.
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handtekening van Berend Slingerberg

En.. de ster van Slingenberg blijft maar stijgen.
In 1805 wordt het oude magistraatsbestuur met
vier burgemeesters weer ingesteld en Berend
Slingenberg wordt nu ook nog stadssecretaris.
Over het ingediende rekest wordt ook in 1805 be-
slist. Het antwoord luidt gunstig; Drenthe wordt
weer zelfstandig. 't Wordt nog wel geen departe-
ment zoals de andere provincies, maar 't krijgt de
naam: “Zelfstandig Landschap”. In het nieuwe
bestuur heeft maar één patriot zitting en mr. Pe-
trus Hofstede wordt opnieuw secretaris.

Zo keert de Bataafse Republiek langzamerhand
weer terug naar de oude bestuursinstellingen en
dat is natuurlijk niet toevallig. Er is in Frankrijk
een andere wind gaan waaien: de wind van Na-
poleon! In 1799 is de roemruchte generaal Eerste
Consul van de Franse Republiek geworden en in
1804 kroont hij zichzelf tot keizer. Hij heeft zich
al jarenlang geérgerd aan het voortdurend gehar-
rewar in de Bataafse regering en daar hij de
Franse bondgenoten als vazallen beschouwt,
grijpt hij begin 1805 in. De Bataafse gezant in
Frankrijk, Rutger Jan Schimmelpenninck wordt
op ’s keizers bevel alleenheerser in Nederland.
Onder de oude regententitel Raadspensionaris!
Schimmelpenninck gedraagt zich ook als alleen-
heerser. Op besliste wijze wordt de inspraak van
de vrije burgers teruggedrongen en de jonge de-
mocratie van de gekozen volksvertegenwoordi-
gers gaat voor een groot deel verloren.

In maart 1806 wordt de raadspensionaris plotse-
ling ontheven van zijn post. Napoleon verordon-
neert de opheffing van de Bataafse Republiek en

de stichting van het Koninkrijk Holland. Zijn
broer Lodewijk zal koning worden en een offici-
¢le Bataafse afvaardiging komt hem er in Parijs
eerbiedig om vragen. De keizer willigt het ver-
zoek genadiglijk in. De vrije Bataven worden ge-
dwongen hun vrijheid te verloochenen. Ze zijn
weer terug bij af!

Coevorden, zaterdag 11 maart 1809. Er is hoog
bezoek. Zijne Majesteit Koning Lodewijk Napo-
leon is in de stad. Hij wordt ontvangen door de
heren van de magistraat en natuurlijk ook door
schulte — stadssecretaris Berend Slingenberg. Hij
bezoekt het Hervormde weeshuis en is onder de
indruk van het aantal daar verblijvende soldaten-
kinderen. Royaal als hij is, schenkt hij f 1.000,-
. Een vorstelijke gift! De koning brengt ook een
bezoek aan pastoor Schreven van de Rooms-ka-
tholieke parochie. Als een gebaar van koninklijke
erkenning van de kleine gemeenschap, die nu te-
midden van de overweldigende protestantse
meerderheid dezelfde rechten heeft verkregen!
De zeer vereerde pastoor ontvangt de koning, die
zelf ook Rooms-katholiek is, in zijn eenvoudige
pastorie. Lodewijk Napoleon zegt hem, gezien de

Koning Lodewijk Napoleon
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armelijke toestand van de kerk, een jaarlijkse bij-
drage toe. Die bijdrage wordt nooit uitbetaald en
op I juli 1810 doet de koning afstand van de
troon. Zijn broer, de keizer, dwingt hem ertoe!
Lodewijk heeft niet aan zijn verwachtingen be-
antwoord, want hij stelt de belangen van het Ko-
ninkrijk Holland boven die van Frankrijk.
Bovendien vindt de keizer zijn broer niet daad-
krachtig genoeg. Napoleon is dat wel en lijft zon-
der verdere plichtplegingen Lodewijks koninkrijk
bij Frankrijk in. Voortaan zal ons land vanuit Pa-
rijs geregeerd worden en de vrije Bataven heb-
ben nu helemaal niets meer te zeggen.

Er worden zeer ingrijpende maatregelen ge-

nomen. De “tiércering” wordt ingevoerd. ¥=-

Evenals overal in Frankrijk zal slechts een
derde van de rente der staatsschuld worden
uitgekeerd. Een maatregel, die veel kleine
renteniers tot de bedelstaf brengt. Niet verge-
ten mag echter worden, dat de laatste jaren he-
lemaal geen rente uitbetaald is! De Franse &
“conscriptie”komt er ook. Elk jaar zal het )
nieuwe gebiedsdeel jongemannen moeten le-
veren voor Napoleons legers. De aantallen
worden per plaats vastgesteld en de beschik- :
bare jongens moeten loten. Wie een laag num-
mer trekt, moet in dienst; hogere nummers
boven het vereiste aantal loten vrij. Er is ook

nog een ontsnappingsmogelijkheid. De
toekomstige militair mag zich laten ver-
vangen door een remplagant (een plaats-
vervanger). Niemand is daar erg happig
op, maar voor veel geld zijn er altijd nog
wel een paar arme sloebers te vinden. Zo
ontspringen rijkeluiszoontjes alsnog de
dans en komt er van patriottische gelijk-
heid 66k weinig meer terecht. De ontevre-
denheid is groot. In Hoogeveen, Meppel,
Vries en Zuidlaren ontstaan zelfs ordever-
storingen, die met boetes en inkwartiering
van soldaten de kop ingedrukt worden. In
Coevorden blijft het rustig, maar daar ligt
dan ook een garnizoen.

Er komt ook weer een nieuwe bestuurlijke inde-
ling. Drenthe, in 1807 toch nog een departement
geworden, verliest opnieuw zijn zelfstandigheid.
Het wordt nu met Groningen samengevoegd tot
het Departement van de Wester-Eems. Onder de
naam “Arrondissement Assen” vormt onze pro-
vincie het grootste onderdeel van het nieuwe de-
partement. In het arrondissement worden vier
kantons ingericht met als hoofdplaatsen Assen,
Meppel, Hoogeveen en ...Dalen. Dat is voor de
Coevordenaren waarschijnlijk wel even slikken
geweest!

Bij de Berezina, Hollandse pontonniers leggen de bruggen
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Een “Garde d’"Honneur”, hoog te paard
Op 21 oktober 1811 worden bij keizerlijk decreet
de zelfstandig bestuurde kerspelen en buur-
schappen opgeheven en vervangen door negen-
entwintig gemeenten. Alweer een bittere pil voor
de Coevorder notabelen: Schoonebeek wordt bij
de gemeente Dalen gevoegd. Aan het hoofd van
elke gemeente komt naar Frans model een maire,
een burgemeester, die alleen verantwoording ver-
schuldigd is aan de boven hem geplaatste over-
heid. Maire van Coevorden wordt Berend
Slingenberg; maire van de gemeente Dalen is nie-
mand minder dan Georg Rudolf Kymmel. De ad-
viseurs van de keizer letten niet op de oude
politicke gezindheid, maar kijken alleen naar be-
kwaamheid. Zo worden de oude tegenstanders
ook nog collega’s.

Oh ja, en dan wordt ook nog de burgerlijke stand
ingevoerd. Iedereen moet een achternaam aanne-
men en die officieel laten registreren. De meeste
Coevordenaren hebben er al een, sinds mensen-
heugenis van vader op zoon overgegaan. Maar er
zijn er ook, die van vader op zoon Janszoon, Be-
rendszoon of Gerritszoon heten. Soms maken ze
er Jansen, Berendsen of Gerritsen van, maar soms
ook kiezen ze een nieuwe naam. Vaak in de ver-
wachting, dat deze onzin maar tijdelijk zal zijn.
Dat kan voor de kinderen Naaktgeboren, Hete-
brij en Suikerbuik nog heel vervelend worden!

In augustus 1812 rukt Napoleons “Grande
Armee”, bijna zeshonderdduizend man sterk,
Rusland binnen. Onder de soldaten van veel ver-
schillende nationaliteiten bevinden zich ook Coe-
vordenaren. Officiéle lotelingen, die een te laag
nummer trokken of arme knechts, die voor geld
de plaats van een ander ingenomen hebben. Het
vergaat Napoleon slecht deze keer. Na de ver-
overing van Moskou raakt de stad in brand en de
Grande Armee moet zich in de bittere winterkou
terugtrekken. Tienduizenden komen tijdens de
eindeloze tocht door de Russische vlakten van el-
lende om. Bij de tocht over de rivier de Berezina
komt de genadeslag. Russische kozakkenaanval-
len en vernietigend kanonvuur maken van Napo-
leons grootste leger een zich steeds verder
verspreidende horde haveloze vluchtelingen.
Napoleon ijlt voor zijn verslagen troepen uit naar
Parijs om nog te redden, wat er te redden valt. Hij
heeft twee doelstellingen. Een nieuw leger moet
uit de grond worden gestampt en de onderwor-
pen volkeren mogen niet in opstand komen.
Nieuwe lichtingen lotelingen worden opgeroepen
en om alle verzet bij voorbaat te breken, beveelt
hij voor het ingelijfde Koninkrijk Holland in april
1813 de oprichting van vier regimenten “Gardes
d’Honneur”, bestaande uit de zonen van voor-
aanstaande burgers. Gijzelaars dus!

Het dun bevolkte Drenthe moet er twaalf leveren.
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Tien worden gedwongen dienst te nemen en uit
Coevorden melden zich twee jongemannen vrij-
willig aan. Het zijn de vierentwintigjarige Dub-
beld Hemsing van der Scheer en zijn vijf jaar
jongere neef Jan de Blecourt. Waarschijnlijk
nemen ze hun besluit op aandrang van de Frans-
gezinde graaf Van Rechteren, met wie beide fa-
milies nauwe betrekkingen onderhouden. De vier
regimenten Gardes d’Honneur vertrekken echter
veel te laat om aan de strijd deel te kunnen
nemen. Napoleon neemt nog cen andere maatre-
gel, die voor Coevorden verstrekkende gevolgen
zal hebben. De stad wordt, samen met Delfzijl en
nog enkele ander versterkte plaatsen in Noord-
west Duitsland, tot “spervesting verklaard. De
garnizoenscommandanten krijgen opdracht hun
steden tot het uiterste te verdedigen, zodat Napo-
leon bij een eventuele nederlaag verzekerd is van
overgebleven vaste steunpunten.

Overste David, de Franse bevelhebber van de
vesting Coevorden, is vastbesloten het bevel van
zijn keizer stipt uit te voeren. Hij beschikt over

Kozakken tuchtigen een “besteekte” postbode

achthonderd Franse, Zwitserse en Nederlandse
garnizoenssoldaten én over honderdachtendertig
stukken vestinggeschut. Voor David is het nu
zaak te zorgen, dat de stad zo snel mogelijk ge-
reed is om een langdurige belegering te door-
staan. :

Kanonskogels worden aangevoerd uit Groningen
en hout voor het herstel van de palissaden in de
grachten wordt geleverd door de maires van de
omliggende dorpen. Deze krijgen ook opdracht
hooli, stro, turf, vee en proviand te leveren. De tot
afstand van hun bezit gedwongen boeren sabote-
ren zoveel ze kunnen. Ze gooien onderweg hooi
van de wagens om het op de terugweg weer mee
naar huis te kunnen nemen. Een deel van de in
beslaggenomen koeien, die tijdelijk in Dalen ge-
stald zijn, wordt weer teruggehaald. Toch rollen
in oktober en begin november nog ongeveer 2700
boerenwagens met voorraden Coevorden binnen.
Napoleon is inmiddels beslissend verslagen. Bij
de volkerenslag bij Leipzig op 19 oktober.1813
wordt zijn nieuw gevormde troepenmacht uit el-
kaar gejaagd. Het zal echter tot april 1814 duren,
voor de keizer in Parijs afstand doet van zijn

p troon.

Intussen worden de Duitse gebieden opmerkelijk
snel van Fransen gezuiverd. Russische kozakken
op hun snelle paarden vormen de voorhoede van

, de naar het westen oprukkende bondgenoten. Op

13 november al staat een afdeling van deze ruige

. ruiters bij de Bentheimerpoort. Hun commandant

eist de overgave van de stad. Overste David wei-
gert naar de toenmalige militaire gewoonte be-

leefd, maar beslist. Wat moet een handjevol

kozakken ook beginnen tegen de tot de tanden
bewapende vesting? Niets! Dat beseffen de rui-
ters ook en ze trekken om de stad heen naar De

*. Loo. Daar legeren vijftig van hen zich in de bocht

van de weg. Op dezelfde plaats, waar nu de weg

. met de naam “Kozakkendijk™ ligt.




