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AFLEVERING 51 VAN DE HISTORISCHE REEKS OVER COEVORDEN

Huib D. Minderhoud

Coevorden is een hydrografisch middelpunt, een knooppunt van waterwegen, zo leerden wij
vroeger. Van oudsher was er dus veel water hier, maar voor de aanleg van de kanalen hadden we
er nog veel meer last van. Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw waren het de drie
kronkelende beken, Loodiep, Drostendiep en Schoonebekerdiep, die naar het laag gelegen Coe-
vorden stroomden en die uitkwamen in de bochtige Kleine Vecht. De vestingbouwers hadden van
deze omstandigheden dankbaar gebruik gemaakt door de drie stroompjes uit te laten vloeien in
de vestinggracht. Via een sluis, vanwege het met een kleine schans versterkte punt 'Fort Vallaat'
genoemd, kon het overtollige water dan de Kleine Vecht bereiken. In tijd van ooriog volstond het
sluiten van het vallaat (een oud woord voor sluis!) om het hele gebied rond Coevorden onder

water te zetten.

Maar ook zonder dreigend oorlogsgevaar werden
de weilanden en akkers in de omgeving regelma-
tig overspoeld. Als in de herfst de regens neer-
kletterden, was er meestal geen houden meer aan.
Dan stond het gebied tussen Coevorden en Het
Laar volledig blank en als dan de vorst inviel,
werd het hele oppervlak één uitgestrekte ijsbaan.
Tot vreugde van veel Coevorder burgers, die
ijlings 'de scheuvels' onderbonden en een snelle
tocht naar de uitspanning in het Duitse dorp on-

Ook nog in 1998 wateroverlast

dernamen. Na het nuttigen van een glas warme
wijn of 'een brannewien met suker' kwamen ze
dan weer voldaan terug.

Als de dooi inviel en het regende het hele voor-
jaar weer flink, was de kans groot, dat de velden
om de stad wel meer dan een half jaar onder
water stonden. Soms zelfs tot in mei toe! Deze
toestand werd vanaf 1830 nog verergerd door het
feit, dat veel drassige gebieden in de omgeving
langzaam aan drooggelegd werden en dus veel
minder water opnamen. Dat overtollige vocht
stroomde nu via de beken ook naar Coevorden
toe.

Vandaar dat al in 1830 een noodkreet van het ge-
meentebestuur naar de regering gestuurd werd
met het verzoek een afwateringskanaal te laten
graven. Van augustus 1829 tot na het eindigen
van de lange strenge winter was het land on-
bruikbaar geweest. En nu, in mei 1830, klaagden
de bestuurders, is er weer zoveel regen gevallen,
dat 'alle vruchten; het zomerkooren, aardappelen
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en de meeste turf in de veenen zijn verdronken
en bedorven!' De nood was hoog, maar het eer-
biedige verzoek leverde niets op. De toestand
bleef zich voortslepen.
Het veelvuldig onder water lopen van de lande-
rijen had nog een kwalijke kant. De koeien van de
boeren in de achterstraten van de stad bleven veel
te lang op stal staan.'t Gevolg was een opeenho-
ping van mest daar en als de mestbakken achter
de stallen vol waren, verrezen er mesthopen
naast. 't Gevaar van besmettelijke ziekten, vooral
van de regelmatig voorkomende cholera dreigde
steeds meer. Gelukkig kwam in Coevorden geen
epidemie voor, maar de veestapel werd in 1843
wel zwaar getroffen. In de zomer van 1842 stier-
ven door onverklaarbare oorzaak plotseling en-
kele koeien van buiten de stad. Men schreef de
_reden toe aan de zeer natte zomer van het jaar
daarvoor, waardoor ze 's winters minderwaardig
hooi hadden moeten vreten. In de herfst kwamen
er echter meer geheimzinnige ziektegevallen in
de Ballast en rijksveearts Reimers uit Dalen loste,
samen met enkele collega's het raadsel op. Het

Koning Willem II poseert in huiselijk
uniform

Weilanden onder water. Nu soms nog

was de gevreesde besmettelijke longziekte: de
runder t.b.c.

Het stadsbestuur nam geen halve maatregelen.
De hele veestapel van Berend en Jan Maatjes en
van Wubbe Jans Kamies werd afgemaakt. De stal
van Egbert Amsink — zestien koeien — een grote
boer- volgde. Het vlees van de gezonde vijftien
koeien werd verkocht en bracht f 119, 45 op; het
enige zieke dier verdween diep onder de grond.
Er kwamen echter steeds meer gevallen, ook in
de stadsboerderijen en men kon toch niet alle
koeien slachten! Dus werd besloten voortaan al-
leen de zieke dieren af te maken en de gezonde
beesten regelmatig te onderzoeken. Veearts Rei-
mers, de enige uit de streek, moet het er razend
druk mee gehad hebben.

De stallen werden geisoleerd, de boeren mochten
niet meer bij elkaar op bezoek en de honden
moesten aan de ketting. De stieren kwamen op
non-actief, want ook dekkingen werden verbo-
den. Toen men in april 1843 dacht de ziekte onder
de knie te hebben, besloot het stadsbestuur alle
koeien uit de besmette stadsstallen over te nemen
en ze op het oplopende vestingterrein tussen bui-
ten-en binnengracht te laten grazen. Een volle-
dige afzondering van de buitenwereld. De
operatie kostte de stad f 2.307.- zijnde de prijs
van 38 koeien.

Maar...de doortastende maatregelen hadden ge-
holpen. In juli waren er geen ziektegevallen meer
en in augustus nam men aan, dat de epidemie
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voorbij was. De boeren waren echter weer eens
het kind van de rekening. Zij hadden het vlees
van hun geslachte dieren voor afbraakprijzen
moeten verkopen en ontvingen voor de afge-
maakte koeien pas veel later een geringe vergoe-
ding. Voeg daarbij de verliezen van de regelmatig
terugkerende natte tijden en opnieuw was er
sprake van boerenverdriet.

Op 23 mei 1842 bracht Zijne Majesteit Koning
Willem II een bezoek aan Coevorden. Hij werd
enthousiast ontvangen en dat was ook geen won-
der. Willem II, die in 1840 zijn vader was opge-
volgd, was bijzonder gezien bij het volk. Hij was
immers 'de held van Waterloo', die tijdens de al-
lesbeslissende slag tegen Napoleon in 1815 ge-
wond van het slagveld gedragen was. Dat zijn
enige heldendaad had bestaan uit het oplopen van
een schampschot, was minder bekend! Willem IT
was een liefhebber van bruisende feesten en zeer
kunstlievend, waardoor hij nogal wat schulden
maakte. Om die te delgen, verkocht hij een deel

Koningin Anna Paulowna

van zijn schilderijenverzameling aan zijn zwager,
Tsaar Nicolaas I van Rusland. Vandaar dat we in
de Hermitage in Sint-Petersburg nog zo'n groot
aantal Rembrandts kunnen bewonderen

In tegenstelling tot zijn stugge vader was Willem
II een zeer innemend man en altijd bereid naar
zijn onderdanen te luisteren. Dus besloot de ge-
meenteraad hem eerbiedig een schriftelijk ver-
zoek te overhandigen, dat mondeling door
burgemeester Slingenberg zou worden toegelicht.
In dit verzoek waren drie wensen vervat. In de
eerste plaats een kanaal naar de Vecht om einde-
lijk eens verlost te worden van de vloek van de
wateroverlast. Verder verzocht de raad het kan-
ton Dalen weer in ere te herstellen. Sinds 1839
zetelde de kantonrechter in Hoogeveen en dat
was, gezien de slechte verbindingen met die
plaats voor gedaagden, eisers en getuigen een on-
houdbare toestand. De derde wens had betrek-
king op het garnizoen. Dat liep namelijk
voortdurend in aantal terug en men maakte zich
ernstig zorgen over de werkgelegenheid. Wat
moesten bakkers en andere leveranciers, hand-
werkslieden en herbergiers zonder garnizoen be-
ginnen? Ze zouden allemaal brodeloos worden.
De koning hoorde Slingenberg welwillend aan en
beloofde aandacht aan het verzoek te schenken.
Verspilde aandacht bleek het te zijn, want van in-
williging tijdens zijn regeerperiode kwam niets
te- recht.

Oh ja, in 1845 kwam er toch nog een blijk van
koninklijke belangstelling. Het departement Coe-
vorden van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen, bestaande uit een aantal deftige heren,
maakte zich in dat jaar op om hier een bewaar-
school te stichten. Deze nieuwe vorm van onder-
wijs aan zeer jonge kinderen diende onverwijld
ingevoerd te worden Daar bekend was, dat ko-
ningin Anna Paulowna zich erg inzette voor het
stichten van bewaarscholen, vroegen de heren
schriftelijk haar naam aan de nieuwe school te
mogen verbinden. Hare Majesteit gaf haar toe-
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stemming en zond een bijdrage in de kosten van
f 50,-, maar tot een Anna Paulowna- bewaar-
school is het nooit gekomen. Ondanks de ko-
ninklijke gift bleken de beschikbare middelen
ontoereikend.

Op 4 januari 1843 richtte de gemeenteraad een
schrijven aan burgemeester Berend Slingenberg,
die per 1 januari zijn ontslagaanvrage had inge-
diend. De kern van de brief luidde als volgt: "Wij
hadden gewenscht, dat UEDAchtb. nog eenige
jaren als hoofd der gemeente waart blijven fun-
geren, maar eerbiedigen de redenen, welke UE-
DAchtb. genoopt hebben, eene rust te vragen,
welke bij voortdurende ongesteldheid en het
klimmen uwer jaren gewenscht en na zulk een
veeljarige toewijding uwer beste krachten aan de
belangen dezer Stad in de ruimste mate verdiend
is'.

Een veeljarige toewijding inderdaad. Van begin
1795 tot begin 1843, achtenveertig jaar lang, had
hij Coevorden in een leidende functie trouw ge-
diend. Van onstuimig patriot tot daadkrachtig re-
gent, van idealistische secretaris tot nuchter
besturende burgemeester. Niemand van zijn op-
volgers zou zo'n staat van dienst kunnen evena-
ren.

Ruim zes jaar later, op 13 oktober 1849, over-
leed hij. Hij was toen tachtig jaar oud en werd be-
graven op de Algemene Begraafplaats op De
Loo, die onder zijn bestuur in 1829 was ingericht.
Begraven in de kerk was inmiddels verboden en
het kerkhof bij de Hervormde kerk was vol.

Des te opmerkelijker is het, dat op de zerk van
Juffrouw Hadewick von Bessten uit 1660 voor de
preekstoel in de Hervormde kerk ook vermeld
staat: "Burgemeester B. Slingenberg'. Heeft hij,
voor het verbod in werking trad, hier een plaatsje
voor zichzelf willen reserveren? Een merkwaar-
dige gedachte voor een oude patriot, die in 1795
het grafmonument van Rabenhaupt liet verwij-
deren onder het motto: 'Gelijkheid, ook in de

dood!" Of was de ingebeitelde naam soms een
aanduiding van zijn zitplaats in de kerk?

Wie zal het zeggen! Zinvol is de aanwezigheid
van de naam hier in ieder geval wel. Jarenlang
was Berend Slingenberg een zeer gewaardeerd
kerkenraadslid en onze kerk was hem lief. Be-
langrijk is het ook, want het was heel lang de
enige plaats in Coevorden, waar de naam van de
mijns inziens grootste burgemeester aller tijden
nog goed leesbaar is terug te vinden. Gelukkig
werd in de nieuwe wijk Ossehaar, dank zij onze
historische vereniging, ook naar hem een straat
genoemd.

Een van de bestuursmaatregelen uit de Franse
tijd, die in het nieuwe Koninkrijk der Nederlan-
den onverkort gehandhaafd bleef, was de inde-
ling in burgerlijke gemeenten. Hierbij was bij
keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 het grond-
gebied van de gemeente Coevorden definitief
vastgesteld op de omvang van de voormalige
heerlijkheid. Voor de Coevordenaren veranderde
er dus wat dit betreft niets.

Voor de Schoonebekers echter wel, want hier ont-
stond een volledig andere situatie. Was het dorp
altijd min of meer met Coevorden verbonden ge-
weest, doordat beide gemeenschappen dezelfde
schulte hadden, nu kwam Schoonebeek bij de ge-

Nieuw Schoonebeek, de weg naar de grens
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meente Dalen. In het officiéle rapport over de in-
deling staat te lezen: 'Ik heb Schoonebeek met
Coevorden niet tot eene Gemeente kunnen pro-
poneren, omdat deze combinatie nog onnatuur-
lijk scheen alzo Coevorden een vesting is. Er
bleef mij niets anders over, dan het met Dalen te
verenigen, dat alsdan in het centrum tussen Oos-
terhesselen en Schoonebeek gelegen is. Het is
daarenboven niet mogelijk, aan Schoonebeek een
bijzondere administratie te geven, omdat deze ge-
meente evenals Roswinkel, niet altoos toegank-
lijk is'. De heer Van Zuylen, die dit rapport
schreef, stond er kennelijk niet bij stil, dat dus
omgekeerd geredeneerd Dalen 'niet altoos toe-
ganklijk' voor de Schoonebekers was.

'Altoos slecht toeganklijk' zou trouwens nog beter
uitgedrukt zijn. Want zo was het wel en voor de
Schoonebekers moesten voortaan aangiften van
geboorten en overlijden, huwelijksvoltrekkingen
en andere officiéle handelingen ten gemeente-
huize van Dalen plaatsvinden. Meestal te voet,
langs een onverharde landweg over Padhuis,
Vlieghuis, de Schans De Katshaar, over de Rein-
dersdijk tot het Drostendiep en vervolgens naar
Dalen.

Was dit voor de bewoners van Schoonebeek al
een uitputtende tocht, voor de kolonisten van het
zich pas ontwikkelende Nieuw- Schoonebeek
was het vaak een regelrechte kwelling. Twintig
kilometer te voet over een karrepad vol oneffen-

Luxe vervoer per kleedwagen

heden, 's zomers stoffig, 's winters praktisch on-
begaanbaar door plassen en modderpoelen.
Tegenwoordig zou het protesten regenen, maar in
het begin van de negentiende eeuw gaf verzet
tegen bestuursmaatregelen eigenlijk geen pas.
Des te opmerkelijker is het, dat al in 1825 een
kleine Schoonebeker boer probeerde aan te stu-
ren op afsplitsing van zijn dorp van de gemeente
Dalen. Jan van Engen waagde het namens de 'in-
gezetenen van Oud- en Nieuw- Schoonebeek' een
rekest aan koning Willem I te zenden. Direct aan
de koning! Hij moet goed beseft hebben, dat ver-
andering van gemeentegrenzen een zaak van de
regering was.

Ook deze regering bewandelde echter de ambte-
lijke weg. Het rekest ging om advies naar Pro-
vinciale Staten en die zonden het op hun beurt
om advies naar het gemeentebestuur van Dalen.
Daar kwam het op het bureau van burgemeester
Cassa terecht, die onmiddellijk in grote woede
ontstak. Hoe waagde een Schoonebeeks boertje
het te veronderstellen, dat zijn mooie grote ge-
meente in tweeén gesplitst moest worden! En
waarom had hij niet eerst hém, de grote Cassa ge-
raadpleegd? Een rekest, direct aan de koning ge-
richt; de man leek wel niet goed wijs!

De burgemeester, niet gewend aan tegenspraak,
nam zijn maatregelen. Hij zond ambtenaren en
veldwachters langs de boerderijen van Nieuw-
Schoonebeek met de opdracht de bewoners te
vertellen, dat een zelfstandig Schoonebeek hen
op ondraaglijke financi€le offers zou komen te
staan. En of ze maar even op de meegebrachte
lijsten wilden verklaren, dat ze tegen afsplitsing
waren. De angst kwam er goed in en 'alle de
voornaamste ingezetenen van Schoonebeek en
verder ook bijna alle anderen' tekenden. Jan van
Engen en enkele getrouwen weigerden.
Triomfantelijk berichtte de gemeenteraad van
Dalen aan Provinciale Staten, dat de Schoonebe-
kers niets liever wilden dan bij de gemeente
Dalen te blijven. Jan van Engen kreeg ook nog




10

BOERENVERDRIET EN 'T DORPS- EN STADSLEVEN

een geduchte veeg uit de pan. "Volgens bekomen
informatién is Jan van Engen, een kleine half
boer te Schoonebeek, door eenigen zijner familie
en vrienden geholpen, eigenlijk de eenige man
die Schoonebeek tot eene afzonderlijke gemeente
wenscht verklaard te zien en zulks in het ver-
trouwen, dat hij burgemeester van Schoonebeek
zal worden...!" Enz enz. Wat een toon! Het sar-
casme droop er van af.

Het rekest van Jan van Engen werd afgewezen,
dat kon ook niet anders. Hij heeft de zelfstandig-
heid van zijn Schoonebeek niet meer beleefd
Toen hij echter op 27 november 1856 als een eer-
zaam landbouwer overleed, waren er al meerdere
pogingen tot afsplitsing ondernomen. Toch zou-
den ze pas in 1884 met succes bekroond worden.

Op 8 augustus 1815, 's morgens om een uur of
vijf, stegen zware rookwolken op uit het dorp
Dalen. Een geweldige brand was uitgebroken. De
met stro gedekte daken van de woningen achter
de kerk werden een gemakkelijke prooi van de
laaiende vlammen, die van huis naar huis over-
sloegen. De radeloze bewoners probeerden te
redden, wat er nog te redden viel.

Ook in Coevorden was de brand niet onopge-
merkt gebleven. Soldaten van het garnizoen en
behulpzame burgers snelden toe en hielpen waar
ze konden. Niet alleen met het redden van huis-
raad, maar ook met het bewaken ervan. Toen de
brand was uitgewoed, bleken er twaalf woningen
en acht schuren verwoest te zijn. Ook de pastorie
van de hervormde gemeente was uitgebrand en
dat was een extra ramp. Dominee Lamping be-
waarde hier namelijk het hele archief van de kerk,
dat dus nu voorgoed verloren was.

De brand had voor Dalen achteraf toch nog gun-
stige gevolgen. Er werden nieuwe, grotere hui-
zen gebouwd, waardoor het gedeelte achter de
kerk een centrumfunctie kreeg. Het verkeer er-
door nam toe en zo ontstond hier de Hoofdstraat.
De oude weg, die voor de toren langs liep, verviel

meer en meer tot een plaatselijk verbindings-
straatje.

De veertiende-eeuwse kerk van Dalen stond na
1814 eigenlijk op instorten. Dat was niet veroor-
zaakt door de brand, maar door een andere ramp.
Tijdens de blokkade van Coevorden van novem-
ber 1813 tot mei 1814 had het gebouw een com-
pagnie soldaten geherbergd. Ze hadden er
behoorlijk huisgehouden. Met uitzondering van
de herenbanken en de preekstoel was al het hout-
werk opgestookt. De muren waren zwartgebla-
kerd en gescheurd, de vloeren opengebroken en
de gebinten ontzet.

Toen koning Willem I in 1818 een rondreis
maakte door Drenthe en op 24 juni in Coevorden
verbleef, vroeg dominee Lamping alleronderda-
nigst een audiéntie aan. Hij beschreef de koning
de erbarmelijke toestand van zijn kerk en vroeg
hem om een bijdrage. Zijne Majesteit was zeer
onder de indruk en beloofde geld beschikbaar te
stellen. Vijf jaar later, op 20 juni 1823, verstrekte
het Departement voor den Hervormden Eredienst
f 6.000,- voor de bouw van een nieuwe kerk in
Dalen.

De heren kerkvoogden lieten er geen gras over
groeien. Al in 't zelfde jaar werd de bouw gegund
aan Jan Schulenberg, meester- timmerman te
Coevorden. De aanneemsom bedroeg f 6.327,48
waarin ook een bedrag van f 150,- voor het af-
breken van de oude kerk verwerkt was. De

e . pastoric = Daten. L.
De nieuwe pastorie, na 1815
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nieuwe kerk werd smaller en enkele meters lager
dan haar voorganger en in plaats van het driezij-
dige koor aan de achterzijde kwam er een rechte
sluitmuur met een hoge toegangsdeur. De funda-
menten, waarop de muren van de nieuwe kerk
stonden, werden versterkt met de raamlijsten en
de zandstenen gewelfribben van het oude ge-
bouw. En..met de zerken, die in 1795 door de Da-
lense patriotten uit de kerk verwijderd waren.
Zo kreeg Dalen in augustus 1824 zijn nieuwe
kerk. De heren kerkvoogden zijn ongetwijfeld
zeer tevreden geweest. Dank zij de rijksbijdrage
kostte de kerk hen maar f 327,48 en ter herinne-
ring aan hun bestuurlijke werkzaamheden lieten
zij in de zijmuur een gedenksteen met hun namen
aanbrengen. J. Kiers Mz., M. Caspers, H. Kiers,
en G. J. Volkers. De naam van dominee Lamping
werd niet vermeld. Hij had weliswaar voor het
geld gezorgd, maar hij mocht ook al de kerk in-
wijden. Ieder op zijn plaats!

De aandachtige toeschouwer kan nog steeds aan
de oostzijde van de toren de dakmoet van de oude
kerk waarnemen. Als een vage herinnering!

Coevorden 1843. Een kleine gemeenschap om-
ringd door vestingwallen en -grachten. Een
marktplein met een koffijhuis, waarin een ruime
sociéteitszaal. Hier komen dagelijks tegen 't mid-
daguur de gezeten burgers en de officieren van
het garnizoen bijeen om enkele glazen te drinken

De gedenksteen van de heren kerkvoogden

en de couranten in te zien. Hier wordt ook ge-
meentepolitick bedreven; hier worden plannen
geopperd, toezeggingen gedaan en afspraken ge-
maakt. Als de klok twee slaat, gaat iedereen zijns
weegs. De welvoorziene 'middagdisch' lokt.

In de zomer brengt menigeen de avond in zijn
moestuin door, in de Marshoven, de Lootuinen of
'op' Poppenhare. Niet zo zeer om er te werken,
maar vooral om er zich te verpozen. Ook op de
zondagmiddag, na de preek, is de tuin een geliefd
wandeldoel. De uitspanning op De Loo is ook in
trek, vooral als daar het muziekkorps van het gar-
nizoen optreedt.

Ook 's winters valt er veel te beleven in Coevor-
den. Er worden veel visites afgelegd, waarbij alle
nieuwtjes uitgewisseld kunnen worden. Eenmaal
per maand is er een Nuts-bijeenkomst. Daar voert
een spreker het woord, een dominee of een
schoolmeester. Hij houdt een gedegen betoog,
meestal over een godsdienstig onderwerp en na
de pauze wordt er gereciteerd — gedichten voor-
gedragen. De organisatie is in handen van het de-
partement (van de plaatselijke afdeling) van de
in deze tijd wijdverbreide Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. Dan zijn er nog de balavonden,
waarop vooral de dames zich zeer verheugen. Op
de verjaardag van de koning en andere feestda-
gen kunnen ze zich bij de muziek van vioolspe-
lers uitleven. Van half acht 's avonds tot soms vijf
uur 's morgens!

Tenslotte wordt er nog elk jaar een komedie-
avond gehouden, georganiseerd door de onderof-
ficieren van het garnizoen. Zij spelen ook het
toneelstuk en dat geeft bij de vertolking van de
vrouwelijke rollen nogal eens aanleiding tot uit-
bundige vrolijkheid. "Verbeeldt u, hoe een kolos-
sale sergeant als een wegkwijnende schoone
tegenover een dikken tambour-maitre van eeu-
wige liefde spreekt! ', noteren de Podagristen ge-
nietend. Zij zijn het, die ons het Coevorden van
1843 beschrijven. Maar dat is dan wel hun Coe-
vorden, het Coevorden van de gezeten midden-
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f 1.500,- om de minvermogenden te
. helpen. En vaak wordt er werk ver-
T schaft door verbetering van wegen, 't
dempen van waterlopen en de ontgin-
ning van gemeentegronden. Maar 't
leven in de achterstraten blijft wel leven
op de rand van het bestaan. In een voor
| onze begrippen onvoorstelbare vuil-
heid, waardoor velen het slachtoffer
1% worden van ziekten. In armoede en

. schrielheid, in koude vochtige krotten;
_ het is een wonder, dat zo velen nog blij-
. ven leven. Nee, de kleinsteedse ge-

De Friesestraat mer woningen vande éezeten burgers meenschap kent twee gezichten. Toch

leven welgestelden en minvermogen-
den samen in één stad. 't Volk in de achterstraten |
berust. 't Is immers altijd zo geweest en 't zal al-
tijd wel zo blijven!

stand, waartoe ze alle drie behoren. Het Coevor-
den uit de achterstraten, waar "t menschdom zich
te midden der mesthoopen sterk voortplant', noe-
men ze alleen in 't voorbijgaan.

Jammer, want hier leeft het grootste deel der be-
volking. De kleine boeren, die 's zomers elke dag
hun koeien de stad uitdrijven en 's avonds weer
terugbrengen. Zij kunnen meestal nog wel voor
zichzelf zorgen. Maar hier wonen ook de daglo-
ners, die maar moeten afwachten of ze de vol-
gende morgen weer werk krijgen.
En de weduwen, alleen achterge-
bleven met hun kinderen, die ver-
stellen, wassen en schoonmaken
bij de welgestelden. Als er geen
werk is, zijn er ook geen inkom-
sten. Dan resten nog de diaco-
nieén en de bedeling uit het
Gasthuisfonds. Waarbij én diake-
nen én gasthuisvoogden nauwlet-
tend erop toezien, dat de
verstrekte penningen goed besteed
worden.

Toch, dank zij de kerken en de
burgerlijke overheid zijn hongers-
noden hier onbekend. Als in 1846
de aardappel- en boekweitoogsten
mislukt zijn, leent het stadsbestuur




