Jan Willem van der Lelij, burgemeester van de vooruitgang
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industrie. Als eerste werd de “Drents-Overijs-
selsche Stroocartonfabriek™ gebouwd.
Burgemeester Van der Lelij maakte zich sterk
voor de aanleg van een park langs de stads-
gracht, op de plek waar enkele tientallen jaren
eerder nog de stadswallen lagen. Het Van
Heutszpark werd in 1908 een feit. Ook in dat
jaar vestigde zich de coodperatieve aardappel-
meelfabriek “De Centrale” zich in Coevor-
den.

In 1909 kwam de Drentsch-Overijsselsche
Houthandel naar Coevorden en op 6 decem-
ber van dat jaar begon de Rijks HBS in een
leegstaande oude school aan de Wilhelmina-
singel, met 31 leerlingen. In januari 1910
werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen.
Voor de vestiging van de HBS waren de bur-
gemeester en wethouder Roos in gesprek ge-
weest met de hoge heren in ’s-Gravenhage. Ze
wisten met een list te voorkomen dat de
school naar Emmen ging.

Coevorden, wat nu?

In 1910 werd Coevorden aangesloten op de
spoorlijn van-
uit Neuenhaus
in de Graaf-
schap Bent-
heim. Toen
was deze lijn
bestemd voor |
zowel goede-
ren- als perso-
Nenvervoer.

In 1911 ves-
tigde zich een
grote export-
slachterij in
Coevorden.

Jan Willem van der Lely
(*1847 Maassluis-11920)

Coevorden, wat nu!

Aflevering 52 van de historische reeks over Coevorden

Huib D. Minderhoud

In oktober 1850 ontvangt het gemeentebestuur van Coevorden een missive van het ministerie van oor-
log, waarin aangekondigd wordt, dat het garnizoen zal worden opgeheven en de vestingwerken dien-
tengevolge gesloopt. Dat bericht slaat in als een bom. Coevorden geen vestingstad meer? Dat is
eigenlijk ondenkbaar na tweeénhalve eeuw als onneembaar bastion gegolden te hebben. De plannen van
het ministerie zijn echter niet van vandaag of gisteren. Al geruime tijd koestert men daar nieuwe ideeén
over de landsverdediging. De eertijds zo ondoordringbare moerassen aan de oostgrens worden door de
voortschrijdende ontginning en vervening steeds gemakkelijker te passeren. Het zal niet lang meer du-
ren of de vestingen in dit grensgebied hebben geen enkele betekenis meer. Een eventuele vijand kan ze
bij een opmars gemakkelijk afsnijden van het achterland.

Dus besluit de regering tot een heel andere strategie. Verdediging in de diepte, verder het binnenland in!
Daar moeten versterkte linies, zwaar bewapende forten en enkele centrale vestingen aangelegd worden.
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Er wordt in dit verband zelfs een plan ontwik-
keld van Beilen een vestingstad te maken, maar
deze opzet is nooit uitgevoerd.

Intussen zit Coevorden met de brokken. De ge-
meenteraad richt een dringend verzoek om
hulp tot Provinciale Staten, waarin o.a. het vol-
gende te lezen staat: ‘Het zal wel onnodig zijn
UedGrAchtb. te schilderen de diepe smart die
ons overmeesterde toen wij de zekerheid ont-
vingen van het bestaan der plannen die de on-
dergang bedoelen van de werken waarop de
Regeering kort geleden nog zoo veel prijs stel-
de en tengevolge waarvan deze stad met verlie-
zen wordt bedreigd waarvan wij den omvang
en het gewigt thans nog niet kunnen bepalen,
doch die zonder twijfel den doodsteek zullen
toebrengen aan de welvaart van een zeer groot
aantal neringdoende burgers en arbeidslieden
alhier en in het algemeen van onberekenbare
nadeclige gevolgen zullen zijn voor de stad
Coevorden’.

Tegelijkertijd wordt een adres gericht tot ko-
ning Willem III. De raad vestigt Zijner Majes-
teits welwillende aandacht eerbiedig op het
feit, dat het onderhoud van de vestingwerken
het rijk slechts f 700,- per jaar zal behoeven te
kosten. Vele vestingwerken en ook enkele ge-
bouwen worden immers mede gebruikt door
burgers en pachten en huren zouden ook voor
de instandhouding van de versterkingen kun-
nen worden aangewend. Bovendien zullen de
gebouwen bij verkoop in een door het garni-
zoen ontruimde stad maar een fractie van de
werkelijke waarde opbrengen. En tenslotte, al
weer, veel burgers zullen tot de bedelstaf gera-
ken. Een klemmend beroep op de vorst besluit
het adres.

Op 11 februari 1851 komt het antwoord van de
koning. Het luidt op het eerste gezicht zeer ge-
ruststellend. Het is Zijner Majesteits bedoeling
Coevorden steeds een militaire bezetting te
doen behouden. Grote opluchting allerwegen!
Maar er komt ook gezonde Drentse argwaan
op. De brief behelst immers geen vol- mondi-
ge toezegging, maar meer een vage omschrij-

ving van ‘s konings voornemen. Zijner Majes-
teits bedoelingen zullen best wel eens kunnen
veranderen, denken de scherpzinnige stadsbe-
stuurders. Dus schakelen ze de Drentse kamer-
leden in om het belang van de vesting bij de
regering te bepleiten. Het helpt niet veel. Alras
blijkt, dat het bestuurlijke wantrouwen niet on-
gegrond is. Begin 1852 vertrekt de staf van het
garnizoensbataljon naar Zwolle en één com-
pagnie naar Assen. Hernieuwde smeekbeden
bewerken dat de twee resterende compagnieén
nog mogen blijven. Twee jaar later valt het
doek voor Coevordens roemruchte militaire
geschiedenis. Op 3 februari 1854 vertrekt er
weer een compagnie en in de loop van hetzelf-
de jaar de laatste. Een direct gevolg is, dat op
hetzelfde tijdstip het militaire hospitaal in het
gouverneurshuis wordt opgeheven. Een groot
verlies, want ook burgers konden hiervan ge-
bruik maken. Het huis wordt in 1859 aan par-
ticulieren verkocht. Zo blijft de stad inderdaad
berooid achter.

Coevorden, wat nu? Dat was de vraag, die de
stad na het vertrek van de garnizoenssoldaten
moest beantwoorden. Wat nu met de midden-
standers en de handwerkslieden, die brodeloos
dreigden te worden en waarvan er verschillen-
de een beroep moesten doen op ondersteuning
door het Gasthuisfonds en de kerkelijke ar-
menkassen? Wat nu, nu de vestingwerken nog
altijd aanwezig waren en bebouwing buiten
wallen en poorten onmogelijk maakten? Ge-
lukkig waren de beperkende vestingregels wel
wat verruimd en eveneens gelukkig, het ge-
meentebestuur telde een aantal kapitaalkrachti-
ge en ondernemende heren, die een nieuwe
koers durfden uitzetten. Coevorden moest nu
een centrumplaats worden, waar handel en ver-
keer zouden gaan bloeien, vonden de heren.
Alleen op deze manier zou het dreigende ver-
val tot staan gebracht kunnen worden!

Wie waren die heren? Ze waren in 1851 voor
het eerst direct door de kiesgerechtigde burgers
gekozen. Als uitvloeisel van de nieuwe grond-
wet van 1848 van de liberaal Thorbecke was
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het kiescollege afgeschaft. Iedere burger, die
een bepaald bedrag aan stedelijke belasting be-
taalde, had stemrecht en kon zich voor het
raadslidmaatschap kandidaat stellen. Minver-
mogenden en vrouwen waren uitgesloten. Kan-
didaatstelling voor een bepaalde partij was nog
niet in zwang; men werd verkozen op persoon-
lijke titel. Zich respecterende heren waren ech-
ter allen de toen zeer moderne, liberale
beginselen toegedaan. Men maakte in 1851 ook
voor het eerst kennis met een nieuw type be-
stuurder. De wethouders, die samen met de bur-
gemeester verantwoordelijkheid dragen. In
1851 mochten de zeven raadsleden er twee uit
hun midden kiezen. Het werden Jan Hesterus
Aleidanus Kramer, de vader van de latere wel-
doenster Aleida en Jan Woltersom. Burgemees-
ter was Louwerens Rikkers en secretaris Gerrit
Hendrik Woltersom, een neef van de wethou-
der. Invloedrijke raadsleden waren R. van Holt-
hoon, H. Scholten en B. Dommers. Samen met
de al eerder genoemde stadsbestuurders be-
hoorden ze tot de bemiddelde Coevorder fami-
lies, die de toon aangaven. Niet alleen in bezit
overigens, ook in ondernemingsgeest en be-
stuurskracht. Ze bezaten een vanzelfsprekende
autoriteit en genoten een achting, die volkomen
in overeen- stemming was met de geest van de
tijd. Aanzien en bezit waren van God gegeven
en werden ook als zodanig geaccepteerd.

Het waren de heren Van Holthoon, Scholten en
Dommers, die in 1852 het plan opperden een
nieuwe bestrate tolweg tussen Coevorden en
Dalen aan te leggen. Een met stenen geplavei-
de weg! Dat was iets nieuws in deze streken; in
heel Drenthe bestonden er maar twee! Op 13
januari 1853 vond een eerste bespreking plaats
met het gemeentebestuur van Dalen en in de
loop van dat jaar kwam men al tot overeen-
stemming. De weg zou 3637 ellen (2% km.)
lang worden en kosten en opbrengsten zou men
gelijkelijk verdelen. Het tolhuis zou verrijzen
‘bij het punt, waar de publicke weg naar de
Ballast zich met dezen vereenigt’. De bekende
Coevorder aannemer Jan Schulenberg verkreeg

op 24 april 1855 voor
f 20.800,- de opdracht tot de aanleg. Zo kwam
in 1856 de Looweg gereed, met een wijde boog
door De Loo gaand en dan verder in kaarsrech-
te lijn naar Dalen. Hij ligt er nog!

Maar ‘t waren niet alleen raadsleden, die onder-
nemende initiatieven namen. In 1854 hadden
notaris A. Slingenberg, de jongste zoon van
burgemeester Berend, en koopman H. Hoijting
de concessie verkregen om een kanaal aan te
leggen van Coevorden naar de Vecht. De
scheepvaart over de kronkelende Kleine Vecht
was haast onmogelijk geworden en afdoende
maatregelen waren nu vereist. Het gemeentebe-
stuur, het grote belang van een kanaal terdege
inziend, verstrekte via een lening een subsidie
van f 25.000,- en de provincie schonk eenzelf-
de bedrag. In 1863 kwam het kanaal gereed; de
aanleg had
f 130.000,- gekost. De heren Slingenberg en
Hoijting hadden gedurende deze jaren samen-
gewerkt met dr. Thomas Johannes Stieltjes, die
ingenieur — directeur van de Overijsselse Ka-
naalmaatschappij was. Onder diens leiding
werd het kanaal van Almelo naar de Vecht aan-
gelegd, dat via het sluizencomplex De Haan-
drik aansloot op het kanaal van Slingenberg en
Hoijting. Zo ontstond het Kanaal Coevorden-
Almelo en Stieltjes raadde de concessionaris-
sen aan de vaarweg door te trekken naar het
noorden. Dit nieuwe kanaal moest worden aan-
gesloten op de Verlengde Hoogeveense Vaart,
zodat de uitgestrekte veengebieden daar ook
vanuit het zuiden ontsloten konden worden. In
1859 al vroegen de heren de concessie aan voor
de aanleg voor het later naar hun adviseur ge-
noemde Stieltjeskanaal.

Toen Hoijting overleed werd zijn plaats als
concessionaris ingenomen door de jonge za-
kenman en vervener Lodewijk Bernardus Jo-
hannes Dommers. Deze was zijn vader Berend
als raadslid opgevolgd en richtte in 1862 de
‘Coevorder Gazcompagnie’ op, een fabriek die
uit steenkool verkregen gas voor verlichting
produceerde. Als administrateur van de Drent-
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se Landontginning Maatschappij had hij een
groot aandeel in de turfwinningswerkzaamhe-
den in Zuidoost-Drenthe. Slingenberg en
Dommers moesten echter wel geduld oefenen.
Pas in 1880 werd de concessie voor de aanleg
van het Stieltjeskanaal verleend. Veel eerder, al
in 1867, werd een ander kanaal aangesloten op
de Coevorder gracht. De Lutterhoofdwijk, de
directe verbinding via de Dedemsvaart naar
Zwolle.

De gracht tussen het weeshuis en het kasteel
wordt ‘met alle regt’ de moddergracht ge-
noemd, de andere is ‘gedeeltelijk tot eene naa-
uwe modderige haven toegeslipt’. De laatste
kasteeltoren moest in 1832 ‘onder de moker-
slagen der speculatiezucht bezwijken’. De kas-
teelgebouwen  ‘zijn  thans  bijzonder
(particulier!) eigendom’. De grote zaal dient
‘tot een pakhuis voor koren en kruidenierswa-
ren’ en de historische overblijfselen vormen
‘een droevig contrast met de olie-, traan- en
suikervaten, koffij- en rijstbalen!” Zo beschre-
ven de Drie Podagristen in 1843 de toestand
van het Coevorder Kasteel. En inderdaad, van
de oude glorie was weinig meer over. Het ver-
val was onmiskenbaar.

Eigenlijk was de afbraak al aan het eind van de
achttiende eeuw begonnen. Toen werden de
wal en de bastions rondom het kasteel afgegra-
ven en in 1795 verkocht het stadsbestuur het
hoofdgebouw. In 1832 werd inderdaad de laat-
ste, de zogenaamde blauwe toren afgebroken.
Het vrijkomende puin gebruikte men voor de
verharding van het eerste gedeelte van de weg
naar Dalen. Speculerend op de veronderstel-
ling, dat kasteeltorens niet langer nodig waren,
meenden de historieminnende Podagristen
laatdunkend. Het zou echter nog verder bergaf-
waarts gaan met het kasteel. In 1846 werd de
‘moddergracht’ voorgoed gedempt en in 1859,
vijf jaar na het vertrek van het garnizoen kwam
het gouverneurshuis onder de hamer. Het ge-
bouw had zijn functie als garnizoenshospitaal
verloren. Het kwam nu in particuliere handen
en werd een deftig burger-woonhuis. Ook de

militaire gebouwen in de stad werden te koop
aangeboden en de bedoelingen van de regering
werden hiermee wel erg duidelijk. Het einde
van de vesting Coevorden was in zicht! Het ge-
meentebestuur probeerde nog wel als vergoe-
ding voor het verlies van het gamizoen de
gebouwen gratis in handen te krijgen, maar de
Minister van Oorlog was onverbiddelijk. Hij
wilde geld zien! In arren moede kocht de stad
dus de centraal gelegen hoofdwacht aan de
Markt en de wachthuizen bij de Bentheimer-
en de Friesepoort. Door de aankoop van ge-
noemde gebouwen werd verhinderd, dat de be-
heersbare toegangen tot de stad in particuliere
handen zouden komen. De overige militaire
panden, waaronder het nu nog als kazerne her-
kenbare Molenblok aan de Molenstraat, wer-
den in 1859 door Coevorder burgers
verworven. Men verbouwde de meeste tot wo-
ningen en dat was een geluk bij een ongeluk,
want de groeiende Coevorder bevolking zat
dringend om ruimte verlegen!

De eens zo machtige vesting lag er wat hulpe-
loos bij na 1859. De verdedigingswerken wa-
ren nog wel aanwezig, maar de dreigende
kanonnen op de wallen ontbraken. Er waren
geen soldaten meer gelegerd en er waren zelfs
ook geen onderkomens meer. De bemiddelde
burgers in het koffiehuis aan de Markt hadden
het er in 1866 ongetwijfeld moeilijk mee! In
dat jaar lijfde het oppermachtige Pruisen ons
buurland, het koninkrijk Hannover in. In plaats
van de gemoedelijke Hannoveraanse beambten
stonden er nu op militaire leest geschoeide
Pruisen aan de grens. En wie weet, wat die oor-
logszuchtige lieden daar nog meer van plan
waren, vroegen de burgers zich af. En juist nu,
nu de vesting in zo’n erbarmelijke staat ver-
keerde en het beschermende garnizoen ver-
trokken was. De Nederlandse regering maakte
zich echter niet zo veel zorgen. Het koninkrijk
Pruisen was ons land goed gezind en moeilijk-
heden aan de grens vielen dus niet te duchten.
Maar ‘t was natuurlijk wel zaak de nieuwe bu-
ren te vriend te houden en ze zeker niet te prik-
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kelen door ook maar enige militaire activiteit in
het grensgebied. Aan het opnieuw weerbaar
maken van vestingen als Coevorden viel beslist
niet te denken. Ook al niet, omdat de nieuwe
strategie van de verdediging in de diepte geen
geweld aan gedaan mocht worden. Nee, beter
was het de vestingwerken maar te laten liggen
en te eniger tijd tot het slopen ervan over te
gaan. Zo zette het verval door.

Nieuwe heren, nieuwe wetten! De nu aanwezi-
ge Pruisische buurman aan onze oostgrens ge-
droeg zich toch wel wat ongemakkelijk.
Bezoeken aan familieleden of kennissen in het
naburige Laar of Emlichheim bleken ineens
moeilijker af te leggen. Was het voordien ge-
bruikelijk onopgemerkt 6f met een vriendelijke
groet Of na een gezellig praatje de grens te pas-
seren, nu vroeg ‘de Pruis’ eerst inzage in per-
soonlijke papieren. Een ‘passe-partout’, een
paspoort, werd vereist en dat was toch wel even
wennen. De grenswachten wilden bovendien
ook nog weten, wat meegenomen en wat terug-
gebracht werd en soms moesten daar ook nog
rechten op betaald worden. Dat was onge-
h6ord!

De grens als geheel werd ook veel nauwge-
zetter, ‘griindlicher’, bewaakt. Niet alleen om
onwettig goederenverkeer tegen te gaan, maar
ook om te beletten, dat jongelieden uit het
Graafschap er stickem vandoor gingen. Het
nieuwe Pruisische bewind had namelijk de
dienstplicht ingevoerd en dat was voor veel
jonge boerenzonen een huiveringwekkend
angstbeeld. Niet alleen moesten ze dan jaren
ver van huis verblijven, maar het Pruisische
leger was ook nog alom gevreesd om zijn
ijzeren kadaverdiscipline. De knoet, de rij-
zweep en de korporaalsstok waren nog volop
in gebruik en jonge rekruten werden naar wil-
lekeur vernederd en mishandeld. Om ze zo de
gewenste gehoorzaamheid bij te brengen!
Jonge boeren, wier ouders landerijen aan de
Nederlandse kant van de grens bezaten, had-
den er iets op gevonden. Ze kwamen °s
avonds in alle stilte de grens over en bouwden

in allerijl in één nacht een primitief onderko-
men op eigen grond. De volgende morgen
waren ze inwoner van Nederland geworden
en dan kon de Pruis hen niets meer maken.
Anderen, die hier geen eigendomsrechten
konden laten gelden, doken onder bij Neder-
landse familieleden of vrienden. Daar werk-
ten ze onopvallend mee in het boerenbedrijf.
Als ze dat een jaar volhielden, konden ze hier
blijven. Op deze manier zijn er vooral in het
Schoonebeker grensland nogal wat Nederlan-
ders van Duitse afkomst bijgekomen.

De Pruis liet het er natuurlijk niet bij zitten en
eiste regelmatig uitlevering van zondaars. Ze
bleken echter meestal onvindbaar, omdat de
Nederlandse veldwachters nu niet bepaald
stonden te popelen bevriende boeren van hun
goedkope werkkrachten te beroven. Het bleef
dan bij wat botte protesten van Pruisische zij-
de en verder gebeurde er niets. Er kon ook
niets gebeuren, want Nederland was een zelf-
standige natie en de Pruis had hier geen enke-
le invloed. Dat dacht men, maar daar zouden
we na 1870 toch iets anders over gaan den-
ken. Op 15 juli van laatstgenoemd jaar brak
de Frans-Duitse oorlog uit, die de Pruisische
‘ijzeren’ kanselier Von Bismarck in staat zou
stellen de eerste Duitse eenheid tot stand te
brengen. Onder Pruisische leiding!

De Nederlandse regering bleef vanzelfspre-
kend neutraal en liet dit uitdrukkelijk aan bei-
de partijen weten. Deze verklaring ging de
Pruisische autoriteiten echter niet ver genoeg.
Op hoge toon eisten zij van Nederland als be-
wijs van afzijdigheid de ontmanteling van de
oostelijke grensvestingen. Dat kwam wel
even hard aan! Goede raad was duur. Bij een
weigering zou de Pruis wel eens heel boos
kunnen worden en bovendien, de regering
was toch al van plan de versterkingen af te
breken. Toegeven dus maar. Maar dan wel
snel, want de Pruisen waren machtig én onbe-
rekenbaar. Missives met het bevel direct met
de afbraak te beginnen werden naar de plaat-
selijke besturen gezonden en dit officiéle do-
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cument bereikte burgemeester Woltersom van
Coevorden juist op zondagmorgen voor de
kerkgang. Het college van B. en W., in spoed-
zitting bijeengeroepen, besloot onverwijld zo-
veel mogelijk werklieden aan het werk te
zetten. Dat op het uur van de bespreking de
hele bevolking in de kerk zat, vergemakke-
lijkte dit voornemen aanzienlijk. Zo werden
op nagenoeg hetzelfde ogenblik in de Rooms-
katholieke kerk, in de Ned. Hervormde kerk
én in de kerk van de Christelijke Afgescheide-
nen de diensten door hoogwaardigheidsbekle-
ders onderbroken.

Werklieden werden opgeroepen onmiddellijk
met sloopwerkzaamheden aan de Bentheimer
— en de Friesepoort te beginnen. Tegen beta-
ling van een redelijk loon uiteraard. In een
tijd van betrekkelijk veel werklozen was dat
niet aan dovemansoren gezegd. Zo begon vol-
komen onverwacht de afbraak van de vesting
Coevorden. De Pruis had zijn tanden laten
zien. ‘t Zou niet de laatste keer zijn!

Na de plotselinge sloop van beide poorten in
1870 maakte het rijk weinig haast meer met
de slechting van de vestingwerken. Het ge-
meentebestuur zat met dit trage tempo danig
in zijn maag. Als er dan toch afgebroken
moest worden, dan maar snel, oordeelden de
heren. Zoveel te eerder zouden er zich op de
vrijkomende terreinen ‘fabryken’ en andere
bedrijven kunnen vestigen. Om de afbraak te
versnellen had de gemeenteraad in november
1870 al een ontwerp- contract aan de rege-
ring aangeboden om de werken in eigen be-
heer te slechten. Daar dacht het rijk echter
niet aan! Wel werd beloofd alle werkzaamhe-
den in overleg met het gemeentebestuur te
doen plaatshebben. Het duurde echter drie
jaar, voor er werkelijk enige vaart achter de
afbraak werd gezet. In maart 1873 beklaagde
de gemeenteraad zich nog bitter, dat er behal-
ve de beide poorten nog maar enkele gedeel-
ten van de wallen ernaast vergraven waren.
Dat was alles en... van de beloofde samen-
werking kwam ook niets terecht!

Bij het dempen van de binnengracht, waaraan
nu toch begonnen werd, had men de haventoe-
gang nota bene totaal afgesloten. Groot onge-
rief was het gevolg; er kon geen schip meer
naar binnen. En dat terwijl het Coevorden—Al-
melo kanaal en de Lutterhoofdwijk inmiddels
gereed waren! Bovendien, zo vroeg het stads-
bestuur verontrust, als de binnengracht in zijn
geheel gedempt zou worden, waar moest dan
bij brand het bluswater vandaan komen? Te-
rechte klachten en vragen! Pas in 1875 was de
regering bereid Coevorden tegemoet te komen
door gedeelten van de rijksterreinen over te
dragen aan de stad.

Dat betrof:

1. De weg naar Gramsbergen, eveneens in het
vestinggebied.

2. De Kasteeldijk en het Kasteelplein en alle
aan de staat behorende wegen en straten
binnen de hoofdwal.

3. De weg naar Dalen voor zover lopend door
het vestinggebied.

4. Het aan de staat toebehorende deel van de
haven.

5. De bestaande riolen met zinkgaten.

6. De door de staat aan te leggen weg, aanslui-
tend op de weg naar Bentheim.

7. De door de staat aan te leggen gracht vanaf
de haven naar de buitengracht.

De te graven gracht vanuit de haven zou op een
diepte van 7% meter worden gebracht en er zou
een jaagpad langs gelegd worden. Tenslotte, de
staat zou f 10.000,- betalen als vergoeding voor
het onderhoud.

Zo waren de voor de stad belangrijkste gedeel-
ten in eigendom van de gemeente gekomen. De
resterende gronden zouden echter van het rijk
gekocht moeten worden. Dat gebeurde bijvoor-
beeld in 1876, toen een terrein in het verlengde
van de Sallandsestraat verworven moest wor-
den om de Krimweg aan te kunnen leggen. En
kort daarna, toen er een perceel aan dezelfde
Sallandsestraat van 700 vierkante meter nodig
was om er drie nieuwe scholen met onderwij-
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zerswoningen op te kunnen bouwen. De prijs
was f 045 per vierkante meter. Niet te duur,
vond men toen!

Demping en afgraving zouden nog tientallen
jaren in beslag nemen en het gemeentebestuur
kon weinig anders doen dan regelmatig aan-
dringen op spoed. Het rijk bezat de gronden.
De zo gewenst geachte bedrijven kwamen hier-
door eigenlijk pas na 1900. Sommige verster-
kingen werden zelfs nég veel later geslecht.
Het bastion Holland heeft nog heel lang als een
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verwaarloosde heuvel bij de haveningang gele-
gen. Een gedeelte van het bastion Stad en Land
bleef nog langer bestaan, maar daar stond dan
ook de molen van Belt op. Pas toen na de Twee-
de Wereldoorlog de molen werd afgebroken,
verdween ook de Molenbelt. Jammer, de kinde-
ren konden er ‘s winters zo fijn van af sleeén.
Tot op de Van Heutszsingel! Maar in 1877 was
er nog veel onzeker en men kon nog altijd zich
terecht afvragen:
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Klaas Panjer. Bewerkt door Alie Wildeboer

“Daar kan ik alleen wel een boekje over schrijven, over wat wij daar allemaal wel hebben be-
leefd. De Heskampstege dus, die loopt van de hoek, waar Heskamp, die een speeltuin had,
doorloopt, helemaal rond, dan kom je weer uit, vlak voor Dalen, bij het Roomse kerkhof.

Daar stonden een paar grote boerderijen. In één
woonde ene Raterink, dat was de hengstenboer
en in de volgende woonde ene Meiering, dat was
de bollenboer. Daar kwamen wij nog wel eens,
omdat toen wij nog in de Eendrachtstraat woon-
den er nog wel eens een Duitse boer aan kwam
met paard en wagen. Die vroeg ons dan waar de
hengstenboer woonde, want zijn paard moest
gedekt worden. Dat vonden wij natuurlijk span-
nend, dus klommen wij op die kar en gingen
mee en beleefden dat hele spektakel. Hetzelfde
gebeurde ook bij de bollenboer, dat was voor ons
Jongens een hele belevenis en het gebeurde op
de Looweg.

Nu een paar dingen over Tuindorp.

Wij haalden nog wel eens kattenkwaad uit. Zo
gebeurde het dat wij uit school kwamen (de Paul
Krugerschool) en liepen dan langs het ED.S.
Tramstation naar huis. Altijd kijken of er nog wat

te beleven was. De chef achter je aan met “sode-
mieter op jullie.” En dan liepen we braaf met de
schooltas onder de arm, want ik zat in de eerste
klas MULO. Dus sjouwden we verder en kwa-
men bij dat drijfriemen fabriekje, daar stond een
grote stenen schoorsteen naast, waar we wel eens
bovenin geklommen zijn. Daartegenover stond
een blok van drie huisjes.




