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egenover de monumentale koepel-

kerk van Smilde, aan de overkant

van de Vaart, staat een boerderij
met een wat voornaam aandoend woon-
huis ervoor. De witte gevel vertoont vier
hoge rechthoekige ramen met daartussen
een deur met een antiek, door gietijzeren
stangen verdeeld bovenlicht. Hoge eiken
staan er als robuuste schildwachten om-
heen.

't Heeft wel iets, deze behuizing en wie de
naam ‘Assenrode’ op het toegangshek ziet,
begrijpt dat 't van oudsher al iets had. Hier
was vroeger het landgoed ‘De Borg’, bestaan-
de uit het toen veel gro-
tere huis, de boerderij
en het gebied erachter.
Het erf was omsloten
door een gracht, zodat
het geheel een havezat-
he- achtig voorkomen
had. Nu wonen er sinds
1976 Wietse en Ria de
Jonge en als men het erf
wil betreden, dient men
uiteraard fatsoenshal-
ve eerst bij hen aan te
kloppen. Na verkregen
toestemming loont het
zeer de moeite tussen
de beide schuren naar
de achterkant van de
boerderij te lopen. Aan
het eind van de belen-
dende akker ziet men
een eenzaam bosje, dat
via een kaarsrecht kar-
repad te bereiken is.

Wie dit bosje betreedt, wacht een verras-
sing. Midden tussen de bomen staat schijn-
baar doelloos een klassiek aandoende toe-
gangspoort, omlijst door twee pilaren. Daar-
tussen, boven de houten deur, prijkt een ge-
dicht. ‘Doodsdal Slotpark’ staat erboven ge-
schreven. De poort staat aan de rand van een
rechthoekige greppel, die een terreintje met
een massieve graftombe omsluit.

Het graf werd aangelegd voor de chirurgijn-
majoor Johan Bernard Frederik Reben-
scheidt, een militaire arts, die zich in 1799 hier
vestigde. Hij had de dienst vaarwel gezegd en
woonde samen met zijn vrouw nog vier jaar op
het landgoed ‘De Borg’. Als vermogend man
behoorde hij al spoedig tot de notabelen van
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het dorp. Rebenscheidt was zeer gelovig en
zijn gehechtheid aan de Hervormde Kerk
bracht hij tot uitdrukking door een gift van
twee zilveren avondmaalsbekers met bijbeho-
rend schenkblad.

Toen hij in 1803 overleed, liet zijn weduwe
in een plantsoen achter het huis een graftom-
be bouwen. Om de tombe werd een ondiepe
gracht aangelegd, terwijl een hoge poort,
waarvan de deur als brug dienst deed, toegang
tot het ‘slotpark’ verleende.

Mevrouw Rebenscheidt- Buschman stierf
op 7 juli 1815 en ook zij werd hier begraven.
Bij testamentaire beschikking verzocht zij de
gemeente Smilde het graf te doen onderhou-
den, waarvoor zij een
bedrag van f 25,- per
jaar beschikbaar stel-
de. Tevens vroeg zij het
gemeentebestuur de
toegangspoort van het
volgende piétistische
gedicht te willen voor-
zien: ‘Wij zijn gelijk

s

aan het haft der rups
en vlindervlieg; ons li-
chaam is een worm, de
geest neemt wonderlij-
ke vlucht uit boogen tot
Gods eer of zingt in
toovers ween. Leer wis-
selworm uw plicht,
't hooge doel van uw be-
staan’. Ook op de tom-
be werd een gedicht
aangebracht, bestaan-
de uit een wisselrijm
tussen levenden en do-
den.

Mevrouw Rebenscheidt schonk ook nog een
legaat van f 1000,- aan de Hervormde Kerk
voor de bouw van een orgel. Het graf, dat eerst
bereikbaar was via een laan met hoge bomen,
werd aanvankelijk uitstekend onderhouden.
Na verloop van jaren trad ook hier verwaarlo-
zing op en tenslotte was men het bestaan
ervan haast vergeten. Tot de gemeente een
twintigtal jaren geleden aan de eens gedane
belofte werd herinnerd en een algehele restau-
ratie uit liet voeren. Sindsdien is de poort het
aanzien weer waard. De toegangslaan is ech-
ter verdwenen en wie zich met regenachtig
weer op het karrepad wil wagen, wordt drin-
gend aangeraden een paar laarzen mee te
nemen. Q
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Gelijk aan
het haft
der rups...
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