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Voorjaar 1227. Op het kasteel bij de Voorde zetelt nog steeds heer Rudolf. Rudolf I nu, want de zoon
heeft de vader inmiddels opgevolgd. Nog eenmaal heeft de sterkte een belegering doorstaan, toen om-
streeks 1193 de graaf van Bentheim, geholpen door de bisschop, opnieuw een poging deed tot
verovering. Deze keer liep het echter slecht af met de aanvallers. Dertig gesneuvelden en honderd
gevangenen bleven achter, toen de graaf na een onverwachte aanval het veld moest ruimen. Van
jongsaf heeft Rudolf IT hierdoor geleerd de bisschop van Utrecht als zijn voornaamste tegenstander
te beschouwen en ook al zijn nadien rustiger tijden aangebroken, de jonge burchtheer blijft op zijn

hoede.

Als in 1216 Otto II van Lippe als
nieuwe bisschop wordt gekozen,
blijkt al gauw, dat hij geen
ongelijk heeft met zijn argwaan.
De nieuwe machthebber wil
opnieuw zijn gezag over het
Coevorder kasteel tot gelding
brengen. Bovendien wil hij meer
inkomsten uit zijn graafschap
Drenthe ontvangen door een
systeem van belasting-inners, de
zogenaamde bisschopsmeiers. De
heer van Coevorden gaat als
reactie hierop de opstandige
partij der Gelkingen in Gro-
ningen steunen en mede hierdoor
besluit de bisschop weer met
geweld tegen Rudolf op te
treden. Laatstgenoemde zal
echter ditmaal op meer steun
kunnen rekenen, ook op de steun
van de Drentse boeren, die de
heffingen meer dan beu zijn.

Voorjaar 1227, een voorjaar vol
spanning. Er zijn schermutse-
lingen geweest bij Ommen, waar
Rudolf de bisschoppelijke
troepen heeft verjaagd. Maar
iedereen beseft, dat de kerkvorst
het er niet bij zal laten zitten en

de aangedane smaad zal willen
wreken. Hij zal terugkomen en
dan...!

PEE TR0 s cengswarme
zomerdag. Op een hooggelegen
stuk grond bij De Scheere,
grenzend aan het stroomdal van
de Kleine Vecht, staat het
ridderleger van Bisschop Otto
opgesteld. Een sterk leger! De
graven van Gelre en Bentheim en
vele andere voorname heren,
allen vergezeld van zwaar
bewapend gevolg, hebben gehoor
gegeven aan de bisschoppelijke
oproep tot een “kruistocht tegen
de heidense Drenten!”. Zij zullen
dat goddeloze boerenverzet voor
gens en voor altijd in bloed sm-
oren en afrekenen met de leider,
de altijd dwarsliggende, altijd
opstandige heer van Coevorden.
Ze zijn overmoedig, de zwaar
geharnaste ridders. Heeft de
bisschop niet zojuist de kerkelijke
banvloek over Rudolf uitge-
sproken en zijn bezittingen
verbeurd verklaard?

Kaartje boven:
I Huidige loop Kleine Vecht; II
Slagveld tussen ingetekende legers.
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Rudolf van Coevorden heeft zijn kasteel verlaten en trekt de bisschop tegemoet. Tekening: Jouke Nijman.

Ongetwijfeld zijn het deze
overwegingen geweest, waardoor
het ridderleger zich laat verleiden
tot de doldrieste aanval op het
armzalige zootje gelegenheids-
soldaten, dat zich uitdagend voor
de verbaasde blikken van de
edelen vertoont. Rudolf van
Coevorden, de dwaas, is zo on-
nozel geweest de beschuttende
bescherming van zijn burcht te
verlaten. Dat zal hem opbreken!
Slechts een smalle strook land
met hoog golvend gras scheidt de
ridders van de opstandelingen.
De overwinning én de buit
kunnen de aanvallers niet meer
ontgaan!

Ze stormen vooruit. God en de
bisschop willen het, de zege is
aan hen. Maar het zo onschuldig
lijkende grasveld blijkt een
slijkerig moeras vol waterlopen.
De paarden zakken weg, de

geharnaste ridders zitten muur-
vast in de modder en...daar
komen de Drenten! Lichtvoetig
snellen ze tussen de zich zwak
verwerende vijanden door en
slaan toe. Vol ontzetting zien de
nog op het droge staande
bisschoppelijke dienaren, hoe
hun heer wordt afgemaakt. Zelfs
vrouwen, schrijft de terneer-
geslagen monnik-verslaggever,
die ons het verhaal naliet, doen
mee aan de afzichtelijke
moordpartij. De restanten van het
glorieuze ridderleger vluchten in
paniek; Rudolf en zijn Drenten
hebben de overwinning behaald.
Als de strijd gestreden is, blijkt
bisschop Otto II inderdaad te zijn
gedood. “Zeer mismaakt, zijn
hoofd als met vlakzwaarden
gelijk als gevild”, zal de eerste
Coevorder historicus dr. Johan
Picardt later schrijven. Honder-

den gesneuvelden blijven op het
slagveld achter. De graaf van
Gelre en andere adellijke heren
brengen het er levend vanaf. Zij
worden gevangen genomen en
gedeeltelijk in gewonde toestand
naar het Coevorder kasteel
gebracht. Als gijzelaar en als ...
handelsartikel. Voor hun vrij-
lating zal de familie ongetwijfeld
een fors bedrag willen betalen!

De Slag bij De Scheere, zoals we
gezien de thans algemeen
aanvaarde plaats de Slag bij Ane
beter kunnen noemen, dreunde
door als een donderslag. Zeker in
het bisschoppelijk paleis in
Utrecht, waar de gewelddadige
dood van de gezalfde kerkvorst
als een onduldbare misdaad werd
ervaren. Een misdaad, die niet
ongestraft kon en mocht blijven.




