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Herman Zilverberg, zoon van de bekende Joodse SDAP voorman Hartog Zilverberg (raadslid en
wethouder), kreeg in het voorjaar van 1942 een oproep zich te melden voor de verplichte tewerk-
stelling voor Joden. Samen met andere Coevorder jongemannen als Izak (Ies) Kan, Jo Frank en
Semmy van Coevorden kwam hij terecht in het “Arbeitslager” Linde bij Zuidwolde. Ze kwamen
tegen het middaguur aan en kregen het bevel zich om vier uur aan de voorzijde van het kamp te
melden. Na heel kort overleg glipten Ies, Jo en Herman aan de achterkant onder het prikkeldraad
door en holden zo hard zij konden naar de op ongeveer honderdvijftig meter afstand aanwezige
bossages. Hier bleven ze tot het donker liggen om daarna een althans beperkte vrijheid tegemoet te

gaan.

Semmy besloot te blijven. Hij
vond het risico van vergeldings-
maatregelen tegen zijn ouders in
Coevorden te groot. Hij kwam
in het doorgangskamp Wester-
bork terecht en ontmoette daar
zijn oudere broer Maurits. Sa-
men slaagden ze erin niet op
transport gesteld te worden, wat
overigens hun ouders wel over-
kwam. Maurits en Semmy over-
leefden zo in het kamp de oor-
log.

Izak Kan en Jo Frank zagen
kans onder te duiken en werden
in 1945 bevrijd. Ook Herman
vond een onderkomen en hij
raakte betrokken bij een ver-
zetsgroep van Vrij Nederland.
Helaas werd zijn verblijfplaats
in het voorjaar van 1944 verra-
den en samen met zijn op de-
zelfde plaats verblijvende broer
David werd hij opgepakt. Via
Westerbork kwamen ze in het
vernietigingskamp  Auschwitz,
waar ze als “arbeitsfihig” in-
gedeeld werden bij de werk-
commando’s. Puur gericht op

Herman Zilverberg

vernietiging door uitputting on-
der onmenselijk zware arbeids-
omstandigheden kon niemand
het hier lang uithouden. Her-
man dook daarom onder in een
kelder in het kamp. Hij zorgde

ervoor elke avond tijdens het
appél aanwezig te zijn, waarna
hij ‘s morgens v66r het uitruk-
ken weer verdwenen was.

In januari 1945, kort voor de
komst van de Russische bevrij-
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ders, evacueerden de Duitsers
Auschwitz. De gevangenen
werden onder barre omstandig-
heden lopend en in open veewa-
gons overgebracht naar het
kamp Grosz Rosen. De volgen-
de ochtend werden ze in geslo-
ten wagons verder naar het wes-
ten vervoerd. Na tien dagen
zonder eten en drinken kwamen
zij in Dachau terecht. Een groot
deel van de ongelukkige nazi-
slachtoffers was toen al omge-
komen. De beide broers over-
leefden het helse transport,
maar David was zo ziek, dat hij
na een selectie van gevangenen
koelbloedig werd vermoord.

Herman ontmoette in Dachau
Dirk de Boer, een verzetsman,
die via een baantje als blok-ad-
ministrateur zijn leven wist te
rekken. Deze redde hem het
leven. Toen alle Joodse gevan-

genen bij elkaar gedreven wer-
den om massaal te worden afge-
slacht en Herman temidden van
de ter dood gedoemden mee-
liep, brulde de toekijkende De
Boer hem plotseling toe: “Du
bist kein Jude! Komm her!”.
Uitgetreden kreeg hij de op-
dracht “sofort” naar zijn barak
te gaan.

Op 29 april 1945 bereikten een-
heden van het Tiende Ameri-
kaanse Leger het kamp Dachau.
Er stonden vijftig open wagons
hoog opgetast met lijken en het
was een wonder, dat er nog
tweeéndertigduizend levende
gevangenen aanwezig waren.
Onder hen bevonden zich Her-
man Zilverberg en Dirk de
Boer. In beklagenswaardige toe-
stand werd Herman, terugge-
keerd in Nederland, opgenomen
in een Eindhovens ziekenhuis.

Joodse gevangenen in het kamp te Geesbrug, nog geen maand voor
hun definitieve wegvoering.

Zijn conditie was dermate
slecht, dat men besloot hem
onder te brengen in een sa-
natorium in het Zwitserse
Davos. Hier zou hij geleidelijk
aansterken. Ook Dirk de Boer
kwam daar terecht, maar hjj
ging enkele maanden later weer
naar Nederland om hier verder
te kuren.

Herman trouwde in 1947 met
Annie Bollweg, met wie hij tot
zijn gevangenneming in 1944
contact had gehouden. Zij ves-
tigden zich in de textielzaak, die
zijn moeder in de Friesestraat in
Coevorden was begonnen. Maar
Hermans interesses lagen el-
ders. Hij besloot in Amsterdam
te gaan studeren en daar ging hij
ook met zijn gezin wonen. In-
tussen werd hij journalist bij
Het Vrije Volk. In 1970 werd
hij hoofdredacteur van de
Drachtster Courant in Drachten.
Hier woont het echtpaar Zilver-
berg nu nog.

Van Hermans familieleden
overleefden zijn moeder en zijn
oudste broer de oorlog, terwijl
zijn vader en zijn zuster Mini
met haar twee kinderen (een
kleuter en een baby!) in
Auschwitz werden vergast,

Jo Frank vestigde zich na de
oorlog weer in Coevorden en
werd er een zeer verdienstelijk
middenstander. Semmy en
Maurits van Coevorden werden
evenals hun vader veehandelaar
en Izak Kan vertrok naar Israél.
In totaal overleefden slechts
veertien Joodse Coevordenaren
de oorlog.

Met dank aan de hoofdpersoon. |



Wat een wilskracht, wat een moed.

Intens verdrietig nemen we afscheid van |
mijn lieve Herman, onze lieve papa,
schoonvader en grootvader

HERMAN IZAK ZILVERBERG
‘journalist van Het Vrije Volk
oud hoofdredacteur van de Drachtster Courant
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Drachten, 9 januari 2004
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Amsterdam: Mieke Zilverberg
Femke Hora Adema
kinderen en kleinkinderen

Breukelen: Hans Zilverberg
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Speciale dank aan het verpleeghuis ,Bertilla”
Drachten voor de liefdevolle verzorging.

A. P. Zilverberg-Bollweg
Burg. Wuiteweg 229
9203 KG Drachten

De begrafenis is op dinsdag 13 januari om

'14.00 uur vanuit uitvaartcentrum ,Slinge- |
hof’, Overstesingel 1 te Drachten, op de
begraafplaats aldaar.

: Na de begrafenis is er gelegenheid tot con- |
doleren in het uitvaartcentrum. -

Liever geen bezoek aan huis




