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Na de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse deelname aan de Tour de France zo onbetekenend, dat
de organisatie overwoog ons land maar niet meer uit te nodigen. Het was oud - wielrenner Kees Pellenaars
(“De Pel”), die toen onze nationale wielerploeg uit de as zou doen herrijzen. Hij stelde in 1951 een jonge
ploeg samen, waarin Wim van Est (“IJzeren Willem”) geschiedenis zou schrijven. De Tour begon slecht,
want al na enkele dagen vielen vier renners uit. In de twaalfde etappe echter bewees Wim van Est zijn kracht
door als eerste van een kopgroep van tien over de finish te gaan. Bestoft en bezweet moest hij vervolgens
twintig minuten wachten op de achtervolgers en toen bleek, dat zijn hoop bewaarheid werd. Wim van Est
werd de eerste Nederlander, die de gele trui mocht aantrekken.

De jubelstemming in Nederland was groot, de
beide radiozenders brachten het ene interview na
het andere en de kranten stonden bol van de lof-
tuitingen. De Volkskrant schreef o.a. over “het
grote uur aan de voet van de Pyreneeén” en de
Franse pers berichtte over “De koning der rou-
leurs”. Wim van Est, die nog nooit in het Franse
berglandschap had “gekoerst”, nam zich voor in
de dertiende rit, tevens de eerste bergetappe, eens
te laten zien wat hij waard was. Hjj ging in de afda-
ling vol in de pedalen, kreeg een klapband, verloor
de macht over het stuur en reed hals over kop een
ravijn in. Daar bleef hij op zo’n zeventig meter
diepte liggen en mankeerde, afgezien van wat
schrammen en ontvellingen, wonder boven won-
der niets. Met aan elkaar geknoopte fietsbanden
werd hij omhoog gehesen en vroeg, aldus de over-
levering, tot verbijstering van het bezorgde
publiek: “ Waar is mijn fiets?”. Beroemd werd de
slagzin van een van de Nederlandse sponsors, die
horloges aan de renners had geleverd: “Zeventig
meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn
Pontiac liep!”. Wim van Est werd wereldnieuws en
ook al stapte de hele Nederlandse ploeg aangesla-
gen af, de populariteit van het wielrennen steeg tot
ongekende hoogte.

Qok in Coevorden. Hoewel, zoals we in het voor-
gaande artikel van Berend Hoegen lazen, er al een
jaarlijkse wielerwedstrijd gehouden werd, had de
opgroeiende jeugd daar niet genoeg aan.
Geinspireerd door het succes van Wim van Est
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werden na afloop van de Tour ’s avonds enkele
“wilde” wielerronden gehouden. Jongelui raceten
met hun fietsen, gadegeslagen door een goedlachs
publiek, enkele keren de markt rond. Autoverkeer
was er haast nog niet en och, die jongens wilden
ook wel eens wat! Het jaar daarop, toen de
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Wim van Est in 't ravijn.

Nederlandse ploeg in de Tour de France maar liefst
viff ritzeges behaalde, was het enthousiasme nog
groter. Het aantal jongeren dat meedeed, nam toe
en de marktrondes groeiden uit tot ware afval-
races, Nog steeds konden de onderlinge wedstrij-
den rekenen op welwillende aandacht van het
publiek en de voor alle zekerheid toch maar aan-
wezige politiemensen.

Toen werd het 1953. Op zondag 26 juli stonden
de zeven overgebleven renners van de Nederlandse
ploeg op het erepodium in het Parc des Princes in

Panijs en voor het eerst klonk hier
het Wilhelmus. Nederland had de
eerste plaats in het ploegenklasse-
ment behaald en de renners wer-
den uitgebreid gehuldigd. De
rechtstreekse radiouitzending en
de foto’s en de commentaren in
de kranten brachten een golf van
nationale wielertrots teweeg. De
Coevorder jeugd organiseerde
weer haar “Ronde van
Coevorden”, elke avond te verrij-
den door liefhebbers. Nadat men
al verscheidene keren, eerst voor
jjsco’s van ijsbereider Jan Wessel
en daama ook voor worsten en
sigaretten, die door de midden-
stand als prijzen beschikbaar wer-
den gesteld, had rondgereden,
verbood de politie het rijden op de
markt als te gevaarlijk

De jeugd verplaatste daarop het
strijdtoneel naar de haven en het
opslagterrein van houthandel
Nijhuis. Toen een van de deelne-
mers echter via een met te hoge
snelheid genomen bocht in het
water belandde, verbood de poli-
tie ook hier het fietsen.

Het werd donderdag 6 augustus.
Op deze avond zouden, zo nam
men aan, de laatste ritten verreden
worden en omdat er nog meer
belangstelling verwacht werd,
hadden de jongens het parcours
verlegd. Ze reden nu vanaf de
markt, langs de haven, om de
brandweerkazeme, over de Melkkade en binnen-
door over het terrein van houthandelaar Nijhuis
terug naar de markt. Overlast voor het verkeer was
uitgesloten, want hier was ’s avonds nooit verkeer
en het politieverbod werd dus genegeerd.

Toen de bel voor de eerste rit weerklonk, stonden
er ruim tweehonderd toeschouwers langs het par-
cours. Tientallen jongens sprintten in één groep
weg. Jan Brokken en Henk Greupink slaagden erin
van het peloton weg te rijden, maar werden tot
woede van het publiek en de overige renners door
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een politieagent tot stoppen
gedwongen. Het fietsen hier was
verboden, sprak hij bars en hij
sommeerde de beide jongens mee
te gaan naar het bureau van de
gemeentepolitie aan het eind van
de Sallandsestraat. De toeschou-
wers protesteerden en sloten zich
joelend en schreeuwend by de
agent en zijn arrestanten aan., Ze
maakten zoveel lawaai, dat de
stoet weldra aangroeide tot zo’n
vijfhonderd mannen en jongens.
Toen de beide jongens geruime
tijd in het bureau bleven, ontstond
een ware volksoploop. Het ver-
keer werd tegengehouden, er
werd gescholden en verwenst en
al gauw vlogen er stenen door de
lucht, waardoor verscheidene ruiten aan diggelen
gingen. Twee agenten, die de menigte kwamen
aanmanen uiteen te gaan, moesten hals over kop
maken dat ze weer naar binnen kwamen.
Burgemeester Feith, door enkele jongelui thuis
opgezocht om hun grieven uiteen te zetten, werd
bij het politiebureau ook met geschreeuw ontvan-
gen. Voor het gebouw werd met takkenbossen
een groot vuur gestookt, waarop de burgemeester
en de politiechef naar buiten kwamen om de men-
sen te bewegen te vertrekken.
Nog veel meer gejoel en opnieuw
door de lucht vliegende stenen
vormden het enige antwoord.

De burgemeester besloot nu
maatregelen te nemen. De inmid-
dels versterkte politie joeg, met
gummistokken rake klappen uit-
delend, de menigte met geweld
uiteen. Een groep van zo’n hon-
derdvijftig jongens jlde intussen
per fiets naar Tuindorp, waar de
agent woonde die de arrestanten
had opgebracht. Ze wilden hem
daar opwachten en hem ervan
langs geven. Daar kwam niets van,
want ook zij werden met de ster-
ke politiearm verjaagd. Tot twaalf
uur ’s nachts bleef het onrustig in

Langs de Haven.

de stad en nog uren daama werd in Tuindorp
gesurveilleerd. De twee jongens waren overigens al
om een uur of elf vrijgelaten.

De opstand was echter nog niet voorbij. Ook op
vrijdagavond verzamelden zich weer groepen joe-
lende betogers voor het politiebureau en ook
elders in de stad. Men had hierop gerekend en er
werd direct weer kethard opgetreden. Politie te
paard en op motoren veegden de straten en trot-
toirs schoon. Nieuwsgierige “ramptoeristen” kre-

Wim van Est was in 1950 winnaar van Bordeaux-Parijs.
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gen er ook van langs en de
radionieuwsdienst en de
landelijke pers berichtten
over de “Coevorder rellen”.
Op zaterdagavond vaardig-
de burgemeester Feith een
samenscholingsverbod uit
en dat hielp. Het oproer
was voorbij,

Hoewel de arrestatie van
de jongens aanleiding was,
werd de oorzaak van de
ongeregeldheden gevormd
door een algemeen gevoel
van verontwaardiging over
het eigengereide optreden
van de politiechef en de
lakse houding van de bur-
gemeester. Onder de voor
het politiebureau gebezigde
scheldwoorden klonken
veelvuldig de woorden: “Doofpot” en “Beria” (de
gevreesde chef van de Russische geheime dienst).
In de Coevorder Courant had al op 20 juni de vol-
gende advertentie gestaan: “Gevraagd voor
Coevorden een zeer grote DOOFPOT” en dat
was ook niet zonder reden. Het Nieuwsblad van
het Noorden berichtte in een speciaal artikel over
de te hoge declaraties, die de politiechef bij de
gemeente had ingediend, over de onrechtmatige
behandeling van een bij deze chef werkzaam
dienstmeisje, over een schenking van elf dozen
sigaren voor het politiepersoneel, die de betrokke-
nen nooit gekregen hadden en over het persoon-
lijk en stilzwijgend afhandelen van een strafzaak
inzake diefstal. Over al deze onrechtmatigheden
werd in de stad druk gepraat en de algemene
mening was, dat de burgemeester als hoofd van de
gemeentepolitie zijn chef de hand boven het hoofd
hield en “alles in de doofpot stopte”. Schandalig
genoeg!!!

De rellen hadden toch nog gevolg. De gemeente-
politie van Coevorden werd vervangen door

_ ‘Rijkspolitie, waardoor de chef en zijn waarmemer

ook vervangen werden en de burgemeester geen
rechtstreekse invloed meer had. Heel bijzonder is
eigenlijk, dat ook bij twee eerder voorgevallen rel-

Het politiebureau (rechtergedeelte).

len het algemeen rechtsgevoel van de bevolking de
drijffveer vormde. Het IJzerkoekenoproer op
31 december 1770 richtte zich weliswaar tegen het
verbod van het aloude gebruik, maar had als die-
pere oorzaak de ontevredenheid over het eigen-
machtige bestuur van de regenten. En het volks-
oproer van 31 augustus 1891 ontstond door de
verontwaardiging, dat er op de verjaardag van
kroonprinses Wilhelmina weer niets voor de kin-
deren gedaan werd, maar ook hier waren het de
bestuurders, die geen rekening hielden met de
wensen van het Coevorder volk. Misschien toch
een reden tot nadenken voor het huidige gemeen-
tebestuur met betrekking tot een eventuele bebou-
wing van de Markt.

Literatuur: Krantenartikelen Coevorder Courant en
Nieuwsblad van bet Noorden.




