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“Op den eersten April, verloor Alva zijn bril!” Aldus luidt het spottende rijmpje, dat eeuwenlang het verhaal
over de inname van Den Briel begeleidde. 1572 - De Watergeuzen nemen Den Briel: een jaartal, dat nog

veel oudere Nederlanders uit het hoofd kennen.

’t Was ook niet niks! Daar waar graaf Lodewijk en prins Willem van Oranje met hun binnenvallende legers
smadelijk verslagen waren, slaagden de Watergeuzen. Een handjevol zeerovers, vol wraakgevoelens jegens
alles wat Spaans en Rooms-Katholiek was, veroverde Den Briel en wist het stadje tegen de oprukkende

Spanjaarden te behouden.

Het werd hét sein voor de
opstand tegen Alva. Overal ver-
klaarden steden zich “voor den
Prins” en lieten de geuzenvendels
binnenrukken. In veel gevallen
ging dit met gewclddadigheden
tegen Rooms-Katholicke geeste-
lijken gepaard. Een berucht voor-
beeld is dat van de “Martelaren
van Gorkum?”, negentien geeste-
lijken, die ondanks het bevel tot
vrijlating van Willem van Oranje
in Den Briel werden opgehangen.
Een aan hen herinnerend relikwie,
afkomstig uit de Willibrordkerk,
wordt nu in ons museum
bewaard.

Willem van Oranje werd de ziel
van de opstand. Hjj vestigde zich
in Delft en leidde van daaruit,
ondanks vele tegenslagen, taai en
volhardend de opstand. De prins was zijn tijd ver
vooruit! Zijn ideaal was alle Nederlandse gewes-
ten, ondanks de fel tegenover elkaar staande
geloofsovertuigingen, in één staatkundig verband
samen te brengen. Bijna, in 1576, bij de pacificatie
van Gent, is hem dat gelukt. De Staten-Generaal,
de afgevaardigden van de vrije gewesten en steden
uit noord en zuid, beloofden elkaar om gezamen-
lik de Spaanse troepen uit de Nederlanden te ver-
drijven.

Het is er niet van gekomen! De zuidelijke gewes-

De Watergeuzen voor Den Briel.

ten kwamen een voor een weer onder Spaanse
heerschappij, terwijl de noordelijke de strijd vol-
hielden en tenslotte de onafhankelijkheid zouden
verwerven. Willem van Oranje betaalde de prijs
voor deze onafhankelijkheid met zijn leven. In
1584 zou hij door sluipmoordenaarshand geveld
worden.

Drenthe ging slechts aarzelend en eigenlijk nood-
gedwongen tot de opstandige partyj over. Toen in
1577 Groningen zich voor de prins verklaarde,
benoemden de Staten-Generaal de graaf van
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Coevorden omstreeks 1550.
Kaart van Jacob van Deventer.
Het kasteel is nog cen zclfstandige versterking.

Rennenberg, een goede vriend van Willem van
Oranje, tot stadhouder over de vier noordeljke
provincies. Drenthe én Coevorden hoorden er in
de ogen van de machthebbers vanzelfsprekend bij.
Vooral Coevorden was belangrijk voor Friesland
en Groningen, want de vesting kon de toegang
vanuit Duitsland volledig afsluiten. Die vesting
was nog niet zo indrukwekkend als in latere jaren.
Wie de in ons museum tentoongestelde kaart uit
+ 1560 goed bekijkt, ziet dat de stad en het kas-
teel nog zelfstandige grootheden waren. Het kas-
teel was omringd door een eigen gracht met eigen
bruggen en toegangen. De stad, eveneens
omringd door een gracht, kon lang niet zo goed
verdedigd worden. Graaf Rennenberg was daar
kennelijk ook van overtuigd, want hij gaf in 1579

opdracht het kasteel te versterken met een hoge,
aarden wal en vijf bolwerken. Tijdens de hierop
volgende werkzaamheden brak op 8 juli brand in
de stad uit, waardoor een derde deel van de aan-
wezige bebouwing verwoest werd. Een slecht
voorteken!

In 1579 werd in verband met de afval van de
meeste zuidelijke gewesten de Unie van Utrecht
tussen de overblijvende noordelijke provincies én
Vlaanderen gesloten. De Staten van Groningen en
Friesland tekenden onmiddellijk, het landschaps-
bestuur van Drenthe aarzelde. De drjvende krach-
ten achter de Unie waren fel Calvinistisch en fel-
heid én Calvinisme waren de Drenten vreemd. Pas
in maart 1580 sloten de Staten van Drenthe zich
officieel bij het nieuwe verbond aan.

Er was nog iemand, die twijfelde. Rennenberg, die
een trouw Rooms-Katholiek was, zag met lede
ogen aan, dat door de Unie het Protestantse
Calvinisme ook in het noorden steeds meer ter-
rein won. Toen in 1580 de Friese Staten door de
Calvinisten “overgenomen” werden, was voor
hem de maat vol. Na geheime onderhandelingen
met de Spaanse landvoogd Parma liep hij naar de
Spaanse zijde over. Dit “verraad van Rennenberg”
zou opnieuw rampspoed over Coevorden bren-
gen!
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1579. Rennenberg omringt het kasteel
met vijf bolwerken.



