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Op donderdag 4 januari 1951 overleed te zijnen huize te Coevorden Jan Coenraad Homan op de leeftijd
van eenentachtig jaar. Bijna vijftig jaar was hij hier huisarts geweest, een dokter met cen grote reputatie. Hij
was tot in de verre omtrek bekend om zijn eigenhandig uitgevoerde operaties ter genezing van kroep (een
voortgaande vernauwing van het strottenhoofd) en verrichtte indien nodig ook amputaties. Eigenlijk had hij
een traditie voortgezet. De traditie van de alom gerespecteerde vertrouwenwekkende arts, die zich ook
onderscheidde op het gebied van gewaagde ingrepen en de toepassing van nieuwe middelen.

Al in 1826 gelukte het de Coevorder genees- en
heelmeester C.O. Hijmans, samen met zijn Daler
collega G.H. Amshoff, een vrouw in Emmen met
behulp van de keizersnede te verlossen. De moe-
der genas voorspoedig en het kind groeide
gezond op. In 1848 gebruikte genees-, hecl- en
vroedmeester L.F. de Hartogh by chirurgische
ingrepen voor het eerst in Drenthe chloroform als
bedwelmingsmiddel. De resultaten waren uitste-
kend maar, aldus vermeldde de Coevorder arts, bij
alcoholisten werkte het middel helaas niet. Heel-
en vroedmeester J.ENieuhoff was doctor in de
verloskunde en verwierf zich grote faam door zijn
doeltreffende hulp bij bevallingen. Hyj was tot zijn
dood in 1886 zesendertig jaar huisarts in
Coevorden en verwierf hier de erenaam “Oom
Dokter”. Zijn omvangrijke patiéntenboek ligt in
ons Stedelijk Museum tentoongesteld.

Toen Jan Coenraad Homan zich op 5 mei 1897 in
onze stad vestigde, moest hij eerst een eigen prak-
tijk opbouwen. De stadsgeneesheer J.J.Lokker was
jarenlang alleen werkzaam geweest en nam ook
de armenpraktijk voor zijn rekening. Tegen een
gemeentelijke vergoeding van f 800,- per jaar
behandelde hij behoeftige Coevordenaren gratis.
De achtentwintigjarige dokter Homan kon het
direct al goed met zijn oudere collega vinden en
na enkele moeilijke jaren had hij een goed lopen-
de praktijk gekregen. In 1903 liet hij op de hoek
van de Friesestraat/Van Heutszsingel (toen
Singelweg genoemd) een nieuwe woning met
praktijkruimte en koetshuis bouwen. Hier zou hijj

tot 1947 wonen en werken.

De dokter raakte snel ingeburgerd. Anders dan
zijn collega was hij ook politick geinteresseerd en
al in 1901 werd hij door de vrijzinnig-liberale kie-
zersvereniging “Burgerplicht” als gemeenteraads-
lid kandidaat gesteld en gekozen. Toen in de

Het echtpaar Homan met links “zus” Etina,
de jongste dochter en rechts directrice Rovers
op vakantie in Valkenburg.
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raadsvergadering van 17 juni
1902 bekend werd gemaakt, dat
mejuffrouw Aleida Kramer haar
gehele vermogen had nagelaten
aan een te stichten instelling voor
liefdadigheid (de latere Aleida
Kramer Stichting) en aan het
Gasthuisfonds, stelde Homan
voor een grafmonument voor
haar te doen plaatsen. ‘t Staat er
nog,.

Zijn medische achtergrond kwam
hem ook als raadslid goed van
pas. Toen byjvoorbeeld wethouder
Roos op 10 maart 1908 met het

vooruitstrevende voorstel kwam

gehuwde onderwijzeressen, “wan-
neer zij in staat van zwangerschap
verkeeren” een tijd lang verlof te
verlenen, adviseerde Homan deze periode vast te
stellen op maar licfst twee maanden voor en twee
maanden na de bevalling. Aldus werd besloten.
Van 1920 tot 1927 was Homan samen met de
anti-revolutionair Willem van Buuren wethouder.
Ondanks hun grote bestuursinzet bracht de
gemeenteraad in 1923 hun jaarlijkse vergoeding
van f 800,- terug tot f 700,-. Er moest bezuinigd
worden! De heren lagen er niet wakker van, want
ze hadden beide een goed inkomen.

Ter gelegenheid van zijn veertigjarig dienstverband
overhandigt dokter Homan zijn trouwe koetsier
een gouden horloge.

Wachtend op de dokter. De koets mert Geie en het paard.

Toen dokter Lokker in 1911 in verband met zijn
gezondheid ontslag nam, werd zijn opvolger
G.H.Wesenhagen tegen een jaarlijkse vergoeding
van f 400,- belast met het medisch schooltoezicht,
de doodsschouw en de vaccinatie. Dokter Homan
nam voor f 1000,- per jaar de armenpraktijk over
en bezette bovendien voor f 100,- jaarlijks de
bestuurszetel van dokter Lokker in de Aleida
Kramerstichting. Dat laatste vond Wesenhagen als
directe opvolger van Lokker niet terecht, maar in
de statuten stond duidelijk, dat deze zetel toe-
kwam aan “de langst practizeerende geneesheer”.
Homan voelde zich al heel snel de onbetwiste
autoriteit in het in 1905 geopende Aleida
Kramerziekenhuis. De beide collega-bestuursle-
den notaris Weijs en meubelhandelaar Krijthe
keken hoog tegen hem op en hij had een heel
goede verstandhouding met directrice Annie
Rovers, die een huisvriendin van de familie was.
Bovendien leidde hij met veel succes de leerling-
verpleegsters op en werd na het vertrek van
Krijthe in 1913 bestuurssecretaris. Zo verwierf hij
zich een machtspositie, diec hem regelmatig in
conflict bracht met zijn collega-huisartsen. Hij
was bijvoorbeeld gewend (er waren nog geen
specialisten!) elke morgen in het ziekenhuis zijn
patiénten te bezoeken en hij wenste dan geen col-
lega tegen te komen. Die moest maar wachten tot
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hij was vertrokken! In 1913 kwam
hij hierdoor in botsing met dokter
Wesenhagen, die een jaar later
vertrok en in 1925 met diens
opvolger, dokter De Levie. Pas
toen in 1927 burgemeester
Gautier bestuursvoorzitter werd,
kwam er een eind aan de conflic-
ten. Maar het onbehagen over het
soms toch weer eigenmachtig
optreden van Homan bleef lang
voortduren.

Dat hij naast zijn bezoeken aan het
ziekenhuis en zijn bezigheden als
wethouder toch nog zijn huisart-
senpraktijk goed kon waamemen,
dankte hij vooral aan één man.
Dat was Geie Gossen, zijn koet-
sier, dic altijd voor hem klaar
stond. ‘s Morgens vroeg, midden in de nacht, by
hevige regenval of strenge vorst, Geie met het
dokterskoetsje en het dokterspaard waren altyd
direct beschikbaar. Ze waren allebei ook goed
afgericht. Als Geie voorreed, kreeg hij van de dok-
ter een lijstje met te bezoeken patiénten. Zodra het
koetsportier dichtsloeg, zei Geie: “Vort” en het
paard zette zich in beweging om pas stil te staan,
als Geie “Ho” riep. Dokter stapte dan uit, sloeg het
portier dicht en als hij terugkwam, trok het paard
weer aan als Geie, die tijdens het wachten op noch
om keek, op het geluid van het dichtslaande por-
tier weer “Vort” zel. Eens stapte Homan uit en
kwam pas bij de voordeur van de patiént tot de
ontdekking, dat hij zijn tas had vergeten. Hij liep
terug, deed het portier open, pakte de tas, sloeg
het portier dicht en ... daar ging de koets, de dok-
ter verbluft achterlatend. Homan was te veel heer
om luidkeels om terugkeer te roepen en Geie reed
dus door tot het volgend adres om daar tot de ont-
dekking te komen, dat hij zijn baas helemaal niet
bij zich had. Maar overigens, afgezien van dit ene
avontuur, kwamen “Dokter en Geie” altjd zonder
oponthoud op hun bestemming en als het nodig
was, hielp Geie ook nog een handje. Soms zelfs bij
een amputatie. Tot na de Tweede Wereldoorlog
bleef het koetsje rijden en misschien was het wel
het laatst gebruikte in Nederland.

Dokter Homan met zijn “zusters”. Links directrice Hos.

De betekenis van dokter Homan voor Coevorden
was groot. Toen in 1929 de ziekte roodvonk
rondwaarde, kreeg hij het verzoek van het
gemeentebestuur alle kinderen op de verschillen-
de scholen in te enten. Hij was toen al gemeente-
lijk schoolarts, maar dit voorval bracht hem tot
het initiatief een schoolartsendienst voor
Coevorden in het leven te roepen, waardoor alle
leerlingen regelmatig onderzocht konden worden.
Het was de eerste schoolartsendienst in Drenthe.
Als wethouder werkte hij daadkrachtig mee aan
de totstandkoming van de nieuwe Vakschool
voor Meisjes in 1924 en de stichting van de
Rijkskweekschool twee jaar later.

De Tweede Wereldoorlog bracht dokter Homan
cen traumatische ervaring. Eind 1942 werden alle
artsen verplicht zich bjj de door de bezetter inge-
stelde Artsenkamer aan te sluiten. Ze weigerden
massaal en in mei 1943 besloot Seys Inquart aan
dit verzet een eind te maken. Hij verordonneerde,
dat iedereen zich nu zonder verwijl moest aan-
melden, waarop cen groot aantal artsen onder-
dook. Als strafmaatregel werden op aanwijzing
van Nederlandse SD.ers links en rechts nog prak-
tiserende artsen gearresteerd. Er ontstond hier-
door een onhoudbare situatie, waarin de illegale
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artsenorganisatie Medisch Contact uitkomst
bracht. Via geheime contacten met de bezetter
werd bewerkstelligd, dat na een excuusbrief alle
gevangenen zouden worden vrijgelaten en dat
iedere huisarts kon terugkeren om weer zijn prak-
tijk uit te oefenen. Zonder lid van de Artsenkamer
te moeten worden! Aldus geschiedde.

Dokter Homan behoorde tot de gearresteerden
en hij werd opgesloten in het beruchte concentra-
tickamp Amersfoort. Hier werd de inmiddels
drieénzeventigjarige door de kampbewakers op
brute wijze gekleineerd en vernederd. Omdat hij
in de hem verstrekte klompen maar moeilijk kon
lopen, werd hij af en toe door zijn kwelgeesten let-
terljk vooruitgeschopt. Deze mishandeling ver-
oorzaakte bij hem een psychische schok, die hij na
zijn vrijlating maar moeilijk te boven kwam.

Toch ging hij na zijn terugkeer weer onmiddellijk
aan het werk en pas op zesenzeventigjarige leef-
tijd, op 1 januari 1947, nam hijj afscheid van de

praktijk, waarvan hyj later zei: “Als ik weer mocht
beginnen, dan koos ik hetzelfde beroep”. Zijn
bestuurszetel van de Aleida Kramer Stichting had
hij op 1 december 1945 al opgegeven. Ook zijn
bemocienis met de verpleegstersopleiding eindig-
de toen. Vierendertig jaar bestuurslidmaatschap
en achtendertig jaar cursusleider: nooit zou het
ziekenhuis zo’n stuwende kracht meer achter zich
weten.

Jan Coenraad Homan, dokter Homan, overleed
op donderdag 4 januari 1951 aan de gevolgen van
een hartaanval. Bijna veertig jaar was hij hier huis-
arts. Coevorden verloor in hem een maatschappe-
lijk betrokken geneesheer van uitzonderlijke bete-
kenis.

Bron: Coevorder Courant, vrijdag 5 januari 1951:
“Dokter J.C.Homan (81 jaar) overleden”.

Links op de foto het huis, met balkon, van dokter Homan. Foto circa 1960.




