Om de juiste leer

OM DE JUISTE LEER

Huib D. Minderhoud

25 oktober 1555. Omstuwd door hoogwaardigheidsbekleders doet Karel V in Brussel afstand van de rege-
ring. Een opzienbarende gebeurtenis, want een vorst regeerde altijd tot hij stierf. Het gezegde: “De koning
is dood! Leve de koning” deed tot nu toe nog volledig opgeld. Temidden van de genodigden staan, nog wat
onwennig, de Drentse afgevaardigden. Enkele dagen later zullen ze, samen met de vertegenwoordigers van
de andere zeventien Nederlandse gewesten, de eed van trouw aan de nieuwe koning Philips II afleggen.
Knielend, zoals het behoort voor nederige onderdanen. Alleen de Friezen zweren staande en verklaren open-
lijk: “Wij knibbelje aline for God!”. Philips heeft het wat verwonderd aangehoord. Hij verstaat geen

Nederlands, laat staan Fries!

Karels zoon en opvolger begrijpt wel méér niet
van zijn Nederlandse onderdanen. Hij is een
Spaans edelman, streng katholiek en een verklaar-
de vijand van andersdenkenden. De vervolging
van ketters is voor hem geen politieke noodzaak,
maar een Gode gevallig werk! In 1559 keert hjy
naar Spanje terug en hij heeft nooit meer een voet
op Nederlandse bodem gezet.

Mede onder invloed van prins Willem van Oranje,
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht,
worden na zijn vertrek de hardvochtige maatrege-
len tegen de ketterij aanzienlijk verzacht. Het heeft
tot gevolg, dat de Hervormden eigen kerkdien-
sten in de open lucht (de hagepreken) gaan orga-
niseren. Het heeft uiteindelijk tot gevolg, dat zij
zich in de winter van 1566 met geweld meester
gaan maken van de kerken. De beeldenstorm
breekt los! Begonnen in Vlaanderen, plant zij zich
als een razend vuur voort naar de noordelijker
gelegen gewesten. Een ongekend grote kerkelijke
cultuurschat wordt aan een zinloze vernieling
prijsgegeven!

Philips II in Spanje ontsteekt in opperste woede.
Hijj stuurt zijn beproefde generaal, de hertog van
Alva, met tienduizend soldaten naar de
Nederlanden om orde op zaken te stellen. “Allen,
die enige daad van rebellie begaan hebben of oor-
zaak geweest zijn van de beroerten”, dienen zwaar
gestraft. Willem van Oranje vlucht naar zijn voor-

Koning Philips II.

vaderlijk slot in Duitsland. Zijn vrienden, de gra-
ven van Egmond en Hoorne, worden na enige tijd
gevangen genomen. Alva’s Raad van Beroerten
maakt korte metten met schuldigen én onschuldi-
gen. De Nederlanders zijn onderworpen; de “ijze-
ren hertog” heerst met ijzeren vuist.

In Coevorden en Drenthe is alles rustig. Geen
hagepreken, geen beeldenstorm, geen protestantse
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Menso Alring.

oproerkraaiers! Ja toch wel. In Sleen probeert in
1566 de tot predikant bekeerde pastoor Menso
Alting de hervormde leer in te voeren. Hij is van
moederszijde verwant aan de Slener schultefamilie
Schierbeck en wordt, hoewel hij nog in Keulen
studeert, door bemiddeling van de schulte al in
1564 tot pastoor benoemd. Alting komt in
Duitsland sterk onder de invloed van protestantse
medestudenten en besluit in Heidelberg ecn oplei-
ding tot predikant te volgen. Op 3 maart 1566
heeft hij deze studie afgerond en vertrekt naar
Groningen, waar hij in de buurt van Helpman
hagepreken lcidt. Daama vestigt hij zich in Sleen
om zijn kerkeljk ambt te bekleden. De Sleners
krijgen dus cen dominee in plaats van een pastoor
en zjj zijn daar duidelijk niet van gediend. Menso
Alting stuit op een muur van onwil en gaat daar-
om waarschijnlik weer hageprcken houden bij
een hunebed ten noorden van Sleen. Dit krijgt
hierdoor de bijnaam “De Papeloze Kerk™! (de kerk
zonder papen- roomsen)

Als in 1567 Alva’s strenge maatregelen ook
Menso Alting gaan bedreigen, vlucht hij naar
Duitsland. Pastoor Johannes Steenbergen brengt
weer rust op het Slener kerkelijk erf en hij zal nog
tot 1598, tot de overgang naar de Reformatie, in
functie blijven. Aan Menso Alting herinnert nu
nog een straatnaam in Sleen en het hunebed heet

ook nog steeds De Papeloze Kerk.

In juli 1568 maakt Coevorden voor het cerst ken-
nis met Spaansc troepen. In Groningen is
Lodewijk van Nassau, de broer van Willem van
Oranje, binnengevallen en zijn troepen hebben het
legertje van de noordelijke stadhouder Aremberg
verslagen. Alva trekt met zijn leger, na Egmond en
Hoome te hebben laten onthoofden, naar het
noorden. Gezeten in een draagstoel tussen twee
paarden doet hijj zijn intocht in Coevorden,
inspecteert de vestingwerken en trekt vervolgens
snel verder. Zo verhaalt ons dr. Johan Picardt in
zijn in 1660 verschenen boek en hij kan het nog
bij overlevering gehoord hebben. Dat de intocht
van de hertog met zijn geharnaste ruiters en mar-
cherende soldaten grote indruk gemaakt heeft, is
wel zeker!

Alva verslaat bjj Jemgum de muitende benden van
Lodewijk, die zich maar net op het nippertje
zwemmend over de Eems weet te redden. Als de
Spaanse troepen zegevierend terugtrekken, daalt
er een stilte over de Nederlanden. Het is de stilte
van de angst! De stilte voor de storm!

De hertog van Alva.




