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Rennenbergs verraad heeft Groningen en Coevorden weer in Spaanse handen teruggebracht en het ligt
voor de hand, dat de Staten-Generaal hier niet in berusten. Een Staatse troepenmacht onder bevel van lui-
tenant-generaal Philips Graaf van Hohenlohe rukt op naar het noorden. Groningen moet weer ingenomen
worden. Dit voornemen heeft alle kans van slagen, want Rennenbergs troepen worden slecht betaald en
zijn nict erg strijdlustig. De Staatse troepen slaan het beleg om de stad en Rennenberg raakt danig in het
nauw. Dit kunnen de Spanjaarden nict over hun kant laten gaan en Parma stuurt ter ontzetting de ver-
maarde ruiteraanvoerder Maarten Schenck met een in Duitsland aangeworven troepenmacht naar
Groningen. Hohenlohe besluit tijdig met dit gevaar af te rekenen en marcheert met een aantal vendels naar
het zuiden. Onderweg, op 16 juni 1580, verovert hjj in één dag Cocvorden. Coevorden is weer Staats.

Op deze dag bevindt Maarten
Schenck zich in het Bentheimse
Veldhuisen en dit komt Hohenlohe in
Coevorden ter ore. Onmiddellijk
besluit hij op te breken en nog om elf
uur ‘s avonds verlaten zijn vendels, tot
grote opluchting van de burgers, de
bezette stad. In de vroege morgen van
de zeventiende juni marcheren
Schencks troepen echter naar
Hardenberg en Hohenlohe wijzigt
zijn marsrichting. Het is bijzonder
warm weer, de soldaten hebben geen
rust gekregen en als ze de vijand bij
Hardenberg naderen, zijn ze behoor-
lijk vermoeid. De officieren adviseren
nog geen slag te leveren, maar ‘dat
dolle Hohenlohese hoofd’ geeft toch
het bevel tot de aanval.

Zo ontbrandt de Slag op de
Hardenbergse Heide. Hoewel aan-
vankelijk in het voordeel, raken de
Staatse vendels steeds meer in het
nauw en binnen een uur is de strijd
gestreden. Het legertje van Hohenlohe lijdt een
smadelijke nederlaag. Doden en gewonden liggen
op het slagveld, de bevelhebber en grote troepen
strijders weten te ontkomen, maar verschillende
alleengelaten vluchtelingen worden door woeden-
de boeren, die in elke soldaat een plunderende vij-

Zware tijden voor Coevorden. De straten zijn verlaten.
Tekening Jouke J. Nijman

and zien, eenvoudigweg doodgeslagen.

Na de overwinning trekt Maarten Schenck op
naar het noorden en neemt Coevorden in.
Coevorden is weer Spaans. Hij rukt verder op
en...ineens...is Hohenlohe er weer. Hij heeft zijn
gevluchte soldaten voor een groot deel bijeenver-
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zameld en verschijnt opnicuw voor Coevorden,
dat zich zonder slag of stoot gewonnen geeft.
Coevorden is weer Staats. Intussen echter wordt
Groningen ontzet en Rennenberg en Schenck ver-
slaan de terugtrckkende Staatse troepen bij
Wedde. Hierop wendt Rennenberg zich naar het
zuiden om Coevorden te hememen. Hohenlohe
riskeert geen belegering en verlaat de stad.
Coevorden is weer Spaans!

't Is een haast ongelooflijk verhaal, dat zich
afspeelt in één jaar, in 1580. Coevorden ging,
zoals Johan Picardt het in 1659 zo treffend uit-
drukte, “over en weder gelijck een kaetsbal!”
Waarbij opgemerkt moet worden, dat de kaatsbal
wel erg hard geslagen werd. De oorlogsschade en
de zorgen en het verdriet van de burgers waren
groot. De Duitse graaf Philips van Hohenlohe-
Neuenstein was een avontuurlijke legeraanvoer-
der, die zijn diensten had aangeboden aan de
Staten-Generaal. Op voorspraak van Willem van
Oranje, die zijn familie welgezind was, werd hij
met het opperbevel over de Staatse troepen in het
noorden belast. Hij was een onstuimig ruitergene-

raal, dic na het mislukte
beleg van Groningen een
regelrechte  guerrilla in
Drenthe ging voeren.
Regelmatig dook hij met
zijn benden uit het niets
op, leverde slag en ver-
dween dan weer in het
woeste Drentse land om
enige tijd later weer
tevoorschijn te komen.
Een van zijn geliefde
schuilplaatsen bevond zich
in het gebied van de huidi-
ge boswachterij Gees,
waar hij vaak en langere
tjd met paarden en
wagens onopgemerkt aan-
wezig kon blijven. Een vrjj
diep gedeelte van een holle
weg heet daar nog altijd de
“Paardenstallen” en de
camping van Staatsbos-
beheer in Meppen is naar hem “t Hoge Loo”
genoemd. Ter gelegenheid van de opening van
deze camping schreef een van zijn nazaten, de
bekende schrijver/dichter Ben van Eysselsteyn,
een gedicht te zijner ere.

Graaf Philips van Hohenlohe dong later met suc-
ces naar de hand van Maria, de oudste dochter
van Willem van Oranje en hoewel prins Maurits,
haar broer, hem om zijn onberekenbare militaire
gedrag niet mocht, werd het huwelijk in 1595
toch gesloten. Toen was Hohenlohe echter al lang
als Heer van Eysselsteyn op een zijspoor gezet.
Hij overleed in 1606 op zijn landgoed aldaar.

De Staten-Generaal hadden na 1580 ook geen
ander antwoord meer op de Spaanse overmacht
dan de guerrilla. De Spanjaarden waren in het
bezit van de vestingen en de Staatsen stroopten
maar wat rond. In de omgeving van Diever waren
ze het sterkst, maar eigenlik was Drenthe in
Spaanse hand. 't Werd een zware tijd voor het
gewest. Berovingen en plunderingen door beide
partijen waren aan de orde van de dag en ’t werd
er nog veel slechter op, toen de Staten-Generaal
in arren moede besloten Overijssel en Drenthe
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aan de verwoesting prijs te
geven. Op die manier kon-
den de Spanjaarden in ieder
geval geen voordeel uit het
door hen beheerste gebied
putten. Gelukkig konden
dreigende  plunderingen
worden afgekocht, maar er
was lang niet altijd geld. En
Het ging slecht met de
zaak van de Staten-
Generaal. Vlaanderen ging
verloren, Willem van
Oranje werd vermoord en
de daarna te hulp geroepen
Engelsen bezorgden meer
overlast dan overwinnin-
gen. Het leek erop, dat de
Spanjaarden  uiteindelijk
toch het pleit zouden gaan
winnen, maar de jonge
prins Maurits en zijn neef
Willem Lodewijk, aange-
steld als stadhouder van
Groningen, Friesland en
Drenthe, bouwden m rus-
tig tempo een goed bewa-
pend, goed geoefend ¢n
gedisciplineerd leger op.
Dankzij de doeltreffende
ondersteuning van raads-
pensionaris Johan van

Het wapen tegen ruiters: de hellebaard. Tekening Jouke J. Nijman..

Oldenbareveld, die ook zorgde voor voldoende
geldmiddelen, werden ze in staat gesteld de
krijgskansen te doen keren. Als in 1590 een sim-
pel turfschip naar Breda vaart en de crin verbor-
gen soldaten bij verrassing het kasteel van die stad
veroveren, is de eerste stap op weg naar de her-
overing van de verloren gegane gebieden gezet.
Eén van de hierna volgende stappen zou

Coevorden zijn.

Aflevering 22 van de Historische reeks van

Coevorden.




