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OMWENTELING

Huib D. Minderhoud

Aflevering 26 van de historische reeks van Coevorden.

Had de vestingbouw Coevorden een totaal ander aanzien gegeven, de verovering door de troepen van Prins
Maurits bracht ndg een verandering teweeg. Sterker nog, een radicale ommekeer, een omwenteling in het gods-

dienstige levenspatroon en op de duur ook in de godsdienstige gedachtewereld.

Graaf Willem Lodewijk,
stadhouder van Friesland en
na de verovering van
Groningen in 1594 ook van
de gelijknamige provincie,
kreeg deze waardigheid nu
ook in Drenthe. Dat had
verstrekkende gevolgen. De
stadhouder, een overtuigd
calvinist, besliste dat de
gereformeerde leer, de
Hervorming, nu ook in
Drenthe ingevoerd diende te
worden. Hij stelde zich in
verbinding met Menso
Alting, eens pastoor/predi-
kant in Sleen, die in 1567
voor Alva’s  plakkaten
gevlucht was. Deze was
inmiddels  dominee in
Emden geworden en
Willem Lodewijk vroeg hem
in 1597 hoe te handelen, opdat “de suivere en puure
lere des Goddelijken Woords aldaar (in Drenthe!) mag
ingevoert en geplantet worden”. Naar aanleiding van
het advies van Alting en dat van zijn secretaris Van
Reyd en na volmacht gekregen te hebben van de
Staten Generaal, vaardigde Willem Lodewijk op 10
mei 1598 het Plakkaat van Reformatie uit. De nieu-
we machthebber volgde dus dezelfde dwangmetho-
de als zijn Spaanse voorgangers, zij het dat dreige-
menten met lijf- of doodstraffen achterwege bleven.
Het plakkaat beval o.a. dat “de pastoren, priesters,
vicarissen, schoolmeesters ende andere geestelicken”

De Statenbijbel. Tekening Jouke J. Nijman. Uit: “Glimlichten™.

hun werkzaamheden onmiddellijk moesten staken.
Tevens moesten ze binnen drie weken hun ambts-
woningen ontruimd hebben. Zij, die te kennen
gaven tot de hervormde leer te willen overgaan, kon-
den na een examen afgelegd te hebben, hun oude
plaatsen weer innemen. Voor schoolmeesters gold
alleen toetreding tot het nieuwe kerkgenootschap.

Alleen de pastoors van Vledder, Roswinkel en
Schoonebeek verklaarden onmiddellijk zich aan een
examen te willen onderwerpen. Later zouden bjj
nader inzien nog enkelen hun voorbeeld volgen. Zes
schoolmeesters, die van Vledder, Havelte, Nijeveen,
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Kolderveen, Beilen en Emmen besloten ook over te
gaan. De overigen, priesters zowel als schoolmees-
ters, weigerden. Sommigen vertrokken na kortere of
langere tijd, anderen bleven gewoon in hun dorp
wonen en kozen een ander beroep. Zo werd de pas-
toor van Zweeloo schatbeurder (belastingophaler)
en trouwde met zijn huishoudster, bij wie hij overi-
gens al een kind had. In de loop van de komende
jaren werden de pastoorsplaatsen langzamerhand
door predikanten ingenomen.

De Drenten hebben dit hele veranderingsproces lij-
delijk ondergaan. Ze hadden ook geen keus.
Natuurlijk werden ze niet van de ene op de andere
dag protestant en natuurlijk hebben ze ook nog lang
vastgehouden aan “Paapse” gewoonten en gebrui-
ken. Daar Drenthe echter een afgelegen en moeilijk
te benaderen gebied was, zagen maar heel weinig
rooms-katholieke geestelijken kans de afdwalende
kudden te bezoeken. In de loop van enkele tientallen
jaren werd- Drenthe hierdoor toch volledig
hervormd. Zij het voorlopig in naam, want ja,
je moest toch wat.

Coevorden nam een uitzonderingspositie in.
Enerzijds omdat hier geen pastoor vervangen
behoefde te worden. Alle geestelijken hadden
na de inname in 1592 de stad verlaten en het
plakkaat van Willem Lodewijk was hier dus
niet van toepassing. Toch deed in 1596 al de
eerste predikant zijn intrede. De aanwezig-
heid van de Staatse garnizoenstroepen speelde
hierbyj een grote rol, want deze eerste domi-
nee, Johannes van Beveren, was legerpredi-
kant. Hij preekte in de voormalige rooms-
katholieke, aan Maria gewijde kerk uitsluitend
voor de hier “op het kasteel” gelegerde militai-
ren, want burgers waren er aanvankelijk niet
meer. Die kwamen pas weer na de voltooiing
van de nieuwe vesting, De overgang naar de
Hervormde leer stelde dus aanvankelijk niet
veel voor, maar toen Coevorden weer een
bevolking kreeg, werd de bestaande toestand
ook gemakkelijker aanvaard.

Anderzijds was het zo, dat de nieuwe bewo-
ners van Coevorden maar voor een gering
deel bewust de nieuwe leer toegedaan waren.
Dat waren in de eerste plaats de stadsbestuur-
ders en de door hen aangestelde functionaris-
sen, als de schoolmeester, de stadsontvanger

en de schutten (de politiebeambten). Voor hen was
de protestantse status een vereiste, hen opgelegd
door het landschapsbestuur. De door de Drost
benoemde schulte was natuurlijk ook lidmaat van de
Gereformeerde (Hervormde) staatskerk en verder
waren er ook meelopers, die dan (nog) wel geen lid-
maat waren, maar zich toch gezagsgetrouw in de
nieuwe kerkelijke situatie schikten. °t Kon nooit
kwaad je bij de autoriteiten aan te passen! De invoe-
ring van de Statenbijbel (1621) en de Heidelbergse
Catechismus, die in de kerk én de school veelvuldig
gebruikt en aangehaald werden, vergrootte het pro-
testantse gevoel ook. Ze waren immers in het
Nederlands geschreven en voor ieder in principe toe-
gankelijk.

Toch bleven er in Coevorden altijd nog rooms-
katholieken wonen. Nieuwkomers, die hun geloof
door dik en dun trouw bleven, aangevuld met garni-
zoensmilitairen. Laatstgenoemden kwamen als

Portret van een dominee. Dirk Camphuysen (1586-1627).
Uit: “58 miljoen Nederlanders en hun kerken.
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huursoldaten uit verschillende, rooms-katho-
lieke landen. Hen noch de burgers werd ook
maar iets in de weg gelegd, want Coevorden
was een tolerante stad. Maar... rooms-katho-
lieken konden onmogelijk een officieel ambt
bekleden en ze mochten ook geen eigen kerk-
diensten organiseren. Wat echter in godsdien-
stig opzicht achter de muren van hun huizen
gebeurde, liet het stadsbestuur volledig koud.
Als het maar geen opzien baarde! Zo kon het
gebeuren, dat priesters “in burger” de stad
binnenkwamen en bij geestverwanten thuis de
mis bedienden. Vaak werden die bijeenkom-
sten ook bijgewoond door andere katholieken
en soms ook wel door militairen. Dikwijls
werden hier dan ook de kinderen “overge-
doopt”. Iedereen was namelijk verplicht zijn
kinderen bij de Hervormde predikant te laten
dopen, want dominee hield via zijn doopregis-
ter de burgerlijke stand bij. Daar deze doop
volgens de rooms-katholieke opvattingen niet
gold, was overdopen in verband met de zalig-
heid van de ziel dringend gewenst.

Later gingen de Paters Franciscanen uit het
Brabantse Megen Coevorden als een soort
missiegebied beschouwen. Regelmatig namen
zij, verkleed als veekooplieden, hun intrek bij
een katholieke familie in Holthone om van
daaruit in Coevorden hun diensten te verrichten.
Maar ’t bleef wel zaak de stadsbestuurders niet voor
het hoofd te stoten. Als ze zonder opzien hun gang
gingen, hadden ze niets te duchten, ook al waren
anders dan katholiek denkende burgers van hun
doen en laten op de hoogte.

De Hervorming kwam, hoe dan ook, toch maar
langzaam op gang in Coevorden. Opmerkelijk is bij-
voorbeeld, dat nog in 1626 de protestantse school-
meester ‘op verlangen van vele papistische olders’
het onderwijs in de Heidelbergse Catechismus tijde-
lijk staakte. Over tolerantie gesproken! Maar toch,
op de duur werd de overgrote meerderheid van de
Coevordenaren lid van de Hervormde staatskerk. De
omwenteling vond wel plaats, zij het op langere ter-
mijn. Op het platteland, in de dorpen, werd het een
volledige omwenteling, in Coevorden zouden altijd
andersdenkenden blijven wonen.

Paters van Megen na hun lange voetreis.
Tekening Jouke J. Nijman.

Advertenties achterkant omslag komen uit de Coevorder Courant
van: 29-9-1934, 17-9-1938, 22-10-1938, 17-9-1938, 19-10-1935
en 8-9-1934.




