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Inleiding gehouden op 25 november 2006 ter gelegenheid van de Historische Dag
in De Hoeksteen te Coevorden.

Huib D. Minderhoud

Coevorden — Muziekstad! Het is haast niet meer voor te stellen, maar er was een tijd, dat er hier drie
bloeiende muziekgezelschappen waren. Al in 1907 brachten er twee aan wethouder Roos voor zijn
bemoeiingen tot de komst van een Rijks HBS een serenade. Het waren de Harmonie, die onder de
speciale bescherming van de notabele bestuurders stond en de later onder de naam Eendracht optre-
dende vereniging, die door de jonge socialistische voorman Hartog Zilverberg werd geleid. Hartog
stichtte en dirigeerde ook het bekende Dalense muziekkorps Volharding en vanzelfsprekend ook het
socialistische zangkoor De Volksstem. Hij was de eerste socialistische wethouder van Coevorden en

werd later in Auschwitz vermoord.

Toen de Harmonie steeds meer
leden verloor, namen protestant-
se én katholiecke muzikanten in
1921 het voor die tijd unieke be-
sluit samen te gaan werken. Zij
stichtten de muziekvereniging
Excelsior en geheel als tegenge-
stelde verzuilende reactie hierop
werd een jaar later de Eendracht
omgevormd tot het puur socia-
listische muziekkorps Voor-
waarts (en niet vergeten, denk ik
daar altijd achteraan!). In 1937
kwam daar nog eens het korps
Hollandia van de gelijknamige
fabriek bij. Zo telde Coevorden
in de laatste vooroorlogse jaren inderdaad drie
muziekgezelschappen, die elk volop bestaans-
recht hadden. Na de Tweede Wereldoorlog fu-
seerden Excelsior en Voorwaarts tot de
Coevorder Harmonie, terwijl het Christelijk
Sportverband CSV een eigen fanfare en drum-
band stichtte. Tientallen jaren waren er nu
twee muziekkorpsen, die op hoogtijdagen, bij-
voorbeeld op Koninginnedag, allebei optra-
den. Vroeg in de morgen begeleidden ze de
schoolkinderen vanaf de diverse schoolpleinen
naar het grasveld voor het gemeentehuis, waar
al “pierentrappend” het Wilhelmus, het Drent-

De vaandels van de drie muziekkorpsen, bewaard in ons museum.

se volkslied en andere vaderlandse liederen ten
gehore werden gebracht. Helaas, de Coevorder
Harmonie ging ter ziele, jaren later gevolgd
door CSV, dat mede door het optreden van
tamboer-maitre Geert Eising toch een grote re-
putatie had opgebouwd. Dankzij bemoeiingen
van Gerard Kwant en Jacques van Lomwel
werd de stedelijke muziekvereniging opgericht,
maar eigen marcherende fanfarekorpsen zullen
we voorlopig in Coevorden niet meer zien. Ge-
lukkig bestaat sinds 1953 ook nog het Coevor-
der Accordeonorkest, waarvan Dick van
Rijnberk jarenlang de bezielende dirigent was.
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Vonk toernooi voor de Feithhal.

Coevorden, zangstad, nog steeds. Elk kerkge-
nootschap heeft wel een eigen koor en Sing en
Swing, de Vestezangers en het Coevorder
Mannenkoor, gesticht door de legendarische
gemeenteambtenaar Jan Somer, hebben een re-
putatie opgebouwd die er zijn mag. Eens gold
dat ook voor de Christelijke Oratoriumvereni-
ging, die met verscheidene niet zo fanatiek
christelijke, maar wel kunstminnende leden en
dure solisten, prachtige uitvoeringen van met
name de Matthéuspassion ten gehore bracht.
Jammer, dat dit koor met zijn hoog artistiek
gehalte toch niet kon blijven bestaan.

In de naoorlogse tijd kwam de sport meer en
meer centraal te staan en tal van nieuwe clubs
deden hun intrede.

De Mixed Hockeyclub Coevorden, de Tafel-
tennisvereniging Hou Tafel, de Coevorder
Gymnastiek- en Atletickvereniging, het Chris-
telijk Sportverband, de R.Kath. Sportvereni-
ging Raptim en in 1959 de Volleybalvereniging
Vonk, die vooral bekendheid kreeg door zijn
grote internationale toernooien. De zaterdag-
voetbalclub CSVC kwam op een bijzondere
manier, en geloof het of niet, mede door mijn
toedoen tot stand. In het begin van de jaren ze-

ventig verdroot het mijn collega Blom van de
Paul Krugerschool en mijn persoon van de
Hervormde school elk jaar weer, dat onze elf-
tallen tijdens de Koninginnedagwedstrijden al-
tijd als laatste eindigden, zeg maar gerust,
ingemaakt werden. Dat kwam omdat van de
Gereformeerde Paul Krugerschool geen enkele
leerling en van de Hervormde school maar een
paar leerlingen lid waren van Germanicus en
de meesten dus een regelmatige training moes-
ten ontberen. Daar de in 1947 van start gega-
ne zaterdagafdeling van Germanicus ter ziele
was gegaan, besloten wij het initiatief tot het
oprichten van een zaterdagclub te nemen, zo-
dat onze leerlingen de trainingszegeningen ook
deelachtig zouden worden. Onze opzet slaag-
de, wij traden voor korte tijd toe tot het be-
stuur en onze elftallen spraken tot onze innige
voldoening voortaan een duchtig woordje
mee. We werden zelfs verschillende keren kam-
pioen!

De Coevorder vrouwen verenigden zich ook,
vooral na 1945. Er kwam een afdeling van de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, in
1953 gevolgd door de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen. Wat zou dat toch zijn met
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die huisvrouwen? Zouden zij
zich nu werkelijk nog steeds
maatschappelijk hoger achten
dan plattelandsvrouwen? Ter-
wijl huisvrouwen toch echt een
ondergeschiktere functie beho-
ren te hebben dan de vrije plat-
telandsvrouwen, die vaak in
boeren- en andere bedrijven een
verantwoordelijke rol spelen.
Maar ik zal dat verschil in op-
vatting wel nooit begrijpen! Hoe
het ook zij, er kwamen natuur-
lijk Christelijke tegenhangers in
de NCVB en de Chr. Plattelands-
vrouwen, terwijl de R.Kath.
Vrouwenbond verheven werd tot het moderne-
re KVG (het Katholieke Vrouwen Gilde).

Het buurt- en speeltuinwerk nam na de gereed-
koming van de omringende stadswijken een
hoge vlucht. Telkens wanneer nieuwe huizen
gebouwd en betrokken, straten aangelegd en
gazons ingezaaid waren, kwamen de bewoners
in actie. De mannen legden speeltuinen aan,
omheinden ze en voorzagen ze van toestellen,
terwijl de vrouwen voor koffie en de aankle-
ding ervan zorgden. Zo ontstonden hechte ver-
enigingen, die zich ook bezig gingen houden
met toneel en andere activiteiten. Een bijzon-
dere plaats nam zeker de buurt — en speeltuin-
vereniging Tuindorp in, die niet alleen de
avondvierdaagse organiseerde, maar ook nog
de eigen jaarlijkse Vestetocht. Wandelen was in
trek: alle scholen deden volgens de vastgestel-
de regels mee, maar niemand kon tippen aan

de grootse prestaties van de eigen wandelclub .

Tuindorp, uitgerust met smetteloos witte uni-
formen en onder leiding van het echtpaar Dijk-
stra en de gezaghebbende voorzitter Van
Weerden.

Dit overzicht is niet volledig en dat kan ook
niet anders bij een uitgebreid verenigingsleven
als in Coevorden. Toch mogen er in dit verhaal
vijf verenigingen echt niet ontbreken en die
hebben alles te maken met de grote belangstel-
ling voor de Coevorder geschiedenis vandaag
de dag. Vroeger, in de jaren vijftig en zestig,

Scholen voor de wandelmars. Meneer Koek geeft nog aanwijzingen.

was die er beslist niet en dat blijkt ook wel uit
de afbraak van prachtige oude panden in die
tijd en de lauwe reacties daarop. Het boek van
mr. A. Veenhoven “De historie van Coevor-
den” uit 1969 mag in dit verband gerust baan-
brekend genoemd worden. De eerste

Het museum wordt ingericht,
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vereniging die de Coevor-
der historie op de agenda
zette, kwam kort daarna
als de bekende klap op de
vuurpijl.

Het was professor Prakke,
die na de viering van het
driehonderdjarig ontzet
van Coevorden in 1972
het idee opperde jaarlijks
een aan de geschiedenis
van de stad gewijde bijeen-
komst te houden. Burge-
meester Hofstee Holtrop
sprak dit zeer aan en zo
ontstond de Picardtclub.
Jaarlijks tijdens de Gan-
zenmarkt traden in de
Drostenzaal van het kas-
teel sprekers op en werd er
een rijmprent van zo veel
mogelijk steeds weer ande-
re Drentse kunstenaars aangeboden. Bovendien
werden de inleidingen in gedrukte vorm het jaar
daarop aan de bezoekers meegegeven. Zo ont-
stonden een serie Picardtuitgaven en een reeks
Picardtprenten, die nu nog (hoe lang nog?) in de
Bestuurskamer te bewonderen zijn en die kort
geleden in boekvorm zijn verschenen. De be-
langstelling voor de zittingen was soms zo
groot, dat ook de Stoof met belangstellenden
gevuld was. Het publiek was bepaald niet selec-
tief samengesteld, want iedereen werd per ad-
vertentie uitgenodigd. Helaas heeft de
Picardtclub zichzelf in 2004 opgeheven.

Al weer een burgemeester stond aan de wieg
van de tweede historische organisatie. Burge-
meester Hoekzema verzamelde in 1978 een
aantal geschiedenisliefhebbers om zich heen om
een museum in Coevorden te verwezenlijken.
Hans Roest en mijn persoon richtten het onder
supervisie van Jaap Beuker en Ger de Leeuw,
medewerkers van het Drents museum, in met
alles wat wij te pakken konden krijgen. Tot
wanhoop van gemeentesecretaris Jans Kuiper
en tot onbegrip van gemeentebode Gerrit Blaa-
uw beroofden wij ook het gemeentehuis, ons
voortdurend op de toestemming van de burge-

De Vakschool gerestaureerd dankzij de VVC.

——

meester beroepend. Na de opening op 29 sep-
tember 1979 werd de Stichting Vrienden van
het Coevorder Museum “Drenthe’s Veste” in
het leven geroepen met als eerste voorzitter
Marten Dijkstra. Deze stichting houdt zich tot
op de dag van vandaag bezig met het beheer, de
uitbreiding en het onderhoud van de collectie
en het inrichten van tentoonstellingen. De inge-
bruikname van de maquette, ontworpen door
de helaas vroeg overleden Coevordenkenner
Herman Brand en de tentoonstelling van de
schilderijen en tekeningen van de Coevorder
kunstschilder Frits Meppelink waren hoogte-
punten in het verleden. Nu heeft de Stichting
onder leiding van voorzitter Annemarie Splin-
ter van het “Stedelijk Museum” een model in-
stituut gemaakt, dat ook nog veel activiteiten
ontplooit.

In 1989 volgde op initiatief van de rectrix van
de Rijksscholengemeenschap, Hetty Antema,
de oprichting van de Vereniging Vestingstad
Coevorden, de VVC. Hoewel de Vrienden van
het Museum al met succes de afbraak van het
gouverneurshuis en een deel van het kasteel
met een actie hadden weten te voorkomen,
vond men het toch nodig een speciale organisa-
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tie voor het behoud van onze
monumenten in het leven te
roepen. De Vrienden waren
het daar volledig mee eens en
de VVC bewees in de loop
der jaren meer dan eens haar
waarde. Een der “speerpun-
ten” van Hetty Antema was
de leegstaande Vakschool,
die volledig verpauperde. De
reddingsactie hiervan kan
volledig op het conto van de
VVC geschreven worden én
de toenmalige voorzitter
Geecke Sybesma, die zich als
een terrier in zijn prooi vast-
beet. Met als resultaat de
volledige restauratie en een
zinvolle bestemming. Het
verhinderen van een nieuw
gemeentehuis in het park en
het onbebouwd blijven van
de markt waren evenzo suc-
cessen. Voeg hier nog bij het jaarlijks toeken-
nen van een ereschildje aan het Monument van
het Jaar en dan kan alleen maar geconstateerd
worden, dat de VVC voor Coevorden uiterst
waardevol is gebleken.

De vierde vereniging is de Havenvereniging,
opgericht in 1992. Goede wijn behoeft geen
krans. De Historische Havendagen brengen de
stad jaarlijks in het centrum van de historische
belangstelling, maar deze vereniging is meer.
Ze is ook een voortdurend pleiter voor vervol-
making van onze vaarwegen en bij al deze ac-
tiviteiten duikt steeds de naam van Hemmo
Kranenborg op. Hulde aan hem en aan de in-
spirerende voorzitter Bert Gerrits.

Lest best misschien, last but not least in ieder
geval, onze eigen Historische Vereniging Stadt
en Heerlickheyt Covorden, in 1997 gesticht en
waarvan ik de eer heb een van de zeven oprich-
ters en de eerste voorzitter te zijn geweest. Met
ons eigen tijdschrift “De Ganseveer”, met ver-
schillende eigen uitgaven, waaronder onze vier
onschatbare familieboeken en met ons eigen
archief- en studiecentrum Hulsforde. Met nu
ruim vierhonderd leden en dat is best een pres-

Stichters/bestuursleden “Stadt en Heerlickheyt Covorden”.
V.In.r.: Gerard Schulenberg, Joke Gerrits-Koek, Huib Minderhoud,
Annelies Neep, Johan Deij, Herman Assen en Alie Wildeboer. Foto Henk Benting.

tatie met nog drie collega-verenigingen in één
stad.

Vier historische organisaties in Coevorden! Is
dat niet wat veel? Zou je die niet beter samen
kunnen voegen? Vragen, die vaak gesteld zijn.
Ze resulteerden in een samenwerkingsverband
van Museum, VVC en Historische Vereniging
en ik geloof, dat dit toch een ideale situatie is.
Elke vereniging heeft immers zijn eigen speci-
fieke doelstelling en elk bestuur weet daar op
uitstekende wijze inhoud aan te geven. 't Is
maar de vraag of één bestuur en één vereniging
dat ook zo goed zou afgaan. Ik betwijfel dat
sterk. Onderling overleg en indien mogelijk ge-
zamenlijk optreden moet echter wél een doel
blijven. Dat wordt dan ook nagestreefd. Dat
blijkt maar weer eens uit deze historische dag -
een gezellige dag, waar je elk jaar weer naar uit
kan kijken. Een ontmoetingsdag, een dag vol
herinneringen aan weleer, verrijkend, verras-
send en belevend, dit jaar gewijd aan onze
Coevorder verenigingen. Kortom, weer een
histérische dag!




