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Het rampjaar

HET RAMPJAAR

Aflevering 36 van de historische reeks van Coevorden

Huib D. Minderhoud

Niet voor niets zou het jaar 1672 als het rampjaar onze geschiedenis ingaan. De Republiek werd aan-
gevallen door vier vijanden tegelijk. In maart 1672 verklaarde Engeland ons de oorlog, in april 1672
Frankrijk en op 28 mei 1672 volgden de beide bisdommen Munster en Keulen. Dank zij onze sterke
vloot kregen de Engelsen geen voet aan de Nederlandse grond en dank zij de Hollandse Waterlinie
kwamen de Franse legers niet verder dan de westgrens van de provincie Utrecht.

Hoe liep het echter af met de aan-
vallen van de twee andere vijande-
lijke staten? Het Munsters- Keulse
leger, natuurlijk onder bevel van
Fiirst — Bisschoff “Bommen Be-
rend”, viel Overijssel binnen en be-
gon daar aan een militaire zege-
tocht. De steden, slecht voorbereid
en bewapend, openden de een na
de ander hun poorten. Na de inna-
me van Zwolle trokken de Mun-
sterse troepen naar Coevorden. Op
29 juni verscheen de vijandelijke
ruiterij in de omgeving van de stad
en kort daarop vestigde Bommen
Berend zijn hoofdkwartier op het
“Huys ter Scheere” (het huidige De
Groote Scheere). Engelbert Riquin
van Ensse, de rooms-katholieke
heer van de havezate “het Huys ter Scheere”,
ontving de bisschop met vreugde. Door zijn
kerkelijke gezindheid was hem als bezitter van
een havezate zijn rechtmatige plaats in de Rid-
derschap van Overijssel ontnomen en was zijn
huis een zogenaamde slapende havezate ge-
worden. Dat zou nu spoedig anders worden,
hoopte hij, temeer daar op $ juli twaalf van de
zestien leden van genoemde Ridderschap de
overgave van het gewest Overijssel kwamen
aanbieden. “Men moet de occasie waarne-
men, nu ze gepresenteerd wordt!”, sprak
Bommen Berend tevreden, maar de hoop van
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Het “Huys Ter Scheere”, hoofdkwartier van de bisschop.

Engelbert Riquin én de overgave bleken wel
wat voorbarig.

Inmiddels was op 1 juli de vesting Coevorden
volledig ingesloten. Het werd de bisschop nog-
al gemakkelijk gemaakt. Het garnizoen was
sterk onderbezet en de op het laatste ogenblik
ondernomen herstelwerkzaamheden aan de
vestingwerken waren nog lang niet voltooid.
Bovendien had men nagelaten de omgeving
onder water te zetten, zodat de vijandelijke ka-
nonnen én de gevreesde mortieren tot dicht bjj
de gracht in stelling gebracht konden worden.
Het nu volgende bombardement met verhitte



Het rampjaar

23

De vesting Coevorden. Aquarel van Jouke J. Nijman.

gietijzeren kogels richtte grote schade aan, al
kon een alles vernielende brand voorkomen
worden. Maar de “stinkpotten” of “Jezuieten-
mutsen”, zoals de projectielen met een verwij-
zing naar de rooms-katholieke achtergrond
van de bisschop werden genoemd, boezemden
veel angst in. Toch, toen op de zesde juli de
overgave geéist werd, kreeg Bommen Berend
nul op het rekest.

Kort hierop echter werd het arsenaal getroffen
en zwaar beschadigd en toen op 11 juli een
tweede eis tot overgave gesteld werd, ging een
onderhandelingsdelegatie naar het “Huys ter
Scheere”. De bisschop bleek niet erg inschikke-
lijk. Het verzoek om drie dagen wapenstil-
stand werd door hem afgewezen en hij zette
twee officieren gevangen. De derde werd on-
verrichterzake teruggestuurd. Na gehouden
krijgsraad werd tegen de wil van de comman-
dant besloten tot overgave op voorwaarde, dat
de bezetting met volle krijgmanseer (met vlie-
gende vaandels, slaande trom en brandende
lonten!) en met medeneming van alle bagage
zou mogen aftrekken. Bommen Berend nam
deze voorwaarden aan en zo werd ’s avonds
nog de overeenkomst getekend.

De volgende morgen trokken de Munsterse
troepen Coevorden binnen, maar de bisschop
hield zich niet aan zijn gegeven beloften. Pas
na drie dagen mocht het garnizoen, slechts ge-
deeltelijk, vertrekken. Veel soldaten werden
beroofd van hun bezittingen; anderen werden
gedwongen dienst te nemen in het vijandelijke
leger. Weer anderen, afkomstig uit de omge-
ving, werden als gijzelaars vastgehouden om
pas tegen betaling van losgeld vrijgelaten te
worden.

De burgers kwamen onder streng militair be-
stuur en werden gedwongen allerlei werk-
zaamheden te verrichten. De Hervormde kerk
werd ingericht voor de rooms-katholieke ere-
dienst. De predikanten Michgorius en Van Sta-
veren werden ontslagen en moesten binnen
vierentwintig uur de stad verlaten. Michgorius
was ziek, maar dat bleek geen reden tot uitstel.
Schoolmeester - koster Mijndert van der Thij-
nen raakte zijn beide betrekkingen kwijt, maar
hij kon wel in zijn huis in Coevorden blijven
wonen. Hij kortte zich de tijd met zo onopval-
lend mogelijk de vestingwerken en de Mun-
sterse posities te bestuderen.

Na de bezetting van Coevorden lag nu de weg
naar Groningen voor Bommen Berend open.
Voor zijn troepen de stad bereikten, probeerde
hij eerst nog in het bezit te komen van de ster-
ke schans Bourtange, die temidden van de oos-
telike moerassen lag. Hij bood de
commandant 200.000 gulden als hij de schans
wilde overgeven, maar deze antwoordde hem
dat hij in plaats daarvan op “even zoveel ko-
gels kon rekenen, als men de schans dorst na-
deren!”. Een antwoord, dat de bisschop de lust
tot aanvallen toch maar benam.

Op 24 juni begon het beleg van Groningen.
Anders dan bij Coevorden had men de omge-
ving van de stad wél onder water gezet. Alleen
in het zuiden was dat niet mogelijk en daar
concentreerde de bisschop dus zijn geschut.
Carl Rabenhaupt, de vestingcommandant, be-
schikte slechts over een troepenmacht van
tweeduizend man, maar deze werd aanzienlijk
versterkt door veel vrijwilligers, waaronder
ook honderdtachtig studenten van de Gronin-
ger universiteit. Het Munsterse bombarde-
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Bommen Berend beschiet Groningen met mortieren.
De stinkpotten en jezuietenmutsen vliegen met brandende staarten door de lucht.

ment, dat op 27 juli begon, richtte veel schade
aan. Gelukkig waren er weinig slachtoffers,
omdat Rabenhaupt de bewoners van het zui-
derkwartier naar het noordelijke gedeelte had
laten verhuizen. De projectielen kwamen na-
melijk niet verder dan halverwege de stad.

De bezetting verdedigde zich taai en deed zelfs
af en toe gedurfde uitvallen. Toen de Munster-
se voorraden steeds maar gingen slinken en de
aanhoudende regenval een groot aantal ziekte-

gevallen onder de belegeraars veroorzaakte,
werd de bisschop tenslotte gedwongen het be-
leg op te geven. Op 28 augustus, een dag die in
Groningen nog steeds uitbundig wordt ge-
vierd.

Advertenties achterkant De Ganseveer komen
uit Coevorder Couranten van 1970, 71 en 72.



