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DE HELD VAN COEVORDEN

Aflevering 37 van de historische reeks van Coevorden

Huib D. Minderhoud

Ook in Coevorden wordt het bericht van Gronings ontzet op 28 augustus 1672 met vreugde ontvangen.
Meester - koster Mijndert van der Thijnen put er zoveel moed uit, dat hij op 4 september, tegen de avond,
met vrouw en kind de stad verlaat. In Dalen huurt hij een linnenwagen en midden in de nacht rijdt hij
naar Groningen. Mijndert kan niet berusten in de vernederende bezetting van zijn sterke stad. Coevorden
moet verlost worden uit de klauwen van de Munsterse rovers. Hij heeft een plan ontworpen om de ves-
ting te heroveren en dat wil hij generaal Rabenhaupt in Groningen voorleggen. Op 6 september, ’s mor-

gens in alle vroegte, komt het gezin aan en neemt zijn intrek in een logement.

Na lang aandringen lukt het Mijndert
van der Thijnen de generaal voor zijn
plan te interesseren. 't Valt voor de oude
houwdegen ook niet mee om naar de
raadgevingen van een doodgewone
schoolmeester te luisteren. Mijnderts
“Plan van aanval” moet in de winter uit-
gevoerd worden, als de grachten dichrtge-
vroren zijn en slechts een smalle strook
water elke dag met “ijszagen™ openge-
houden wordt. Met tevoren klaarge-
maakte “biezen” bruggen kunnen de
soldaten dan gemakkelijk die stukken
open water oversteken. Als de aanval bij
verrassing plaats vindt, moet succes
haast verzekerd zijn!

Het duurt maanden voordat alle voorbe-
reidende maatregelen zijn getroffen. Ein-
delijk, op 27 december is het zover. Een
legertje van om en nabij duizend man
marcheert van Groningen naar het zui-
den. Op wagens worden allerlei voorraden én de
biezenbruggen meegevoerd.

In Erm is de laatste halteplaats. Daar oefent
Mijndert, samen met zijn helper Nicolaas Buiter
bijgenaamd Guldenhoedt, de soldaten in het ge-
bruik van de bruggen. Bij gebrek aan water ge-
beurt dat op de brink. Als het donker wordt
krijgt ieder nog een paar uur rust. Mijndert heeft
zich samen met Nicolaas Buiter in een boerenstal

Prent van de aanval op 30 december 1672.

teruggetrokken en de heren drinken nog een
glaasje brandewijn uit een meegebracht vaatje.
Als Buiter dit vaatje weer naar de wagens terug-
brengt, blijft hij verdacht lang weg. Mijndert, die
zich zorgen gaat maken, zoekt en vindt hem op
de grond bij de wagens liggen, “zo vol als een
beest!”. Er zit niets anders op dan hem bij de
bruggen op een wagen te leggen en als de troep
zich even later in beweging zet, wordt Nicolaas
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regelmatig krachtdadig door elkaar geschud.
Hierdoor zal hij straks, bij de aanval, weer zo
nuchter als brood zijn.

Nog een merkwaardig verhaal. Onderweg, even
voor Dalen, bedenkt Mijndert dat het leger bij
het doortrekken van het dorp zo midden in de
nacht wel veel opschudding zal veroorzaken.
Speciaal over de hofhonden maakt hij zich grote
zorgen! Hun aanhoudend geblaf zou het garni-
zoen in Coevorden wel eens kunnen alarmeren.
Dus wordt een soldaat vooruit gestuurd om de
boeren te gelasten alle honden de bekken dicht te
binden. Hetgeen zij dan ook onmiddel-
lijk doen! Aldus vertelt ons Mijndert in
zijn eigenhandig geschreven “Memori-
aal”, waarvan de enig bekende kopie in
ons museum bewaard wordt.

De aanval wordt een succes. De verraste
vijand verdedigt zich weliswaar onge-
dacht fel, maar moet toch na enkele uren
de strijd opgeven. Mijndert en ook Nico-
laas Buiter hebben zich bij de bruggen
kranig geweerd; eerstgenoemde heeft
zelfs onder vijandelijk vuur een stukge-
schoten brug moeten repareren. Bij ge-
brek aan ruimte worden honderden
krijgsgevangenen in de kerk opgesloten.
Ze houden er behoorlijk huis en van
't aanwezige meubilair blijft weinig over.
t Is steenkoud in de kerk en het hout van
stoclen en banken wil best branden!
Mijndert beleeft bij thuiskomst ook nog
een onaangename verrassing. Zijn inboedel is
verdwenen; plunderende soldaten van het eigen
leger hebben het verlaten huis volledig leegge-
haald!

Maar hij is wel de held van Coevorden geworden
en de beloning blijft niet uit. Hij krijgt tweemaal
een militair commando aangeboden en wordt
tenslotte commies van ’s lands magazijnen, belast
met het toezicht op de militaire goederen in de
vesting. De Staten Generaal vereren hem met een
prachtige zilveren bokaal met een unieke gravu-
re, de aanval op de vesting voorstellend. Ook Ni-
colaas Buiter krijgt een zilveren beker met als
opschrift: “Nicolaas Buiter alias Guldenhoedt”.
De verantwoordelijke bevelhebber van de aan-
val, overste van Eybergen, wordt commandant

van het garnizoen. En de oude generaal Raben-
haupt wordt, vanwege zijn dappere verdediging
van Groningen en zijn medewerking aan de be-
vrijding van onze stad, benoemd tot drost van
Coevorden en Drenthe. Hij vestigt zich hier ook
en hij is de enige drost geweest, die werkelijk in
Coevorden heeft gewoond. Maar enkele jaren
heeft hij zijn nieuwe functie bekleed. Op 12 au-
gustus 1675 overlijdt hij en hij wordt begraven in
de Hervormde kerk alhier. In een praalgraf, be-
kroond met zijn helm. Van die helm zullen we la-
ter meer horen.

De gravure op de bokaal van Mijndert van der Thijnen.

In 1872 vierde men het tweehonderdjarig ontzet
van Coevorden met een rede in de Nederlands
Hervormde kerk door dominee Alexander Lode-
wijk Lesturgeon te Zweeloo. Deze predikant, een
van de Podagristen, werd geboren in 1815 in
Venlo en groeide als zoon van de kapitein - inge-
nieur van de vestingwerken op in Coevorden. Hij
was een zeer bekend schrijver, dichter en spreker,
die 0.a. lid was van de Maatschappij der Neder-
landsche Letteren te Leiden. Ter gelegenheid van
de viering in 1872 schreef hij ook nog het toneel-
stuk in vijf bedrijven: “Meindert van der Thijnen
(de verrassing van Coevorden in 1672)”, dat
toen én in 1922 én in 1972 werd opgevoerd. De
laatste keer onder regie van badmeester Heino
Ensing, die ook de hoofdrol speelde.
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Het gipsen model van het monument van Mijndert van
den Thijnen. Foto Berend Hoegen.

In 1922 besloot men na het feest geld bij-
een te brengen voor het verwezenlijken
van een standbeeld in het Van Heutsz-
park. Daar was immers het punt, van-
waar de geslaagde aanval plaats vond.
Twee jaar later, op 6 juni 1924, was het
zover. Hare Majesteit koningin Wilhelmi-
na legde in aanwezigheid van echtgenoot
prins Hendrik de eerste steen. Beeldhou-
wer August Falise had een gipsen model
van de nog te vervaardigen beeldengroep
laten maken, dat ter illustratie op de nog
lege sokkel was geplaatst. De zesjarige Bo
de Langen was uitgekozen om de konin-
gin de zilveren troffel aan te reiken, waar-
mee gemetseld moest worden. Bo moest
daarbij een revérence maken, maar om-
dat het kussen van zijde was, gleed de
troffel bij deze beweging eraf. Prins Hen-
drik raapte daarop de troffel van de grond en red-
de zo de situatie. Na de plechtigheid hield de

gereformeerde predikant M. Uytenhoudt de rede
van zijn leven. Als overtuigd Oranjeklant mocht
hij Hare Majesteit persoonlijk toespreken en deze
hoog geachte “woordenschat” verscheen kort
daarna in druk.

Een jaar later, op 3 september 1925, onthulde de
beeldhouwer zijn eigen monument, dat nog in het
park is te bewonderen. Eronder lezen we de tekst:
“Alsoo is deese overwinninge ons van den Hemel
gegeven, daarvan Godt alleen de Eere moet heb-
ben, en seggende, bet is van de Heere alsoo ge-
schied, en het is een wonder in onse oogen”. Deze
zin 1s letterlijk overgenomen uit het Memoriaal
van Mijndert. Het gipsen beeldje werd in 1972
“herontdekt”door de Mijndert van der Thijnen-
school, die het gebruikte voor de aankleding van
haar praalwagen in de optocht. Nu staat het ten-
toongesteld in de Ned, Herv. kerk, maar het kan
natuurlijk niet wedijveren met het origineel. Het
beeld toont Mijndert van der Thijnen knielend
een biezen brug reparerend en commandant Van
Eybergen wijzend naar het kasteel. Het geheel is
een waardige herinnering aan “het wonder” van
de held van Coevorden. Het meisje Bo de Langen
groeide op en werd mevrouw Bo Wierenga - de
Langen, die jarenlang bestuurslid was van de
Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum.
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Koningin Wilhelmina legt de eerste steen. Bo de Langen met het
kussen ernaast en achter prins Hendrik dominee Uytenhoudt,

die zijn tekst nog even inziet.

Achterkant omslag: De advertenties komen uit
de Coevorder Couranten van 1964.




