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LOTGEVALLEN VAN EEN COEVORDER ENGELANDVAARDER

Huib D. Minderhoud

Gerrit Santman, timmerman/aannemer en van 1949 tot 1958 CHU wethouder van Coevorden, had vier
zonen. Gerrit nam het bedrijf van zijn vader over, Bertus werd bakker, Gerard werd dominee en Kees ging
in 1938 naar de KMA in Breda een opleiding tot officier volgen. Over laatstgenoemde zoon gaat dit ver-

haal.

Op 10 mei 1940 overvielen
de Duitsers ons land, Neder-
land werd bezet gebied en
Kees zag zijn toekomstplan-
nen in duigen vallen. Hij had
inmiddels de rang van vaan-
drig bereikt en met enkele an-
dere cadetten smeedden ze
plannen om naar Engeland te
vluchten. Daar zouden ze zich
dan bij de Nederlandse strijd-
krachten kunnen voegen. Sa-
men met Dick van Ardennen,
Gerd Scheltens en Harry van
der Zeep besloot Kees Sant-
man het erop te wagen. ’t Was
bepaald niet zonder risico,
want aanhouding onderweg
was niet denkbeeldig. Het
schrikbeeld van executie of
opsluiting in een concentra-
tiekamp zou daarvan het on-
herroepelijke gevolg zijn.

Maar ze gingen! Op 2 decem-
ber 1941 vertrok het viertal
vanuit Den Haag per trein
naar Roosendaal, vanwaar de bus naar het grens-
dorp Putte werd genomen. Tijdens deze tocht
werden ze door politieagenten gecontroleerd,
maar hun identiteitskaarten werden in orde be-
vonden en er werden geen lastige vragen gesteld.
Een gids hielp hen op een eenzame plaats de
grens te passeren en het viertal nam vervolgens
het trammetje naar Antwerpen. Hier kregen ze
onderdak bij een hen aanbevolen Nederlandse

Onderschrift: 1938 Afscheid van voorganger Tamminga van de hervormde jonge-
lings- en knapenvereniging. Tweede rij van beneden eerste links:
Kees Santman, vierde de heer Tamminga. Vierde rij van links Jan Plasman en
daarachter Gerrit Santman. Uiterst rechts Bertus Santman.

familie, die nieuwe papieren zou laten vervaardi-
gen. Deze werden door het Belgisch verzet in
Brussel gemaakt, nota bene in het stadhuis daar
en ze zouden hen de mogelijkheid geven door
heel Belgié en door het door de Duitsers bezette
noordelijke deel van Frankrijk te reizen. Na een
week kregen ze de nieuwe identiteitspapieren. Ze
kostten hen zoveel, dat ze bijna door hun geld
heen waren.
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Ze konden nu echter naar Brussel en van-
daar met de nachttrein naar Besancon, naar
de grens met Zwitserland. Fen Duitse mili-
tair controleerde bij de Belgisch — Franse
grenspost hun nieuwe papieren en liet hen
gelukkig ongehinderd passeren. Op tien de-
cember om twee uur ’s middags bereikten
de mannen Besangon en daar moesten ze ’s
middags en ‘s nachts in een café wachten.
“Het stikte er van de moffen” en het werd
dus een onrustige nacht. De volgende dag
verscheen er een door het Franse verzet af-
gevaardigde “passeur”, een gids, die hen
naar Zwitserland zou begeleiden. Per bus
gingen ze naar de grensplaats Pontarlier,
vanwaar ze tot vlak bij de grens zouden
worden gebracht. De nacht werd doorge-
bracht in een hotel en heel vroeg in de mor-
gen bracht de gids hen tot in het
Juragebergte, waar hij op een begroeide en
besneeuwde bergtop afscheid nam. De vier
cadetten kregen de aanwijzing na een be-
paalde looptijd af te dalen naar rechts. Dan
zouden ze in Zwitserland terecht komen en
anders weer in Frankrijk. De aanwijzingen
volgend daalden ze de bergrug af en inder-
daad... op betrekkelijke korte afstand za-
gen ze plotseling de Zwitserse vlag
wapperen.

Vlak erbij stond een boerderij, waar ze gastvrij
ontvangen werden. Hier hoorden ze, dat enkele
weken geleden een andere groep van vier Neder-
landers op dezelfde vluchtroute door een Duitse
patrouille was aangehouden. Drie van hen waren
gefusilleerd. Geen wonder, dat de vier vluchtelin-
gen “ongelooflijk dankbaar” en opgetogen wa-
ren, dat ze het veilige Zwitserland hadden
bereikt. Maar de boer had natuurlijk wel de
Zwitserse politie gebeld, die na korte tijd ver-
scheen. Ze werden per arrenslee door het prach-
tige landschap naar het dorp Les Verriers
gebracht en op het politiebureau ondervraagd
over hun reis en de Duitse troepenopstelling,
voor zover bekend. Dezelfde avond gingen ze
met de trein onder begeleiding naar Neuchatel.
Hier zouden ze in een hotel worden onderge-
bracht, begrepen ze. In het duister door de stad
lopend bereikten ze het beloofde hotel, gingen

De vluchtroute van Kees Santman.

naar binnen en hoorden toen de sleutel achter
zich in het slot omdraaien. Ze waren weliswaar
in het “Hotel de Ville” (het stadhuis), maar dan
wel in de gevangenis daarin ondergebracht. Vier
dagen ondervraagd worden en vier nachten sla-
pen op een stromatras op de grond, dat was al
het comfort dat dit “hotel” te bieden had.

Intussen was het Nederlandse consulaat in Bern
gewaarschuwd en de vier mannen kregen toe-
stemming daarheen te reizen. De Nederlandse
ambassadeur zorgde voor nicuwe papieren,
waarmee ze naar het consulaat in Genéve konden
gaan. Hier werden ze ondergebracht in pensions
en leidden er een herenleven. Heerlijk rondwan-
delen in de stad, genoeg te eten en te drinken en
elke nacht een goed bed. Maar dit was natuurlijk
niet de bedoeling. Ze moesten verder en het con-
sulaat deed zijn best de nodige visa voor Frank-
rijk (het Vichy-Frankrijk, het niet bezette deel!),
Spanje en Portugal te verkrijgen. Dat lukte echter
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niet zo goed en na een half jaar wachten besloten
Gerd Scheltens en Kees dan maar op eigen gele-
genheid en zonder visa over Frankrijk naar Span-
je te ontkomen. Ze kwamen niet ver! Twaalf
kilometer na de grens werden ze aangehouden
door Franse gendarmes, die hen drie keuzemoge-
lijkheden boden.

1. Naar een Frans concentratiekamp.

2. Tekenen bij het vreemdelingenlegioen en

3. terug naar Geneve.

Geneve

Ze kozen uiteraard voor het laatste, werden over
de grens gezet en meldden zich met hangende
pootjes weer bij het consulaat.

Daar was men niet erg ingenomen met hun stie-
keme vluchtpoging en ze werden nu overgeplaatst
naar een werkkamp bij Cossonay. Daar moest
dus gewerkt worden o.a. bij de drooglegging van
een drassig gebied. Nog eens werd een poging on-
dernomen om er via Zurich tussenuit te knijpen,
maar ook dit mislukte. Toen bezetten de Duitsers
op 11 november 1942, uitgerekend op de wapen-
stilstandsdag na de Eerste Wereldoorlog, het nog
vrije deel van Frankrijk. Nu zou ontsnappen in
verband met de veel strengere controle onmoge-
lijk worden en dus was haast geboden.

Op 27 november waagden Kees Santman en Fe-
lix Ausems, een in het kamp opgedane vriend,
weer een poging. Onder bescherming van de
Zwitserse politie vertrokken ze ’s avonds vanuit
Geneve naar de Franse grens. “Jullie mogen er
wel uit, maar je komt er niet meer in!”, gaf de
politieccommandant, die al die vluchtpogingen
zo langzamerhand zat was, als laatste bood-
schap mee. Maar ze kwamen Frankrijk binnen
en lopend ging het naar de stad Annecy. Geluk-
kig werden ze ingehaald
door een vrachtwagen, die
hen in het duister onopge-
merkt een lift gaf. Hierdoor
kwamen ze vroeg in de mor-
gen al in de stad aan, waar
ze zich voorlopig in een ka-
tholieke kerk ophielden tot
het verkeer op gang kwam.
Toen glipten ze er ongezien
uit en zochten een predikant
op, wiens adres ze meegekre-
gen hadden. Deze kocht
voor hen kaartjes voor de
nachttrein naar Perpignan,
waarna ze ’s avonds afscheid
namen van de gastvrije do-
mineesfamilie. Wonder bo-
ven wonder kregen ze in de
trein geen controle en de vol-
gende morgen stapten ze in
Perpignan uit.

Daar een ook eerder opgege-
ven adres hier onvindbaar bleek, besloten ze op
eigen houtje per bus naar de Spaanse grens ver-
der te gaan. Om controle bij de eindhalte te
ontlopen, stapten ze eerder uit en gingen een
café binnen. Ze raakten er aan de praat met een
paar stamgasten en al gauw bleek dat deze
Fransen onvervalste Hitlerhaters waren. Geluk-
kig. Zij konden hen wel verder helpen en wezen
de weg naar een klein café, twaalf kilometer
verderop, vlakbij de berghellingen van de Pyre-
neeén. Daar zouden ze verder geholpen kunnen
worden. De twee mannen liepen de hele nacht
door, verscholen zich in het struikgewas als er
een auto naderde en kwamen in de vroege mor-
gen bij het cafeetje aan. Inderdaad, de waard
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was bereid hen te helpen. Hij liep even mee en
wees de te volgen richting dwars door de Pyre-
neeén.

Drie dagen en drie nachten waren ze nu onder-
weg met als enig hulpmiddel een kompas.
Overdag werd op beschutte plekken gerust en
s nachts werd er gelopen, geklommen en ge-
daald in de aangegeven richting, De meegeno-
men mondvoorraad bleek gelukkig toereikend
en tenslotte, eindelijk, kwam er een eind aan de
berghellingen en dalen. ’t Was een ontzaglijk
zware tocht geweest, maar ze waren in Spanje!
Ze stuitten op een spoorlijn en kochten bij het
eerste het beste station een kaartje naar Barce-
lona. De trein arriveerde en ze stapten in, maar
ze hadden er geen goed gevoel bij. Gewaar-
schuwd door een oud vrouwtje, dat zei dat de
Guardia Civil de trein zou controleren, stapten
ze er bij het eerstvolgende station weer uit. Ver-
scholen in het struikgewas, wachtten ze nu op
een goederentrein, die s avonds nog zou lang-
skomen. En inderdaad, de trein stopte bij het
station en ze verstopten zich in een ouderwets
remmershokje, dat aan weerskanten toeganke-
lijk was. Bij eventueel onraad zou dat van pas
komen. In Gerona bleef de trein echter op een
rangeerterrein staan. Dat schoot niet op en ze
stapten af en liepen direct al een spoorwegman
tegen het lijf. Gelukkig was deze man vol begrip
en hij bood aan hen mee te nemen met een an-
dere goederentrein, waarop hij die nacht dienst
deed. Als dank kreeg hij een pakje Zwitserse si-
garetten en later nog een, toen hij tijdens de reis
kwam vragen of alles naar wens verliep. Ook
hij raadde hen aan niet in Barcelona uit te stap-
pen, maar een station eerder. Kees gaf hem een
briefje mee voor het consulaat met het verzoek
dat te posten. ’t Kon immers misgaan bij een
controle; je wist maar nooit.

Gelukkig bereikten ze ongehinderd Barcelona
en een daar wonende Nederlandse familie, die
contact opnam met het consulaat. Dat bemid-
delde voor hen bij de plaatselijke politie, die of-
ficiéle papieren verstrekte voor het volgende
traject naar Madrid. In de trein daarheen wer-
den ze alsnog aangehouden door Guardia Civil
- agenten, die hen niet vertrouwden. Ze werden
overgeplaatst naar een eerste klas wagon en dat

was geen slechte ruil, want men liet hen verder
tot Madrid ongemoeid. Hier werd weer contact
opgenomen met het plaatselijke Nederlandse
consulaat en toen alles in orde bleek daar naar
toe gebracht. Nog diezelfde dag kregen ze on-
derdak in een pension in Madrid.

Weer moest er gewacht worden op de vereiste
papieren voor Portugal en na drie maanden
werden al weer plannen gesmeed om er dan
toch maar weer op eigen houtje vandoor te
gaan. Gelukkig kwam er een aanbod met een
transport via Portugal naar de Spaanse haven-
stad Vigo te gaan, waar een schip voor hen
klaar zou liggen. Tot hun verrassing bevond
zich bij deze groep Harry van der Zeep, die het
ook gelukt was Spanje binnen te komen. In Vi-
go werd eerst in een hotel overnacht alvorens
de volgende morgen aan boord te gaan van de
Marques de Comillas. Tot hun teleurstelling
bleek dit Spaanse schip echter niet Engeland als
bestemming te hebben, maar Jamaica. Toetre-
ding tot het Nederlandse leger moest dus maar
weer uitgesteld worden. De overtocht verliep
zonder problemen en na een paar weken in een
opvangkamp in het toen nog Engelse Jamaica,
vertrokken Harry, Felix en Kees naar Curacao
en daarna naar het toen nog Nederlandse Suri-

name.
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Het olie ciland Tarakan met militaire posities.
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Eerste luitenant Kees Santman

Hier werden ze direct ingedeeld bij een afdeling
van het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch
Leger), dat in gereedheid werd gehouden voor
vertrek naar Nederlands Indié. Felix Ausems
ging voor verdere opleiding naar de Verenigde
Staten.

Het was 16 april 1943. Na een jaar en vier
maanden durende tocht vol gevaren, hindernis-
sen en tegenslagen had Kees Santman zijn doel
bereikt. Hij was erin geslaagd het bezette Ne-
derland te ontvluchten en de vrije wereld te be-
reiken. Het was echter een gedeeltelijk succes,
want van doorreizen naar Engeland kwam niets
meer. Hij was nu ingelijfd bij het KNIL en dat
betekende overplaatsing naar Australié om
vandaar de Japanners in Indié te verdrijven. De
Australiérs zaten echter niet te wachten op een
handjevol Nederlanders en zo duurde het nog
tot midden 1944 voor Kees met zijn onderdeel
vertrok.

Op 1 mei 1945 nam zijn eenheid, een KNIL-
compagnie, deel aan de bevrijdingsactie van het

olie — eiland Tarakan ten oosten van
Borneo. Deze actie duurde door het
taaie Japanse verzet tot eind juli. Eerste
luitenant Kees Santman veroverde met
zijn peloton op 14 juni een zwaar verde-
digde stelling op de heuvel Essie. In
1950 verliet hij in de rang van kapitein
de militaire dienst en vertrok naar het
bevrijde Nederland. Een Engelandvaar-
der kwam thuis. Hij vestigde zich in Ro-
terdam, werd daar gepensioneerd en
overleed er kort geleden op 2 januari
2007, 87 jaar oud.

Met dank aan Jan Plasman voor alle in-
formatie.

Voor ons onverwacht heeft God tot Zich genomen
onze vader, schoonvader en grootvader

Kornelis Marginus Santman
weduwnaar van Willy van Andel

Coevorden, 11 juni 1919 Rotterdam, 2 januari 2007

Wij verliezen in hem een dierbare vader. Wij zijn dankbaar
voor wat hij heeft betekend voor ons en voor onze moeder,
die hij tot het laatst liefdevol heeft verzorgd.

Almere: Paul Santman
Otto Bielars

Schoonhoven: Ed Santman
Monique Baan
Boris
Mick

Rotterdam, Ribeslaan 65




