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NO PARKING, NO BUSINESS

Huib D. Minderhoud

In 1929 kocht Jan de Boer, ex-schipper en ex-Albinokruidenier, een pand aan de Friesestraat. Hij
beschikte over wat spaargeld en een bankkrediet van zevenhonderd gulden en verder over veel onderne-
mingszin. In 1931 liet hij het eenvoudige huis verbouwen tot een voor die tijd moderne kruidenierszaak
en hij had drie mandfietsen gekocht en drie bedienden aangesteld. Met de mandfietsen brachten de
knechts de bestellingen rond, die ze eerst per normale fiets opgenomen hadden. Tot in Oosterhesselen,
Hardenberg en Nieuw-Schoonebeek toe. Jan hield alles nauwkeurig bij en lette scherp op de omzet, ook
van elke klant persoonlijk. Als een bepaald gezin steeds minder bestelde, werd dit niet meer bezocht,
want de handel moest tenslotte wel renderen. Voor oude mensen maakte Jan altijd een uitzondering; die
liet hij niet in de steek. Voor zijn personeel was hij streng, maar rechtvaardig, ook voor zijn kinderen.

Toen zoon Jan na twee jaar
MULO geen zin meer in “doorle-
ren” had, zette hij hem op de
mandfiets met dezelfde rechten en
plichten als de bedienden. Zo
leerde Jan junior dan toch door, zij
het niet op de schoolbanken.

Als gereformeerd kerklid was Jan
niet al te streng in de leer en dat
kon natuurlijk ook niet voor een
rechtgeaard koopman met ambi-
ties. Hij ging met het hele rijk
gevarieerde bestand aan buren,
katholiek, hervormd, Joods of
onkerkelijk vriendschappelijk om.
Natuurlijk kreeg hij dan ook, toen
Max, de zoon van de Joodse slager
Moos Bollegraf aan de overkant
trouwde, een uitnodiging voor de huwelijks-
plechtigheid in de synagoge. In zijn beste pak
en zijn vrouw in haar mooiste japon, wandelde
hij op de aangegeven tijd naar de “Jeuden-
kerke”. Hier werd hij echter in de deur staande
gehouden door de koster, die hem erop wees,
dat hij blootshoofds was. “Ob, als °t anders
niet is!”, sprak Jan, haalde zijn zakdoek
tevoorschijn, legde er vier knopen in en zette
de aldus gevormde muts op zijn hoofd. Hij
mocht naar binnen. Dat hij goede vrienden
was met Moos Bollegraf bleek wel uit het feit,

Het gezin van Jan de Boer. Jan st. zit voor Jan jr.

dat op 2 oktober 1942, voorafgaande aan de
afschuwelijke nacht van de wegvoering van de
Joodse burgers, Moos de heilige thorarollen
naar Jan de Boer bracht. Ter bewaring, tot hij
terug zou komen. Moos heeft ze nooit meer
gezien!

Aan ’t begin van de Duitse bezetting, nadat Jan
junior als dienstplichtig militair uit krijgsge-
vangenschap was teruggekeerd, droeg zijn
vader de dagelijkse leiding van de zaak, (met
inmiddels twee filialen in Sleen en Nieuw-
Amsterdam) aan hem over. De jonge Jan begon
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Jan junior met zijn mandfiets.

naast de kruidenierszaak een grossierderij en
na de bevrijding begon zijn vrouw Mieke een
textielzaak, ook in de Friesestraat. In 1952
kwam toen de grote doorbraak. Kort voor
Pasen, toen de hele familie bij elkaar thee zat
te drinken, zei moeder De Boer tegen haar
zoon: “Als je nou wat wilt, moet je er bif
wezen. In Winschoten is een zelfbediening
geopend en dat schijnt beel best te lopen!” De
volgende morgen toog het hele gezelschap naar
Winschoten om dat moderne wonder te aan-
schouwen en Jan senior was zo enthousiast,
dat hij meteen naar een aannemer stapte.” Na
Pasen begint hij te breken!”, was de bood-
schap waarmee hij terugkwam.

Zo startte De Boer’s zelfbedieningszaak en het
nieuwe systeem werd, ondanks sombere voor-
spellingen van collega’s, een groot succes. Par-
keerproblemen zorgden ervoor dat Jan de Boer
om ging zien naar andere ruimten. Samen met
groentehandelaar J. Heemstra en de Neder-
landse Middenstandsbank liet hij een begerig

oog vallen op de Markt. “No parking, no
business” was zijn stelregel en hier was ruimte
in overvloed. Ruimte voor een groot gebouw
én ruimte om te parkeren. Het gemeentebe-
stuur besloot tot medewerking en alles leek in
orde tot.., 't was 1970, er nieuwe verkiezingen
plaatsvonden. De collegepartij PvdA verloor
een zetel aan partijgenoot Hinne Kruk, die met
een eigen lijst uitkwam. Hinne was een gedre-
ven vakbondsbestuurder en hij was o.a. ook
voorzitter van de postduivenvereniging “De
Vliegenier”, waardoor hij nogal wat aanhang
had. Tijdens de verkiezingscampagne wekte hij
veel opzien door met een gehuurd vliegtuigje
propagandabiljetten boven Coevorden en
omstreken uit te laten strooien. “Echt iets voor
een duivenmelker!”, werd er al naar gelang de
politieke gezindheid bewonderend of afgunstig
gezegd. Hinne snoepte dus een zetel van de
PvdA af en de KVP besloot met de CHU en de
VVD (de tegenstanders van bebouwing van de

Openingsreclame in 1952.
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Markt!) in zee te gaan. Er kwam een ander col-
lege met de oude KVP wethouder en een
nieuwe CHU wethouder en de bouwplannen
voor de Markt gingen niet door. Het al geno-
men raadsbesluit werd vernietigd. De Markt
bleef onbebouwd en nog altijd, na achtender-
tig jaar, blijft dit een heet hangijzer.

Jan de Boer ging nu uitzien naar andere ruimte
en hij vond die in een loods van de ABTB,
waarbij ook een grote parkeerplaats kon wor-
den aangelegd. Hiervoor moest helaas het
oude schipperscafé van “Tante Roelie” Duin-
kerken worden opgeofferd. Het café, waar
eind 1943 de geheime bespreking plaatsvond
tussen de top van het Nederlandse verzet en de
Duitse kolonel Staehle, vertegenwoordiger van
het Duitse officierencomplot tegen Hitler, dat
zo jammerlijk mislukte. Inmiddels al jaren in
gebruik als zogenaamd “Bruin café” werd dit
historische gebouw afgebroken en gelukkig
kon het museumbestuur van Drenthe’s Veste
nog juist de ingemetselde gedenkplaat redden.
Zo werd de zelfbedieningszaak van Jan de
Boer de eerste supermarkt in de keten van De
Boers Supermarkten in Assen, Beilen, Veen-
dam, Oosterwolde, enz. enz. Kort daarop
volgde op het terrein van de voormalige
Nederlandse Hervormde school, het politiebu-
reau en Gemeentewerken de bouw van de
tweede supermarkt in Coevorden, die van
Albert Heijn. Ook hiervoor gold: “No par-
king, no business” en dus werd het terrein van
de oude school een uitgestrekt parkeerterrein.
Ook zeker ten gerieve van de bezoekers van de
er tegenover staande Willibrorduskerk.

Jan de Boer groeide na het samengaan met de
supermarktfamilie De Boer in Hoogeveen
gestaag door tot 270 zaken, waarvan 113
supermarkten in 1988. Tot 1977 was Jan de
Boer de jongen, die na twee jaar MULO door
zijn vader op de mandfiets werd gezet, alge-
meen directeur. Nu is Super de Boer, in Neder-
land een begrip, nog steeds een keten van
winkels met geweldige omvang. Ook nog
steeds doordrongen van het noodzakelijke
motto: “No parking, no business”.
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Aleid Hoegen

Waor giet ‘t op an in ’t neije jaor ?

In zien aolejaorsconference van 1956 zung
Wim Kan 't lietie ‘Ja ‘t was me het jaartje wel’
west nog? Eerst dachte nog ’t is me ’t jaortie
niet, maor te langeleste wusse ’t toch wel
zekers as dat ’t jaortie wel was. En in hoeverre
was dit jaortie 2008 veur Coeven ’t jaortie wel
of ’t jaortie niet ? En verder, waor giet ’t op an
in ’t neije jaor 20092 Gaon we met mekaar op
zien Coeves siepeltriene speulen en dan maor
weer de katte uut de boom kieken en wachten
op betere tieden?

.Jichies in de watertoorn en allemaole
een flessie water kedo.




