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Aflevering 38 van de historische reeks over Coevorden.

Huib D. Minderhoud

Bisschop Bernhard van Galen kon het verlies van Coevorden, in overwinningsroes eens door hem zijn “Klein
Candia” (naar de antieke stad op Kreta) genoemd, toch niet verkroppen. In de nazomer van 1673 probeerde
hij de stad op een andere manier in handen te krijgen. Hij maakte zich meester van Gramsbergen en vestigde
zijn hoofdkwartier in het kasteel daar. Vervolgens liet hij een hoge en brede dam in de Vecht aanleggen om het
dan niet meer afvloeiende water naar het noorden, naar Coevorden, op te stuwen. Om het Vechtdal nog verder
af te sluiten, verhoogde hij ook nog een oude dijk, die naar Het Laar liep. Zo zou Coevorden door het omrin-
gende water van de buitenwereld worden afgesneden en zich noodgedwongen moeten overgeven. Deze vlieger
ging niet op. Weliswaar stond het water hoger dan ooit te voren en bereikte het de buitenste vestinggracht, maar
generaal Rabenhaupt kon door het gebruik van enkele kleine zeilschepen een algehele blokkade voorkomen. En
toen op 1 oktober 1673 een hevige storm losbarstte, brak de hoge dijk op drie plaatsen tegelijk door. Honder-
den Munsterse militairen kwamen in het snel stromende water om het leven en de hierop door het Vechtdal
voortkolkende vloedgolf was tot in Zwolle merkbaar. De in de dijk opgeworpen redoutes (schansen) werden
veroverd en het restant van de vijandelijke troepen trok zich terug in het Gramsberger kasteel.

Een voor Coevorden ongetwijfeld veel vleiender en restanten aan de zuidelijke poort herinneren nu nog
mondeling overgeleverd verhaal zegt, dat twee bur- aan het kasteel.

gers op een losgespoelde lindeboom de dijk bereik- De commies van ’s lands magazijnen Mijndert van
ten en die vervolgens doorstaken. Verscholen tussen der Thijnen heeft nog tientallen jaren in Coevorden
het gebladerte was hun komst onopgemerkt geble- gewoond. Hij werd in 1674 een van de vier burge-

ven. Nog een andere overlevering
vertelt, dat juist op het moment van
de doorbraak een Munsterse over-
ste met enkele dames in een karos
ter bezichtiging van al dat water
over de brede kruin van de dijk
reed. Het gezelschap werd volledig
verrast en spoelde met rijtuig en
paarden pardoes de Vecht in. Hoe
dan ook, de bisschoppelijke troepen
verlieten op 22 april 1674 na het
sluiten van de vrede met ons land
het kasteel van Gramsbergen. Kort
daarop liet Rabenhaupt dit, zoals
hij het uitdrukte, “pistool op de
borst van Coevorden™ in de lucht
vliegen. Een gebeurtenis, die door
de Gramsbergers van vandaag nog
steeds hevig betreurd wordt. Slechts
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meesters en heeft als zodanig ongetwijfeld nog wel
bezoeken aan zijn oude school gebracht. In de kerk
kwam hij nog vaker terug; niet meer als koster,
maar als ouderling. Als burgemeester kenmerkte hij
zich als een zeer rechtlijnig man. Toen hij in 1694
terecht verzet aantekende tegen de benoeming van
dominee Petrus Reinders en de drost aan zijn be-
zwaren voorbijging, nam hij ontslag. Kort daarna
overigens, van 1700 tot 1706 werd hij weer als bur-
gemeester vermeld.

Mijndert van der Thijnen overleed in 1707 en jaren
later, in 1726, schonken zijn erfgenamen zijn zilve-
ren erebokaal aan de kerkelijke gemeente “om tot
een communiebeker te gebruiken”. Op voorwaarde
echter, dat de kerkbestuurders “sullen verpligt zijn
het graft van voornoemde overledene echtelieden
(van Van der Thijnen en zijn vrouw in de kerk) al-
toos in waarde te houden om ongevioleerd (onge-
schonden) te blijven!” Nicolaas Buiter had zijn
beker al bij zijn dood in 1688 aan de kerk ver-
maakt. Zo kwamen beide bekers in bezit van de
Hervormde kerk, waar ze bijna drichonderd jaar als
avondmaalsbekers in gebruik zijn geweest. Bij de
stichting van ons stedelijk museum in 1979 stond
de kerkenraad na enig aandringen onzerzijds de be-
kers in bruikleen af. Hier, in het museum, zijn ze nu
nog steeds te bewonderen. Het graf van Mijndert en
zijn vrouw is overigens niet ongevioleerd gebleven,
sterker nog, het is niet meer terug te vinden. Wel
herinnert in de Hervormde kerk een witte herden-
kingsplaat aan de beroemde koster- schoolmeester-
commies- burgemeester, terwijl er ook een ter ere
van Rabenhaupt te vinden is. Mijndert van der
Thijnen is ook buiten de kerk niet in vergetelheid
geraakt. Een school en een singel dragen zijn naam
en in het park staat nog steeds zijn monument. Ver-
der herinneren namen als Rabenhauptstraat, Van
Eybergenstraat en Biezenbrugstraat aan de gebeur-
tenissen van 1672,

Het optreden van Bommen Berends troepen in Coe-
vorden had voor de hervormingsgezindheid van de
burgers verstrekkende gevolgen. De bisschop had
zich uiterst gehaat gemaakt. Als verpersoonlijking
van het rooms-katholicisme dwong Bommen Be-
rend de Coevordenaren als het ware nu bewust
voor de hervormde kerk te kiezen. Ze deden dit
trouwens niet allemaal; een kleine minderheid, vaak
niet de geringsten, bleef de oude geloofsopvatting

In de tuin van het huis Oldengaerde in Dwingeloo,
waar de Munsterse benden bijzonder hard huishielden,
staat dit beeld van Heracles. De Dwingelders noemen

het vanwege zijn afschrikwekkende voorkomen
nog steeds: ‘Bjgérndie van Galen’.

trouw. Zonder kerkgebouw, binnenshuis, maar met
grote volharding. Bovendien bevonden zich onder
de garnizoenstroepen ook altijd katholieke militai-
ren. Dat waren immers beroepssoldaten, die vaak
uit verre gebieden afkomstig waren. Als ze zich na
hun diensttijd in Coevorden vestigden, kwam er
vaak weer een katholiek gezin bij. Zo vormde de
stad ook op godsdienstig gebied een uitzondering.
Werden de dorpen door de niets ontziende plunder-
tochten van Munsterse benden tot 1674 én door de
geisoleerde ligging van Drenthe na verloop van tijd
uitsluitend door hervormden bewoond, de Coevor-
der bevolking telde ook na de Reformatie altijd een
aantal katholieken.

Advertenties achterkant omslag komen uit de Coe-
vorder Courant van: Kleis en v.d. Vinne (Huiting)
1938, Gossen en Koenders 1939, v. Berkum 1940,
Belt 1952, Scheerhoorn 1970.




