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Huib D. Minderhoud

November 1813. De Coevorder burgers leven tussen hoop en vrees. Berichten als zou Napo-
leon door de bondgenoten Russen, Oostenrijkers, Pruisen en Zweden bij de Duitse stad Leip-
zig verslagen zijn, doen de ronde en iedereen hoopt nu op een spoedige bevrijding van het
Franse juk. De conscriptie, de na loting verplichte inlijving van Drentse jongens in het Fran-
se leger, de tiércering van de staatsschuld, waardoor beleggers maar een derde deel van hun
rente krijgen, de invoering van de Franse taal, de Franse franc, het Franse bestuur en de ver-
plichte inschrijving in de bevolkingsadministratie onder een zelfgekozen achternaam zullen
dan tot het verleden behoren. En natuurlijk komt er ook een eind aan de hooghartige behan-
deling door Franse officieren en bestuursambtenaren.

Maar... misschien zal er nog gevochten moe-
ten worden om de vesting Coevorden. Het
garnizoen maakt tenminste geen aanstalten
om te vertrekken. Integendeel, de Franse
commandant Joseph Martin David, dwingt de
maires (burgemeesters) van de omringende
dorpen hooi, stro, hout, turf en vee te leveren
en tal van boerenwagens zijn de poorten al
binnengereden. En al zijn sommige wagens
maar half vol, omdat de voerlieden onderweg
er al veel van hebben afgegooid en al schijnen
nogal wat gevorderde koeien door woedende
boeren uit de opvangstallen in Dalen te zijn
weggehaald, toch zijn al veel ‘biesten’ de stad
binnengekomen.

Inderdaad de berichten berusten op waarheid.
Napoleon is op 16, 17 en 18 oktober versla-
gen, maar hij geeft niet op. Hij wil in Frank-
rijk zijn legers hergroeperen en hij heeft de
garnizoens-commandanten van o.a. Delfzijl
en Coevorden bevel gegeven hun vestingen
bezet te houden, tot hij weer als overwinnaar
terug zal keren. Vandaar de leveringseisen aan
de maires, die door David ook nog eens ver-
plicht zijn kanonskogels uit Groningen te la-
ten halen. Intussen worden de terugtrekkende

Franse eenheden door de overwinnende bond-
genoten achtervolgd en snelle Russische Ko-
zakkeneskadrons jagen door het Noord-Duits
gebied naar het westen. Al op 12 november ar-
riveert een dergelijke eenheid van ruim 200
ruiters bij de buitenste Bentheimerbrug. Onder
bescherming van een witte vlag verzoekt de
commandant overste David te spreken. Deze
komt hoogstpersoonlijk de vesting uit en hij
beantwoordt de Russische eis zich over te ge-
ven met een beleefde, maar vastbesloten wei-
gering. Geen wonder, het Franse garnizoen
beschikt over zo’n 900 man en maar liefst 138
vuurmonden. De Kozakken druipen af en ko-
men de volgende morgen terug met een her-
nieuwde eis en nu in naam van de Zweedse
koning Bernadotte, eens een generaal in het
Napoleontische leger. Opnieuw is David niet
onder de indruk en nu gaan de Kozakken uit-
een. Slechts 50 blijven er over en deze ruiters
worden ondergebracht in Dalen, waar de jon-
ge maire Cassa een vrijwilligerslegertje van
ongeveer 300 man, de Daler Landweer, weet
te vormen. Om eventueel Dalen te kunnen
verdedigen tegen Franse uitvallen!

Hadden de Coevordenaren bij de komst van de
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Een impressie van Jouke Nijman over die periode,
met veel gevoel getekend.

Kozakken gehoopt op een spoedige bevrij-
ding, ze komen bedrogen uit. Overste David
brengt de vesting in staat van verdediging en
vaardigt de staat van beleg uit. Niemand kan
de stad nu nog verlaten en ‘s morgens voor 9
uur en ‘s avonds na 8 uur mag geen burger
meer op straat komen. De wallen mogen niet
meer betreden worden, van de militairen mo-
gen geen goederen gekocht worden, alle
handwerkslieden komen in dienst van het gar-
nizoen en de stadsmolen mag alleen nog maar
malen voor de Fransen. Zo houdt David de
burgers er onder en worden zijn militairen
echte bezetters. Verder wordt bepaald, dat al-
le burgers, die er niet voor gezorgd hebben
voor een jaar voedselvoorraden te hebben, de
stad uitgezet worden. Aan mee-eters hebben
de bezetters geen enkele behoefte en 147 ar-
me ongelukkigen moeten vertrekken en wor-
den in Dalen opgevangen. Achteraf blijken ze
toch niet zo erg ongelukkig met de gedwon-
gen verhuizing van hun krotwoningen naar de
gastvrije boerengezinnen.

De blokkade van Coevorden is een feit en
Coevorden wordt een spookstad. Burgers lo-
pen zwijgend door de straten, want op ‘samen-
scholingen van twee of meer personen’ zal
geschoten worden. In de woningen kan na-
tuurlijk wel vrijuit gepraat worden, maar ook
daar moet je op je hoede zijn. David heeft im-
mers ook bepaald, dat deelnemers aan samen-
komsten met het doel de Fransen tegen te
werken voor de krijgsraad zullen worden ge-
bracht. En ook hier geldt, dat er nog steeds
Fransgezinde verklikkers zijn. Met name som-
mige vooraanstaande burgers nodigen nog al-
tijd officieren uit voor gezellige etentjes. Niet
echter maire Berend Slingenberg. De voorma-
lige patriot, zijn Fransgezindheid voorgoed
kwijt, is een échte vaderlander geworden, die
in deze moeilijke tijden voor zijn burgers op-
komt. Als stadsuurwerkmaker Jan Smith door
zijn werkzaamheden aan de toren de kans
krijgt de wijde omgeving in zich op te nemen
en daarover praat, wordt hij in de militaire ge-
vangenis opgesloten. Slingenberg krijgt hem
weer vrij. Zo is er meer! Burgers, die soldaten
beledigen, kinderen, die hen uitschelden én
hun ouders worden met zweepslagen en te
pronkstelling op de markt én de krijgsraad be-
dreigd en telkens weer treedt de maire hierbij
beschermend en waarschuwend op.

Een impressie van Jouke Nijman
van de vrijwillige landstorm.
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Intussen ontdekken de Coevordenaren ook, dat
er oorlogshandelingen plaats vinden. Als garni-
zoenssoldaten op 11 december de Friesepoort
uitmarcheren, komen ze na enkele uren aange-
slagen terug, twee gesneuvelde kameraden met
zich meevoerend, die met militaire eer begra-
ven worden. Op 12 en 13 december is er aan de
Daler kant geweervuur te horen en als twee da-
gen later bijna alle militairen de vesting in de-
zelfde richting verlaten, komen ze pas tegen de
middag als overwinnaars en ordinaire plunde-
raars terug. Met wagens vol zakken graan, met
hammen, kazen en boter, met een aantal koeien
en... met enkele gewonden. Op 24 december
houden ze huis op De Loo, steken de oliemolen
daar in brand en ook nog boerderijen. Aldus be-
richten de Fransenvriendjes, die ook het op-
zienbarende nieuws brengen, dat de zoon van
de oude stadhouder onder de naam Willem VI
tot soeverein vorst van Nederland is uitgeroe-
pen. Een verheugend bericht, dat hun liefde
voor de bezetters aanmerkelijk bekoelt. Het
wordt een sombere Kerst in Coevorden. Met
toestemming van David mogen de vieringen in
de beide kerken doorgaan, waarna met het sa-
menscholingsverbod steeds meer ongestraft de
hand wordt gelicht. Op 27 december vallen de
Fransen in zuidelijke richting uit naar Klooster,
Holthone en Dalerveen. Zonder tegenstand te
ontmoeten kunnen ze hier naar hartenlust plun-
deren.

Na de sobere nieuwjaarsviering komt er op-
nieuw hoop. Een onderhandelingsdelegatie ver-
schijnt bij de buitenste Friesebrug met een brief
van de soevereine vorst, waarin deze David
erop wijst, dat het verstandiger is zich over te
geven. De volgende dag antwoordt de overste,
dat hij dit alleen zal doen als zijn troepen vrije
aftocht krijgen om zich in Frankrijk bij Napole-
ons leger te voegen. Dit wordt uiteraard gewei-
gerd. Het gaat vriezen begin januari 1814 en de
toch al zo geplaagde Coevordense mannen

worden opgetrommeld om de bevroren grach-
ten te ‘ijzen’, met ijszagen open te houden. Dag
en nacht moeten de zo gevormde brede wakken
aanvallende troepen verhinderen de vestingwal-
len te naderen en ook de Zwitserse vestingsol-
daten, die ‘t niet meer zien zitten, tegenhouden.
Er verandert dus niets in en om Coevorden tot
op 25 januari de bevelhebber van het inmiddels
in Dalen gelegerde Nederlands bataljon besluit
om David dan maar met veel machtsvertoon tot
andere gedachten te brengen. Samen met de Da-
ler landweer en de ook al elders gevormde
weerbaarheidskorpsen én de Kozakken wordt ‘s
morgens een cordon om de stad gelegd. En zo
zien de ‘ijzende’ burgers een haag van duizen-
den gewapende mannen buiten schootsafstand
de vesting omsingelen. Schoten van twee in Da-
len opgestelde kanonnen weerklinken, kerk-
klokken luiden en ze zien grote vuren branden.
Alles voor niets! David antwoordt niet eens op
het gestelde ultimatum en de demonstratie van
militair vertoon verloopt diezelfde middag nog.
De overste blijft zo de onbetwistbare autoriteit
in Coevorden en als hij te horen krijgt, dat de
hervormde predikant weigert nog langer de ver-
plichte voorbede voor keizer Napoleon te doen,
dreigt hij hem op de markt te laten fusilleren.
Clement houdt echter voet bij stuk en David
haalt, toch ook beducht voor eventuele volks-
woede, bakzeil. Maar de uitzettingen gaan door.
De maanden februari en maart blijven koud en
er ontstaat steeds meer brandstof- en voedselge-
brek. Weer zijn het de armen, die de dupe wor-
den en op 8 maart moeten 40 burgers de vesting
verlaten. Op 2 april volgen op eigen verzoek 20
vrouwen en kinderen, maar zij worden op last
van het Nederlandse opperbevel teruggestuurd.
Pas na enkele dagen worden de verschoppelin-
gen in erbarmelijke omstandigheden toch weer
in de stad toegelaten. Op 27 april vertrekken ze
weer, nu 26 in getal en nu krijgen ze gelukkig
vrije toegang. David maakt zich intussen nog
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steeds geen zorgen, want zijn garnizoensvoor-
raden zijn ruim toereikend en kunnen via een
uitval nog altijd worden aangevuld. Hij wil ech-
ter nog wel over wat meer geldmiddelen be-
schikken en op 21 april krijgt maire
Slingenberg een brief, waarin de overste aan-
biedt een voorraad overtollige wijn aan de aan-
zienlijke burgers te verkopen., Hij kan dan met
de opbrengst zijn soldaten hun soldij uitbetalen.
Slingenberg roept daarop aspirant- kopers in de
kerk bijeen om de wijn te proeven, maar de he-
ren vinden de kwaliteit slecht en bieden dus een
lage prijs. Hierop ontsteekt David in woede en
legt de hele burgerij een boete op van 8000 gul-
den, de volgende morgen te betalen. Zonder
uitstel en zo niet zullen alle burgers de stad
worden uitgezet, waarna hun huizen in beslag
zullen worden genomen door het garnizoen. Zo
verliest David zijn laatste vrienden. Slingen-
berg en enkele medewerkers slagen erin na
urenlange geldwerving ‘s middags en ‘s avonds
de achtduizend gulden bijeen te brengen, be-
schikbaar gesteld door 124 burgers. Tegen kwi-
tantie wordt het bedrag de volgende morgen
overhandigd. Op 29 april valt het garnizoen op-
nieuw uit naar Klooster, Holthone en Anerveen.
Gedwongen door de dappere tegenstand van de
Hardenberger én Daler landweerkorpsen trek-
ken de plunderaars zich tenslotte over Steen-
wijksmoer terug.

En dan, op 3 mei, arriveert een Frans officier,
de overste Morlet in Coevorden. Hij weet zijn
collega te overtuigen van het feit, dat Napoleon
verbannen is naar Elba en dat Frankrijk onder
Lodewijk XVIII een koninkrijk is geworden.
De aftocht van het garnizoen wordt bepaald op
7 mei en inderdaad, ‘met vliegende vaandels en
slaande trom’ en ‘onder ‘t schelden der burge-
rij’ verlaten de gehate bezetters de vesting. De
nachtmerrie voor de ingesloten en verjaagde
Coevordenaren is voorbij! Twee uur later mar-
cheert door de Friesestraat de zegevierende Da-

ler Landweer, voorafgegaan door het ontplooi-
de Oranje vaandel en het dito Rood - Wit -
Blauw. ‘s Avonds zijn de huizen verlicht en
worden er op de markt ‘Zwerms (voetzoekers)
en andere Vuurwerken’ afgestoken.

Loden gedenkpenning ter herinnering aan de verheffing
van de latere koning Willem I tot soeverein vorst op 2
december 1813. Bijzonder is dat hij hier nog (als zoon
van stadhouder Willem V) Willem VI wordt genoemd.

Coevorden is ‘verlost van het Juk der Slavernij
en wederom teruggebragt onder de Regering
van het Huis van Oranje, waaronder wij en on-
ze Voorvaderen steeds gelukkig en voorspoedig
geleefd hebben’, zo schrijft burgemeester Slin-
genberg in een proclamatie. En dat zegt de
voormalige patriot, die het Oranjehuis eens ver-
achtte en die nu ontroerd de hand drukt van bur-
gemeester Cassa van Dalen, overtuigd
Oranjeklant. De Daler vrijwilligers worden be-
loond met twee anker (75 liter) jenever en daar
zijn ze niet vies van. En de Coevorder Burgers?
Zij vieren het feest van de bevrijding en zullen
de komende jaren schade en ellende te boven
komen. Zes maanden wanbestuur hebben ze
weer overleefd!
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