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Aan de Valthermond staat een vrif kleine kerk met een opvallend forse to-
ren. Half verscholen achter struikgewas en bomen straalt het gebouw als
het ware geschiedenis en een haast vanzelfsprekend zelfbewusizijn uit.
Alsof het er altijd zo uitgezien heeft, meer dan honderd jaar lang. Dat
bliflr niet zo te zijn.

Toen op 23 november 1874 de markegenoten van de veenmarke te Valthe
hun jaarlijkse vergadering hielden, werd voor het eerst de behoefte aan een
eigen hervormde kerk kenbaar gemaakt. Een “Commissie ter voorziening
in de godsdienstige belangen der Hervormden te Valthermond” ging aan
het werk om geld in te zamelen en subsidie te verkrijgen. In afvachting
van de verwezenlijking van de plannen werd vast begonnen met kerkdien-
stent in Logement Burghgraaf. Vanaf 23 december 1883 was dat niet meer
nodig, want op die datum was het doel bereikt. De nieuwe kerk werd in-
gewijd.

Het gebouw was verrezen op de elfde van de in totaal zesennegentig ge-
nummerde kavels ontgonnen veengrond langs de Valthermond en werd
daarom gemakshalve aangeduid mer “Kerk nummer 11”. Naast de kerk,
die voorzien was van een simpele dakruiter als torentje, werd enkele jaren
later een klocke pastorie gebouwd voor de inmiddels aangestelde gods-
dienstonderwifzer en zijn gezin. In 1898 scheidde zich een groep rechizin-
nig denkende Valthermonders af die op kavel 44 een eigen “Kerk nummer
44" lieten bouwen. Vanaf dit moment had de gemeente van kerk nummer
11 een uitgesproken vrijzinnige signatuur,

In 1924 werd op voorstel van de zo juist in dienst getreden eerste predikant
een zogenaamde leerkamer achter de kerk gebouwd. Hier werden voortaan
de catechisatielessen gegeven en vonden de intussen omtstane kerkelijke
verenigingen hun onderkomen. Iet jaar daarop werd de gemeente verblijd
met een werkelijk vorstelifke gifi. De vermogende familie Hadders (Jan
Jzn. en Jan Hzn.) bood aan ter nagedachtenis van Hendrik Hadders een
toren te laten bouwen. En wat voor een! Meer dan twee keer zo hoog als het
kerkgebouw zou hij met zijn spitse punt hoog boven de omgeving uitrijzen.
De schenking werd met beide handen aanvaard en zo kreeg de kerb haar
toren, compleet met luidklok en uurwerk. Toen op 12 juli 1925 de inwijding
plaats vond, bevolketen vierhonderd belangstellenden uit alle vrijzinnige
gemeenten in de omgeving de kerk. De gebroeders Hadders bleven mildda-
dig en schonken in de dertiger jaren nog eens grote bedragen ter instand-
houding van de predikantsplaats.

Er kwamen nog meer gulle gevers. In 1934 gaven de heren Roelof Hendrik
en Harm Keveling ter nagedachtenis aan hun vader, die twee jaar eerder
overleden was, de kerk een nieuw pijporgel. Op 30 september werd her in
gebruik genomen en her thans nog bestaande kerkkoor “De Kerkklok”
zong een speciaal voor deze gelegenheid gemaakr orgellied. In 1942 werd
de luidklok door de Duirsers gercofd en pas in 1959 vervangen door een
nieaw exemplaar. Opnienw behoorden de gebroeders Keveling tot de gulle
gevers en een jaar later boden zif ter gelegenheid van de komst van een
nieuwe predikant f 20.000,- aan voor de bouw van een andere pastorie. De
dominee voelde echter niets voor-een modern onderkomen en zo bleef alles
bij 't oude.

Nadat de toren en het orgel al gerestaureerd waren, kwam in 1983 de kerk
aan de beurt. De oude banken werden vervangen door stoelen en het inte-
rieur werd aanzienlifk verfraaid zonder overigens de oorspronkelijbe inde-
ling geweld aan te doen.

Nog alujd is de gemeente van vrijzinnig-hervormde signatuur, nog altijd
bestaar her kerkkoor “De Kerkklok” en ook nog altijd zijn gebouw en in-
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ventaris eigendom van de Commissie ter voorziening in de godsdienstige
belangen der Hervormden te Valthermond.

Wie nu in de stijlvolle kerk rondwandelt, vindt in de toren een wandbord,
herinnerend aan de torengift van de gebroeders Hadders en in de kerk nog
zo'n bord, herinnerend aan het orgel van de gebroeders Keve-
ling. Naast de preekstoel hangt er nog een, verreweg het groot-
ste, vermeldend de elkaar opvolgende voorgangers vanaf 1924.
Merkwaardig, dat men in een kerk met zovee! tentoongestelde
persoonsnamen de drie pioniers, de eerste voorgangers, die wel-
iswaar slechts godsdienstonderwifzers waren, niet noemt, Her
waren de heren Hartman (1884), Jager (1885-1889) en Bak-
ker (1889-1921).

Voor wie de kerk wil bezichtigen: ernaast in de pastorie woont
de huidige voorganger drs.R.Stoel en u kunt zich ook vervoegen bij Mevr.
A.Geers-Pras, Zuiderdiep 111,

DI‘I!IIIIIE

Literatuur: Geert D.van Bergen: Uit de historie van de oudste kerk van
Valthermond.




