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Speelstad in
vroegere
AVEBE-aard-
appelmeel-
fabriek.

(Foto:
Gerrit Boer.)
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Speelplezier met franje

Je moet uniek zijn!

aandagmorgen 21 juni, tien
uur. Twee bussen vol schoolkin-
deren uit het Friese Menaldum
lopen leeg op de parkeerplaats. Groepsge-
wijs en toch wel wat opgewonden passe-
ren de jongens en meisjes het loket. Ze
worden welkom geheten door een fors ge-
bouwde man in een wit overhemd met een
oranje vlinderdasje en een lange blauwe
broek. Een 'Ome Willem’ figuur, maar de
blauwe hoge hoed met lint en de ‘ambis-
keten’ met de grote glimmende medaille
om zijn hals doen hem duidelijk van de
televisiekomiek verschillen. Dit is Jos
Juurlink, de burgemeester van Speelstad
Oranje, een in meer dan één opzicht ge-
wichtig personage. Onafscheidelijk met
hem verbonden bevindt zich in zijn rech-
terhand een portofoon, waarmee hij elk
personeelslid voortdurend kan oproepen.
Jos Juurlink is ook en vooral de bedrijfs-
leider, verantwoordelijk voor de dagelijk-
se gang van zaken indit rekreatiewonder.
Vriendelijke opmerkingen aan het adres
van de kinderen wisselen zich dan ook af
met kort uitgesproken opmerkingen en

aanwijzingen in de mikrofoon. De groep
kinderen uit Menaldum wordt door een
medewerkster ’afgevoerd’ naar een van
te voren bestemd zaalije voor het
bewaren van de bagage. Intussen rijden
al weer andere bussen de parkeerplaais
op. Het wordt weer druk in Speelstad
Oranje!

Temidden van het toenemende lawaai van
zich uitlevende kinderen ontmoet ik de ver-
wekker van deze onderneming: Henny van der
Most. Keurig in een licht pak, het grijzende
haar in de plooi en twee onderzoekende, lich-
telijk geamuseerde ogen. Hij vertelt me zijn
verhaal. Zijn levens- en zakenverhaal!

Geboren in 1950 in een goed katholiek boeren-
gezin in Slagharen. Na lager onderwijs bij de
zusters in het klooster en op de Sint Jozef-
school genoten te hebben, ging hij naar de
Technische School in Coevorden. Hij was geen
beste leerling, had aan Nederlandse taal, En-
gels, geschiedenis en muziek een broertje
dood, maar was in de praktische toepassing
van de metaalbewerking een uitblinker. Dat




bleek echter niet voldoende te zijn en dus was
Henny het na drie jaar zat. Hij verliet zonder
diploma de school en zocht zich een baas, die
hij na een jaar weer inruilde voor een andere
en zo verder.

Van zijn vijfde werkgever kreeg hij ontslag,
omdat hij weigerde w.c. potten te repareren
die niet schoongemaakt waren. Henny kwam
nog even bij sociale zaken terecht, maar be-
sloot in 1974 voor zichzelf te beginnen. Eerst
een beetje beunhazen: een hekje maken, een
aanhangertje bouwen enz.. Daarnaast werd
hij handelaar in nog bruikbare stukken afge-
dankt ijzer, die hij dank zij de opkomende
“Doe het zelf-kultuur” gemakkelijk aan parti-
culieren en boeren kwijt kon. In 1976 ging hij
zijn voorraden zelf verwerken in een eigen
konstruktiebedrijf en in 1978 begon hij een
handelsonderneming.

Nu pas kwam hij in zijn element: de zakenman
Henny van der Most was geboren! Hij kocht
goederen uit failliete ondernemingen en ande-
re restanten op en deed ze met winst weer van
de hand. De zaak liep als een trein, maar er
moest hard voor gewerkt worden. “In veertig
i uur kun je ’t niet verdienen”, werd zijn devies
en dat was ook zo. Voortdurend bezig zijn,
voortdurend onderweg, voortdurend nieuwe
transakties bedenken, anderen interesseren
en mee laten werken. ’t Kostte verschrikkelijk
| veel tijd en inspanning.

| In 1981 kocht hij een leegstaande bontweverij
| in Slagharen. Om te verbouwen! Er konden
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overdekte tennisbanen in
aangelegd, een restaurant,
een vergaderzaal, een ho-
tel..... Al doordenkend en
doorpratend met zijn me-
dewerkers kwam van het
een het ander. Zo ontstond
“De Bonte Wever”, een kon-
ferentiegebouw, een rekrea-
tieoord en een uitgaans-
centrum bij uitstek. Mid-
den in Slagharen! Met
(aanvankelijk!) lage prij-
zen en met kwaliteit in
verzorging en voorzie-
ningen werden talloze
klanten gelokt. “Kwali-
teit betaalt zichzelf!”,
alweer een van Henny’s
stelregels. Toen het
komplex voltooid was,
had het vijftien mil-
joen gulden gekost.
Zeven miljoen meer
dan was voorzien; ge-
lukkig verstrekte
Vadertje Staat een
werkpremie  van
achtenveertig pro-
cent.

Enkele jaren geleden logeerden in “De Bonte
Wever” een paar heren, die tijdens hun ver-
blijf de wens te kennen gaven eens met de heer
Van der Most te willen spreken. Op zondag-
morgen werd Henny via de receptie opgeroe-
pen. De heren dronken een kop koffie met hem .

Henny van
der Most:
“In veertig
uur kun je
het niet
verdienen”.
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Verpozen
onder de
glijbanen.

(Foto:
Gerrit Boer.)
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en trachtten hem te interesseren voor een
leegstaande aardappelmeelfabriek in Dren-
the. Nog diezelfde morgen reed hij er met hen
heen en binnen twee uur was de zaak beklon-
ken. Henny ruilde zijn luxe motorjacht in en
“gaf nog een beetje geld toe!” Zo kreeg de oude
AVEBE-fabriek in Oranje een nieuwe eige-
naar, die al spoedig meedeelde het gebouw te
willen slopen. Grote beroering in het kleine
dorp was het gevolg. Had men hier niet jaren-
lang vergeefs voor het behoud van de aardap-
pelmeelfabriek gevochten en zou het gebouw
dan nu ineens voor de ogen van de “Orangis-
ten” afgebroken worden? Dat kon toch niet!!
Burgemeester Nauta van Beilen nodigde Hen-
ny uit voor een gesprek. “Kunt u er niet iets
mee doen op het gebied van rekreatie?”, was
zijn suggestieve vraag. En, direkt daaropvol-
gend: “De gemeente verleent alle medewer-
king!” Henny dacht na. ’t Gebouw gedeeltelijk
slopen en in’t overblijvende deel een activitei-
tencentrum beginnen met een speeltuin erbij?
Maar... waarom de speeltuin niet in’t gebouw?
Overdekt!! Wat zouden we aan toestellen kun-
nen plaatsen? Er werd rondgekeken en aange-
schaft, afgedankte ’speeltuigen’ werden weer
in uitstekende staat teruggebracht.

Henny kocht in Noord-Italié een komplete

achtbaan. Met wat veranderingen zou het
ding hier wel geplaatst kunnen worden, dacht
hij. Dat bleek niet het geval en de achtbaan
werd achter het gebouw neergezet, in de open
lucht. Een hal er omheen bouwen, dat moest
de oplossing zijn! De hal kwam er, nog nooit
heeft Henny zo snel een bouwvergunning ge-
kregen. Burgemeester Nauta hield woord; de
gemeente Beilen werkte voorbeeldig mee en
niet alleen met de bouw van de hal!

In juli 1992 werd 'Speelstad Oranje’ zonder
veel ophef geopend. Het werd, alweer, een
groot succes. Ging men er van uit dat er zeven-
tigduizend bezoekers per jaar zouden komen,
nu (juni 1993) is het aantal van tweehonderd-
duizend al overschreden.

Geen wonder! Voor f 15,- kunnen kinderen
hier de hele dag spelen; voor f 17,50 krijgen
ze er een ’droommaaltijd’ van frites, een
drankje en een ijsje bij. Zestienhonderd kinde-
ren kunnen tegelijk aan de verschillende at-
tracties deelnemen en alleen bij de *botsboot-
Jjes’ende achtbaan vormt zich soms een rij! Op
Tweede Pinksterdag waren er zelfs ruim vijf-
duizend bezoekers in Speelstad Oranje.

Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Vereni-




gingen en organisaties, die een feest willen
vieren, kunnen voor een avond de hele stad of
een gedeelte ervan athuren. Een mini-golf-
baan met achttien holes, vier kegelbanen en
een bruin café vormen aantrekkelijke voorzie-
ningen, terwijl men in een dolle bui ook de
glijbanen of de achtbaan kan gebruiken. Er is
een komplete jeugdherberg in de stad met
tweehonderd slaapplaatsen, met een keuken
en een rekreatie-/eetzaal. De omgeving is bos-
rijk, dus bij een langer verblijf is er ook buiten
veel te genieten.

Grotwoningenpark

Achter de speelstad, op een terrein van twin-
tig ha., is een bungalowpark in aanbouw. De
huisjes worden allemaal met een laag aarde
bedekt en zullen opvallend veel op grotwonin-
gen gaan lijken. Ze komen met de voorzijde
aan het water te liggen, want er wordt een
gesloten stelsel van kanaaltjes en vijvers aan-
gelegd. Iedere bungalow is straks dus per boot
bereikbaar en zal dan ook beschikken over een
eigen aanlegsteiger en een eigen vaartuig. Zo
zal naast de speelstad een onderaards grotwo-
ningenpark verrijzen, dat ongetwijfeld na vol-
tooiing een ongeévenaard schouwspel zal op-
leveren. “Je moet uniek zijn”, zegt Henny en
hij heeft alle recht van spre-
ken. Zijn ondernemingen
zijn uniek en hij is het zelf
ook! Wat valt er anders te
zeggen van een man met
een opleiding van drie jaar
Technische School, die in
betrekkelijk korte tijd acht
succesvolle B.V.’s uit de
grond stampt? Henny
neemt afscheid. Hij heeft
haast. Deze keer echter niet
uit zakelijke overwegingen.
Zijn vrouw verwacht een
baby en ’t zal hoogstwaar-
schijnlijk vandaag gebeu-
ren, Later verneem ik, dat
’t inderdaad die dag ge-
beurd is. Henny van der
Most en zijn vrouw zijn de
trotse ouders geworden van
een welgeschapen dochter,
Rosalie genaamd. Profici-
at!!

Burgemeester Jos Juurlink
leidt mij rond door zijn
stad. Gillend bereiken jon-
gens en meisjes in de acht-
baan topsnelheden, al
springend komen ze op de
trampolines tot steeds gro-
tere hoogten en vanaf de

rails aan het plafond kijken ze in gondels ge-
nietend op ons neer. Speelstad Oranje is in vol
bedrijf. Jos roept een medewerker op, die een
nieuweling met startmoeilijkheden even moet
gaan helpen. Als een kind bij de achtbaan hem
angstig vraagt of “deze ook over de kop gaat”,
zegt hij geruststellend: “Welnee, ga er maar
gerust in, hoor!” Intussen wijst hij een paar
jongens er op dat wat ze nu doen, écht niet
kan! Welwillend, maar beslist. De burgemees-
ter is in zijn element. In zijn linkerhand houdt
hij voortdurend twee lijsten vast. Daar staan
de aangemelde scholen op met de noodzakelij-
ke bijzonderheden. Het zijn er achttien van-
daag. Hij vertelt me hoe hij aan deze baan ge-
komen is. Hoe Henny op zekere dag bij hem in
zijn bloemenzaak in Slagharen kwam en op
zijn direkte manier zei: “Jos, jou moet ik heb-
ben!” Het plan van de speelstad kwam op tafel,
de voorwaarden werden besproken en Jos zei
ja. Hij heeft er geen moment spijt van gehad.
Er staat een mooi, ruim huis voor zijn gezin
achter het bedrijf; zijn vrouw doet de boekhou-
ding en ook zijn dochters helpen af en toe mee.
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Jos Juurl

ink

als burge-
meester van

Speelstad
Orangje.
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Genieten van
wervelend
bewegen.

(Foto:
Gerrit Boer.)
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Schoolreis
anno 1993.

(Foto:
Gerrit Boer.)
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't Is hard werken, ook in de weekends. Maar
de dinsdag is vrij en dat recht is hem heilig.
“Dan ben ik weg”, zegt hij beslist. Henny laat
hem in veel de vrije hand en heeft steeds een
aandachtig oor bij het opperen van nieuwe
ideeén. Als ’t hem aanstaat, zegt hij steev-
ast in hun gemeenschappelijke streektaal:
“Klaormaoken!...’t Had al klaor métten wee-
z'n!”

Met trots laat burgemeester Jos de prachtig
gerestaureerde stoommachine uit 1914 zien.
Af en toe laten ze hem nog draaien ook, zij het
op elektriciteit. De grote schouw, waaronder
eens het smidsvuur brandde, is ook nog aan-
wezig; aan de wanden hangen nog veel gereed-
schappen, die hier gesmeed zijn.

In een kring gemakkelijke stoelen er-
gens op de begane grond zitten de
teamleden van een basisschool ge-
zellig bij elkaar. De kinderen spe-
len naar hartelust en af en toe
gaan enkele leerkrachten
even kijken. Even ver-
derop zitten enkele da-
mes met een groepje
kleuters genietend van
de ’frites’. Zo is de dag wel
door te komen. Schoolreis anno 1993!

We gaan nog even naar de filmzaal, waar en-
kele kinderen naar een tekenfilm zitten te kij-
ken. Dat zullen er later op de dag wel meer
worden. Het is inmiddels kwart over twaalf en
ik neem afscheid. Jos doet me uitgeleide. De
parkeerplaats heeft er een groot aantal bus-
sen bijgekregen. Er voor staat een tot paarde-
tram omgebouwde huifkar, die toeristen vanaf
Hooghalen dwars door bos en heide naar de
speelstad brengt. Er is ook overal aan gedacht!

Ik sta nog even stil te kijken buiten en zie twee
hoge gebouwen aan weerszijden en daartus-

sen een lager gedeelte. Langwerpige vlaggen
met het bedrijfsvignet wapperen bij de par-
keerplaats; tegen het middengedeelte van het
komplex hangt een groot bord met tekeningen
van spelende kinderen en de wervende tekst:
“Speelstad Oranje. Speelplezier met franje”.
Op het vignet prijkt de burgemeester. Een
klein Donald Duck-achtig figuurtje met een
grote, wijd uitstaande snor. Ook hier overtreft
de werkelijkheid de gewekte verwachting, zo-
als zo veel hier. “Je moet uniek zijn!” zei Hen-
ny van der Most. Speelstad Oranje, je bent
het!"O




