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Het enige
wegkruis van
Noord-Neder-

land.
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e Europaweg tussen Nieuw-

Schoonebeek en de Duitse grens,

de N377, vertoont maar één lang-
gerekte flauwe bocht. Als een breed lint
van asfalt doorsnijdt hij het vlakke land
en er zijn maar weinig automobilisten,
die hier hun snelheid matigen. Dat is jam-
mer, want daardoor onigaat hen meestal
het merkwaardige bosje aan hun rechter-
hand, dat door een omheining van plan-
ten beschermd wordt tegen het opdringe-
rige vee. Nog minder valt hen op, dat er
recht tegenover, aan hun linkerhand dus,
vlak aan de weg een stenen beeldhouw-
werk staat. Als
ze echter de
moeite nemen
even te sitoppen
en hun auto in
de berm parke-
ren, zullen ze het
enige wegkruis
van Noord-Ne-
derland ontdek-
ken. Eigenlijk is
het geen kruis,
maar een op een
stenen plaat af-
gebeelde cruci-
fix met daaron-
der de teksi: 'Die
zijn kruis niet
op zich neemt en
mij niet volgt, is
mijner niet
waardig’. Beide,
het wegkruis en
het bosje, vertel-
len een verhaal.
Hetzelfde ver-
haal.

In mei 1805 vestigt "Koepesboer’ Roling uit het
Duitse Hesepertwist zich met zijn gezin opeen
door hem gekochte 'plaats’ in het Nederlandse
gebied vlak over de grens. De streek is woest
en ledig en wordt door de Schoonebeker boe-
ren alleen maar gebruikt voor begrazing door
hun ossen. Deze beesten worden in de herfst
bij elkaar gedreven en ze vinden dan onderdak
in de booén, de veeschuren, die her en der ver-
spreid in het wijde land staan.

Het voorbeeld van boer Roling vindt navolging
en de Schoonebeker boeren houden uitverkoop
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van hun grondbezit. Na verloop van enkele
tientallen jaren ontstaat hier zo een nieuwe
dorpsgemeenschap, die aanvankelijk het
’Booéndorf’ en later Nieuw-Schoonebeek ge-
noemd zal worden. De bijna allemaal uit het
Duitse grensgebied afkomstige Rooms-Katho-
lieke kolonisten blijven in Hesepertwist ker-
ken en ook hun doden worden daar ter aarde
besteld.

In 1824 verandert dit, doordat het grenstrak-
taat met het koninkrijk Hannover wordt ge-
sloten. Begraven in Duitsland is niet langer
mogelijk en zo komt het, dat de Nieuw-
Schoonebekers op een zandkop, even ten zui-
den van de landweg naar de nu officieel vast-
gestelde grens, een ’hulpkerkhof” aanleggen.

Omstreeks 1840 wordt tegenover deze be-
graafplaats een eenvoudig houten kruis ge-
plaatst. Als een begrafenisstoet hier arriveert,
wordt er neergeknield en ter intentie van de
overledene gebeden. Vijf Onze Vaders en vijf
Weest Gegroetjes!

Toen in 1849 de Nieuw-Schoonebekers een ei-
gen kerk bouwden, verviel de funktie van het
hulpkerkhof. Opdat de herinnering aan de
hier begraven doden niet verloren zou gaan,
vervingen de parochianen Borg en Twenning
het houten kruis door de hier beschreven en
afgebeelde gedenkplaat.

De jaren gingen voorbij en het hulpkerkhof
verviel meer en meer. Grazende koeien be-
klommen de hoogte en trapten de zijkanten af
en 't verhaal gaat, dat spelende kwajongens
zich wel eens op minder gepaste wijze met de
blootliggende beenderen van hun voorouders
bezighielden. In de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog brak de gedenksteen doormid-
den en de eigenaar van de grond, die hem niet
’voor schande’ wilde laten liggen, borg de res-
ten op in zijn schuur.

In 1978 liet het toenmalige ministerie van
CRM in het kader van een kavelruil een
houten hek om de voormalige begraafplaats
aanbrengen. Een jaar later besloot de Schoo-
nebeker oudheidkundige vereniging 'De Spi-
ker’ het wegkruis te laten restaureren en het
op de oude plaats terug te zetten. Daar staat
het nu nog, herinnerend aan oude tijden en
aan de eerste kolonisten in het bosje er tegen-
over. [




