Scheepvaartverleden weer zichtbaar

HUIB D. MINDERHOUD

Och, we overleven 't wel

asselternijveen, 10 augustus

1993, Een lange rechte weg met

snelheidsremmende bochiten, die
de naam De Vaart draagt. Evenwijdig
hieraan een wat eenzaam straatje, dat
Baptistenkade heet. Keurige huizen met
keurige tuinijes. Acht gelijke woninkjes,
naast elkaar in 't gelid en daarnaast in
hetzelfde gelid de plaatselijke begraaf-
plaats, met een hoge haag omzoomd.
Scheepvaartverleden! De Vaart was eens
werkelijk een vaart en de Baptistenkade
was een echte kade, waar in 1845 de her-
vormde predikant Joh. E. Feisser te water
ging om er als baptist weer uit te komen.
Dat was nog nooit vertoond in Nederland!
De acht huisjes waren arbeiderswonin-
gen, gebouwd voor de werknemers van de
aardappelmeelfabriek  'Oostermoer’
(nu AVEBE!) even verder aan de
vaart. Ze stonden naast el-
kaar aan de weg langs het
kabbelende water en na-
tuurlijk lag ook de begraaf-
plaats daar. Alles keurig
op een rij.

Er voeren schepen door de
vaart en ze legden hier aan.
Soms lagen er wel zeventig af-
gemeerd. En nog opzienbaren-
der: van de zesenveertig vaartui-
gen, die in 1902 hier hun thuishaven
hadden, werden er zevenentwintig als
zeeschip gebruikt. Via de Gasselternij-
veense Mond, het Stadskanaal en het
Eemskanaal bereikten ze de Dollard
en voeren vandaar naar de Qost-
zee, naar Engeland, naar Fran-
krijk of nog verder naar het zui-
den.

Door de opkomst van de mo-
derne kustvaart met grotere,
ijzeren schepen was Gasselter-
nijveen op de duur niet meer te
bereiken. De schippers kozen
Groningen als thuishaven,
maar velen bleven hier wel wo-
nen en als ze al vertrokken, kwa-
men zij en hun nakomelingen re-
gelmatig terug naar het dorp.

Na de demping van de Vaart werd

het stil in Gasselternijveen. Het was gedaan
met de bedrijvigheid op en om het water en er
bleven alleen nog stille getuigen als straatna-
men en huizen over. Dit verdroot een tiental
inwoners zo zeer, dat ze in 1968 de Stichting
Recreatie oprichtten. Er moest meer gedaan
worden voor het veenkoloniale gedeelte van de
gemeente Gasselte, vonden ze. Hun dorp
moest weer bekend worden. Aantrekkelijk ge-
maakt voor vakantiegangers en voor kunst-
minnaars. Maar bovenal moest het scheep-
vaartverleden weer zichtbaar gemaakt wor-
den, want dat mocht niet verloren gaan. Te
veel Gasselternijveners dachten met weemoed
terug aan de glorie van de kaden, de bollende
zeilen en de tjoekende scheepsmotoren. Er
kwam dus een scheepvaarttentoonstelling in
1968 en daarna kwamen er andere, voorname-
lijk op het gebied der schone kunsten. Dat was
de verdienste van de vrouwelijke bestuursle-
den, want zij waren de volhouders. De
mannen, die allerlei grootse scheep-
vaartplannen gemaakt hadden,
bleken die niet te kunnen verwe-
zenlijken en haakten langza-

- merhand af. De dames gingen
1 door. Kunst-
tentoon-
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Soms lagen
er wel 70 af-
gemeerd.

(Foto: Gerrit Boer.)
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stellingen in de oude school en toen in’De Juf-
fer’, de molen, die in het begin van de jaren
zeventig gerestaureerd was. Die moest echter
weer gaan malen en toen kwam men terecht
in het gemeentehuis. Allerlei kunstenaars
werden gevraagd; artiesten van naam, maar
ook amateurs en beginners, die hier nu hun
eerste werk konden tonen. Soms met zoveel
succes, dat ze later van hun kunst hun beroep
konden maken. In 1977 nam de gemeentese-
cretaris kontakt op met de stichting. Hij had
een belangrijke mededeling. De gemeente
Gasselte had voor f 35.000,- de stalen kust-
vaarder ’Gasselte’ kunnen kopen, een kloek
schip, dat aan de Gasselternijveense kapi-
tein/reder Brouwer had toebehoord. Dit vaar-
tuig zou worden omgebouwd tot museum en
het gemeentebestuur vroeg de stichting de in-
richting en het toezicht voor haar rekening te
willen nemen. De Gasselte zou in de nacht van
31 maart op 1 april over de weg naar Gassel-
ternijveen vervoerd worden en in een voorma-
lig zwembad te water worden gelaten. En mis-
schien zou de stichting ook wel voor de publi-
citeit willen zorgen, want deze unieke gebeur-
tenis, deze stunt, moest natuurlijk wel aan het
hele volk bekend worden gemaakt.

Bittere aprilgrap

De stichtingsleden waren enthousiast en de
publiciteitsvraag was geen probleem. Schrij-
ver/journalist Bart Veenstra en zijn vrouw
Martha kenden de weg naar de pers op hun
duimpje. Alleen al de datum, waarop het
transport zou plaatsvinden, wekte opzien en
dat was ook de bedoeling. 't Leek net een april-

grap.

Dat werd het ook, zij het een bijzonder bittere!
Op het laatste ogenblik verbood Rijkswater-
staat het vervoer van de Gasselte. Alle voor-
bereidingen waren voor niets geweest en ge-
meentebestuur en stichting stonden min of
meer voor schut. Het enige, dat de scheep-
vaartfanaten er behalve de kater aan over-
hielden, was een groot scheepsmodel van de
Gasselte. Een troostprijs, die later heel waar-
devol zou blijken. En...alle publiciteit had toch
ook tot gevolg, dat allerlei mensen met oude
scheepvaartbenodigheden kwamen aandra-
gen, waarvan bij de komende expositie een
dankbaar gebruik gemaakt kon worden.

Toen in 1987 de ’Oostermoertentoonstelling’
gehouden werd, was de stichting, nu officieel
*Kunststichting Cartouche’ geheten, ook weer
van de partij. Het model van de Gasselte
vormde het pronkstuk van de inzending. Na
afloop verhuisde het weer naar de schuur van
Martha en Bart en laatstgenoemde kreeg toen
ineens een schitterend idee. “Ik maak van het

koetshuis een expositieruimte!”, zei hij impul-
sief. Martha, voorzitter van de stichting,
dacht verder. De helft van hun indrukwekken-
de huis werd niet bewoond; daar stonden al-
lerlei spullen, ook die van de stichting, opge-
slagen. “Als we die nu eens nemen!”, opperde
ze.

Er werd gepraat met het bestuur. Bart, gewe-
zen aannemer, wilde direkt wel aan de slag;
hij stond als het ware in de startblokken. Het

enige, dat hem nog van het karwei afhield,
was het probleem van de kosten. “Wie zal dat
gaan betalen?”, dat was de vraag. Het pro-
bleem werd voorlopig niet opgelost en Bart be-
gon dus maar. Voor eigen rekening! De villa’,
zoals burgemeester Adams in 1905 zijn heren-
huis noemde, bezat een zijingang met een hal.
Bestemd voor het personeel en dus gaf de hal
direkt toegang tot de keuken. Er was ook nog
een slaapkamertje voor een dienstbode. De
keuken en de hal grensden aan een brede
gang, die zoals gebruikelijk in het begin van




de twintigste eeuw huizen als deze in twee
helften verdeelde. Aan de andere kant van de
gang bevond zich nog een grote slaapkamer
met een alkoof. Al deze vertrekken en vertrek-
jes werden door Bart aangepakt en gereed ge-
maakt voor de nieuwe museumbestemming.
Want, dat was voor iedereen duidelijk, hier
zou niet zo maar een expositieruimte ont-
staan. Nee, nu en hier zou dan toch eindelijk
het scheepvaartmuseum van Gasselternij-
veen gehuisvest worden!

staan in de voortuin, op het grasveld prijkt
een windwijzer in de vorm van de provincie
Drenthe. Een mannetje op klompen met een
geruite pet op en een kroontjespen onder de
arm bedekt het grootste deel van ons geliefde
landsdeel. *Schriever’ Bart op ontdekkings-
tocht! De windwijzer is vervaardigd door zijn
vriend en kollega-schriever Klaas Kleine. On-
der de zich voorthaastende pennedrager de
aanduiding ’Drents kwartier’ en daaronder
een plankje met: ’1959- Bart en Martha’. Aan
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. Martha als
. kapitein op
de loopbrug.

(Foto: Gerrit Boer.)

De gemeente sprong bij. Zij betaalde de schuin
omhooglopende houten opgang boven de ste-
nen toegangstrap, in de wandeling de loop-
brug genoemd. Plus een bijdrage voor de aan-
legkosten van de verlichting en de verwar-
ming. Martha en haar zoon Jent waren een
week druk bezig met inrichten, waarbij Jent
behalve veel goede ideeén ook alle begeleiden-
de teksten voor zijn rekening nam. In novem-
ber 1988 werd het museum geopend.

Vol verbazing kijk ik naar het enorme huis
aan de Hoofdstraat. Hoge kastanjebomen

het hekwerk om het balkon is een leeuwenfi-
guur bevestigd.

Voor we het museum binnengaan poseert
Martha op de loopbrug. Gehuld in een stem-
mig mantelpak, het haar keurig in de plooi.
“De kapitein op de brug!”, denk ik of, wat min-
der eerbiedig: “Een majestueuze klipper onder
vol zeil!”. Martha hoort hier, dat is wel duide-
lijk. “Via de loopbrug ga je ’t schip in”, grapt
ze als we naar binnen gaan. Links ligt het mo-
del van de Gasselte in een speciaal door Bart
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vervaardigde nis. Voor ons bevindt zich het
loket; daar sliep eens de dienstbode. Rechts in
de hoek van de voormalige hal is huishoude-
lijk scheepsgerei tentoongesteld. Een ’duvel-
tie’, een bijzonder laag fornuis met een groot
verwarmingsoppervlak trekt speciale aan-
dacht. Een andere hoek is vooral gewijd aan
de scheepsjagers, die met hun paarden de vol-
beladen aardappelschepen naar de fabriek
trokken. Foto’s en paardetuig: streek- en
scheepvaartgeschiedenis in beeld. In de vroe-
gere keuken staan veel scheepsmodellen: tjal-
ken, klippers, botters. Martha vertelt: “De
schepen werden vaak op afbetaling gekocht.
Dan was het heel gewoon, dat de schippers
aanvankelijk onder voorwaarden voeren. Al-
leen tot de Sont bijvoorbeeld, anders werd het
risico voor de werfeigenaar te groot.”

Bij enkele modellen van scheepswerven, een
met een dwars- en een met een lengtehelling,
praat ze over de scheepsnijverheid, die Gas-
selternijveen vroeger kende. Twee scheeps-
werven, een herstelwerf en een houtzaagmo-
len waren hier.

Trots laat ze me de geluidsapparatuur zien en
horen. Ik luister naar een blokje van een mi-
nuut: de stem is onmiskenbaar van Martha.
Ze tikt me op de vingers als ik de grote hoe-
veelheid scheepskatrollen opmerk. “Dat zijn
dus geen katrollen, Huib, dat zijn blokken
hoor!” Sorry Martha, dat wist ik niet. Later
vertrouwt ze me toe, dat zij ook niet alles weet.
“Als ik een schipper rondleid, dan hou ik m’n
mond dicht!”

Kompassen, sextanten, een doosgje “helmshag
voor cigaret en pijp”,’t zijn allemaal zaken, die
hier een plaatsje hebben gekregen. Een Rus-
sische matrozenkoppel met het hamer en sik-
kelsymbool op de gesp wordt uit de vitrine ge-
haald. ’t Is een geschenk van Russische jon-
gens, die hier kwamen voetballen en ook het
museum bekeken. Bij een piepklein scheeps-
model in een fles hoort een verhaal. Een stuur-
man van de grote vaart nam een uit 1926 da-
terende foto van de 'Kwiek’ mee met de belofte
het schip in een fles na te bouwen. Hij heeft
woord gehouden en ’t resultaat mag gezien
worden.
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Ongedachte voorwerpen

In de koele hoge gang vinden we de historische
informatie, waarbij zowel de binnen- als de
buitenvaart aan hun trekken komen. Daar
moet goed op gelet worden, want dat ligt heel
gevoelig in Gasselternijveen. De gecopieerde
en vergrote 'Kustvaarttijdingen’ uit de week-
krant 'De Hunzestroom’ van 1961 roepen per-
soonlijke herinneringen op. Bart was hoofdre-
dakteur van dit streekblad en Martha belde de
reders op, om te vragen, waar de schepen met
plaatsgenoten waren. In één bericht worden
nog tien kustvaarders met hun verblijfplaats
vermeld. In de vitrine aan ’t eind van de gang,
bij ’t knopenbord, bevindt zich ook nog een ka-
piteinsstok met twee ongedachte voorwerpen
erin. Als je het bovenstuk eraf schroeft, komt
er een uiterst smal glaasje tevoorschijn en
daaronder bevindt zich in de hele lengte van
de stok een opmerkelijk lange en dunne fles!
Gezondheid, kaptein! In de kamer aan de an-
dere kant staan de grote voorwerpen als een
tafel met een scheepskaart, een staand
scheepskompas, de scheepsfluit van een crui-

seschip en een grote koperen scheepsbel met
de naam Henrich Kniippel.

Het model van de IDA, een opduwer, gebruikt
voor het duwen van aardappelschepen, ver-
dient bijzondere aandacht. De boot was van
schipper Meertens en de naam betekende: “Ik
Duw Alles!”. Er hangt een foto van Klaas van
de Veen met zijn vrouw, een schipper, schrij-
ver en dichter. Natuurlijk ontbreekt een proe-
ve van zijn dichtkunst niet. En dan zijn er nog
de stille getuigen van de ramp, die de "Tegris’
en de ’Safe’ overkwam. Beide schepen werden
vlak voor de oorlog getorpedeerd en veertien
Gasselternijveners keerden niet terug. Een
meisje uit het dorp was met een van hen ver-
loofd. Ze is nooit getrouwd; ze is altijd blijven
wachten!

“Als je een hobby hebt, waarvan je denkt dat
een groot publiek er belangstelling voor heeft,
dan zijn we er allebei mee bezig. En..dit is im-
mers voor Gasselternijveen!’t Huisis van ons
en we hebben veel tijd en veel geld in ’t muse-
um gestoken. Maar datis niet erg. Als je’tniet
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Historische
informatie
van binnen-
en buiten-
vaart.

(Foto: Gerrit Boer.)
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scheepvaart-
Mmuseum.

(Foto: Gerrit Boer.)
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gedaan had, was ’t niet gebeurd. En och, we
overleven ’t well”

We zitten in de ruime woonkeuken van de
Hadderingh’s (Veenstra is de schrijversnaam
van Bart!) gezellig aan de koffie. Martha zit
aan de tafel, Bart heeft zich in een luie stoel
achter ons neergelegd. ’t Museumverhaal
moet natuurlijk niet alleen aan hen opgehan-
gen worden, betogen ze. Daar zijn de vrouwen
van de Stichting Cartouche, die altijd trouw
gebleven zijn: de dames Dik, Eefting en Sloots.
Daar zijn ook de Vrienden van het Museum,
die uiterst welkome bijdragen bijeenbrengen.
“Zo trouw als de schippers aan Gasselternij-
veen gebleven zijn, zo trouw zijn ook de vrien-
den!”, verklaart Martha. De gemeente Gassel-
te is het museum ook zeer goed gezind. Dat uit
zich niet alleen in aanhankelijkheidsbetuigin-
gen, maar ook in subsidies. Tenslotte en dat is
misschien nog het belangrijkste, ze kunnen al-
tijd een beroep doen op de mensen in het dorp.
En...," als je wat wilt en je hebt niet veel geld,
dan moet je elke mogelijkheid uitbuiten!" Al
die gunstige omstandigheden bij elkaar zor-
gen ervoor, dat het museum met zijn vijftien-
honderd bezoekers per jaar toch goed draait.
Vooral dank zij de vrijwilligers, die altijd weer
klaar staan.

’t Werken met spontane hulpkrachten en ’t
uitbuiten van mogelijkheden leveren ook wel
eens merkwaardige voorvallen op. Zo ontdek-
te Martha op een gegeven ogenblik, dat de As-
ser juwelier Verhagen zijn winkel zou gaan
verbouwen. Alles moest veranderd worden en
de ingebouwde uitstalkasten zouden de con-
tainer ingaan. “Mogen wij ze hebben?”, vroeg
Martha hoopvol. “Haal ze maar op!”, was 't
antwoord en dat was niet aan dovemansoren
gezegd, Toen Bart kort daarop een telefoontje
kreeg, dat op maandag 8 februari om negen

uur het spul afgehaald kon worden, toog Mart-
ha aan het werk.

Er was weinig tijd, want 't was al vrijdag.
Maar het lukte. Vier gespierde kerels ver-
klaarden zich bereid te sjouwen en een stuk of
wat auto’s werden beschikbaar gesteld. Toen
echter de hele kolonne op ’t afgesproken tijd-
stip voor de winkel stond, bleek de zaak geslo-
ten. Na anderhalf uur zoeken kreeg Martha de
eigenares van de winkel aan de telefoon en
toen bleek dat de sjouwers niet op 8 februari,
maar op 8 maart verwacht werden! Toch, een
maand later waren ze allemaal weer present.
’t Bleek een geweldige klus te zijn, want de
kasten zaten muurvast en na een dag werken
waren ze nog niet klaar. “Dan komen we mor-
gen toch weer”, was het algemene besluit en
zo gebeurde het ook.

Ja, vrijwilligers zijn met geen goud te betalen.
Ieder jaar gaat er een nieuwsbrief rond en in
het dorp en de omgeving wordt hij door de da-
mes persoonlijk thuisbezorgd. Om geld te be-
sparen! Nieuwe ideeén worden met elkaar en-
thousiast uitgevoerd. Zo is er nu ook een apar-
te hoek voor de kleuters, onder de trap! Daar
kan met lego gespeeld worden en er liggen
kleurplaten. Voor de grotere kinderen zijn er
vragenlijsten opgesteld, waarmee ze door ’t
museum kunnen.

“FEen museum is nooit klaar”, zegt Martha en
Bart vult aan: “Ja, we hebben wat afgeklust!”
En met zijn bekende droge humor voegt hij er
aan toe: “Martha is de stimulans en ik ben de
timmerman!” Er moet weer nodig uitgebreid
worden. De kelders, dat is een nieuwe moge-
lijkheid. Bart ligt er ’s nachts dikwijls aan te
denken. “Hoe doen we dit en hoe doen we dat!”
Maar... ze komen er ongetwijfeld wel weer uit.
Uit de verbouwing zeker! En uit de kosten?
“Och, we overleven ’t wel! []




