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Kleine zuil
aan de rand
van de brink

in Doldersum.
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{Folo: Gerrit Boar.)
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an de rand van de brink in Dol-

dersum staat een gedenkteken in

de vorm van een kleine zuil. Het
inschrift aan de voet vermeldt dat het ge-
wijd is aan de nagedachtenis van Willem
Huender, die het initiatief nam tot de
aanleg van wegen tussen Vliedder, Dolder-
sum en Appelscha in de jaren 1908 tot
1917.

De heer W.Huender, notaris te Steenwijk en
secretaris van de afdeling van de Maatschap-
pij van Weldadigheid al-
daar, maakte het de com-
missarissen van genoem-
de maatschappij vaak las-
tig. Niet uit zucht tot
dwarsliggerij, maar ge-
dreven door een oprecht
verlangen de zelfstandig-
heid van de bewoners van
de landbouwkolonién Fre-
deriksoord en Wilhel-
minaoord te vergroten.
Zijn kritiek had vooral be-
trekking op de maat-
schappelijke toestand van
de zogenaamde vrijboe-
ren, die hij wilde verhef-
fen ’tot vrije menschen, ei-
generfde boeren, die de
vruchten kunnen plukken
van hun kennis, arbeid en
vlijt?

De vrijboeren hadden na-
melijk wel de beschikking
over een boerderijtje,
waren gebonden
aan allerlei beperkende
bepalingen en bevoogden-
de verzorgingsregels. Bo-
vendien konden ze, bij ge-
bleken tekortkomingen,
teruggeplaatst worden tot de stand van kolo-
nist-arbeider. Dit had naar Huender’s opvat-
tingen tot gevolg dat de meest energieke zo-
nen van de vrijboeren elders hun heil zochten
en de boerderijtjes steeds in handen kwamen
van de minst geschikte nakomelingen. Ja, Hu-
ender had zelfs geconstateerd dat “de men-
schen in de Maatschappij over het geheel iets
kleiner zijn, dan degenen die erbuiten wonen.
Wanneer men de krachtige, flink gebouwde
menschen in het Oosterveld, in het Friesche
veld en in Steenwijkerwold vergelijkt met de
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bevolking in de Maatschappij, dan valt het op
dat er een groot verschil is ten nadeele van
laatstgenoemde!”

Als echte vertegenwoordiger van de liberale
ondernemingsgeest vond hij dat de bevoog-
ding van de Maatschappij op moest houden.
Er moest plaats gemaakt worden voor meer
vrijheid en dus ook voor onderlinge concurren-
tie. De kolonisten “zijn bang voor mogelijke
veranderingen, omdat zij de energie missen
om de concurrentie in de vrije maatschappij
het hoofd te bieden. Dit komt omdat zij steeds
de beschermende hand
hebben gevoeld”, be-
toogde hij in 1895. Na-
tuurlijk nam men hem
zijn aanhoudende kritiek
niet in dank af en vaak
werd er wat geringschat-
tend over hem gesproken
als die ‘’dilettant-land-
bouwer’!

Toch won hij tenslotte
het pleit. Toen hij in 1912
weer een redevoering
hield, waarin hij o.a. be-
toogde dat “deze Maat-
schappij er eigenlijk is
om de groote maatschap-
pij te helpen”, werd zijn
boodschap eindelijk be-
grepen. Directeur Van
Leusen deelde mee dat
hij de zoons van vrijboe-
ren voortaan tot ‘gewone
huurders’ wilde maken,
waardoor de vrijboeren
dus pachtboeren zouden
worden.

Vrijheid dus, ook bewe-
gingsvrijheid. Vanuit die
gezindheid kwam notaris
Willem Huender ertoe
het initiatief te nemen de kolonién door de
aanleg van wegen beter bereikbaar te maken.
In samenwerking met de gemeenten Vledder
en Appelscha slaagde hij daarin. Hetgeen
mede tot gevolg had dat ook de inwoners van
Doldersum uit hun isolement verlost werden.
Vandaar het monumentje én de naam, die de
doorgaande weg door Doldersum draagt.

De Huenderweg!
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