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“Verbeelding brengt je overal!”

Het Warenhuis
Vanderveen te Assen

e dominee gaat voorbij!” Nog
steeds wordt gekscherend
deze term gebezigd, als in een
gezelschap druk pratende mensen een
stilte valt. Vroeger echter ging 't gebruik
van de uitdrukking bijna altijd vergezeld
van angstige spanning, want dominee
was vaak de onaangekondigde brenger
van rampspoed. Niemand kon immers be-
ter een plotseling sterfgeval aan de fami-
lie overbrengen dan de geestelijke leids-
man. Als hij zo maar voorbijging, hoopte
iedereen dat hij zou doorlopen!

Dat deed dominee niet in 1880 bij de win-
kel in koloniale waren van Doetje Olden-
burger in Nieuwe Pekela, die hier met ze-
ven dochters en één zoon woonde. Echige-
noot Jan was kapitein op de driemast-
kustvaarder 'Harmonie’ en het schip was
al maanden lang vermist. Dominee kwam
zeggen dat de plank met de naam van het
schip aangespoeld was, zodat nu officieel
kon worden vasigesteld dat Jan op zee ge-
bleven was. Later bleek het schip inder-
daad in het Katlegat met man en muis
vergaan te zijn.

Zo bleef Doetje met haar kinderen alleen ach-
ter. Ze zette haar winkel voort en ging ook
door haar dochters vervaardigde kledingstuk-
ken verkopen. Deze waren namelijk allemaal
zeer bedreven met naald en draad en ze wer-
den daarom de een na de ander opgeleid tot
coupeuse. De oudste, Antje, ging in 1894 in
betrekking bij een mevrouw in Assen, die een
zaak in stoffen dreef. Drie jaar later berichtte
ze haar moeder dat ze zelf een winkel wilde
beginnen, omdat er in Assen kazernes ge-
bouwd zouden worden. De bevolking zou toe-
nemen en de toekomstige klandizie dus ook,
dacht Antje ondernemend.

Op 1 mei 1897 opende ze een winkel in stoffen,
knopen, lint en garen aan de Varkensmarkt.
De zaak werd ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel op naam van Bareld Harmannus
Vanderveen, met wie Antje op 28 april daar-
aan voorafgaand in het huwelijk was getre-
den.

Kruiwagen

Bareld was reizend manufakturenhandelaar
en de hele week 'met 't pak bij de weg!’ Hij

logeerde altijd bij vaste adressen, familiele-
den of kennissen, en ’t was altijd een feest als
hij weer langskwam. Hij was een vlotte prater
en op de hoogte van alle nieuwtjes. Bareld
reisde altijd met de tram en huurde bij elk
station een kruiwagen. Met zijn kist vol nego-
tie daarop geplaatst, kruide hij dan van klant
tot klant. Jedereen kende hem en overal werd
hij als een vertrouwde vriend ontvangen.
Eens, toen hij op een middag met de tram in
Eext aankwam en besloot maar direkt naar
zijn overnachtingsadres te gaan, huurde hij
behalve een kruiwagen ook een kruier. Hij
was doodop en dacht zich deze luxe voor één
keer wel te kunnen permitteren. Bij zijn vrien-
den aangekomen, bleek men daar echter heel
anders over te
denken. “Zo Van-
derveen, heb jij 't
zo hoog in de kop
kregen?” vroeg de
gastvrouw  ver-
ontwaardigd op
de kruier wij-
zend. “Nou, veur
oes huuft ’t dan
niet meer, heur.
Gao dr maor
weer uut!” Bareld
schrok en besefte
dat hij te ver ge-
gaan was. Hij be-
taalde de kruier
het afgesproken
dubbeltje, putte
zich uit in veront-
schuldigingen en
werd weer in ge-
nade aangeno-
mern,

Het ging het echt-
paar goed aan de
Varkensmarkt.
Er werden twee
dochters en een
zoon geboren en
in 1904 werd een
winkelpand met
bijbehorende wo-
ning in de Oude-
straat betrokken.
Hier begon Antje




een zaak in mode-artikelen en hoeden. De hoe-
den maakte ze zelf en veel japonnen ook, op
bestelling. Dagenlang trok ze er op uit om da-
mes uit de betere stand de maat te nemen en
hen te laten passen. Tiny, haar oudste dochter
was dan in de zaak. Later kwam ook Bonny,
die eerst met goed gevolg de HBS doorlopen
had, erbij. Zoon Nico, de vanzelfsprekende op-
volger, ging als volontair naar Alkmaar en Ut-
recht. Om bij collega’s ervaring op te doen.
Toen hij in 1922 uit militaire dienst kwam,
wachtte hem een verrassing. Moeder Antje en
de zusjes hadden een prachtig pand in de
Kruisstraat gekocht. Noch vader Bareld, noch
Nico hadden daar iets mee van doen gehad. De
vrouwen deden de winkel en regelden, de man-
nen trokken er op uit en zorgden voor de han-
del, zo simpel lag dat.

Als vanzelfsprekend nam Nico nu zijn vader’s
taak over. Hij werd koopman en reisde met de
tram met een koffer vol stalen de vaste klan-
ten af. Voornamelijk leraren, schoolmeesters
en ambtenaren - goed volk met een vast sala-
ris. In 1929 kocht Nico een auto, een A-Ford
met een stalen kofferbak, met riemen achter-
op vastgesnoerd.

Hij trouwde met Aagje Feitsma, die als doch-
ter van een Leeuwarder kaashandelaar een
rijke winkelervaring meebracht. Samen met
Nico zorgde ze ook nog voor tien kinderen, zes
dochters en vier zonen. Nico werkte hard en
zijn omzet was vaak groter dan die van de win-
kel. Als kerkelijk (gereformeerd) man was hij
nauw betrokken bij het christelijk onderwijs
in Assen en als groot bewonderaar van Abra-
ham Kuyper zette hij zich bijzonder in voor de
Vrije Universiteit in Amsterdam.

Nico was in de dertiger jaren ook sterk anti-
nationaal-socialistisch gezind en stak dat niet
onder stoelen of banken. Direkt na de capitu-
latie op 14 mei 1940 dook hij uit vrees voor
tegenmaatregelen onder op de zolder van een
huisje achter de winkel. Er gebeurde echter
niets en na veertien dagen kwam hij opgelucht
weer tevoorschijn.

De familie Vanderveen kwam de oorlog goed
door. In 1948 werd besloten tot uitbreiding
door de aankoop van een belendende winkel.
Bart, de oudste van de vier zonen, was hiervan
zo onder de indruk dat hij in zijn dagboekje
een tekening maakte van alle panden, ingeslo-
ten door de vier omringende straten. Die zou-
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den allemaal deel moeten gaan uitmaken van
het Warenhuis Vanderveen, fantaseerde hij.

Nieuwe visie

Vader Nico ontwikkelde een nieuwe visie. “De
mensen moeten naar de zaak en niet omge-
keerd” zei hij en hij liet de auto voortaan
thuis. "Vanderveen, de zaak voor iedereen!’,
werd de door hem bedachte slagzin en ’Een
goed produkt voor een goede prijs!’ werd de te
voeren beleidslijn. Het gezin ging boven de
winkel wonen en wijdde zich voortaan geheel
aan de zaak, die in 1950 van een firma omge-
vormd werd tot een NV. De tantes werden uit-
gekocht, vader Nico werd directeur en de zes
zusjes en de vier broers werden de een na de
ander ’ingezet’.

Jelle ging de etalages doen en Tineke, ’een
kel’, speelde jarenlang de hoofdrol bij dein- en
verkoop. Toch werden de zusjes geen 'winkel-
dochters’ zoals eens hun tantes. Ze trouwden
niet met de winkel, maar met mannen van
vlees en bloed en begonnen hun ’eigen bedoe-
ning’. Ook twee broers verlieten op de duur de
zaak. Warenhuis Vanderveen begon aan een
geweldige uitbreiding.

Alle belendende winkels werden de een na de
ander ‘met man en muis’ in het bedrijf opge-
nomen. Met man en muis; met hun assorti-
ment, met hun klantenkring en met hun voor-
malige eigenaars, die nu als ’floormanagers’
bij het warenhuis in dienst kwamen. Als een
van hen uitviel, werd hij of zij vervangen door
een afdelingschef, soms een zoon of dochter
van een van de tien kinderen. Zo werd het fan-
tasiebeeld van Bart tenslotte toch bewaar-
heid. Met uitzondering van een bankgebouw
werden alle door hem eens getekende panden
eigendom van het warenhuis en door interne
verbouwing tot één geheel samengevoegd.

Ruurd Vanderveen, evenals broer Jelle direc-
teur van Warenhuis Vanderveen, zit tegen-
over me. Een drukke prater in een keurig kos-
tuum, donker golvend haar met hier en daar
een grijze draad, een bril. Bepaald geen op-
zichtige zakenman in een luxueus ingericht
kantoor. Integendeel, de bureauruimte is wat
simpel en ligt eigenlijk weggestopt op de bo-
venste etage. Af en toe komt een personeelslid
er tijdens een rustpauze zijn brood opeten en
de krant lezen.

Ruurd vertelt over de laatste ontwikkeling:
het franchise-concept. De directie biedt de
ruimte en het produkt aan en zoekt een con-
ceptnemer, een persoon of een onderneming,
die er bij past. Als ’t concept niet aanslaat,
wordt een ander bedacht en een verandering
kan binnen een dag plaatsvinden. Door van
tevoren goede afspraken te maken, verlopen
wisselingen zonder problemen.

Er worden nu zestig concepten geéxploiteerd,
waarbij ook zestig bedrijfsleiders betrokken
zijn; in dienstverband, als pachter of als fran-
chise-nemer. leder heeft zijn eigen perso-
neelsbestand en zo werken er momenteel on-
geveer tweehonderd mensen. Het systeem
heeft grote voordelen. Er is geen persoonlijke
naijver tussen de verschillende afdelingsle-
den; ieder heeft zijn eigen territorium en
houdt dat goed in de gaten. Dat is ook belang-
rijk bij het voorkomen van diefstallen. De con-
tinuiteit is verzekerd en er is een grote ver-
scheidenheid aan produkten, die aangeboden
wordt door gespecialiseerde vakmensen. Er
zijn kapsalons voor volwassenen en voor kin-
deren;er is een dierenhandel, een boekhandel,
een optiekafdeling, een schoenenzaak, een
reisbureau; er worden kousen, c¢d’s en groen-
ten verkocht. Er is ook een kaasshop - eigen-
lijk een historisch paradepaardje van de Van-
derveen’s, want moeder Aagje deed immers
ook in kaas. Er is teveel om op te noemen!
Dat is ook de opzet. De zaak moet op een af-
stand van zo'n tachtig kilometer nog in de ge-
dachten van de mensen zitten, vinden de
Vanderveen’s. Ze moeten hier een gedeelte
van de dag kunnen doorbrengen en telkens
weer een afdeling vinden die hen boeit. “Wat
verkoop je eigenlijk niet?”, vraagik Ruurd. Hij
denkt even na. “Geen automobielen en we heb-
ben geen makelaardij in huis!”, zegt hij dan
lachend.

Er komt een nieuwe voorgevel, ontworpen
door architekt Herman Hertzberger uit Am-
sterdam. Het wordt een open pui met een
penthouse er bovenop, uitzicht biedend op As-
sen en de verre omgeving. Telescopen zullen
de blik van het hier koffiedrinkend publiek
nog verder verruimen. Een glazen lift zal de
bezoekers naar boven brengen. “Een stuk
theater natuurlijk”, pareert Ruurd mijn ver-
baasde blik, “maar zo krijgt het warenhuis een
smoel, dat mensen lokt!” En dat is sinds Doet-
je Oldenburger ook de bedoeling.

Boven Ruurd’s hoofd zie ik op een poster een
uitspraak van Albert Einstein: “Verbeelding
brengt je overal!” Ik moet weer even denken
aan het dagboekje van Bart en door de zaak
naar buiten lopend, wordt die indruk weer
versterkt. Roltrappen voeren klanten af en
aan van etage naar etage. Een man slentert
met de handen in zijn zakken wat rond; zijn
vrouw bekijkt peinzend een glazen vaas, zet
hem neer, pakt weer een andere. Een echtpaar
bespreekt al folders doornemend een reis, een
kind wordt geknipt in de kapsalon, in de boek-
handel wordt een lichtreclame uitgeprobeerd.

Ik loop het warenhuis uit. Die pui, die wil ik
straks zien en met die glazen lift wil ik wel
eens naar boven. Verbeelding brengt je overal!
O
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