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Aleid en J
- vijfentwintig jaar Noorde

Het Noorder

DR

en warme zomermiddag in augus-
tus, op weg naar het Noorder Die-
renpark in Emmen. De bermen van
de Van Schaikweg staan al vol met auto’s,
als ik de richtingsborden naar het offi-
ciéle parkeerterrein volg. Naar links de
Emmastraat inslaand is de toestand on-
veranderd en ik neem het zekere voor het

dere stelletjes, oma’s in keurige jurken, vrou-
wen in korte en mannen in lange korte broe-
ken. Een boeiend schouwspel.

Een handvol fotografen probeert met wis-
selend succes iedere binnenkomer op de ge-
voelige plaat vast te leggen. Bij 't vertrek kun-
nen de dan ontwikkelde foto's afgehaald wor-
den. Met rekken vol worden de produkten ten-

Dierenpark onzekere door snel een nog lege plaats in toongesteld; de prijzen va-
voor de de grasrand te bezetten. Gelukkig maar! rieren van f 7,50 tot f 17,50,
oorlog. Op de parkeerplaatsen voor al naar gelang 't formaat.

(Foto: Gerit Boer)  * bezoekers aan Per dag worden er zo’n vijf-
S
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het die-
renpark en de Zuid-
oosthal is geen plekje meer vrij.

Groepjes toeristen en dagjesmensen
staan te wachten bijde bushalte; anderen
besluiten wandelend de afstand te over-
bruggen.’t Is tenslotte maar tien minuten
lopen, wordt er gezegd. De spoorlijn over,
langs een houten giraf op de hoek, door
een straat met woonhuizen en langs
het kantongerecht en het postkantoor.
Maar dan ben je er ook, bij de hoofdin-
gang.

Twee stevig gebouwde jongemannen con-
troleren de niet aflatende stroom bezoekers.
Vaders en moeders met kinderen, jonge en ou-

endertighonderd opna-
men gemaakt, schat een
van de fotografen.

Een stalletje onder
een afdak van wit laken
heeft veel aftrek. Hier
zijn gratis posters te

verkrijgen en het keu-
rig uitgevoerde jubi-
leumboekwerk “n Me-
tamorfose’ voor de
prijsavans i 9 50.
Abonnementhou-
ders kunnen het
boek zo meenemen,
maar moeten dan
wel toestaan, dat
er een gaatje in
hun kaart ge-
knipt wordt. Allicht, je moet
de kat niet op 't spek binden. Gevraagd naar
het aantal weggegeven c.q. verkochte exem-
plaren antwoordt een der medewerkers grijn-
zend: “Genoeg!”. En hij wendt zich tot de vol-
gende klant.

Het boek is samengesteld ter gelegenheid
van het zestigjarige bestaan van het park en
de dochter van de stichter, de huidige direc-
teur Aleid Rensen blikt in korte stukjes terug
op de geschiedenis. Ik krijg dat verhaal van-
middag uit de eerste hand n.l. van haarzelfen
haar echtgenoot, mededirecteur Jaap Rensen.

Bizar bouwwerk

Jan Oosting was kandidaat- notaris in Em-
men en besloot, toen hij midden dertig was op
doktersadvies zijn beroep op te geven. Hij was,




oorrecht leven geleid te hebben!”

aap Rensen,
r Dierenpark

zo drukt Aleid zich voorzichtig Drents uit, niet
onvermogend en kon zich dus uitstekend red-
den. Zijn zoon Willem was vanaf zijn prille
jeugd bezeten van dierentuinen en verklaarde
op zijn zesde jaar al directeur van Artis te wil-
len worden. Hij verdiepte zich jarenlangin een

studie boekhouden zonder daar ooit mee klaar
te komen.

Intussen hield hij zich ook bezig met pluim-
veeveredeling in de ongeveer tien hektare gro-
te tuin van zijn vader en aangezien Artis toch
tot de onmogelijkheden behoorde, rijpte bij
hem het plan dan hier maar een dierentuin te
beginnen. Samen met de creatieve tuinman
Berend Gewald ontwierp Willem een plan,
maar vader Jan was niet al te enthousiast. Hij
raadpleegde eerst een aantal commercieel voe-
lende notabelen en gaf tenslotte na verkregen

gunstige adviezen zijn zegen, zijn tuin en zijn
geld, bestaande uit tweeénvijftig aandelen
van duizend gulden. Op een terrein van acht
hectare begon Willem Oosting zo zijn dieren-
tuin met als levende have o.a. kraagberen, ijs-
beren, wolven, leeuwen, kamelen, manescha-
pen, apen, watoesirunderen en fazanten.
Geinspireerd door de ideeén van de beroemde
Carl Hagenbeck liet hij hier en daar een wat
bizar bouwwerk als dierenverblijf neerzetten.
Zo verrezen er rotspartijen voor kraagberen en
maneschapen en liepen ijsberen op cementen
ijsschotsen achter een gracht. Houten stalle-
tjes met pagodedaken waren er voor hoefdie-
ren en loopvogels.

De dierentuin opende zijn poorten op he-
melvaartsdag 1935 en werd direkt een groot
succes. Het was iets volslagen nieuws en van

heinde en ver stroomden de belangstellenden
toe. Per fiets, per tram en per trein. Toen Wil-
lem in 1938 trouwde met de tuinarchitekte
Tineke Bosma werd ook veel aandacht ge-
schonken aan de beplanting.

Eind 1938 werd dochter Aleid geboren,
maar nog geen jaar later besloten de echtelie-
den uit elkaar te gaan. Voor de jonge Aleid
brak hierdoor een niet zo gemakkelijke perio-
de in haar jeugd aan. Ze werd opgevoed door
moeder of grootmoeder en bracht af en toe een
bezoek aan haar vader in Emmen.

“Elke keer

verwonder je

Je weer.

I

{Foto: Gerrit Boer.)
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“We hebben
€en naarrt
opgebouwd”.

(Fote: Gerrit Boer.)
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plaatsen  in.

Onderduikers | Derose flamingo’s werden ‘omkransd’ door ro-

| se prunusbomen; de bruine bisons kregen een

Gedurende de oorlog bleek de dierentuin achtergrond van jasmijnstruiken. Dat was ook

een uitgezochte schuilplaats voor onderdui- praktisch, want de geur van de bloemen kon

kers. Een groot deel van hen verbleef ’s nachts dan tevens de doordringende bisonstank ver-
in de ronde koepel boven het roofdierenge- | drijven.

bouw. Daar was hooi en stro opgeslagen voor Vader Willem was de

de inmiddels ook aangeschafte olifant.
Overdag liepen de onderduikers in
overall als oppassers in de tuin
rond en verrichtten allerlei

directeur, die 't be-
heer voor zijn

rekening
nam.
hand- en spandiensten.
Bij gevaar floot de
man aan 't loket luid
en indringend en
iedereen vlucht-
te dan de schuil-

Naar de hooi-
zolder of ook
wel naar het
restaurant,
waaronder
de vloer een
grote kruip-
ruimte was.
De roof-
dieren  boe-
zemden de
Duitsers Z0
veel ontzag in,
dat ze de koepel
als vanzelfspre-
kend met rust lieten.
Eenmaal wilden ze er
toch een onderzoek in-
stellen, maar Willem’s me-
dedeling, dat de dieren aan een
besmettelijke ziekte leden, deed hen

van gedachte veranderen. Bij deze gele- Ook

genheid vonden ze wel een kamertje met een hij wilde een
bed, waar ’s nachts ook een onderduiker ver- | mooi park met landschappelijke
bleef. De oppassers wisten hen er echter van accenten, maar zijn ideeén wa-
te overtuigen, dat een van hen daar sliep, als ren nogal eens ‘kitscherig’, vond
er dieren ernstig ziek waren of jongen moes- zijn vrouw. Vooral toen de direc-
ten krijgen. teur het plan opvatte schemer-
De dierentuin kwam de oorlog goed door, al lampen van hertegeweien te la-
was het vaak moeilijk voldoende vlees voor de ten vervaardigen, werd er nogal
roofdieren te bemachtigen. Om deze reden geruzied. Maar dat waren toch
werden er wel jonge bizons en kamelen vetge- slechts bijkomstigheden. De
mest en geslacht. Na de bevrijding kwamen tuin liep uitstekend.
Willem Oosting en Tineke Bosma elkaar weer De levensomstandigheden
nader en ze besloten opnieuw te trouwen. Zo van de dieren waren echter niet
kwam Aleid weer terug in Emmen. zo rooskleurig. Veel nieuwe aan-
Een fantastische tijd brak aan voor het winsten haalden zelfs de winter-
park. Er waren jaren met tweehonderdvijftig- periode niet. Te weinig kennis van het dierge-
duizend bezoekers, terwijl de tuin toch maar drag, van de natuurlijke omgeving en van de
zeven maanden geopend was. Moeder Tineke juiste verzorging waren de hoofdoorzaken.
bemoeide zich intensief met het aanzien. De Leeuwen kregen een prikje tegen katteziekte
tuin moest een park worden, vond zij en dus en wat vitamines toegediend en dat was het
moesten sombere naaldbomen plaats maken dan. De bezoekers mochten voeren met in het

voor loofbomen. Ze lette bijzonder op kleuren. | park verkochte pinda’s en vooral apen werden




hiervan het slachtoffer. Ze kwamen aan het
normaal verstrekte voedsel niet meer toe. Van
preventieve maatregelen was geen sprake.
Het is achteraf niemand te verwijten. Het
hoorde bij het tijdsbeeld van aapjes kijken in
de dierentuin.

In 1960 overleed Aleid’s moeder. Dat was
een slag, ook voor de dierentuin. Haar rol was
altijd heel belangrijk geweest en haar stimu-
lerende invloed niet minder. Vijf jaar later be-
gon het aantal bezoekers terug te lopen. Er
kwamen minder inkomsten, er was geen geld
meer voor nieuwe dingen en tenslotte moest
ook op het onderhoud bezuinigd worden. 't
Was de bekende spiraal van onontkoombare
tegenslagen. Willem Oosting raakte gedesillu-
sioneerd en besloot in 1970 de tuin maar te
verkopen.

Dat kon hij echter niet alleen, want de helft
van de tweeénvijftig aandelen was in het bezit
van zijn enige zuster Digna. Deze wilde het
park in de familie houden, maar dat was slechts
mogelijk als zij ook de aandelen van Willem
kocht. Hiervoor ontbraken haar echter de mid-
delen en dus werd de volgende konstruktie be-

i

dacht en overeengekomen. Digna zou de aan-
delen van haar broer overnemen en die direct
tegen dezelfde prijs verkopen aan de gemeente.
Zo zou de tuin voor de helft familiebezit blijven
en voor de andere helft eigendom worden van
de Emmer gemeenschap. Nu moest nog een
nieuwe directeur gevonden worden.

Meester Harm van Riel

Aleid Oosting was inmiddels getrouwd met
de architect Jaap Rensen. Het echtpaar had
drie kinderen en woonde in Bussum. De pre-
sident- commissaris van het park, het beken-
de V.V.D.kamerlid Meester Harm van Riel,
kwam nu op het idee Aleid en Jaap te vragen
de directie op zich te nemen. Hij ging op visi-
te in Bussum om hen persoonlijk over de
streep te halen.

Toen dit bezoek bij de familie Rensen werd
aangekondigd, trof men daar speciale voor-
zorgsmaatregelen. Er werd een stevige stoel
bij de buren geleend en Jaap kocht een doos
dure sigaren, want zoals bekend was de ver-
wachte gast zowel een zeer zware man als een
zeer zware roker. Een auto met chauffeur
bracht de president- commissaris naar Bus-
sum en eerstgenoemde kondigde laatstge-
noemde bij het openen van de deur aan met
een luid en duidelijk uitgesproken: “Meester
Harm van Riel!”. Vervolgens schreed het ka-
merlid al puffend naar binnen, negeerde de
speciaal neergezette stoel en zeeg neer op de

niet al te zware bank. Het nu volgende
gesprek was bepaald niet van
korte duur en toen Meester
Harm wvan Riel vertrok,
waren alle dure sigaren
opgerookt en de ve-
ren van de bank on-
herstelbaar be-
schadigd. Maar
het contact was
niet vergeefs
geweest.

Na uitvoe-
rig beraad be-
sloten Aleid
en Jaap op
het aanbod in
te gaan. Ze

waren beide
aan iets
nieuws toe en
dit was een enor-
me uitdaging.
Jaap aarzelde het
meest, omdat hij bang
was zijn vak niet meer
voldoende te kunnen uitoe-
fenen. Voor Aleid was het ge-
makkelijker; zij was met de tuin
opgegroeid. Van één ding waren ze over-
tuigd! De dierentuin en ook de totale opzet
moesten drastisch veranderen.

In september 1970, nu vijfentwintig jaar
geleden, begon de nieuwe directie aan een in-
grijpende reorganisatie. De tuin moest tijde-
lijk gesloten worden om verschillende verbou-
wingen mogelijk te maken. Op 31 mei 1971

«

“We blijven
voorlopig ver-
bonden met
het park”.

(Foto: Gerrit Boer.)
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“Park maakt
belangrijk
deel van ons

leven uit”.

(Foto: Gerrit Boer.}
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werd het Noorder Dierenpark heropend “om
nooit meer dicht te gaan!” Dat namen ze zich
voor en daar hebben ze zich aan gehouden,
Jaap en Aleid. Het park bleef geopend, zomer
en winter, ruim vierentwintig jaar lang.

Op 15 september 1995 namen ze afscheid,
de beide directeuren. Jaap is vijfenzestig en
ging met pensioen en Aleid ging met hem mee.
Hoe is het hen vergaan in al die jaren? Hoe is
het het park vergaan? Vragen, die door hen be-
antwoord worden tijdens een uren durend ge-

sprek in het zenuwcentrum van het bedrijf, de
kantoorruimte in het voormalige huis van de
familie Oosting.

Ze zitten aan een moderne conferentietafel
met glazen blad. Aleid, spontane en spraakza-
me dame, tikkeltje ijdel en zeer gesteld op een
verzorgd uiterlijk en Jaap, keurige heer, be-
dachtzaam en rustig formulerend. Ze zijn heel
verschillend die twee, dat ziet een kind.

Samenwerking

Hoe verliep jullie samenwerking? Jullie lij-
ken me nogal verschillend.

JaaP: “Ja, we zitten heel anders in elkaar,
maar dat is juist goed. We vullen elkaar aan.”
ALEID: “Jaap is de man van de lange adem
en ik doe het korte baanwerk. Ik heb plannen,
ideeén. Soms midden in de nacht. Dan vraag

ik: “Slaapje? Ik heb eenideetje!” en dan vraagt
Jaap: “Is’t niet wat laat?” Dan zwijgen we. Een
half uur later gaat het licht aan en kan het ge-
beuren, dat we tot de volgende ochtend door-
praten. Aan de tekentafel werkt Jaap zo'n idee
tot in de kleinste details uit.”

Jaap: “Tk maak de plannen klaar en Aleid
bedenkt de teksten. Zij kan alles veel beter on-
der woorden brengen.”

ALEID: “Jaap ontwerpt en beheert en ik be-
nader de mensen. Er wordt wel eens gezegd,

dat ik altijd op de voorgrond sta, maar dat is
een bewuste rolverdeling. De p.r. is mijn afde-
ling.”

Zijn er wel eens spanningen?

ALEID: “Natuurlijk. Je hebt spanningen in
je gezin en in je werk. Maar er is altijd het
park. Dat maakt een belangrijk deel van ons
leven uit. Als een van ons niets met het die-
renpark te maken had gehad, zou het heel
moeilijk geweest zijn. Daarom is het ook on-
denkbaar, dat ik alleen door zou gaan.”

Wat pakten jullie in 1970 het eerste aan?

ALEID: “We kozen voor een educatieve op-
zet. Meer informatie over de dieren verstrek-
ken. Er kwam een educatief centrum met een
filmzaal. In de tweede plaats moesten de ver-
blijven verbeterd en aangepast worden. We




gingen bewust dieren afstoten, een keuze ma-
ken met een voorkeur voor groepsdieren.
Daarna begonnen we jaarthema’'s te ontwik-
kelen, geholpen door de bioloog Berend Weer-
man, die tien jaar met ons samenwerkte. Om
de eerste wijzigingen te bekostigen, leenden
we bij de gemeente Emmen een miljoen gul-
den. Dat geld kwam terug, want het bezoe-
kersaantal steeg en bleef stijgen. In het ope-
ningsjaar bedroeg het al driehonderdvijfen-
twintigduizend!”

En jullie werden bekend?

ALEID: “Ja, wat dat betreft hebben we veel
aan Willem Duys te danken. Die vroeg mij
vaak om met dieren in zijn ‘Vuist’ te komen.
Zo in de trant van: “Heb je nog wat leuks?”.
Nou, dat hadden we altijd wel. Daarna kwam
‘Van gewest tot gewest’ en vervolgens de een
na de ander.”

Kennen jullie je dieren goed?

ALEID: “Jawel, maar niet meer zo goed als
vroeger, toen we zelf ook hielpen verzorgen.”

Jaar: “Toch zijn we er nog steeds nauw bij
betrokken. En je hebt voor bepaalde dieren
vaak een sterke affectie.”

ALEID: “Zo hadden we ons nijlpaard Wins-
ton, dat vlak na de oorlog kwam. Hij lag maar
in z'n eentje in die badkuip. In 1973 hebben we
hem gezelschap gegeven van Anna en toen
werd hijineens levendiger. Ze kregen zelfs jon-
gen en dat is dan prachtig.”

Jaap: “Door het ontwerpen van de verblij-
ven blijf je vanzelf geinteresseerd. De dieren
laten leven in hun natuurlijke omstandighe-
den vereist kennis van de soort en van de
exemplaren, die je verzorgt.”

Is het dan wel natuurlijk die olifantenstier
een aparte behuizing te geven?

Jaap: “Zeker! In de natuur leven volwassen
stieren ook niet bij de kudde. Als er een koe
tochtig wordt, biedt ze zichzelf wel aan. Dat
heeft de verzorger gauw genoeg in de gaten en
dan gaat de koe een paar dagen logeren.”

Jullie hebben een prachtig nijlpaardenbassin
aangelegd, maar er is zo weinig te zien, vind ik.

Jaap: “Dan let je niet goed op! Ik kan er uren
naar kijken.”

ALEID: “Ze spelen heel vaak en houden
schijngevechten, maar wel op bepaalde tijden.
Meestal laat in de ochtend. 't Hangt ook van
het weer af.”

JaaP: “De aanleg heeft heel wat hoofdbre-
kens gekost. Overleg met de verzorgers. 't Ei-
genlijke verblijf zo bouwen, dat het van bui-

ten niet te zien is. Een perfect werkend
filtersysteem om het water te zuiveren. Stu-
denten deden een onderzoek om te kijken
wanneer de dieren het vaakst poepten. Nu
zorgen we ervoor , dat ze de meeste mest in
het binnenbad kwijtraken en in ’t bassin heb-
ben we pompen voor de doorstroming. Eerst
gaat het water over een voorfilter en dan naar
een biologisch filter. Allemaal computerge-
stuurd. Maanden hebben we er over gepraat.
Alle mogelijkheden en onmogelijkheden wer-
den besproken. Dan kwamen er ook nog de
veiligheidsaspekten bij, het hele hekkensys-
teem. Zo werd het iets nieuws. Geen enkele
dierentuin is zover en ze komen dus allemaal
hier kijken.”

ALEID: “t Geeft een heel voldaan gevoel. De
dieren voelen zich thuis in hun eigen omge-
ving. Er worden voortdurend jonge nijlpaar-
den geboren. Zo hebben we 't gewild! Dieren in
hun natuurlijke omgeving en geografisch bij
elkaar ingedeeld; soorten per werelddeel. Er
komen veel bezoekers omdat ze zien, dat de
dieren 't heel plezierig vinden hier.”

Krijg je nog wel dieren binnen, die in ’t wild
gevangen zijn?

ALEID: “Niet veel meer. Het tegendeel ge-
beurt nu ook. Van ons bestand leeuwenaapjes
hebben we er verschillende met succes terug
kunnen zetten in de natuur.”

Zo kun je ook met uitsterven bedreigde soor-
ten redden!

ALEID: “Ons doel is mensen in aanraking te
brengen met dieren, niet om te fokken met be-
dreigde diersoorten. Hiervoor kun je beter re-
servaten in het land van herkomst opzetten.”

JaaP: “En die kunnen wij dan weer van
dienst zijn met onze verworven kennis. We we-
ten bijoorbeeld heel veel van Humboldtpin-
quins en adviseren hierover in Peru.”

Vijfentwintig jaar! Wat waren de hoogte-
punten?

ALEID: “De geboorte van het eerste olifan-
tjel”

JaaP: “Het succes van het eerste jaar. En de
vlindertuin!”

ALEID: “En de opening van het Biochron met
zijn prehistorische dieren door koningin Beat-
rix in 1985. De prijzen, die we kregen voor on-
ze exposities!”

Jaap: “Elke keer verwonder je je weer. Zelfs
bij de Afrikasavanne, die al sinds 1974 func-
tioneert. Op 't ogenblik ben ik erg gefascineerd
door 't berenverblijf en 't Amerikahuis. En
door de Amerikaanse vliegkooi, die we steeds
veranderen. Niemand bemerkt bijvoorbeeld,
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dat we daar de filtergebouwen achter wegge-
werkt hebben!”

ALEID: “De Afrikakar vind ik ook geweldig.
't Is een kruising tussen een riksja en een ijs-
cokar. Er zit van alles op en in. En de potvis-
expositie is prachtig. Met simpele dingen iets
maken, dat trekt, dat is schitterend!”

Dieptepunten?

ALEID: “Het overlijden van onze goede en
trouwe hoofddierverzorger Gezinus Boer, pre-
cies in het jubileumjaar 1985. En, op een heel
andere manier, de dood van het olifantje Bo
Gyi. Beide gebeurtenissen grepen
ons allemaal erg aan.”

Jaap: “Het jaar van de oliecrisis,
waarbij op zondagen niet met de
auto gereden mocht worden. Dan
zie je het bezoekersaantal kelde-

»

ren,
Hoeveel medewerkers zijn er nu?

Jaap: “We zijn begonnen met elf
mensen en nu zijn er ongeveer hon-
derdvijfentachtig. Als er op de jaar-
lijkse feestavond met partners zo'n
driehonderdvijftig betrokkenen
aanwezig zijn denk je wel eens:
“Wat een mensen! Die leven alle-
maal van 't park!”. Er hoeft maar
één verkeerde beslissing genomen
te worden en je staat voor de con-
sequenties. Dat geldt ook voor de dieren. Bij
de ringstaartmaki's brak een besmettelijke
ziekte uit en meer dan de helft ging dood. Je
staat machteloos. Je hebt gefaald!”

ALEID: “Je voelt je rottig!”

Het Noorder Dierenpark is een trekpleister
van formaat. Vorig jaar één miljoen zevenhon-
derdduizend bezoekers! Waarom nu dan nog
uitbreiden?

ALEID: “Die trekpleister valt tegen. Het
park is mudvol en we kunnen daar niet verder
uitbreiden. We hebben een gigantisch par-
keerprobleem. De enige mogelijkheid voor ons
is uitbreiden op de Noordbargeres. Als je stopt
met groeien is dat de doodsteek voor je be-
drijf1”

Jaap: “We willen een spectaculaire verbin-
ding onder- en bovengronds maken. Eigenlijk
moet die verbinding het mooist zijn. Bezoekers
kunnen straks met een kaartje beide lokaties
bezoeken. Water wordt 't thema van het nieu-
we park. Er komen een museum, een aquari-
um en een waterspeeltuin en er worden na-
tuurlijk veel waterdieren gehuisvest.”

’t Is toch zonde van die mooie es!

JAAP: “Vind je deze de mooiste, die er is?”

ALEID: “Als wij er niets aan doen, is ze bin-
nen tien jaar toch volgebouwd!”

Jaap: “Dat duurt langer. Zeker niet binnen
tien jaar!”

ALEID: “Dat is mijn prognose!”

Wat zijn jullie persoonlijke plannen voor de
toekomst?

ALEID: “We blijven voorlopig verbonden met
het park. We wonen er nog drie jaar en geven
nog twee jaar adviezen. En we zijn er natuur-
lijk ook in bestuurlijke zin bij betrokken.”

Jaap: “Er zijn nog tal van problemen en ik
blijf desgevraagd graag ontwerpen.”

ALEID: “We kregen al een aanbod uit Korea
om binnen twee maanden dierentuinadviezen
te komen geven. Dat was op te korte termijn.
Maar zo’n opdracht pikken we wel in het ver-
volg.”

Jaap: “Als we er tijd voor hebben!”

ALEID: “We hebben een naam opgebouwd.”

Jaap: “Dan zouden we toch ook wel eens din-
gen kunnen gaan doen, die vroeger onmogelijk
waren. Reizen; tentoonstellingen, musea en
dierentuinen bezoeken.”

ALEID: “En ik heb nu al zoveel nevenfunc-
ties! (Vierentwintig tel ik er op het mij ver-
strekte curriculum vitae.) We zien wel!”

Zijn jullie tevreden over vijfentwintig jaar
directie?

ALEID: “We hebben 't gevoel een zeer be-
voorrecht leven geleid te hebben. We hebben
optimaal kunnen doen, wat we wilden. We
hebben onze talenten volledig gebruikt!”

JaaP: “Ik ben het er helemaal mee eens. We
gaan een nieuwe fase in en zullen weer nieu-
we oplossingen voor nieuwe problemen vin-
den!” Qa

“Ons doel:
mensen in
aanraking
brengen met
bedreigde
diersoorten.
Niet om te
fokken met
bedreigde
diersoorten.”

[Foto: Gerrit Boer.)
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