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De straat heet Vaart en die naam suggereert de aanwezigheid van een
omvangrifke hoeveelheid water. Deze Vaart kenmerkr zich echter door
een verkeershelemmerende hoeveelheid geplaveide stenen zonder zelfs
maar een sloot of greppel. FParallel ten zuiden ervan bevindt zich de
Baptistenkade, een wat hoger gelegen weg, en ook hier doer zich een
soorigelijle manco voor. De oplettende lezer heeft al begrepen, dar bif het
ontbreken van water ook de naam kade nergens
op slaat, maar dar is nog niet alles. Zelfs van
baptisten ontbreekt elk spoor. Tenminste als men
het getuigenis van omwonenden serieus neem,

De zojuist omschreven opeenhoping van tegen-
strifdigheden vinden we in Gasselternijveen en
gelukkig is er een alleszins redelijke verklaring
voor te vinden. Immers, de Vaart was in vroeger
tijden werkelijk een vaart, vol kabbelend water
en bevaren door de roemruchte vioot van
Gasselternijveense schippers (zie het scheep-
vaarimuseum aan de Hoofdstraat). De naam
kade is hiermee dus ook afdoend verklaard. Rest
alleen nog de baptisten.

Op 3 maart 1839 deed Johannes Elias Feisser
zijn intrede als hervormd predikant te
Gasselternifveen. I1if was in 1805 geboren en
studeerde van 1823 1ot 1826 theologie aan de
Groninger universiteit. Na het afleggen van zijn
proponentsexamen bezochr hij nog een jaar de
universiteit van Leiden om op 241 fjuni 1828, al
weer te Groningen, te promoveren tot doctor in de
theologie. Hif werd nu achtereenvolgens predi-
kant te Lekkum( Fr.), Winschoten en Franecker
en verloor in laaisigencemde plaats zijn eerste
vrouw en twee kinderen.

Deze tragische gebeurtenissen grepen hem zo
aan, dat hij in 1838 eervol ontslag vroeg en zich
bif zifn ouders in Veendam vestigde. Hier stierf
ook nog een derde kind. Zifn troost in bijbelstudie zoekend kwam hif
langzamerhand tot de overtuiging tot nu toe verkeerde opvattingen
gehuldigd te hebben. De kinderdoop zou volgens Gods Woord verwerpe-
lijk zijn en diende vervangen door de doop aan volwassenen. Bovendien
zouden avondmaalsgangers zich, alvorens aan het sacrament deel te
Hettien, moeten onderwerpen aan de kerkelijke tucht.

Terwifl deze ideeén bif hem rijpten, nam hif zoals vermeld in 1839 een
beroep naar Gasselternijveen aan. Aanvankelijk onderscheidde hij zich
hier in niets van zijn collega-predikanten. Als consulent van de pas
gestichte gemeente van Gieterveen spande hif zich erg in voor de verwe-
zenlifking van de kerk aldaar. Op 27 december 1840 smaake hif het
genoegen her nieuwe kerkgebouw met een leerrede te mogen

inwifden. In 1841 hertrouvede hif met de Gasselternijveense Karsina
Hovingh Wichers.

Gedurende de komende jaren begon hij steeds meer van zijn nieuwe
geloofsideeén blijle te geven en in 1843 weigerde hif tenslotte nog langer
kinderen te dopen en “ontzegde de rafel des Heeren aan onbekeerde
gemeenteleden”. Ook ouderlingen en diakenen, die zich nog niet bekeerd
voelden en door hem “dode kerkeraadsieden” werden genoemd, mochten
niet aan het avondmaal. Vooral de eerste weigering kwam hem duur te
staan. De pastorie werd belegerd door woedende Gasselternijveense
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vaders en hun sympathisanten en de ruiten van doctor Feisser gingen
aan diggelen. Gezien zijn volstrebt afwijkende standpunten en de hier-
A00r Onistane commotie ontzette het provinciaal kerkbestuur hem mer
tngang van 1 januari 1844 uit her ambt. Feisser was niet onder de
indruk en ging met enkele van zijn volgelingen in een huis kerkdiensten
houden.
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Het contact met Duitse baptisten leidde in 1845 tot een beslissende stap.
Op 15 mei van dat jaar liet Johannes Elias Feisser zich met vijf geest-
verwanten door de Deense baptist Julius Ksbner door onderdompeling in
de Vaart dopen. Dat baarde veel opzien in Gasselternijveen. Zo ont-
stond in feite de eerste baptistengemeente in Nederland met doctor
Feisser als voorganger. Op 13 augustus 1845 volgde de koninklijke
goedkeuring van zijn officieel zo genoemde Christelijk Afgescheiden
Gemeente volgens de gereformeerde belijdenis met uitzonde-
ring van de daarin vermelde opvatting over de doop. In de
wandeling noemde zif zich de “Gemeente van Gedoopre
Christenen”.

De nienwe kerkgemeenschap vond echter geen enkele weer-
klank in Gasselternijveen en daarom vertrok Feisser in 1849
naar Nieuwe Pekela. Hier werd hij voorganger van de inmid-
dels daar gestichte baptistengemeente. Hij overleed in 1865.
Een smalle straat met een rif woningen en een naambord in
eent aan het historische gebeuren volledig vreemde omgeving. Een scha-
mele herinnering aan een opzienbarende en vooral voor de kerkgeschiede-
nis van de veengebieden belangrijke geloofsdaad. Toch, hoe gering ook,
€en monument.
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