MOMM ENTJE

Aan de Europaweg, vijfhonderd meter westelijk van de be-
bouwde kom van Nieuw-Schoonebeek, staat een onopvallend
richtingbordje. Het vermeldt de naam Wilmsboe en verwijst via
een asfaltweggetje en een breed zandpad rechtstreeks naar twee
schuren. Een ouderwets boerenhek, bestaande uit een boom-
stam met daaronder twee onderling verbonden planken, draai-
end op een brede paal, geeft toegang tot een door hoge wilgen
en essen omsloten grasveld.
We staan voor de enige nog op de oorspronkelijke plaats staan-
de Schoonebeker bo. Er is er nog een, de Hekmans bo, maar die
staat inmiddels bij boer Streutker op 't erf, ‘op Vlieghuis’ in de
gemeente Coevorden. De Wilms’ bo (in Schoonebeek spreken
kenners van boe!) daarentegen bevindt zich al honderden jaren
hier, in het stroomdal van het Schoonebeker Diep,
waar vroeger het schijnbaar eindeloze Compas-
cuum zich uitstrekte. Dit gebied met gemeen-
schappelijk weiderecht (het jus compascui) zette
zich voort tot ver in Duitsland en het leende zich
uitstekend voor extensieve veehouderij. De
Schoonebeker boeren en ook hun Duitse collega’s
lieten al in de zeventiende eeuw ossen grazen in
het woeste gebied. Tot oktober konden de dieren in
de open lucht verblijuen, maar daarna moesten ze
worden gestald. Dat gebeurde in de boén, vee-
schuren, die her en der verspreid in het vlakke
land stonden. De zorg voor de ossen en één melk-
koe voor eigen gebruik werd toevertrouwd aan de
bo-heer, een ongehuwde knecht of een eveneens al-
leenstaand ‘oompie’.
Het hoger gelegen grasland direct om de bo werd
‘de belt’ genoemd en diende voor het opvangen en
tijdelijk bijeenhouden van het vee. Hiertoe was het
behalve door schaduwrijke bomen ook omringd
door een sloot. De eigenlijke bo bestond uit twee
gedeelten, de woonruimte aan de voorkant en
daarachter de stal. De bo-heer had om zich terug
te trekken en te slapen de beschikking over een kleine kamer met
een lemen vloer en een vuurplaats, een bedstede en een opberg-
ruimte o.a. voor turf. In het veel grotere stalgedeelte stonden de
ossen met de koppen naar de zijwanden gekeerd, zodat de mest
gemakkelijk naar buiten gekruid kon worden. In de bij elke bo
staande tweede schuur werd het hooi opgeslagen, dat
verkregen werd van ‘het maogien’, een extra bemest

nrenme stuk grasland in de omgeving.

De bo-heer bleef met een onderbreking van zes weken
van oktober tot mei in alle eenzaamheid ‘op de bo’.
Eenmaal per veertien dagen ging hij naar de boerderij
terug om zijn mondvoorraad aan te vullen en s
avonds kortte hij de tijd met lezen, breien en met het
koken van zijn pap van boekweitmeel en melk. Van
Kerst tot Lichtmis (2 februari) verbleef hij met zijn dieren in de
boerderij. De winter was dan meestal het strengst en de hooi-
voorraad was eigenlijk nooit toereikend voor de hele periode.
Na 1900 werden steeds meer vaarzen gehouden, maar toen liep
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het bo-wezen ook al op zijn laatste benen. Werden er in 1645
maar liefst tweeéndertig boén geteld, in 1811 waren er tweeén-
twintig en in 1835 nog veertien. Door de voortgaande ontgin-
ningen in het Nieuw-Schoonebeekse en het Duitse grensgebied
nam hun aantal steeds verder af. Tenslotte waren er nog twee
over, de Wilms’en de Hekmans bo, die respectievelijk vanaf
1905 en 1927 beheerd werden door zich in de buurt vestigende
pachtboeren. Hierdoor verviel meer en meer de oorspronkelijke
functie en tenslotte werden ze alleen nog maar gebruikt als vee-
stallen, zonder dat er nog een bo-heer aan te pas kwam. De
Hekmans bo werd uiteindelijk verplaatst naar Vlieghuis, maar
de Wilms’ bo bleef dank zij de goede zorgen van de gelijknami-
ge eigenerfde boerenfamilie op dezelfde plaats staan.

Ze staat er nog! Bijzonder is de bakstenen muur van het woon-
gedeelte, vooral omdat alle andere boén uitsluitend houten of
lemen wanden bezaten, meestal door een strolaag met versie-
ringen afgedekt. De Historische Stichting ‘De Spiker’ is inmid-
dels voor f |,- eigenaar van de beide schuren en de belt gewor-
den en onderhoudt het geheel met roerende zorg. Wie een blik
werpt door de kleine raampjes komt onder de indruk van het
simpele leven van simpele bo-heren in een simpel onderkomen.
Toch en juist mede daardoor een monument!
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