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De Gerardus Majellakerk in Barger Oosterveld heeft smalle spitsboogra-
men, een klein torentje met één luidklok en fundamenten van zwerfleien.
oge loofbomen er omheen geven het gebouw een naruurlijke waardigheid
en de directe omgeving bij zonneschifn veel schaduw. Bomen kom je hier
trouwens overal tegen. Wie om de kerk heenloopt ziet in de pastorietuin on-
der meer hoge tua’s en daarachter hoogstammige fruithomen op een ge-
maaid grasveld. Om de begraafplaats staan bomen en er is een wandelbos
met bochtige paden en een heuse reigerkolonie in de kruinen. War de hier
onbekende wandelaar echter het meest opvalt zijn ongerwijfeld de her en
der geplaarste grotjes, kapelletjes van zwerfleien en de twee overdekte al-
taren, waarvan er een ook helemaal van natuursteen is. Niet over het
oofd te zien, omdat fe er rechtstreeks heen wandelt, is de kapel mer het
beeld van een jonge priester in een lang habijt, het beeld van de heilige
Gerardus Majella.
De kerk, het beeld, de grotjes, de altaren en de bomen, ze zijn eigenlije on-
losmakelil met elleaar verbonden. En ook en vooral mer pastoor Wijfker
van Ter Apel, die in september 1906 tijdens zijn morgengebed een visioen
kreeg. Voor zifn geestesocg zag hif lange rijen gelovigen over het woeste veld
naar de toen nog alleenstaande aan Sint Gerardus Majella gewijde kerk
trekken. Zo werd hem duidelijk gemaakt, dat het Gods wil moest zijn deze
heilige te eren mer een bedevaart en een processie. Nog dezelfde dag nam
Wijfker contact op met zifn collega’s van Barger Oosterveld, Munstersche-
veld en Barger Compascuum en deelde hen de door hem ontvangen bood-
schap mee. De pastoors waren begeesterd en men sprak af op 16 oktober(
de sterfdag van Gerardus) de bedevaart te doen plaatsvinden. Aldus ge-
schiedde. Op de overeengekomen darum vertrobken honderden biddende
bedevaarigangers uit Ter Apel, Munsterscheveld en Barger Compascuum
om elkaar in Klazienaveen- Noord te ontmoeten en vandaar gezamenlijk
verder te gaan naar Barger Oosterveld. Iier werd in de kerk de Heilige
Mis opgedragen, een predikatie over het leven van de heilige uitgesproken
en vervolgens een plechtige processie over het met jonge bomen beplante
kerkhof gehouden. Zo ontstond een traditie, die de jaren door stand zou
houden.
Gerardus Majella, wiens beeld zo vereerd werd, was een Italiaanse broe-
der- Redemptorist, die op jeugdige leeftijd (hif werd maar ne-genentwintig
jaar) veel wonderen verrichtte. In 1904 heilig verklaard, kozen veel in die
tjd nieuw ontstane parochies hem 1ot hun patroonheilige. Tijdens de inge-
brutkname van de kerk op 20 september 1906, werd het beeld van Sint
Gerardus plechtig rechts naast het altaar geplaarst.
Daar staat het nu nog, met aureool en zo hoort het aok. Erachter prijken zes
beschilderde panelen, waarvan vier met voorstellingen van de door de hei-
lige verrichte wonderen. In het voetstuk van het beeld wordt een relibwie
(“Ex ossibus™- uit de beenderen genomen) bewaard. In de met muurschil-
deringen en met een mooie kruisgang verfraaide kerk komt Sint Gerardus
helaas niet helemaal tot zijn rechs. Er zijn overigens nog twee beelden van
hem, een zoals al vermeld in de kapel buiten en een in het verenigingsge-
bouw.
Heel bijzonder is, dat de processie op het kerkhof in Barger Oosterveld nog
steeds gehouden wordt. Dit jaar op 28 juni. Het ook wel als processiepark
aangeduide kerkhof is dan versierd met linten en in alle grotjes staan beel-
den. De gelovigen verzamelen zich in de kerk, waar de predikatie gehou-
den wordt. Voorafgegaan door misdienaars, die een groot kruis dragen,
schrifdt de stoet naar het eerste rustaltaar bij de begraafplaars, Hier staar
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het beeld van Sint Gerardus opgesteld en hier wordt ook het Allerheiligste
(de monstrans) uiigestald. Bij dit altaar wordt de zegen uitgesproken over
hen, die in het afgelopen jaar overleden zijn. Vervolgens gaat de stoet naar
het grote rustaltaar aan de rand van een langwerpig grasveld met oude bo-
men, een oord van rust en bezinning, de plaats voor de Heilige Mis en de
eucharistieviering. De processie volgt nu het pad door het wandelbos, van
grotje naar grotje om tenslorte weer bij de kerk terug te komen, waar de
processie wordt ontbonden. Tot volgend jaar!

Sint Gerardus Majella heeft zifn faam als wonderdoener ook in
Barger Oosterveld waargemaakr. Alle jongemannen, die in
1940 regen de Duitsers vochten, waren onder zifn hoge bescher-
ming geplaatst en ze kwamen allemaal behouden terug. En ge-
durende de corlog werd in het dorp niemand gearresteerd. Zelfs
pastoor Bouwe Veltman niet, die zoveel onderduikers wist te
verbergen!

Wie Sint Gerardus wil bezoeken, kan zo de kerk binnengaan.
Wie in het processiepark wil genieten van de stilte, kan zo om
de kerk heen lopen. De paden door, onder de hoge bomen en langs de gror-
fes. In een ervan staat een wit Mariabeeldje achter een keurig verzorgd
mini-tuintfe met varens, sierheesters en enkele planijes. Beeld van 't vrome,
simpele, Roomse leven.
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Roomse stoutigheden

In het juli/augustusnummer stond onder de titel Mo(nu)mentje een bijdrage van Huib D.
Minderhoud over kerk en processie van mijn geboorteplaats Barger Oosterveld. Bij lezing
ervan werd mijn irritatie over het gebrek aan kennis en informatie bij de auteur steeds groter.
Hij probeert met een soort slappe journalistiekerigheid een beeld te geven van een roomse
traditie, waarvan hij de ins en outs kennelijk niet begrijpt. Je kunt nu eenmaal met een paar
gegevens niet een verhaal schrijven over een zaak, die je je slechts na verdieping in de materie
eigen kunt maken. Beschrijving van R K tradities vraagt kennis van kerk en leer.

Zo ziet de auteur een kapel met ‘het beeld van een jonge priester in een lang habijt” (later
spreekt hij van een broeder). Nu was Gerardus een lekebroeder, iemand die in een orde is
ingetreden, geloften heeft afgelegd van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, maar geen
wijdingen heeft ontvangen, het essentiéle verschil tussen een priester en een broeder of frater,
Even verderop is er sprake van dat pastoor Wijfker als initiatiefnemer van de bedevaart ‘s
morgens bij het morgengebed een visioen kreeg en later de ontvangen boodschap aan zijn
collega’s meedeelde. Dit is gewoon onjuist. Bij een visioen is men in extase en staat men niet in
de aardse werkelijkheid. Van Pastoor Wijfker staat echter beschreven dat hij op een morgen,
toen hij keek naar het Gerardusbeeld op de gedachte kwam wat mensen bij elkaar te brengen
en dan in processie op te trekken naar Barger Oosterveld. Onjuist is dan ook “dat hij voor zijn
geestesoog lange rijen gelovigen over het woeste veld naar Barger Oosterveld zag trekken’.
Met dit soort “hineininterpretieren’ is niemand gediend. Een predikatie wordt overigens bij een
processie niet uitgesproken, maar gehouden.

Over de eerste processie wordt gezegd dat de processie trok over het met jonge bomen
beplante kerkhof. Er waren toen alleen bomen aangeplant bij de kerk, en zeker niet op het
kerkhof. Daar hebben nooit bomen gestaan, wel er omheen. In de archieven staat dat de eerste
pastoor de beplanting bij de kerk en het graven van sloten uit eigen zak heeft betaald.

Het beeld van Gerardus werd bij de bouw van de kerk rechts van het hoofdaltaar geplaatst ‘en
daar staat het nu nog’. Dat is onjuist. Bij de bouw in 1906 bestond de kerk alleen uit het
middengedeelte. De zijschepen zijn er bij de verbouwing van 1923 aan toegevoegd. Toen zijn
ook de zijaltaren verplaatst naar de zijbeuken waar ze nu nog staan. De relikwieén worden niet
bewaard in het voetstuk van het beeld, maar in de tabernakel onder het beeld.

De opmerking: ‘In de met muurschilderingen en met een mooie kruisgang verfraaide kerk
komt Sint Gerardus niet helemaal tot zijn recht’ bevat twee fouten. Op de eerste plaats heeft de
kerk geen kruisgang, maar zijbeuken of zijschepen. Een kruisgang is volgens Van Dale een
gang om een klooster of kerkhof, aansluitend bij het klooster of de kerk. In Barger Oosterveld
dus niet eens mogelijk. De schilderingen, die betrekking hadden op het leven van St Gerardus
waren er wel en ze waren aangebracht in de zijbeuk aan de kant van het Gerardusaltaar. Ze zijn
weggewit omdat restauratie te duur zou zijn, maar men is nu weer bezig om ze te voorschijn te
halen.

De laatste uitglijder in de toch korte bijdrage is de beschrijving van de processie. “Vervolgens
gaat de stoet naar het grote rustaltaar... de plaats voor de H. Mis en de Eucharistieviering’. H.
Mis en Eucharistieviering zijn twee namen voor hetzelfde. Op het processiepark wordt echter
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alleen een lof gehouden, nooit een H. Mis. Het lof is een godsdienstoefening van verering en
aanbidding, al dan niet met predikatie.

Al strompelend komt de schrijver aan de laatste zin. ‘Beeld van het vrome, simpele Roomse
leven’. een zin die niet verwonderlijk is voor iemand, die klokken heeft horen luiden.

Voor goede informatie verwijs ik naar mijn boekje: Barger Oosterveld rond Sint Gerardus
(verkrijgbaar op de pastorie in Barger Oosterveld) en mijn bijdrage in P.J. Margry en CM.A.
Caspers: Bedevaartplaatsen in Nederland, deel I p. 183-189.
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