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Achter de moderne gebouwen van de Veltmanstichting in Weiteveen
ligt de rooms-katholieke begraafplaats, te bereiken via een smalle weg
met drie bochten. Een oord van rust zoals gebruikelijk, maar wel heel
bijzonder. Voor de door het toegangshek binnentredende bezoeker ligt
uiterst rechts het verhoogde graf van deken en pastoor PJ.Veltman.
Daarvoor, aan zijn voeten, de graven van de parochianen, een acht-
hoekige baksenen kapel met altaar en dddrvoor drieénveertig gelijke
grijsgekleurde stenen, keurig in rijen. Elk grafopschrift begint met de
woorden: ‘Hier rust in afwachting van de verrijzenis’, waarna de
naam van de overledene volgt. Het eerste graf, links vooraan is dat
van zuster Maria Landebertha Nicolarina Petronella Ceelen, overleden
in 1968, in haar 6 e levensjaar en het 4 1 e jaar van haar kloosterleven.
De steen uiterst rechts achteraan is die van zuster Geertruida Maria
Schipper, overleden in 1995, in haar 87e levensjaar en in het 68e van
haar kloosterleven. Deze beide stenen omsluiten als het ware een tijd-
perk van een heel bijzondere geestelijke en sociale zorg in het veen en
Zo gezien vormen de drieénveertig stenen ook een heel
bijzonder monument.

Zelfs de aanleiding tot de komst van de zusters naar het
toen nog zo genoemde Amsterdamscheveld was heel
bijzonder. Nadat in 1919 midden in het nog onontgon-
nen veen een pastorie, een kerk en een vergaderlokaal
gebouwd waren, kreeg de jonge pastoor Veltman de
geestelijke zorg over de nieuwe parochie van 0.L.Vr. Ko-
ningin van de Vrede. Hij oefende de eerstkomende jaren
zijn ambt in alle rust uit, tot die op maandag 4 mei
1925 wreed verstoord werd. Toen de pastoor vroeg in de
morgen de kerk binnentrad, ontdekte hij tot zijn ontzet-
ting, dat het tabernakel, het kastje met de heilige hos-
ties, uit het altaar ontureemd was. De marechaussee
van Nieuw-Amsterdam stelde dezelfde dag nog een on-
derzoek in en pastoor Veltman begon met een aantal
parochianen een vergeefse zoektocht in het veen.

Al snel verscheen in de pers (het Overijsselsch Dagblad)
het bericht over ‘een heiligschennende inbraak in de
kerk van het Amsterdamscheveld” en vooral het lande-
lijke katholieke dagblad ‘de Maasbode’ maakte zich
meester van de schanddaad. De krant stuurde een spe-
ciale verslaggever. Zo werd heel katholiek Nederland op
de hoogte gesteld en vernam tevens het een en ander
over de slechte leef- en woonomstandigheden van de
veengezinnen. Op zondagmorgen |10 mei organiseerde
pastoor Veltman opnieuw en nu een algemene zoekac-
tie. Twee jongens, die wat aan het stoeien raakten, vonden hierdoor bij
toeval het tabernakel terug. Het bleek onder plaggen verborgen in een
greppel te liggen en gelukkig waren de hosties en de ciborie (de kelk,
waarin ze bewaard worden) nog aanwezig. In plechtige processie
werd de kostbare vondst naar de kerk teruggebracht, waarna een
plechtig Lof volgde.

De Maasbode begon prompt een inzamelingsactie om een nieuw ta-
bernakel te kunnen aanschaffen en het beschadigde altaar te herstel-
len. Van overal kwamen giften binnen en al snel was men in staat een
geheel nieuw altaar in gebruik te nemen, waarna in later stadium ook
nog twee beelden van treurende veenarbeiders aan weerszijden van
het tabernakel geplaatst werden. Als een waardig monument van eer-
herstel, zo schreef men. Een belangrijk gevolg van de gebeurtenis was
het bezoek van aartsbisschop H.van de Wetering in juni 1927 aan de
parochie. Hij werd vervoerd met het smalspoortreintje van de
Griendtsueenmaatschappij, die een speciale goed verende wagon voor
Z.D.H. (Zijne Doorluchtige Hoogheid) had laten construeren. Veel be-
langrijker voor de parochianen was echter, dat na alle publiciteit de
Congregatie van de Zusters Franciscanessen, Missionarissen van Ma-
ria (F.M.M.), besloot een zusterhuis naast de kerk te bouwen. Op 7 juli
1930 werd het gebouw ingewijd en direct daarna de nieuwe Sint-Fran-
ciscusschool, die geheel door de zusters ‘bemand* zou worden.
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De komst van ‘de witte zusters van Weiteveen’ werd een zegen voor de
zich ontwikkelende gemeenschap. Ze stichtten al spoedig bij de lagere
school een bewaarschooltje voor de kleuters en een naaischool voor de
oudere meisjes. Ze trokken het veen in, verzorgden zieken, hielpen bij
bevallingen, gaven goede raad en brachten uitkomst, als de nood hoog
was. Onvergankelijke waardering oogstten de zusters met hun opvang
van verschoppelingen en zwervers, die nergens anders meer onderdak
vonden. ledereen kon bij hen terecht, ongeacht godsdienstige richting
of politieke kleur. Zo kreeg het zusterhuis een unieke functie.

Onder de Franciscanessen vormden jarenlang de zusters Landebertha
en Maria der Engelen een paar apart. Ze waren de ogen en de oren van
het huis, want ze kwamen letterlijk overal. Na de oorlog kreeg Maria
der Engelen een jeep uit een legerdump ter beschikking en hoewel pas-
toor Veltman dat aanvankelijk maar niks vond, liet hij zich na korte
tijd maar al te graag prinsheerlijk vervoeren. Zuster Maria wist ook
heel goed om te gaan met heetgebakerde parochianen, die wel eens in

vechtpartijen verwikkeld raakten. Als de beschadigde deelnemers zich
soms nog midden in de nacht voor een geneeskundige behandeling
meldden, schold de eerwaarde zuster hen eerst de huid vol en...hecht-
te vervolgens de wonden.

Er zijn geen witte zusters meer in Weiteveen. Maar in het zusterhuis
verblijuen nu moderne verschoppelingen - asielzoekers. En

de Veltman-stichting neemt als verpleeghuis patiénten op,

die nergens anders meer terecht kunnen.

Op de begraafplaats liggen de zusters F.M.M., in afwach- nrenlhe

ting van de verrijzenis. Zuster Geertruida Maria (der Enge-

Zij een paar apart.

len) Schipper was de laatste en zij sluit de rij. Zuster Lande-
bertha ligt precies aan de andere kant. Ook in de dood zijn : ; 1

Literatuur: Ant.van Velsen pr,: Gewroken smaad.

Opmerkzame lezers zal het ongetwijfeld zijn opgevallen, dat de spe-
ciale bisschopswagon ook in het vorige Monumentje al genoemd werd.
Ze werd echter niet in 1919 gebruikt. De aartsbisschop bracht alleen
in 1927 een bezoek aan de parochie en slechts voor deze gelegenheid
werd het wagonnetje gebouwd.




