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MOMENTJE

Even ten noorden van Weiteveen, aan de Dordse Dijk richting
Klazienaveen, staat rechts van de weg een enorme steen op-
gesteld. Het eronder geplaatste bijschrift vermeldt: “1909-
1923. Hier liep het veldspoor voor de aanvoer van turf. Vanaf
Schonungshdorf naar de fabrieken van de Griendtsveen Mij".
De steen werd hier in 1985 geplaatst door de bovenvermelde
onderneming, die drie jaar daarvoor de verveningswerk-
zaamheden in dit gebied had beéindigd. Toen het gevaarte op
de vindplaats omhoog getakeld werd, brak het tot ontzetting
van de aanwezigen plotseling in twee stukken. “‘t Geeft
niks!”, sprak de uitvoerder laconiek. “Ik vind er
wel wat op”. De steen werd nu in twee stukken
vervoerd, die zo naast elkaar geplaatst werden,
dat de ruime spleet ertussen nieuwsgierigen als
het ware uitdaagt er doorheen te kijken. Het kan
niet anders of dit doende worden ze gefascineerd
door de schijnbare oneindigheid van de voorma-
lige trambaan, die dwars door het veengebied
liep. De rails zijn inmiddels verwijderd en wat
rest is een officieel als zodanig aangemerkt wan-
delpad, dat zeer de moeite van het betreden
waard is.

Wie echter, de Dordse Dijk overstekend, de voor-
malige trambaan in westelijke richting volgt,
komt na geruime tijd weer rails tegen. Oorspron-
kelijke smalspoor-rails, negenhonderd millimeter
uit elkaar en ook nog bereden door originele turf-
locomotieven en -wagons. Ze behoren alle toe
aan het Industrieel Smalspoor Museum aan het
Dommerskanaal tussen Weiteveen en Amster-
damseveld. Dit is een onderdeel van de Stichting
Noord-Nederlandse Museum Spoorbaan en ‘t
werd in 1984 opgezet met de in verregaande
staat van verwaarlozing verkerende tram-nalatenschap van de
Griendtsveen Maatschappij.

Enthousiaste hobbyisten wierpen zich geheel vrijwillig op de
restauratie van het wagenpark, de smalspoorbaan en de hier
nog aanwezige fabrieks- en transportgebouwen. Het terrein
werd voor vijfentwintig jaar van “De Griendtsveen” gepacht.
Wie nu na veertien jaar dit museum bezoekt, kijkt haar of zijn
ogen uit. Vijfentwintig vrijwilligers hebben zestien historische
“locs” weer in bedrijf gesteld en kunnen tien treinen laten rij-
den. In de remise met de vier hoge, dubbele klapdeuren wor-
den de tuffende pronkstukken via even zo veel sporen binnen-
gereden om te worden onderhouden of geparkeerd. In de sta-
tionsrestauratie, een keurig opgeknapte voormalige bouwkeet
met terras, zwaait Ria Brinks zelfbewust de scepter. Haar
echtgenoot Herman fungeert als gids en onderhoudsmonteur
en, alleen als het moet, als locbestuurder. Hij laat vol trots in
de restauratieruimte het model van het emplacement, een
wonder van miniatuurbouw, zien. Hij wijst op de prachtig ge-
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restaureerde "bisschopswagen”. Een kleine overdekte passa-
gierswagon met vier twee aan twee met de rugleuningen te-
gen elkaar geplaatste banken. Speciaal in 1919 gebouwd door
de Griendtsveen Maatschappij voor de aartsbisschop van
Utrecht, die om de nieuwe R.K. kerk in Weiteveen in te wij-
den, op gepaste wijze door het veen vervoerd moest worden.
Hij laat de turfstrooiselfabriek zien en wijst ons ook op de
nieuwste aanwinsten: twee verroeste grijskleurige smalspoor-
locomotieven, waarvan één met één wiel en de ander met drie
wielen. Tegen transportkosten gekregen van de firma Deus uit

Twist (DId.). En zo staan er nog meer! Werk aan de winkel
voor de Technische Dienst onder leiding van de voormalige
chef verveenderij van de N.V.Purit.

Met een snelheid van tien kilometer per uur (sommige gaan
maar tot zes!) vervoeren de treintjes toeristen door het voor-
malige veengebied. Begeleid door deskundige gidsen,
die veel te vertellen hebben. De rit wordt des te inte-
ressanter, daar de ontbolsterde veengrond inmiddels
een prachtig natuurgebied geworden is. Honderd be-
zoekers per dag zijn in het vakantieseizoen heel nor-
maal, maar soms als er in de slappe tijd eens een en-
kele keer twee of drie of vier bezoekers wat verloren
rondlopen, zegt men toch steeds: “Kom, we moeten
néu maar eens gaan rijden!”.

Terug naar het monument, de uit twee helften bestaande reu-
zensteen aan de Dordse Dijk. Herinnerend aan vroegere tijden
die, en dat is heel bijzonder, zo'n twee kilometer naar het
westen opnieuw beleefd kunnen worden!
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