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Donderdagmorgen, 8 november 1973. Tijdens graafierkzaamheden
op het land van kweker Willem Snijder in Paterswolde stuitte de
draglinemachinist op een reusachtige zwerfkei. Na opgraving bleek
het gevaarte een hoogte van 1,70 m. en een gewicht van bijna 12 ton te
hebben. Willem Snijder, zeer verheugd over de vondst, vertelde van
plan te zijn de steen voor zijn huis neer te zet-
ten. "Een goede plaats”, schreef het plaatselijke
blad Dorpsklanken, “want het zou doodzonde
zijn, als een dergelijke vondst uit de grijze oud-
heid naar elders getransporteerd zou worden”.
Tot grote ontsteltenis van zowel Eelders als Pa-
terswolders werd die doodzonde kort daarop
toch begaan. De heer Kloos, eigenaar van de
grond, schonk zonder pachter Snijder erin te
kennen, de kei aan mr. G.Overdiep, rechter en
bekend historieschrijver en woonachtig in een
prachtige Saksische boerderij aan De Horst in
de gemeente Peize. Daar werd de steen zorgyul-
dig op het voorterrein van de woonstede van de
grootedelachtbare heer neergeviijd. Paterswol-
ders en Eelders, hoogstverontwaardigd, bezon-
nen zich op maatregelen de prachtige vondst
uit hun grijze oudheid terug te doen keren.

Op oudejaarsmiddag 1973 bezocht Jo Ubels de
traditionele receptie bij Café van Wijk en ont-
moette er tal van vrienden, waaronder ook
weerdeskundige Jan Pelleboer. Men was alge-
meen van mening terug te kunnen zien op een
succesvol verlopen jaar, maar er was toch één
tegenvaller geweest.”Die kei, die is ons ontko-
men!”, zo verwoordde een der aanwezigen het
algemeen onbehagen. Jo sprak daarop laco-
niek: “Dan moeten we hem maar even ophalen!”, waarna hij onmid-
dellijle ('t was inmiddels kwart over zes geworden) aan het organise-
ren sloeg.

Een kraanmachinist en een transportbedrijf werden bereid gevonden
zelfs op oudejaarsavond hun medewerking te verlenen. Twaalf auto’s
zouden de stoet begeleiden en met behulp van knipperende lichten de
kruispunten beveiligen. Nog om acht uur werd een verzekering
afgesloten en nog later met plaatselijke zakenmensen een garantie-
fonds gesticht. Toen wachite nog de zwaarste opgave: een bezoek aan
meester Overdiep, teneinde hem te bewegen de steen weer af te staan.
Een deputatie, vervoerd in een bestelbusje, kreeg toegang tot de histo-
tische boerderij. Tijdens het nu volgende gesprek deelde de heer Over-
diep mee toch al van plan te zijn de kei weer aan de Eelder ge-
tneenschap terug te geven. “Mooil”, verklaarde Jo Ubels daarop, “dan
temmen we hem nu maar mee!”. De verblufte rechter reageerde
onmiddellijk met: “Dat kan toch nooit met die auto!”, waarna Jo ant-
woordde: “Mijnheer Overdiep, 't is allemaal geregeld!”

Dat bleek. Een dieplader met kraan kwam voortijden en de kei werd
van zijn plaats getild. In optocht ging het vervolgens terug naar Eelde,
alwaar de steen om precies twaalf uur middernacht op de splitsing
Burgemeester Legroweg - Hoofdweg - Boermalaan neer werd gelaten.

Lokatie zwerfkei symboliseert verbondenheid

Huib D. Minderhoud

De toegestroomde belangstellenden applaudisseerden. De kei was te-
rug op zijn plaats, waar hij behoorde te zijn; daar waar Paterswolde
en Eelde in elkaar overgaan.

Maar de steen “had nog een staartje”. De volgende morgen ( 1 janu-
ari 1974) stond er met witte verf op geschreven “Gestolen goed”.
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Dorpsklanken van 3 januari ( hoofdredacteur |.H.Pelleboer) reageer-
de verbeten met een foto met als onderschrift: “De zin daarvan ontgaat
ons en wie het erop gezet heeft, doet er goed aan het er ook maar weer
af te schuren”. Het opschrift verdween weliswaar, maar de kei hield er
de benaming “De gestolen steen “aan over. Er volgden nog veel meer
reacties; de meeste heel lovend en ook een enkele afkeurend. De meest
treffende was voor Jo Ubels een envelop met f 200,- van een onbeken-
de gever, gevonden op zifn deurmat.

Deze gift en andere bijdragen kwamen goed van pas. Mees-

ter Overdiep kreeg een bloemstuk en ook de medewerkers,

die om niet hun diensten verleend hadden, ontvingen bloe- nrenthe

wen. Eerstgenoemde opperde korte tijd later nog bij het ge-
eentebestuur het idee de steen te plaatsen op de nog in
oude staat terug te brengen middeleeuwse burcht ten westen
van Eelde. Zover kwam het echter niet, noch met de ke,
noch met de burcht.

Zo komt het, dat “de gestolen steen” nog steeds op de plaats
staat, waar hij behoort te staan. Daar waar Eelde en Paterswolde aan
elkaar vastgegroeid zijn; als een symbool van verbondenheid.

Met dank aan Jan Smid en Jo Ubels.




