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e Kerkhoflaan is echt wat je

noemt een laan! Hoge honderdja-

rige eiken staan in volle glorie
aan weerszijden van een met steenslag
verharde weg, die gekenmerkt wordt door
een overduidelijk karrespoor. Daartus-
sen groeit hoog gras. Het ernaast gelegen
rijwielpad wordt vrij druk gebruikt. Fiet-
sers haasten zich van Hollandscheveld
naar Nieuwlande of in omgekeerde rich-
ting. De laan vormt een kaarsrechte en
dus korte en 66k nog een rustige verbin-
ding tussen de beide dorpen.
In een landelijk huis op de kruising van
de Kerkhoflaan met een doodlopende weg
ontmoet ik mijn gesprekspartners van
deze middag. Drie mannen, die samen
welbewust een eeuwenoude traditie in
stand houden. Bé Haar, duidelijk de oud-
ste en duidelijk een krachitfiguur, Hans
Hartman, type van de zakenman en keu-
rig in 't pak en Peter Bruins Slot, jongens-
achtig en in een trui. Zij vormen het da-
gelijks bestuur van de Stichting “Jonk-
heer Rudolf van Echten Fonds”, die zijn
oorsprong vindt in de aloude Compagnie
van de 5000 morgen van 1625. Deze com-
pagnie vormde de direkte aanleiding tot
de stichting van Hoogeveen.

Jonkheer Rudolf, heer van Echten, begon in
genoemd jaar en met behulp van enkele kapi-
taalkrachtige Hollandse heren met de ontgin-
ning van 5000 morgen (5082 ha!) woeste veen-
grond. Honderd morgen bestemde hij “Ter ee-
ren Godes, tot opbouwinge van den Kerke,
Schole ende tot behoef van den Arme, waarvan
de vrughten en de inkomen van dien ten eeu-
wigen dagen zouden blijven ter Eeren Godes
als boven!” Deze wilsbeschikking vormde de
eerste aanzet tot de stichting, waaraan de drie
heren nu nog steeds om niet hun beste krach-
ten geven.

Pas in 1934 werd de Compagnie van de 5000
morgen ontbonden en van de opbrengst der
resterende bezittingen liet het gemeentebe-
stuur van Hoogeveen het huidige raadhuis en
de Beatrixstichting bouwen. Van de honderd
morgen bestemd “ ter eeren Godes” moesten
de bestuurders echter afblijven. Dit bezit,
sinds 1680 samengebracht in het fonds “De
kerckenkavel”, ook wel het “Ad Pius Usus”

(Ter eeren Godes!) fonds genoemd, zou door
een nieuwe stichting beheerd gaan worden.
Met toepassing van de eeuwenoude doelstel-
ling, uitdrukkelijk door Rudolf van Echten
omschreven.

Met dit doel voor ogen werd op 2 mei 1934 door
de Hoogeveense notaris Fledderus een akte
gepasseerd, waarin de Stichting “Jonkheer
Rudolf van Echten Fonds” vaste vorm kreeg.
Nauwkeurig werd vastgesteld, wie er in het
bestuur van de stichting zitting zouden heb-
ben. Dat waren: de eigenaar of eigenares van
het huis Echten of iemand door dezen aange-
wezen, drie leden aangewezen door de kerk-
voogdijen van de hervormde gemeenten van
Hoogeveen, Hollandscheveld en Elim, één lid
aangewezen door het klassikaal bestuur van
Meppel van de Ned. Herv. kerk, de burgemees-
ter van Hoogeveen en tenslotte de langst prak-
tiserende notaris aldaar.

Alle bestuursleden moesten belijdend lidmaat
zijn van de Ned.Herv.kerk. De vier kerkelijke
afgevaardigden zouden eenmaal in de vijf jaar
herkiesbaar gesteld worden; de andere drie,
de jonkheer, de burgemeester en de notaris
hadden onbeperkt zitting. Het dagelijks be-
stuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en
penningmeester, werd belast met het beheer
van de bezittingen en moest eenmaal per jaar,
in februari, rekening en verantwoording aan
het volledige bestuur afleggen. Geen van de
leden ontving een geldelijke beloning; alles ge-
schiedde “ter eeren Godes!”

Een respektabel gezelschap notabelen kwam
zo bij elkaar. Jonkheer Hendrik Gerard van
Holthe tot Echten, notaris Fledderus, burge-
meester Tjalma, vervener Jan Bruins Slot
Janszoon Jr. als afgevaardigde van het klassi-
kaal bestuur en de door de drie kerkvoogdijen
aangewezen heren, die ook niet de geringsten
waren. Vooral voor de drie laatstgenoemden
was een plaats in het bestuur een grote eer.
In de loop der jaren bleek de zetel van de bur-
gemeester niet meer te bezetten, daar er na
het overlijden van Tjalma een gereformeerde
burgervader diens plaats zou moeten inne-
men. Dat kon dus niet! Ook een hervormde
notaris bleek op de lange duur niet meer aan-
wezig te zijn. Zo moest men zich gaan “behel-
pen” met door het bestuur tijdelijk aangewe-
zen leden, in afwachting van de komst van een
hervormde functionaris. Daar hervormde bur-




gemeesters en notarissen zich in Hoogeveen
niet meer van een broodwinning voorzagen,
kregen de tijdelijk aangestelden een definitie-
ve bestuurszetel, Althans, toch, in afwachting
van...!

Zo zit dan nu voorzitter Bé Haar op de zetel
van de burgemeester en penningmeester Hans
Hartman op die van de notaris. Secretaris Pe-
ter Bruins Slot is zijn vader opgevolgd als af-
gevaardigde van het klassikaal bestuur. De
jonkheer, nu mr. Herman Joan van Holthe tot
Echten, is gelukkig nog steeds bestuurslid en
bezoekt trouw de jaarlijkse vergadering in fe-
bruari. De bezetting van de drie kerkvoogdij-
zetels levert tot nu toe geen problemen op. Ge-
lukkig maar!

Daar de “vrughten ende inkomen ten eeuwi-
gen dage” ten behoeve van de enige in 1625
aanwezige kerk moesten besteed worden, ko-
men ook nu nog de opbrengsten van het fonds
uitsluitend ten goede aan de hervormde
kerkgenootschappen in de gemeente Hooge-
veen. Per predikantsplaats worden jaarlijkse
subsidiebedragen uitgekeerd, die echter wel
van te voren aangevraagd moeten worden.
Het leeuwendeel hiervan gaat uiteraard naar
de kerkelijke gemeente van Hoogeveen; de
rest is bestemd voor Hollandscheveld en Elim.
Noordscheschut, dat voor het grootste deel in
Hoogeveen ligt, krijgt tweederde van het voor
een predikantsplaats vastgestelde bedrag.
Voor bijzondere uitgaven worden extra subsi-
dies uitgekeerd. Zo kreeg de Goede Herder-

kerk een gebrandschilderd raam van de stich-
ting, de Grote kerk twee kroonluchters en de
Kerkboerderij het opschrift “Ad Pius Usus” op
de grote steen bij de ingang. Aan de hervorm-
de scholen, die door de Hoogeveense kerke-
raad indertijd her en der gesticht werden, ver-
strekte men in het verleden soms renteloze le-
ningen. Gezien de hoogte van de rijksvergoe-
dingen was dat later niet meer nodig. Ook de
in de stichtingsakte vermelde opdracht tot ar-
menzorg is door de moderne ziektekosten- en
bijstandsvoorzieningen eigenlijk overbodig
geworden. Maar bij onverwachte tegenvallers
op ’t gebied van het beheer van hervormd-ker-
kelijke eigendommen schiet de stichting des-
gevraagd nog steeds te hulp. Hoog uitvallende
reparatiekosten bij kerken en pastorieén, bij-
dragen ten behoeve van orgelrestauraties, de
vervanging van een ontplofte gasketel in de
Grote Kerk, ’t zijn allemaal uitgaven, die voor
kunnen komen.

Een jaarlijks terugkerende vaste post is die
van een bijdrage aan het “Instituut De Trom-
melslager”. Dit gebruik, waarbij al sinds de
zeventiende eeuw het volk op zondag per
trommelslaande tamboer opgeroepen werd
naar de kerk te gaan, is in Hoogeveen nog
steeds in zwang. Vroeger gebeurde dit door
een kerkelijk vrijwilliger, die er soms maar
wat op los roffelde. Bekend is het verhaal van
de Hoogeveense tamboer, die alvorens de
straat op te gaan, eerst een aantal keren al
trommelend om de huiskamertafel liep. Als hij
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dacht zo ver te zijn, schreeuwde hij tegen zijn
vrouw: “Triene, doe de deure los! ’k Heb de
slag te pakk’n!” Eenmaal op weg, liep hij nog
niet in de maat, weet Hans nog steeds nage-
nietend te vertellen. Nu wordt het trommel-
slaan verzorgd door een tamboer van het Hoo-
geveense muziekkorps Wilhelmina en deze
kerkelijke traditie moet wel in stand blijven,
vinden de heren. Vandaar!

Men moet echter niet denken, dat de stich-
tingsbestuurders het geld over de balk gooien.
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Alle aanvragen worden nauwkeurig op hun
noodzakelijkheid onderzocht en er worden
dan ook nogal eens verzoeken afgewezen. Een-
maal heeft de stichting een bijdrage gegeven
voor een ander dan een hervormd-kerkelijk
doel. Dat was bij de financiering van het Jood-
se monument in Hoogeveen. Puur “ter eeren
Gods”, werd gezegd en daar had niemand iets
tegen in te brengen.

De heren waken er angstvallig voor het ver-
mogen vahn de stichting, bestaande uit waar-
depapieren, 27 ha. cultuurgrond en 36 ha. bos-
bezit, in stand te houden. Slechts de jaarlijkse

opbrengsten mogen verdeeld worden en het
kapitaal blijft dus onaangetast. Bé Haar is al
bijna vijfentwintig jaar bestuurslid en vanaf
1985 voorzitter. Hans Hartman is twee jaar
penningmeester. Zijn schoonvader Jan Beu-
mer heeft ook jarenlang zitting in het bestuur
gehad. Peter Bruins Slot is inmiddels negen
jaar secretaris/beheerder. Hij nam deze taak
van zijn vader over,

Bé en Hans zijn de financiele deskundigen. Zij
houden het effektenbestand in de gaten en de
vinger aan de pols. Peter werd door zijn vader
langzamerhand ingewijd. Hij mocht eerst de
Jjaarlijkse notulen voor wat betreft het beheer
van de onroerende zaken schrijven en hij
moest dat gedeelte dan ook maar voorlezen.
Tijdens de bestuursvergadering in februari
wachtte hij voor de gesloten deur, tot er ge-
klopt werd. Dan ging hij naar binnen, nam op
de hem aangewezen stoel plaats en las voor uit
eigen werk. Daarna kon hij weer vertrekken.
Al van jongsafginghij elke vrijdagmiddag met
zijn vader mee het bos in. Zo leerde hij haast
spelenderwijs de beginselen van het beheer
van het stichtingsbos en kon hij later zijn va-
der haast vanzelfsprekend opvolgen.

Het bosbezit bestaat uit een stuk grond ten
zuiden van de Kerkhoflaan, dat zich uitstrekt
van Hollandscheveld tot Nieuwlande. De
strook is een “volle wieks” breed (van wijk tot
wijk) - 180 meter. Er groeit produktiebos op en
er wordt hoofdzakelijk naaldhout aangeplant,
per ha. 5000 jonge bomen. Na vijftien jaar ver-
zorging worden ze voor het eerst gedund.
Elke vijf jaar wordt er een beheersplan opge-
steld, dat ter toetsing wordt aangeboden aan
de provincie. In het kader van deze plannen
zijn bosontsluitingswegen aangelegd en wor-
den herbebossingen, bemestingen, zuiverin-
gen enz. uitgevoerd. Vroeger werd het hout
“per bok” (schuit) door de wijken afgevoerd,
maar daar de vaarten bijna allemaal gedempt
zijn, kan 't alleen nog maar per as weggehaald
worden. Een belangrijke taak is de bestrijding
van de verzuring. “Onze grond is zo zuur als
azijn”, zegt Peter, “we hebben te maken met
een PHwaarde (zuurtegraad) van gemiddeld
2,8. Eigenlijk kun je pas verantwoord bosbouw
plegen bij een gemiddelde van 3,5. We nemen
regelmatig naald- en grondmonsters en krij-
gen daarop adviezen van het grond- en gewas-
laboratorium in Oosterhout. Op aanwijzing
van dit onderzoekstation bemesten we nu bij
met fosfaat, kalium, magnesium en kalk. De
neerslag van stikstof uit de lucht is zo groot,
dat we dat wel moeten doen!” Hans knikt in-
stemmend. “Als je die geitewollen sokken dra-
gende pijprokers, die alles op zijn beloop wil-
lenlaten, hun gangzou laten gaan, zou er geen
boom meer staan!”, schampert hij.

Elk jaar worden er bomen verkocht. Peter on-
derhandelt met de bosaannemers, die het hout



op stam kopen, dat wil zeggen, dat ze zelf voor
’t omzagen en’t afvoeren zorg dragen. Voor de
verkoop meet hij met de “kloep” (een boom-
klem met maatverdeling) de stam en de bo-
men, die om moeten, “blest” hij. Met een bles-
mes verwijdert hij een stuk van de schors en
de bosaannemer en de boom weten waar ze
aan toe zijn. Het bruto rendement per hectare
isnuf100,- tot f 300,-. “We draaien met de bos
in ieder geval in de plus!”, verklaart Peter te-
vreden.

Voorzitter Bé zegt met genoegen te luisteren.
“In ons bestuur heb je een vakman nodig en
Peter is dat!” Als om zijn constatering te be-
vestigen, snijdt de secretaris/beheerder een
nieuw probleem aan. “We hebben de laatste
tijd in de fijnsparopstand veel last van de let-
terzetter (een kever, die onder de schors gan-
gen in het hout vreet)”, zegt hij, “en er zijn al
veel kwijnende bomen. Ik stel voor die nu

eerst op te ruimen en van ’t voorjaar vangkas-
ten met lokstof te plaatsen”. Het voorstel
wordt aangenomen. Allicht, 't komt van de
vakman!

We gaan naar buiten, de herfstzon tegemoet.
Bé Haar vertelt, dat de Kerkhoflaan zelf ook
eigendom van de stichting was. In verband
met het opnieuw aanleggen van het fietspad
heeft het bestuur de hele laan voor de symboli-
sche prijs van f 1,- aan de gemeente verkocht.
Met uitzondering van de eiken! Die prachtbo-
men waren veel geld waard en dat hebben we
er ook voor gekregen. Van diezelfde gemeente!

We lopen de laan door naar het naastbij-
gelegen bosperceel. Peter demonstreert de
kloep en het blesmes. Dochter Martien hup-

pelt met ons mee; die zal het vak ook nog wel
leren! Teruglopend blijven we even staan bij
een weitje met een zwart hangbuikzwijn. Ik
zeg: “Die krijgt kindertjes!” Martien lacht.
“Nee hoor”, antwoordt ze, “dat kan helemaal
niet, want ’t is een mannetje!” Peter grinnikt
mee. “Je hoeft ze hier niks meer te leren. 't
Gaat allemaal vanzelf”, is zijn kommentaar.

Met de auto rijden we nog even naar een stuk
bos verderop. Peter weet een larix van veertig
jaar oud, die zijn vader nog geplant heeft. Ook
toevallig, de boom heeft een diameter van
veertig centimeter. Hij maakt een bles. We
staan nog even te kijken. “Die boom is net een
fabriek”, verklaart Peter. “’s Zomers gebruikt
hij wel negenhonderd liter water per dag. Er
zit, schat ik, 1,1 kubieke meter hout aan. En
weet je wat hij straks opbrengt? Op z'n hoogst
veertig gulden!” Da’s pas toevallig, denk ik.

Een zesjarige aanplant van grove dennen

krijgt ook nog aandacht. De groei is abnor-
maal groot; de boompjes zijn al zo’n kleine vier
meter hoog. Dat komt door de stikstof. Straks
als de wortels dieper komen, moet er weer met
andere mineralen gekompenseerd worden, an-
ders gaat de groei ernstig stagneren. Dat is
niet alleen schadelijk voor de produktie, maar
ook voor het aanzien van het bos. Het hele ge-
bied is immers toegankelijk voor het publiek,
dat hier met volle teugen kan genieten. Ook
daarom moet de zorg optimaal zijn.

Tja, ’t is een heel bedrijf, dat bosbeheer. ’t Is
een hele onderneming, zo’n stichting. Rent-
meesterschap! Zorgen voor het goed, dat het
voorgeslacht bijna vier eeuwen geleden werd
toevertrouwd en dat nog steeds wordt toever-
trouwd! Aan ’t nageslacht, om niet, ten eeuwi-
gen dage! O
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