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en Vaderland Getrouwe!” Zo
luidt het onderschrift op het
verzetsmonument ter herinn-
nering aan Jan (Dirk Jan Maurits Karel)
Otterman in Wachium. Een simpel ge-
denkteken op een kruispunt, bij “De Olde
Hoek” omgeven door wat struiken en bo-
men. Het monument is geadopteerd door
de plaatselijke Markeschool en elk jaar
op 4 mei tijdens de dodenherdenking wor-
den hier door kinderen bloemen neerge-
legd.

Jan Otterman werd in 1914 geboren. Hij was
de derde van het vier zonen tellende gezin van
Wilhelmus Otterman,
hoofd der school in Wach-
tum. Zijn vader was een
echte dorpsschoolmeester,
die zeer meeleefde met het
wel en wee van de boeren-
gezinnen om hem heen, In
de dertiger jaren werd hij
lid én propagandist van
“Landbouw en Maatschap-
pij” en hij vervulde regel-
matig spreekbeurten op de
bijeenkomsten van deze or-
ganisatie.  Haast  als
vanzelfsprekend sloot Ot-
terman zich ook aan bij de
N.S.B. enin Wachtum wek-
te dit weinig opzien. Het
merendeel van de boeren
was immers lid van Land-
bouw en Maatschappij en
onder hen waren ook verschillende N.S.B.ers.
De tijden waren zwaar en de nationaal-socia-
listen beloofden gouden bergen. Ook Jan Ot-
terman voelde zich sterk aangetrokken tot
beide bewegingen.

Jan was een rustige, opgewekte jongeman met
blond haar en een slank postuur, die men in
Wachtum graag mocht. Hij was bepaald geen
studietype en hield het op de U.L.O. dan ook
snel voor gezien. Hij werd banketbakker en
begon in Coevorden een patisserie.

Toen de Duitsers in 1940 ons land bezetten,
vielen meester Otterman de schellen van de
ogen. Hij zegde onmiddellijk zijn lidmaat-
schap van zowel de N.S.B. als van Landbouw
en Maatschappij op en dat werd hem niet in
dank afgenomen. Na enige tijd werd hij opge-
pakt en als gijzelaar naar Sint-Michielsgestel
gebracht. Twee jaar later werd hij gelukkig
weer vrij gelaten.

MO(NU)MENTJE

Zoon Jan, die in verband met de oorlogsom-
standigheden het banketbakkersvak niet lan-
ger meer kon uitoefenen, werd distributie-
ambtenaar in Dalen. Ook hij had met zijn
vooroorlogse sympathieén gebroken en kwam
in het verzet terecht. Dank zij zijn werkkring
was hij in staat voortdurend onderduikers aan
bonkaarten te helpen.

Tijdens het laatste oorlogsjaar werd een klei-
ne verzetsgroep gevormd, die plannen tot ge-
welddadige akties smeedde. Helaas kwam er
verraad in het spel en de verzetsmensen do-
ken onder. Op een avond ging Jan, hoewel ge-
waarschuwd niet naar Wachtum terug te ko-
men, toch weer naar het dorp. In de Noordwijk
in Dalen werd hij aangehouden door twee
landwachters. Er ontstond een vuurgevecht.
Jan werd gewond, gearresteerd en naar het
ziekenhuis in Coevorden overgebracht. De
verzetsbeweging wilde hem nog bevrijden,
maar door de strenge bewaking bleek dat on-
mogelijk. Nadat hij enigszins was opgeknapt,
werd hij afgevoerd naar Duitsland, waar hij
op 25 februari 1945 in het concentratiekamp
Buchenwald bezweek.

Niet zodra was de oorlog voorbij of zijn vrien-
den Jan Eising, Jan Hidding, Jacob Nijmeijer
en Geert Scholten besloten Jan’s nagedachte-
nis met een monument te eren. Er werd een
lijstkollekte georganisserd en het resultaat
hiervan overtrof aller verwachtingen. “Er was
nogal wat zwart geld bij!”, monkelen Jan Hid-
ding en Jan Eising nu. De geldsanering van
september 1945 had namelijk nog niet plaats-
gevonden.

De gemeente Dalen liet een oud brandgat
dempen en stelde deze plaats tegen betaling
van één gulden voor het monument beschik-
baar. Slechts de vier initiatiefnemers en een
handvol nieuwsgierigen waren aanwezig, toen
burgemeester Ten Holte het gedenkteken ont-
hulde. “In een vloek en een zucht!” Ten Holte
wilde niet al te veel ophef, zo direkt na de oor-
logsgebeurtenissen.

Op 4 mei 1946 werd de Daler dodenherden-
king hier begonnen. Er werden bloemen ge-
legd bij het monument en de stoet volgde daar-
na de oude weg door de Noordwijk. Op de
plaats, waar Jan was neergeschoten, legde
men ook bloemen en in Dalen werd de plech-
tigheid op de begraafplaats besloten.

Nu zijn er twee herdenkingsbijeenkomsten.
Een in het dorp Dalen en een in Wachtum,
waar schoolkinderen hun verzetsheld en in
hem alle slachtoffers eren.




