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woonachtig in Oosterhesselen, was

landmeter van beroep. Als zodanig
was hij vaak betrokken bij de afbakening
van percelen “aan snee” komende veen-
gronden en hij had hierdoor ook dikwijls
een vinger in de pap bij de verkoop ervan.
Dank zij zijn “voor”-kennis van zaken
kreeg hij omstreeks 1870 de kans zelf eni-
ge grondstukken in Veenoord te verwer-
ven en zo werd de landmeter
ook vervener. Het bezit breid-
de zich uit en Jan en zijn zoon
en opvolger Hendrik raakten
in goeden doen. De beide Rig-
terinks waren goede zakenlie-
den, maar beschikten ook
over opmerkelijk veel sociaal
gevoel. Ze bekommerden zich
metterdaad om de noden van
hun arbeiders en ze waren be-
slist geen uitzuigers.

J an Rigterink, geboren in 1818 en

Jans kleinzoon en naamgenoot,
geboren in 1882, nam het veenbe-
drijf over. Hij trouwde met Gees-
siena Anna Mensingh, de enige
dochter van een zeer bemiddelde
grondbezitter in Zwinderen en zo
werden twee kapitaalkrachtige
mensen met elkaar verbonden.
De bezittingen bleven overigens
gescheiden, want er werd op hu-
welijkse voorwaarden getrouwd.
Voor het jonge paar werd een
nieuw en zeer ruim huis in Zwin-
deren gebouwd en Jan kreeg er
ook nog een klein boerenbedrijf
bij. Hij moest tenslotte wat “um-
handen” hebben, want de verve-
ning liep langzamerhand op zijn
eind. Toch, het ontginnen van de
vrijgekomen gronden verschafte
hem nog veel bezigheden, al liet hij het werk
zelf steeds uitvoeren door de Ned.Heide Mij.
Jan hield toezicht, ontwikkelde nieuwe plan-
nen en liet als gevolg hiervan o.a. in het Veen-
oordse gebied een bos aanleggen van 35 ha.,
dat nog steeds het Rigterinkbos genoemd
wordt.

Hij kon eigenlijk ook niet zo hard werken als
zijn vader en grootvader. Jan was cara-pa-
tiént en hij moest hiermee zijn hele leven re-
kening houden. Als bezitter en beheerder van
uitgestrekte gebieden ontwikkelde Rigterink
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een groot autoriteitsgevoel. Hij gedroeg zich
vaak als een landheer, reed in een zo groot
mogelijke auto rond en werd nooit echt eigen
met de Zwinderse bevolking. Zijn vrouw, in de
familiekring “Tante Siena” genoemd, was heel
anders. Ze leefde weliswaar heel komfortabel
met twee dienstboden en een werkster, maar
had veel meer gevoel voor de mensen in haar
omgeving. Natuurlijk speelde daarbij haar
Zwinderse afkomst een grote rol. Ze was heel

vrijgevig. Met Sinterklaas bijvoorbeeld kre-
gen alle kinderen uit het dorp een traktatie,
die door het bedienend personeel huis aan
huis bezorgd werd. Het echtpaar bleef overi-
gens kinderloos en het huwelijk kon niet be-
paald gelukkig genoemd worden.

Op latere leeftijd kreeg Geessiena veel last
van een overmatig lichaamsgewicht, waar-
door ze zich steeds moeilijker verplaatsen
kon. Mede hierdoor eiste ze heel veel van haar
personeel en ook de weinige familieleden kre-
gen vaak dwingende opdrachten, waaraan ze
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zich eigenlijk niet onttrekken konden. Ze was
op gezette tijden ook heel koopziek. Dan ging
ze met haar man winkelen in Groningen en de
grote auto werd in de stad bij een garage ge-
stald. Met een taxi werd vervolgens de hele
dag in Groningen rondgereden en tijdens de
tocht naar huis kon het echtpaar nauwelijks
meer plaats in de eigen auto vinden.
Maar...verreweg het grootste gedeelte van de
inkopen was altijd bestemd om uit te delen.

Jan Rigterink liet in de dertiger jaren ndg een
bos aanleggen. Op grondbezit van zijn vrouw,
ten westen van Zwinderen aan de Toldijk. Er
middenin werd een grote vijver gegraven, die
in de winter door de plaatselijke bevolking als
ijsbaan gebruikt mocht worden. 't Was een
heerlijk beschutte plaats om te schaatsen.

Wandelpaden werden aangelegd en de echte-
lieden gingen er bijna dagelijks heen. 't Werd
hun eigen lustoord!

Zo kwam Rigterink op het idee om de overheid
te verzoeken in dit bos een begraafplaats voor
hem en zijn vrouw te mogen inrichten. Vooral
dank zij de steun van de Hesseler wethouder
Draaijers gelukte hem dit en toen in 1947 tan-
te Siena plotseling overleed, werd zij hier in
een betonnen grafkelder bijgezet. De kist
werd vervoerd op een open boerenwagen en de
naobers verzorgden de teraardebestelling.

Jan had een prachtig familiegraflaten aanleg-
gen; met een vijver ervoor, een grote zwerfkei
erachter en het geheel omringd door gemetsel-
de paaltjes van keien, onderling verbonden
door kettingen.

Bij de opening van Geessiena’s testament
bleek echter dat Jan Rigterink hier helemaal
niet in genoemd werd. Alles werd nagelaten
aan familieleden, dienstpersoneel en goede
doelen; dienstbode Geesje Zwiers erfde zelfs
het bosje met het familiegraf.

Die klap is Jan Rigterink nooit meer te boven
gekomen. Hij ging zwerven en trok er met auto
en chauffeur voortdurend op uit. In Zwinderen
liet hij zich zelden meer zien. In 1950 werd hij
in een hotel in Nunspeet door de dood overval-
len en naast zijn vrouw in het familiegraf in
Zwinderen begraven. Twee jaar
daarvoor had hij de stichting “Jan
Rigterink Fonds” in het leven ge-
roepen met het doel de volksge-
zondheid in de gemeente Ooster-
hesselen en in de dorpen Veen-
oord en Holsloot te helpen bevor-
deren. Hierdoor gaf hij de stoot tot
het oprichten van afdelingen van
het Groene Kruis, die door jaar-
lijkse bijdragen uit het fonds ge-
steund worden. Bij zijn overlijden
liet hij de stichting enkele boerde-
rijen met ruim 200 ha. grond na.
Nog steeds ligt in het bosje aan de
Toldijk het familiegraf. Op de
twee naast elkaar liggende zerken
staat vermeld: “Jan Rigterink, ge-
boren te Oosterhesselen 20 Juni
1882, overleden te Nunspeet 14
Februari 1950” en “Geessiena
Anna Mensingh, geboren te Zwin-
deren 1 Februari 1886, overleden
te Zwinderen 15 October 1947~
Maar de stilte om het graf is, al-
thans in de zomer, ver te zoeken.
Kinderen spelen om de zerken en
vakantiegangers bekijken
nieuwsgierig de merkwaardige
begraafplaats midden tussen de
bomen. De ijsbaan is zwembad ge-
worden en ernaast ligt nu een
camping.

Maar wie in de herfst of in de winter eens een
kijkje gaat nemen, wordt nog steeds getroffen
door de rustin de natuur, die ook Jan en Gees-
siena eens zo bekoorde.

P.S. Gerrit Kuipers deelde mij mee, dat er zich
in de omgeving van Sellingen nog een weg-
kruis bevindt. Het wegkruis in Nieuw-
Schoonebeek is dus niet het enige in Noord-
Nederland. Graag houd ik mij voor verdere
reakties op deze rubriek aanbevolen. O
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