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Toerist ontmoet kolonist

De Koloniehof in Frederiksoord

Niet alleen visitekaartje van
Maatschappij voor Weldadigheid

eder huisgezin wordt bij deszelfs

aankomst in een huisje ge-

plaatst, dat eene kamer met twee
ramen in den voorgevel bevat, welke ka-
mer van de noodige meubelen, van een
kast en een bedstede voorzien is, alles zeer
ruim!” Aldus Jacob van Lennep, die op 8
juli 1823 een bezoek brengt aan de kolonie
Frederiksoord. Later op de dag ontmoet
hij een weesmoeder, die met een weesva-
der en zes kinderen zo’n huisje bewoont.
Hij krijgt een stoel aangeboden, rookteni-
ge pijpen en luistert naar de verhalen, die
hem verteld worden over het leven in de
kolonie.
Ik ben terug in de tijd en zit op een
eenvoudige rechte stoel aan een houten
tafel in een koloniehuisje. Achter mij
bevindt zich een van de twee bedsteden,
links staat de kast er voor mij is de open
haard, waarin een soort fornuis staat.
Het petroleumstel ernaast past hier niet,
lijkt me.

Tegenover me zit de mij toegewezen vrouw,
Nel Vermeulen. Een keurig type in een voor
1823 wel wat erg kort rokje en een fris bloesje
met alweer veel te korte mouwen. Als negen-
tiende-eeuwse man kijk ik mijn ogen uit, maar
dergelijke kledij geeft natuurlijk geen pas. De
zes kinderen zijn naar school, neem ik aan. Tk
ben niet erg tevreden over Nel. Bij onze rond-
gang langs de akkers is mij opgevallen, dat er
in de boekweit en het vlas verschrikkelijk veel
onkruid staat. Nel gaat er ’s morgens alleen
maar even naar kijken, biecht ze me op, maar
ze moet natuurlijk wel wieden. Zo komt er van
het gewas niet veel terecht dit jaar. Gelukkig
heeft ze wel de tafel gedekt. Er staan ten-
minste drie borden met kommen erop en aan
weerskanten liggen keurig een vork en een
lepel van wat onbestemd materiaal.

Tot de werkelijkheid terugkerend, realiseer ik
me, dat we honderdeenenzeventig jaar later
leven. Nel Vermeulen is informatrice van het
museum “De Koloniehof” in Frederiksoord en
ze is me toegewezen als rondleidster. En dat
doet ze met verve, tot volle tevredenheid dus.
Ze heeft me ontvangen op het terrasje aan de
straat. [k was iets te vroeg en de stoelen ston-
den nog met in plastic gevatte kettingen vast.

We drinken er koffie en een passerende trac-
tor maakt zoveel lawaai, dat Nel opmerkt een
geluidsdempende schutting hier wel op zijn
plaats te vinden. Het stenen hoofdgebouw
links van het terras was vroeger de timmer-
manswerkplaats van de Kolonie van Welda-
digheid en de paal met de mand is op 4 juni
1993 door de Drentse commissaris in de hoog-
ste stand gezet. Was dit vroeger voor de kolo-
nisten het sein, dat de schafttijd was aan-
gebroken, nu en hier betekent het, dat de be-
zoekers welkom zijn.

Nel Vermeulen kwam in 1991 in het kader van
een werkervaringsproject bij de Maatschappij
van Weldadigheid in Frederiksoord. Ze kreeg
tot taak het invoeren van de gegevens van alle
voormalige kolonisten in de computer en werd
daarbij geholpen door acht vrijwilligers. Het
project loopt nog, want de ongeveer vijftien-
duizend namen moeten ook allemaal nog voor-
zien worden van hoeve- en archiefnummers.

Toerist-kolonist

Zo’n acht jaar geleden werd in de voormalige
timmermanswerkplaats, die al op de monu-
mentenlijst stond, de expositie “De toerist ont-
moet de kolonist” gehouden. Het was een groot
succes en men vond dat het logische vervolg
ervan de stichting van een museum moest
zijn. De Maatschappij had al drie van haar
instellingen, de tuinbouwschool, het rustoord
en de hoeve Boschoord in zelfstandige stich-
tingen zien veranderen en wilde voorkomen,
dat er niets van de oude kolonistentraditie zou
overblijven.

Dus....een museum! Er werd een groots plan
gemaakt, maar dat kwam niet in aanmerking
voor I.S.P.subsidie en 't werd dus ingetrokken.
Een eenvoudiger opzet bood meer kans van
slagen. Met eigen mankracht, eigen geld en
aanvullende subsidies van gemeente en pro-
vincie kon men tenslotte, in 1993, het doel be-
reiken. Het Drents Museum werkte mee aan
de vormgeving en zo ontstond toch een zeer
aanvaardbaar geheel. Op het allerlaatste mo-
ment, toen 't museum eigenlijk al klaar was,
werd Nel Vermeulen gevraagd als informa-
trice/codrdinatrice op te treden. Door Jan
Mensink, destijds nog administrateur, nu
direkteur van de Maatschappij én drijvende




kracht achter de museumplannen.

Het was niet toevallig, dat de Koloniehof in
1993 gereed kwam. In dat jaar werd namelijk
het honderdvijfenzeventig jarig bestaan van
de kolonie Frederiksoord gevierd en de ope-
ning van het museum was het hoogtepunt van
de feestelijkheden. De Koloniehof, het visite-
kaartje van de Maatschappij van Weldadig-
heid, stond er.

Maar ’t museum is niet alleen visitekaartje;
’t moet ook uit kunnen. Vorig jaar kwamen er
bijna zesduizend bezoekers en dat aantal ligt
nu (juli 1994) op vijfduizend. Bij twintigdui-
zend kan het zichzelf bedruipen, maar dat ge-
tal zal waarschijnlijk niet gehaald worden.
Er moeten bezoekersvriendelijke maatregelen

genomen worden. Nel vertelt, dat er nu spin-
en weefdemonstraties op het programma
staan en ze heeft zelf het idee om oude kinder-
spelen als steltlopen, hoepelen en bikkelen op
het museumterrein te laten beoefenen. Vorig
jaar is er een oogstdemonstratie met oude ge-
reedschappen gehouden en daar kwamen toen
veel bezoekers op af.

“Je kan boordevol ideeén zitten, maar je moet
ze goed uitwerken en je moet er wel de mens-
kracht voor hebben!”, relativeert ze. Er zijn
drie personeelsleden met een volledige baan,
waarvan er twee een vast contract hebben. Be-
halve Nel is vanmorgen Hilda Groen aanwe-
zig, die baliedienst heeft en voor de koffie
zorgt. Joop Ruiten, de kaarsenmaker, is met
vakantie en zijn bedrijf ligt nu stil.

De kaarsenmakerij bevindt zich achter het
hoofdgebouw in de voormalige “houtstek”,
waar vroeger de planken werden opgeslagen.

Nu mogen kinderen er tegen betaling van vier
gulden twee kaarsen zelf maken en voor dat
bedrag mogen ze ook de doolhof in en met de
aanwezige speeltuigen spelen. Op verzoek
maakt Joop ook speciale kaarsen, waaronder
gedraaide en gekleurde. Kinderen zijn vaak te
ongeduldig voor het werkje en als ze na onder-
dompeling van hun kaars even moeten wach-
tem, laat Joop ze een rondje lopen. Als ze te-
rugkomen, mogen ze weer!

Klaprozen en korenbloemen

Achter het museum ligt de hof, een park in
wording, twee hektare groot. Dé trekpleister
is natuurlijk het nauwkeurig nagebouwde ko-

loniehuisje met daarnaast akkertjes met ha-
ver, tarwe, boekweit, vlas, voederbieten, aard-
appels, gerst en winterrogge. Alle gewassen
zijn inmiddels volgroeid. Voor bezoekers, die
maar nooit het verschil tussen gerst en rogge
weten, is de aanblik uiterst leerzaam, want de
met deze graansoorten begroeide akkers lig-
gen naast elkaar. Maar ook het bekijken van
een bijna vergeten plant als boekweit is de
moeite waard. Inderdaad, er groeit veel on-
kruid tussen de gewassen, maar is het niet
boeiend weer eens klaprozen en korenbloemen
tussen het graan te zien opduiken?

In de buurt van het huisje zien we ook een
grasveldje met schapen van een Engels ras en
twee stukjes weiland met verschillende soor-
ten geiten. Jammer, dat deze schapen nooit bij
de kolonisten in gebruik zijn geweest.

Er is een bijenstal met drie volken; een in een
uitgehold blok eikenhout, een in een korf en
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een in een kast. Af en toe komt er een imker
tekst en uitleg geven. De doolhof met een to-
ren van palen in het midden is nog in ontwik-
keling, maar door kinderen al goed te gebrui-
ken.

Alle wandelpaden komen uit bij de abri, een
koepelvormig houten gebouwtje, dat aan alle
zijden open is. Een zwaluw heeft al kans ge-
zien tegen een dakspant een nest te bouwen.
Nel is er niet blij mee. “Ze maken zo’n rotzooi!”
en dat kan je eigenlijk niet hebben als er be-
zoekers zijn.

In het park kan men genieten van een speciaal
picknick-arrangement “uit de mand”, waarbij
een rondleiding langs alle aandachtspunten is
inbegrepen. Een van die punten is de werke-

lijk schitterende dia-presentatie, waarbij de
grootformaat beelden als het ware in elkaar
overgaan. Ze geven een heel goed beeld van de
geschiedenis van de kolonie.

De P.R. is nog niet zo goed uit de verf geko-
men. Pas dit jaar is Nel begonnen met het be-
zorgen van folders bij campings, hotels en
V.V.V.kantoren. Tijdens verschillende mark-
ten in de buurt is De Koloniehof nu ook pre-
sent met stands van de kaarsenmaker en met
oude ambachten. Verder is er sinds kort een
attractie-pas met Miramar, het Klokkenmuse-
um en de tuinen van de Tuinbouwschool, allen
op loopafstand. En er is nog een arrangemen-
ten-overeenkomst met 't Rotanmuseum in
Noordwolde.

Opmerkelijke opdracht

De toeristen gaan de weg naar De Koloniehof

steeds meer vinden en soms komen er ook wel
eens heel bijzondere gasten. Zoals verleden
jaar, toen twee studenten uit Arnhem met een
wel heel opmerkelijke opdracht bij het muse-
um aankwamen. “Ganaar S. en van S. naar F.
In F. vind je een pas geopend gebouw!”, zo
luidde het briefje, dat ze hadden meegekre-
gen. Ze moesten een collage maken van in het
pas geopende gebouw tentoongestelde voor-
werpen en ze hadden van hun leraar twee da-
gen de tijd gekregen. Gelukkig kregen ze aan
’t eind van de eerste dag via de V.V.V. in Arn-
hem de tip, dat met F. wel eens Frederiksoord
bedoeld zou kunnen zijn. De tweede dag reis-
den ze dus met de eerste trein naar Steenwijk,
namen vandaar de bus en kwamen om half elf
bij de Koloniehof aan. Na het maken van de
collage vertrokken ze weer om half twee en
konden zo juist op tijd aan de opdracht vol-
doen. De leraar bleek uit Frederiksoord te ko-
men!

We lopen door de hal. Een bezoekster zit voor
een computer en kijkt gespannen naar het ver-
lichte scherm. Een genealoge, op zoek naar
haar familie? ’t Is best mogelijk, want het
resultaat van Nel’s vroegere werkzaamheden,
het bestand van alle vijftienduizend namen
van de vroegere kolonisten is hier opgeslagen
en gratis te raadplegen.

De tentoonstellingsruimte is overzichtelijk in-
gedeeld. We staan stil bij een plattegrond met
lichtsignalen. Een rij oude schoolbanken met
bijbehorende attributen herinnert aan het ko-
lonieonderwijs, dat vanouds zeer belangrijk
werd geacht. Althans de lessen in rekenen,
schrijven en lezen, als we Jacob van Lennep
mogen geloven. Hij schreef in 1823, dat
Aardrijkskunde, Vaderlandse Geschiedenis
en Stijloefeningen voor de koloniekinderen
onbelangrijk waren. “Welk nut”, vroeg hij zich
af, “doen zij aan menschen bestemd om achter
de ploeg te loopen of de spade in de hand te
nemen?”

’t Is maar goed dat de latere schoolmeesters
daar anders over dachten.

Het koloniegeld van Frederiksoord, ingevoerd
om het kopen van sterke drank tegen te gaan,
is ook te bezichtigen. Simpele muntjes, gesla-
gen omstreeks 1823. De maquette van de boer-
derij van de Maatschappij, de “Hoeve De
Dankbaarheid” met vlak erbij een kolonie-
huisje laat weer eens zien, welke geringe af-
metingen de woninkjes hadden. Zeker voor
een weesmoeder, een weesvader en zes kinde-
ren! Maar dat ze voor vele verpauperde men-
sen aan het begin van de negentiende eeuw
een uitkomst waren, staat buiten kijf. En dat
de herinnering eraan behouden moet blijven
eveneens. “Het erfgoed der vaderen bewaren
voor het nageslacht!”, zo omschrijft Nel Ver-
meulen de doelstelling van De Koloniehof. La-
ten we het daar maar op houden! [0




