MOMENTJE

Mei 1844, De Zeeuwwse schipper Willem Borsje heeft landverhuizers uit
Westkapelle aan boord. Ze verlaten het land van de zeedifk en de zecklei
uit bittere noodzaak, want in hun geboortedory heersen werkloosheid en
armoede. Vier families, het gezin Bosselaar, her gezin Brasser, het gezin
Westerbeek em het gezin Toutenhoofd, samen eenentwintig personen, heb-
ben de grote stap gewaagd. Zif zijn kolonisten op weg naar Drenthe,
naar een nieuwe toekomst in een 1o1aal onbekende streek, het hoogveenge-
bied in de gemeente Borger.
Hun verhuizing is eigenlijl tor stand gekomen door de sociale bewogen-
heid van her Zeeuwse kamerlid Snouck Hurgronje en zijn Drentse collega
en vriend Kuiphorst, die eigenaar is van uitgestrekte veengronden in de
marke van Drouwen. Hun gespreklen over de ellende in Westkapelle en
een bezoek van de hoogwelgeboren Zeeuw aan het beoogde kolonisatiege-
bied hebben tot een overeenkomst tussen de Centrale Directie van het
Dijkbestuur van Walcheren (de werkgever van de vier
gezinshoofden) en de heer Kniphorst geleid.
Laatstgenoemde heeft zich verplicht “voor vier gezinnen
even zovele huisjes te bouwen volgens een opgegeven model
op een gelijk aantal erven of kavels”. De erven zullen
gereed gemaakr worden voor de verbouw van aardappelen
en groenten.
De kolonisten zullen hun dagelijles onderhoud zelf moeten
beralen, vier procent van de bouwkosten van hun wonink-
fes en een pachtsom van f 5,- per jaar. Daartegenover
wordt hun het hele jaar werk gegarandeerd; ze krijgen
gratis brandstof en voldoende voorschotten en krediet.
‘oorzien van gewoon huisraad, bedstro, aardappelen “tot,
zo0 wif meenen, de nieuwe bruikbaar zijn” en van f 12,-
per gezin voor de aankopen van gereedschappen, betrek-
ken de Zeeuwen eind mei 1844 hun nieuwe Drentse huis-
jes. De heer Kniphorst stelt zich op 29 juni op de hoogte
van hun welbevinden en hif schrijft een dag larer 0.a. aan
Snouck Hurgronje: “Gister heb ik de kolonisten gezien.
Zij waren wel te vrede- de mans waren goed aan den
arbeid. Zoo ook drie vrouwen- de vierde wierd tot haar
leedwezen belet door de ziekie van een der kinderen veld-
arbeid te verrigren”. De toch ongewone veenarbeid gaat
hen dus kennelijk goed af.
De vier gezinnen wonen naast elkaar aan een verbindingswifk bij de
Drouwenermond, in de buurt van de provinciegrens. Vier gelijlee wonink-
fes, die na verloop van tijd gezamenlije het Zeelandwijkje gencemd zul-
len worden. Veenbaas Wolters, door Kniphorst belast met het roezicht op
het Zeeuwse experiment, schrijft begin 1845, dar her de kolonisten goed
gaat. Het ontbreekt hen alleen aan mest en hij verzoekt het dijlebestuur
van Walcheren om toezending van nwee schepen “straten- drek”. Als
tegenprestatie kan turf geleverd worden. De transactie verloopt stroef
want pas op 6 augustus bericht Wolters, dat de mest inderdaad geleverd
is. 't Is echter niet genoeg en hij verzoekt dus om nog meer. Als voorschot
wordt 1200 ton turf naar Middelburg verscheept en inderdaad de mest
wordt aangevoerd.
Dan echrer slaar her noodlot we. Op 27 oktober schrijft Wolters, dar de
aardappeloogst mislukr is. De korenprijs is erg hoog en de kolo-nisten
zullen dus schulden moeten maken. In januari 1846 overlijdt Snouck
Hurgronje en dar berekent het begin van het einde van het experiment.
Her contact tussen Schiphorst en de Zeeuwse autoriteiten komt op een
laag pitfe te staan en langzamerhand trekken laatstgencemden hun han-
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den van de kolonisten af. Er worden nog pogingen in het werk gesteld om
de terugkeer van de gezinnen te bewerkstelligen, maar deze lopen op niets
uit. De Zeeuwen blijven voorlopig in Drenthe woonachtig, in het
Zeelandstreekje. Hoe verging het hen verderé

In 1857 vertrekt het gezin Brasser naar Onstwedde, vier jaar larer
gevolgd door de Bosselaars. Het gezin Westerbeek gaat in 1876 in
Odoorn wonen. De Toutenhoofds zijn de enigen, die hun leven lang
Drouwenermond trouwe blijven. Nu echter woont er niemand meer mer die
naam; regelrechte nakomelingen vinden we nog in Stadskanaal en
Nieuw-Buinen.

Het Zeelandstreekje is er nog steeds en aan het spiegelende water van de
wifk staan ook nog de huisjes van de kolonisten. En..de Zeeuwen zifn
niet vergeten. Viak bif de doorgaande weg, aan de andere kant van het
water, staat een eenvoudig monument, bestaande uit twee in elkaar gele-

gen cirkels van baksteen met op een verhoogd gedeelte een wit marmeren
vogel. Het stelt een ontmoetingsplaats voor, herinnerend aan de brug, het
tolhuis en het tolhek, die hier vroeger veel menselijke contacien bewerlk-
stelligden. De vogel verbeeldr het zich losmaken uit het donkere veenverle-
den. Vian Zeeuwse kolonisten is hier geen sprake. Maar achter
het monumentje staan paarsgewijs acht bomen, telkens
bestaande uit een balsempopulier met gladde stam en een
gewone populier met ruwe schors. Daarnaast bevindt zich een
“slinger” van dertien bol-esdoorns en op deze originele manier
staan ze hier als een levend monument bijeen, de vier echipa-
ren en de dertien kinderen, landverhuizers uit 1844.

De vereniging Plaatselijke Belang nam het initiatief de kunsre-
naar Jef Dépassé ontwiery het geheel en wethouder Klaas de
Vries onthulde het. In 1987!

Mer dank aan Gezienus de Jonge.
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