MO(NU)MENTJE

P 28 augustus 1944 arresteerde

de landwacht in Assen de zeven-

entwintigjarige gymnastiekle-
raar Albert Christiaan Bijlsma uit Doe-
tinchem en de drieéndertigjarige land-
bouwer Roelof Oosting uit Westdorp, ge-
meente Borger.Beiden waren betrokken
bij de illegaliteit. Ze werden voor een ver-
hoor naar het districtsbureau van de
landwacht aan de Zuidersingel gebracht
en daar door Nederlandse SD-ers op een
afschuwelijke manier toegetakeld.

Ondanks de martelingen weigerden de
mannen ook maar iets los te laten. Wel ver-
klaarden ze als onderduikers verblijf te hou-
den in een hol in de om-
geving van Assen. De
Duitse  SD-officieren
beloten tenslotte, dat
ze dat hol maar eens
moesten
Omdat ze zo mishan-

aanwijzen.

deld waren, dat opslui-
ting in de gevangenis
niet meer mogelijk
was, kregen de begelei-
dende landwachters
toestemming hen daar-
na dood te schieten.

Na een zwerftocht
langs verschillende
mogelijke schuilplaat-
sen werden Bijlsma en
Oosting nog diezelfde
avond in het Heukers-
bosje in Zeijerveen door een der landwachters
met een nekschot vermoord. De beulen lieten
de lichamen van hun slachtoffers liggen, waar
ze lagen en pas drie weken later, in de nacht
van acht op negen oktober, werden ze gevon-
den en in Vries begraven.

Na de oorlog ontging de moordenaar, die
ook nog twee jongens van zestien en achttien

jaar in Vledder doodgeschoten had, zijn ge-

rechte straf niet. Hij werd ter dood veroor-
deeld. De verzetsman S. Schoon, die hoewel le-
vensgevaarlijk door hem verwond toch op het
nippertje was ontkomen, bezocht hem ver-
schillende keren in de gevangenis. Op verzoek
van de veroordeelde verstrekte Schoon hem de
adressen van de familieleden van de slacht-
offers. Hij wilde hen brieven schrijven, waar-
in hij hen vergiffenis voor zijn wandaden
vroeg. Samen met een andere landwachter
werd hij op 16 november 1949 gefusilleerd.

HUIB D. MINDERHOUD

In 1948 werd op de plaats, waar de licha-
men van Bijlsma en Oosting gevonden waren,
een eenvoudig monument opgericht. Aan dit
feit werd geen bekendheid gegeven en na ver-
loop van tijd groeide het bos er omheen dicht.
Bovendien brachten spelende kwajongens het
gedenkteken op ergerlijke wijze schade toe.

Het gemeentebestuur van Vries ontrukte
het monumentje in 1966 aan de vergetelheid.
Het bos werd gesnoeid en wegwijzers werden
geplaatst. Op 7 september van ‘t genoemde
jaar werd het gerestaureerde gedenkteken
alsnog officieel onthuld.

Nu, negenentwintig jaar later, wijst de Ze-
ijer historicus Jelke Bennink ons de plaats,
waar het monumentje staat. Via de kortste

weg: over het Schoolpad en een kale akker en
door het bos. Opzij van een zorgvuldig onder-
houden bospad vinden we het. Ontroerend van
eenvoud: een hoopje op elkaar gemetselde
veldkeien met daarboven een gedenkplaat.
Terzijde staat een simpele bank.

Zij, die een langere wandeling door het na-
tuurschoon van het Zeijerveld op prijs stellen,
dienen vanaf Zeijen de Minister Cremerstraat
op te rijden. Witgeschilderde richtingpijlen
met de aanduiding ‘verzetsmonument’ wijzen
feilloos de weg naar een prachtig wandelpad.
Uitermate geschikt om in stilte te genieten
en... te herdenken!

Met dank aan Jelke Bennink en de Stichting “Oud
Vries”.
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