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Wie via Rogat naar Ruinerwold rijdt, ziet na het passe-
rent van de rotonde in de weg Pesse- Meppel de vijftien-
de- eeunwse Hervormde kerk van Blijdenstein staan. De
weg slingert er zich in eent wijde boog naar toe en telkens
weer verbaas ik me over de schilderachtige ligging tegen
de achtergrond van hoge bomen. De kerk is eigenlijk
twaalfde- eenws, maar ze is later zo radicaal verbouwd,
dat slechts de aanwezigheid van kloostermoppen in
miuren en toren en een klein
rondbogig venster hiervan
getuigern.

Schuin tegenover de kerk,
aan de andere kant van de
weg, bevindt zich een alge-
mene begraafplaats. Ze is
de opvolgster van het kerk-
hof om de kerk, waar de
overledenen vroeger hun
laatste rustplaats vonden.
Nu ligt er een keurig onder-
houden, kaalgeschoren ga-
zon en van de oorspronke-
lijke bestemming is mniets
meer te zien.

Achter de kerk liggen toch
nog drie zerken. Omringd
door stemen paaltjes, die
een ketting met grote scha-
kels dragen, vormen ze een
familiegraf. Hier werden
ter aarde besteld “ter nage-
dachtenis”: Dominee Cor-

Huib D. Minderhoud.

Cornelis Alberti trouwde in 1828 met de viffentwintig
jaar jongere boerendochter Marchien Pieters Derks uit
Broekhuizen. Zij kregen zoals vermeld zes kinderen,
waarvan er vier volwassen werden. De drie zonen dien-
den te gaan studeren en de beide oudsten voegden zich
ook braaf in het door hun ouders gewenste opleidings-
patroon. De derde echter, in 1844 geboren en in navol-
ging van zijn drie jaar eerder overleden broertje Jan
Detrks genoemd, volgde dit
voorbeeld niet. Hij wilde
boer worden en begon in
Dijkhuizen aan de “Tak-
kenbosweg”, de hoofdweg
naar Ruinen, een eigen
boerenbedrijf.

Jan Derks werd een uitste-
kend veehouder, die zijn
boerderij voortdurend unit-
breidde en veel deed om de
veestapel te verbeteren.
Zijn zoon Pieter werd een
zeer bekend veefokker, die
in 1908 samen met twee
andere boeren het initia-
tief nam tot het stichten
van de fokveevereniging
Haakswold.

Diens zoon Jan Derks ten
slotte zette de familietra-
ditie met veel succes voort.
In 1958 maakte een van
ziju beste koeien, “Lise

nelis Alberti, overleden in
1867, zifn vrouw Marchien
Pieters Derks, overleden in
1870 en twee van hun zes
kinderen. Deze twee, Elisa-
beth en Jan Derks Alberti
stierven tengevolge van een
epidemie op jeugdige leef-
tijd en veertien dagen na
elkaar in oktober 1841. Ze
werden samen onder één
steen begraven.

In 1821 kwam de toen ne-
genendertigjarige predikant Cornelis Alberti naar Blij-
denstein en betrok de pastorieboerderij achter de kerk.
Een boerderij, ja, want de dominee leefde grotendeels
van de pastoralia, de voor zijn onderhoud gereserveerde
landerijen, die een oppervlakte van negenentwintig hec-
tare besloegen. Een deel hiervan verpachtte hij, maar de
rest beheerde hij zelf. Samen met een knecht verrichtte
hij alle voorkomende werkzaamheden en zo was de
dominee behalve zieleherder ook nog boer.

De vijftiende-eeuwse hervormde kerk

40”, deel wit van de
Nederlandse inzending op
de Wereldtentoonstelling
“Expo” in Brussel. Jan
Derks Alberti was ook
jarenlang president- kerk-
voogd van de Hervormde
kerk itt Ruinerwold te Blij-
denstein. Zo zette hij ook
deze familietraditie voort.
Zijn overgrootva-
der, de dominee,
was kerkelijk en
daarnaast agrarisch bezig geweest, Jan Derks
agrarisch en daarnaast kerkelijk. Hij overleed
in 1995, zevenentachtig jaar oud.

De pastorieboerderij achter de kerk van Blijden-
stein is verbouwd tot een geriefelijk woonhuis.
Ervoor staat een reusachtige beuk. Misschien
werd hij wel geplant door de echtelieden Cornelis Alber-
ti en Marchien Pieters Derks, wier grafstenen nog steeds
ter nagedachtenis aanwezig zijn®
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