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hun gestorven huisdieren een waardige
begrafenis te verschaffen. Op een

dierenbegraafplaats bijvoorbeeld.

Huib D. Minderhoud

er niet zo maar een dier. Dan moet er afscheid genomen wor-
den van een huisgenoot, een vriend, voor wie men liefdevolie

gevoelens koestert. Steeds vaker gaan mensen er toe over

evrouw Stenzen, woonachtig in

Hoogeveen, liet zich in 1967
door haar zoontje overhalen een brui-
ne cocker spaniel aan te schaffen.
Helaas kreeg het dier epilepsie en de
ziekteverschijnselen werden op de duur zo ernstig, dat in
overleg met de dierenarts werd besloten tot inslapen. De
zoon stond erop, dat alleen hij de hond op zijn laatste gang
zou begeleiden, maar na verloop van tijd kwam hij "brullend’
thuis. Hij had het gebeuren niet langer kunnen aanzien en
hond en arts in de steek gelaten. Moeder was zo kwaad, dat
ze vergat verder nog iets te ondernemen en de cocker spaniel
belandde in de kadaverbak. Dit zal me nooit meer gebeuren,
nam mevrouw Stenzen zich voor.
De zoon, die zich schuldig voelde en 't weer goed wilde
maken zei kort daarna op een avond: ,lk heb een verrassing
voor je. We gaan ergens op bezoek!” Dat bleek bij een echt-
paar te zijn, dat zich bezig hield met het fokken van cocker
spaniels en juist een nestje bonte pups beschikbaar had. De
verleiding was groot.
.k ging op m'n hurken zitten en keek ademloos toe. De
moederhond liep wat heen en weer en ging tenslotte tussen
ons in zitten. "We weten nu, dat het goed is. Zoek er maar
een uit!’, zeiden de eigenaars en ik koos zonder iets te zeg-
gen de witste. Ik hou van wit!
Mijn zoon gaf mij | Boro cadeau. We hadden hem graag Igor
willen noemen, maar in verband met de naamgeving in de
stamboom kon dat niet. Mijn dochter noemde hem Bollotje
en die troetelnaam gebruikten wij ook wel. Het was augus-
tus 1979.
I Boro is vijftien en een half jaar geworden. De kinderen gin-
gen het huis uit en hij werd niet alleen mijn huisgenoot,
maar ook een soort zoon. lk ben erg diergericht, omdat ik in
de omgang met mensen vaak teleurgesteld ben. Niemand

Huisdieren begraven - zorg na de dood.

"HIER IS EEN DIER
MEER DAN EEN DIER’

Als een hond als trouwe metgezel na jaren overlijdt, verdwijnt

Familie Hulsman op de
dierenbegraafplaats
"Vennenberg’

toonde ooit veel belangstelling voor
mijn ervaringen. 't Was altijd van
mij uitgaand eenrichtingsverkeer.
'Onze moeder is niet meer zo erg
op mensen, onze moeder is op dieren!’,
zei mijn dochter eens en ze had gelijk.

I Boro ging in mijn hart wonen, vooral toen hij ziek werd.
Dertien en een half jaar mankeerde hij niets, was kernge-
zond. Toen kreeg hij allerlei kwalen, die te maken hadden
met zijn leeftijd. Langzamerhand werd hij doof en blind en ik
moest ook nog een gezwel laten verwijderen, dat gelukkig
goedaardig was. Voor alles wat hij mankeerde ging ik naar de
dierenarts, want ik wilde het beste voor hem. Tot het eind
toe heb ik hem begeleid. 1k droeg hem tenslotte de straat
over, als ik hem op het grasveld tegenover het huis uitliet.

Rustig sterven

ijn naderend einde hield me erg bezig. Toen ik in de Tele-
Zgraaf een artikel las over dierenbegraafplaatsen, waarvan
er in Engeland al veel waren, dacht ik direct: 'Hij zal het net
zo goed krijgen als een Engelse hond!” Maar hij moest ook
rustig kunnen sterven. Gelukkig had ik een dierenarts, die
mij goed op alles voorbereidde. Toen | Boro vocht achter de
longen kreeg, zei hij: ’Je mag me nu roepen, wanneer je maar
wilt, al is het midden in de nacht!’
Op een dag hebben we toen samen de balans opgemaakt. |
Boro leed inmiddels ook nog aan een chronische blaasont-
steking en lag tijdens ons gesprek in het gras in de tuin. We
besloten hem in te laten slapen, nog dezelfde dag. Op de
tafel in de kamer is het toen gebeurd. Hij is rustig gaan sla-
pen, als altijd vol vertrouwen, tot de laatste snik. We heb-
ben hem in zijn mand gelegd en naar de schuur gebracht.
Daar was het koel en daar heeft hij nog drieéntwintig uur




gelegen, zodat er voldoende tijd was om afscheid te nemen.
Bij toeval was ik in contact gekomen met de dierenbegraaf-
plaats "Vennenberg’ in Dalfsen. | Boro zou begraven worden,
als een mens. Dat stond voor mij vast. Hij was immers als
een kind voor mij geweest. Waardigheid, stijl, niveau, dege-
lijkheid en gevoel, dat waren de eisen, die ik stelde en hier-
aan werd zonder meer tegemoetgekomen door het echtpaar,
dat Vennenberg in eigendom heeft. Samen kwamen ze met
een stationcar | Boro halen. Mijn dochter en ik hebben hem
met een laken over zijn mandje in een afgesloten ruimte in
de auto gelegd. Zo reden we met ons vieren naar de begraaf-
plaats.

We werden ontvangen in een prieeltje, waar we koffie dron-
ken en in een ontspannen sfeer de gang van zaken konden
bespreken. We zochten een kistje uit en hebben daar ons
vriendje behoedzaam in gevlijd, op zijn zij, op zijn eigen
lakentje. 'Dag lieverd!’, was het laatste, dat we tegen hem
gezegd hebben voor we het deksel sloten. Mijn dochter en ik
hebben het kistje weggedragen en de eigenaar heeft het in
het grafje laten zakken. Dat konden we zelf niet opbrengen.
We hebben daarna zand op het deksel gestrooid en toen het
graf opgevuld was, heeft mijn dochter er een prachtige bloe-
menkrans opgelegd. Later is er een steen geplaatst met de
tekst: 'Bollotje. Still love you.’ Een eenvoudige natuursteen
en het grafje is verder afgewerkt met stukken leisteen, heide
en verschillende soorten gras. Heel mooi!

Als ik er nu kom, ga ik als een boeddhabeeld voor het graf
zitten met de foto van | Boro voor mij. Ik leg mijn hand op de
plaats, waaronder zijn kopje ligt. Zo kan ik heel lang aan hem
denken. lk zit nog steeds aan hem vast.

Soms ben ik weg van de wereld. Door de hond ben ik vaak
bezig met mijn verleden. Hij breekt het verdriet van vroeger
in mij open. Maar ik kan gelukkig ook weer lachen. Het is nu
bijna twee jaar geleden gebeurd en ik denk vaak, dat mijn

hond in de dierenhemel boven Hawaii woont, want dat is
het mooiste plekje van de wereld. Hij verheugt zich op een
telefoontje van zijn vrouwtje, dat daar zo graag eens naar
toe zou gaan, Als ik daar dan ben en op het strand lig, zal ik
hem bellen en dan komt hij met een touwladder naar bene-
den. Dan gaan we samen drie weken lang zwerven langs het
strand, Daarna moet hij weer terug, met de touwladder
omhoog. ]a, ik zit nog steeds aan hem vast!”

Amor en Roy

eta en Henk van Dijk uit Kerkenveld hadden ook een

hond, een ‘asbak’. Toen ze in verband met een plotse-
ling geconstateerde tumor besloten hem in te laten slapen,
bracht Henk hem naar de praktijk van hun dierenarts. Hij
bleef erbij tot het einde en dacht heel lang, dat de hond nog
leefde. Tenslotte vroeg de arts: "Wat zullen we met hem
doen? Wilt u hem hier laten of meenemen?’ Henk besloot
het dier achter te laten. Dat was wat gemakkelijker.
Terugrijdend kwamen er al gevoelens van twijfel over de
juistheid van zijn beslissing, die al na korte tijd veranderden
in spijt. Wat heb ik gedaan? Zoveel jaar is hij hier in huis
geweest en we hebben zoveel plezier gehad! Nou is 't ie aan
zijn eind en ik kwak hem in een container! Dat doe ik nooit
meer!
Een half jaar lang hadden Meta en Henk geen hond. Toen
konden ze het niet langer uithouden. Ze kochten een zwar-
te Groenendaler herder als pup en noemden hem Roy.
Omdat Meta vond, dat hij toch eigenlijk altijd maar alleen
was, kochten ze er een jaar later nog een pup bij. Ditmaal
een zwartbruine Tervurense herder, die de naam Amor kreeg.
De beide reuen konden het heel goed met elkaar vinden,
maar Roy was wel de baas.
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Meta en Henk beleefden veel plezier aan hun honden. Henk
wandelde en fietste gemiddeld twintig kilometer per dag met
ze en soms reed hij zelfs helemaal naar Dalen met de honden
naast zich. Toen Amor zes jaar oud was, werd hij ziek. De
dierenarts gaf medicijnen, maar na twee dagen was de toe-
stand onveranderd. Een nader onderzoek wees uit, dat de
hond bloedkanker had. Ongeneeslijk en al in een ver stadi-
um. Inslapen zou het beste zijn!

Dat viel het echtpaar rauw op het dak, maar ze besloten het
advies direct op te volgen. Ze wilden Amor niet verder laten
lijden. Het inslapen zou thuis gebeuren, op een donderdag-
morgen om een uur of tien. Amor kwam kwispelend binnen
en kreeg in zijn mand het spuitje. In de handen van Meta en
Henk overleed hij.

Wat moest er nu gebeuren? Begraven in de tuin was een
mogelijkheid, maar deze plaats zou hen voortdurend aan de
hond herinneren. Bovendien, wat zou er met de resten
gebeuren, als ze eens verhuisden? Toen kwam de dierenbe-
graafplaats "Vennenberg’ van de familie Hulsman in beeld. Er
werd contact gezocht en de hond kon meteen gebracht wor-
den. Samen vervoerden ze Amor, in zijn mand met zijn
deken over hem heen, per auto naar Dalfsen.

Mevrouw Hulsman ontving hen met koffie. Het inmiddels
gedolven graf werd bekeken en vervolgens had de begrafenis
plaats. Amor werd in zijn deken gewikkeld en Henk en de
heer Hulsman legden hem in het graf. Samen strooiden Meta
en Henk aarde op de deken, tot alles bedekt was. Een klein
uur later was het graf afgewerkt en waren de verdere afspra-
ken gemaakt.

Na veertien dagen werd de steen geplaatst met daarop, heel
simpel, de naam Amor. Ernaast was voldoende ruimte gela-
ten voor de naam Roy. Meta en Henk reserveerden namelijk
direct het graf ernaast voor Amors speelkameraad. Als Roy
komt te overlijden, zal hij naast Amor begraven worden.
Naast elkaar, zoals ze ook op de grote foto staan, die in de
kamer hangt.

En nu?

Henk: ,We gaan regelmatig terug om te kijken naar het graf.
Omdat hij als een van de eersten hier begraven werd, lopen
we als vanzelf langs de andere graven. Eigenlijk is een die-
renbegraafplaats mooier dan een mensenkerkhof. Alles is zo
keurig verzorgd. We nemen ook altijd bloemen of plantjes
mee.

1k ben erg voor een dierenbegraafplaats. Je hebt iets tast-
baars. Anders heb je het idee, dat je de hond vergeten bent.
Mijn vrouw heeft er meer last van dan ik. Amor was ook heel
erg aan haar gehecht. In Zuidwolde wil men nu ook aan een
dierenbegraafplaats beginnen en ook als raadslid sta ik daar
natuurlijk erg positief tegenover. Een dier waar je zoveel ple-
zier aan hebt beleefd; dat een lid van je gezin is geweest,
mag je niet zo maar afdanken. Het is onvoorstelbaar wat de
liefde van een dier voor je kan betekenen. Vaak krijg je meer
liefde van een dier dan van een mens. Vandaar!”

’Wij houden van jullie’

nigszins verheven boven het lichtglooiende Sallandse
landschap, enkele kilometers ten zuiden van Kasteel
Rechteren bij Dalfsen, ligt de dierenbegraafplaats Vennen-
berg. Vanaf de Kortersweg leidt een geasfalteerd weggetje
met een wijde boog naar een afgelegen boerderij, waarvan de
bewoners echter niets met het ter aarde bestellen van dieren

van doen hebben. Een bord verwijst duidelijk naar een breed
toegangspad ter linkerzijde, uitlopend op een parkeerplaats.
Daar ligt Vennenberg, hooggelegen, met naar het oosten een
prachtig uitzicht op de Lemelerberg en aan de andere kant
aan twee zijden begrensd door een brede bossingel. Op een
stuk weiland ernaast mekkert een aantal dwerggeiten met
jongen en er stappen enkele loopeenden met opvallend lange
nekken rond.

De begraafplaats zelf bestaat uit een rechthoekig stuk grond
met een oppervlakte van veertien are, waarvan de helft als
zodanig gebruikt kan worden. Het voorste gedeelte is
bezaaid met veld- en wildbloemen en aan weerszijden staan
houten zitbanken. Er zijn nu 236 graven in gebruik of gere-
serveerd, vertellen Hein en Marietje Hulsman, terwijl ze ons
rondleiden. Niet alleen honden en poezen hebben hier hun
laatste rustplaats gevonden. Er liggen ook andere dieren als
konijnen, een dwergpapagaai en een tamme rat. Het eerste
begraven dier was een hond, die op 15 december overleed.
De oudste poes Moortje was vierentwintig jaar, de jongste
zes dagen. Drie dames hebben vijf graven gereserveerd voor
de tien dieren, die ze nu nog samen hebben. Twee eerder
gestorvenen, Dinky en Tommy, hebben hier al een graf; Dinky




overigens niet echt, want die is weggelo-
pen!

We bekijken grafstenen. 'Onze beste
vriend Monty' was de oudste hond, een
dwergpoedel, die eenentwintig jaar werd.
Bij de steen van Romy ligt nog altijd zijn
riempje. Ergens anders zien we behalve een
riem ook nog een drinkbak, gedeeltelijk
ingegraven. "Wij houden van jullie!’, staat

op de steen van Hummel en Micky. Mariet-
je vertelt, dat yorksterrier Hummel en poes
Micky onafscheidelijk waren. Toen Hummel
doodging, kwijnde Micky weg en volgde
zijn hondenvriendje binnen veertien
dagen.

Elk graf heeft zo zijn eigen verhaal. Pasja en
Debby, een gele en een zwarte poedel, wer-
den in een geparkeerde auto zo door kinde-
ren gesard, dat ze van opwinding stikten.
Ze liggen hier nu samen in één grafje.
Rocco was in 1992 overleden en werd op
een camping begraven, maar zijn baas liet
hem in 1995 naar hier overbrengen. Een
andere baas liet op het graf van zijn hond
de steen plaatsen, waar het dier altijd
tegen geplast had. 't Gevolg was dat nog
heel lang nadien elke bezoekende hond
deze steen ook nog eens een beurt gaf.
Eergisteren (13 meil) is in graf 236 een
Sint-Bernhardhond ter aarde besteld. Er is
nu nog ruimte voor 750 graven. Middenop
Vennenberg staat een ouderwetse zwen-
gelpomp met daarbij noodzakelijke attribu-
ten als een gieter, een schepje en twee harkjes. Er wordt druk
gebruik van gemaakt, want verreweg de meeste graven wor-
den persoonlijk door nabestaande bazinnen of bazen onder-
houden. Hein doet de rest en 't resultaat is een model-
begraafplaats, waar niets aan het natuurlijk toeval is overge-
laten.

In een als ontvangstruimte ingericht schuurtje, waarvan de
ingang bijna schuilgaat achter hoge bomen, ontvangen Hein
en Marietje ons. Middenveertigers zijn het. Hein heeft de
gebruinde kop van een buitenmens, Marietje is meer van het
blanke type met blond, kroezig haar. Onmiddellijk na bin-
nenkomst wordt de tafel volgestapeld met begrafeniskisten
voor dieren. Van het eenvoudige kistje van spaanplaat tot
een degelijke houten kist met een voering van zijde en hand-
grepen. Alles is mogelijk, overigens ook als men in de mand,
het kleedje of zonder enige bedekking begraven wil.

Geen crematie

Het echtpaar Hulsman woont in Hoonhorst, een klein
rooms-katholiek kerkdorp, waar Hein doodgraver is.

Sinds 1981 combineert hij dit beroep met tuin- en concier-
gewerkzaamheden bij de hogeschool Windesheim in Zwolle.
Samen met Marietje pleegt hij ook het onderhoud van het
Hoonhorster kerkhof.

Uit hoofde van hun werkzaamheden bekeken de echtelieden
vaak begraafplaatsen. Zo ontdekten ze in 1986 een dieren-
begraafplaats in Varsseveld. Ze spraken met de eigenaar en
geleidelijk rijpte het idee zelf ook met een dergelijke begraaf-
plaats te beginnen. In 1990 werd een vergunning aange-
vraagd, die twee jaar later werd verkregen, nadat aan heel
wat milieu- en bestemmingsplanvoorwaarden was voldaan.
Waterschap en zuiveringsschap gaven na gedegen onder-
zoek ook toestemming.

Hein had van zijn broer, die landbouwer was, één hectare
grond gekocht. Qua plaats was deze locatie de derde keus,
maar achteraf bleek ze het mooiste plekje. Niet direct aan de
weg, zodat rust gewaarborgd was. Veertien are werd in 1992
in gebruik genomen en voor het weilandje ernaast is een
bouwvergunning voor een gebouw van vijftig vierkante
meter (ontvangst- en bergruimte) verkregen. Als het gehele
aangekochte gebied van één hectare gebruikt zou worden, is
er plaats voor ongeveer 7500 dierengraven. Marietje en Hein
kunnen dus vooruit.

Wat heb je met het terrein gedaan?

Hein: .We hebben de grond eerst tot één meter diep los-
gemaakt. De bovenliggende goede grond hebben we wegge-
haald en op overige weiland gebracht. De harde laag, die
aanwezig was, hebben we gebroken en verder is de boven-
laag met wit zand vermengd. Tenslotte is het terrein
geégaliseerd.”

Hoe heb je bekendheid gekregen?

Marietje: ,We hebben direct al folders laten drukken en ver-
spreid bij dierenartsen, -pensions en -asiels. Verder hebben
we veel aandacht in de pers gehad. Zoveel dat we al voor de
definitieve aanleg aanmeldingen van dierenbezitters kre-

"

gen.

Wat behelst jullie service?

Hein: ,We leveren grafstenen en kisten. We verwijderen
onkruid, houden de struiken schoon, zorgen voor nieuwe
beplanting en leggen tegels. We hebben akkertjes met veld-
en wildbloemen aangelegd. Als speciale service halen we een
overleden dier van huis op. We verzorgen de plechtigheid.
Laten de mensen zelf beslisssen, hoe ze het willen hebben.”

Hoe gaat een begrafenis in zijn werk?

Hein: ,lk delf een graf van een meter diep, terwijl Marietje
met de gasten praat.”

Marietje: , Ik zorg voor koffie in deze ontvangstruimte en laat
de mensen, als ze dat willen, een kist uitzoeken. Meestal
laten we hen het dier er zelf inleggen en als 't een grote hond
is, zetten we de kist vast op de verrijdbare baar. Soms gaat er
van alles mee de kist in. Knuffeltjes, foto’s van het gezin,
enz. De mensen zijn vaak heel geémotioneerd bij het
afscheid en bij de begrafenis, als ze zand in het graf strooi-

"

en.

Wat zijn de kosten?

Hein: ,.Voor de begrafenis van een grote hond wordt 195 gul-
den betaald. Hierin zit dan ook tegelijk twee jaar grafhuur.
Met een mooie kist en een bewerkte steen erbij kunnen de
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kosten oplopen tot wel 1500 gulden. Maar dat hoeft natuurlijk niet
en wij zullen daar zeker niet op aandringen. Een kattenbegrafenis
kost 150 gulden. Voor een cavia, een konijn of een vogel moet 135
gulden betaald worden. Oh ja, we kunnen ook nog betonnen graf-
keldertjes van 38 bij 38 bij 38 cm. leveren. Die kosten 325 gulden.
En we kunnen tegenwoordig ook voor porseleinen foto's op de graf-
stenen zorgen.”

Marietje: ,,Nee! We zijn zelf tegen cremeren, dus we willen 't ook
niet bij dieren doen. We beperken ons dus bewust, maar we hebben
dan ook meer tijd voor de mensen. Als er verzoeken komen om

Dierenpension "EELDE"
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ruimte voor urnen met as beschikbaar te stellen, doen we dat trou-
wens wel. Zo moeten we nu twee urnen bij wijze van graf op een
steen vastlijmen.”

Hein: ,Nog niet, maar als de eigenaars na twee jaar en na aan-
maning de verschuldigde grafhuur van 30 gulden per jaar niet beta-
len, ga ik er wel toe over. Dat houdt dan in, dat ik de nog aanwezi-
ge resten dieper begraaf, waardoor er ruimte voor een nieuw graf
erboven ontstaat.”

Meerwaarde

Marietje: .,Als wij een hond hadden, zouden wij hem zelf ook begra-
ven. Maar al die poespas zou voor mij niet hoeven. Gewoon begra-
ven, heel eenvoudig, is heel waardevol voor mij. lk moet wel heel
vaak mensen tegenhouden, afremmen. Zeg dan: Ga nu eerst eens
rustig naar huis en denk er nog een paar dagen over na of je nog wat
meer wilt. Mensen zijn soms zo geémotioneerd. Ze zijn dan in staat
van alles te willen en te bestellen. Maar velen willen ook na een paar
dagen nadenken nog niet anders, hoor!”

Marietje: ..Ik kreeg op een keer een telefoontje van iemand, die zei:
Mijn alligator is dood! M’n krokodil! Ze hadden gezegd dat hij wel
honderd kon worden, maar hij is maar veertig geworden. Hoe moet
hij nu begraven worden? In stukken? Ik heb hem naar een cremato-
rium verwezen en nooit meer iets van hem gehoord.”

Marietje : ,,'t Is heel dankbaar werk. De mensen komen verdrietig en
gaan vaak getroost, soms zelfs haast gelukkig weer weg. Met een
gerust hart. Ze hebben een stukje grond waar hun dier is.”

Hein: ,De mensen zijn hier vrij, kunnen ook zelf beplanting
aanbrengen. Dat stellen ze zeer op prijs. En wij zijn ook vrij, want
we hoeven er gelukkig niet van te bestaan.”

Marietje: .We begraven nu ongeveer honderdvijftig dieren per jaar.
Voor ons hoeven het er niet veel meer te worden. We kunnen de
mensen nu in alle rust ontvangen.”

Hein: ,We kunnen begraven tot het donker is of ook wel ‘s morgens
vroeg, om een uur of acht. We sluiten ook niet om vijf uur!

't Is maar een dier!’, mag je hier niet zeggen en dat doet ook nie-
mand. Hier is een dier meer dan een dier! Vaak betekent het zelfs
meer dan een kind. Een kind gaat op de duur het huis uit, maar een
dier blijft altijd van je afhankelijk.”

Dat zal het wel zijn, die meerwaarde, die meerdere zorg dan voor-
heen voor overleden dieren. Veel buitenstaanders kijken er vreemd
tegenaan. Maar wie ook eens een geliefd huisdier en dus een lang-
jarige vriend verloor, begrijpt het. Zo wordt een dier meer dan een
dier. Die constatering is het motief van handelen geworden voor
Dierenbegraafplaats Vennenberg, Kortersweg 4 in Dalfsen. Tel. 0529
401318+




